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Lelijkste vrouw ter wereld 

Heel wat kranten brachten een tijd geleden het verhaal van Lizzie Velasquez. Deze 
vierentwintigjarige Amerikaanse vrouw lijdt aan een zeldzame ziekte, ze is heel 
mager, blind aan een oog, klein van gestalte. Op een bepaald moment was ze op het 
internet aan het surfen toen ze een filmpje met beelden van zichzelf vond onder de 
titel: de lelijkste vrouw van de wereld. Het zal je maar gezegd worden. Maar haar 
ziekte en haar titel krijgen deze vrouw niet klein. De kranten brachten in hun 
berichten het beeld van een vrouw die niet bij de pakken gaat neerzitten en die 
duidelijk laat zien dat echte schoonheid ergens anders in zit. Ze laat haar leven niet 
bepalen door wat anderen over haar beweren. Met humor bestrijdt ze pestgedrag. Ze 
zegt er zelf van: “Wanneer we vrede hebben met wie we zijn of hoe we er uit zien, 
trekken pestkoppen altijd aan het kortste eind. Ik ben wie ik ben door de doelen die ik 
aan mezelf stel, niet door mijn uiterlijk”. In onze wereld waar heel veel belang wordt 
gehecht aan uiterlijkheid, aan er goed en atletisch uitzien, geeft deze vrouw een ander 
signaal in haar boeken en in voordrachten die ze geeft en daardoor inspireert ze 
miljoenen mensen. Zie: 
http://www.ad.nl/ad/nl/1003/You/article/detail/3574706/2014/01/09/Lelijkste-
vrouw-ter-wereld-geeft-pestkoppen-lik-op-stuk.dhtml  

We zijn allemaal geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis, lezen we in de Schrift. In 
elke mens mogen we Gods Beeld en Gelijkenis zien, ook in hen van wie wij overtuigd 
zijn dat ze nooit een Missverkiezing zouden winnen. Uiterlijke schoonheid is meestal 
ook wel van korte duur; mensen die er in hun jonge jaren soms goed uit hebben gezien 
kunnen er later minder goed uit zien. Daar gaat het in het leven ook niet om. In de 
eerste Petrusbrief kunnen we dat trouwens heel mooi lezen: “De mens is als gras en 
zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, maar 
het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan”. (1 Petrus 1,24-25) Onze zorg moet niet 
zijn of we in de ogen van de mensen er goed uitzien maar of God ons een mooie mens 
vindt. De apostel Petrus schrijft daar ook over: “Uw schoonheid moet niet gelegen zijn 
in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, 
maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een 
onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht”. (1 Petrus 3,3-4).                                   
Sommige mensen schijnen elke dag nogal wat tijd door te brengen voor een spiegel, in 
de badkamer en voor de kleerkast want men wil er goed uitzien. Allemaal goed en wel 
maar besteden we ook zoveel tijd en aandacht om er goed uit te zien in de ogen van 
God ? Niet het feit dat we er uiterlijk goed uitzagen zal ons laten verder leven in de 
gedachten van de mensen en in de Eeuwigheid bij God. Wel hoe we een mooi mens 
geweest zijn in Gods ogen door onze toewijding aan Hem en aan de mensen die Hij op 
ons levenspad heeft gezet.                                                                                                              
Hoe we er ook uitzien, we mogen altijd rekenen op Zijn Woord uit de Heilige Schrift: 
“Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en Ik houd zo veel van jou”. (Jesaja 
43,4) Vanuit die zekerheid leven, laat ons grote dingen doen. Dat met voeten treden 
maakt ons lelijk in de ogen van de Heer. In Matteüs 18 zegt Jezus tot de knecht die 
geen vergeving wilde schenken dat hij lelijk is: “Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik 
je kwijtgescholden omdat jij mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden 
moeten hebben met je mededienaar zoals ik met jou medelijden heb gehad?”  Hoe zijn 
wij in de ogen van de Heer ? 
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Liturgische Kalender 
Zondag 27 april, Beloken Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Ida en Leo Pelzers-
Cuijpers als jaardienst (St.); Fam. Math Schols-Pelzers als jaardienst (St.); Echtpaar 
Harrie Ronkaars en Mia Keulers (St.); Piet Coolen (St.); OO. Fleischeuer-Daniëls en Math 
Fleischeuer (St.); OO. Nacken-Beltgens als jaardienst. 
 
Maandag 28 april, H. Louis-Marie Grignion de Montfort, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Margriet Verberne-Damoiseaux en overl. 
ouders. 
 
Dinsdag 29 april, H. Catharina van Siena, 
18.00 uur: H.Mis te Leyenbroek, Antoniusnoveen 3. 
 
Woensdag 30 april, H. Pius V, paus, 
08.30 uur: H.Mis; Anna van der Aalst. 
 
Donderdag 1 mei, H. Jozef, arbeider, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 2 mei, H. Athanasius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Harry Schrijen. 
 
Zaterdag 3 mei, H.H. Filippus en Jacobus, apostelen, 
14.00 uur: H.Doopsel van Zoë Wijts. 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); OO. 
Dols-Vossen als jaardienst. 
 
 
Zondag 4 mei, Derde zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Webers-Janssen en 
dochter Toos als jaardienst (St.); Voor ’n bijz. intentie (GH); Ger Riedel (off.5); Jan Voots; 
Sjir Spiertz; Tiny Fischer-Kurvers (vw. K.B.O.; Zef Dols. 
 
Maandag 5 mei, H. Maximus van Jeruzalem, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Lottie Frissen-Schouteten (off.7); OO. Lemmens-
Lahaye als jaardienst en schoonzoons. 
 
Dinsdag 6 mei, H. Venerius van Milaan, 
18.00 uur: H.Mis te Leyenbroek, Antoniusnoveen 4. 
 
Woensdag 7 mei, H. Domitilla, 
08.30 uur: H.Mis; Jan Bok. 
 
Donderdag 8 mei, H. Wiro, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 



Vrijdag 9 mei, H. Pachomius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962;Dien van Schijndel-Pas. 
 
Zaterdag 10 mei, H. Johannes van Avila, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kurvers-Schmeitz en zoon Arno; Tiny en Math 
Spijkers; OO. Hermes-Geurts. 
 
 
Zondag 11 mei, Vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Jan Hermens (off.5); Zef Dols 
(off.5); Mia Voots-Schurgers; OO. Arnold Kurvers en Josephina Schols en zonen Jeu, Joke 
Martien en Winand; Stien Ceelen-van lier (off.4); Guus Erens (vw. K.B.O.); May Honneff, 
OO. Honneff-Schols en zonen Thei en Nico. 
 
 
Maandag 12 mei, H. Pancratius, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjert en Math Wilms; OO. Christiaan Schols en 
Anna Dols, zonen Pierre en Frits, dochter Miet en overl. fam.; Jan Hermens en OO. 
Janssen-Schurgers; Ans Zelissen-Moreau als jaardienst.  
 
Dinsdag 13 mei, H. Servatius, 
18.00 uur: H.Mis te Leyenbroek, Antoniusnoveen 5. 
 
Woensdag 14 mei, H. Matthias, apostel, 
18.00 uur: H.Mis; v.w. Pancratiusavond K.B.O. 
 
Donderdag 15 mei, H. Isidorus, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 16 mei, Z. Simon Stock, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Antoon van Tuijl. 
 
Zaterdag 17 mei, H. Paschalis Baylón, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Echtpaar Sjeer Donners en Dieneke Cremers als 
jaardienst (St.); Fien Schmeitz-Schols als jaardienst; Jo Meulenberg (off.7); Els 
Timmermans-Lenssen (off.4); Tiny Fischer-Kurvers (off.2). 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

H.Doopsel 
3 mei: Zoë Wijts (Burg Donnersstraat) 
Proficiat met de opname in onze geloofsgemeenschap. 
 

Antoniusnoveen Leyenbroek 
In de parochiekerk van Leyenbroek is het beeld en de reliek van St. Antonius geplaatst, 
afkomstig uit de gesloten Fansiscanerkerk van Ophoven. De traditie van de 9-weekse 
Antoniusnoveen zal in Leyenbroek worden voortgezet, op de 9 dinsdagen voorafgaand 
aan de feestdag van Antonius. U bent welkom om U erbij aan te sluiten op de dinsdagen 



om 18.00 uur. Gedurende deze 9 weken zal te Munstergeleen de ochtendmis van 
dinsdag vervallen! 
 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 27 april: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Robin Dubois, Nigel Heinle 
Zaterdag 3 mei: 
18.30 uur:  - - 
Zondag 4 mei:  
08.30 uur:  - - 
10.00 uur: Max Jütten. 
Zaterdag 10 mei: 
18.30 uur: PH 
Zondag 11 mei: 
08.30 uur:  - - 
10.00 uur: PH 
Zaterdag 17 mei: 
18.30 uur: Mark Trompetter. 
 
 


