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Kwaadsprekerij                                                                                                          
Enkele weken geleden zou in Nederland een meisje van 13 jaar zelfmoord hebben 
gepleegd omdat ze op een bangalijst stond. http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-
Haag/article/detail/3232860/2012/03/29/Meisje-uit-Pijnacker-pleegt-zelfmoord-om-
bangalijst.dhtml Net als veel anderen had ik daar nooit van gehoord maar nu stond 
ineens door dit verhaal het fenomeen bangalijst in de schijnwerpers. Het schijnt een 
nieuw fenomeen te zijn in Nederland dat men in scholen bangalijsten opstelt. Banga is 
straattaal voor “hoer” of “slet”. In scholen worden dan door medeleerlingen – zowel 
door jongens als door meisjes - lijsten opgesteld van meisjes met wie je gemakkelijk seks 
kunt krijgen. Uit jaloezie, uit wraak, om te pesten of voor de grap zet men mensen op zo 
een lijst.  De lijsten worden via mobiele telefoons en internet verspreid. Ook wordt de 
vermelding soms vergezeld van foto’s en een omschrijving van de seksuele handelingen 
die een meisje zou verrichten en hoe gemakkelijk ze is. In veel gevallen zijn die 
slettenlijstjes fictief en hebben meisjes geen enkele aanleiding gegeven. Met afschuw 
wordt er door mensen gereageerd over dit soort lijsten en terécht!! Men plaatst een 
medemens in zo een kwaad daglicht en er blijft van dit soort kwaadsprekerij en laster 
toch altijd iets bij andere mensen hangen, ook al is er totaal niets van waar. Iedere 
weldenkende mens zal zeker vinden dat zo’n lijst maken en opstellen, al is het voor de 
grap, niet kan! Toch kunnen we soms door bepaalde woorden, verhalen en insinuaties 
medemensen brandmerken en in een kwaad daglicht plaatsen. Wanneer men mensen op 
bepaalde plaatsen of in bepaald gezelschap ziet, wordt er door sommige mensen al 
gemakkelijk gebabbeld en geroddeld. Voor je er zelf erg in hebt, ligt zoiets op straat en 
gaat zo een verhaal een eigen leven leiden. Ook daar mogen we als christenen eens bij 
stilstaan en op letten. Jezus zegt ons in het evangelie wat we moeten doen als we iets 
verkeerd zien bij een andere:  “Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan 
onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar 
luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de 
verklaring van twee of drie getuigen”. (Mattheus 18)  Spreek er de persoon dus zelf eerst 
op aan !  In de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2 lezen we: “Ontdoe u dus van alles wat 
slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij”. Het is zo 
gemakkelijk om mee te doen… 

Ter illustratie een mooi verhaal hierbij vinden we terug in het leven van de heilige 
Filippus Neri. Er kwam eens een vrouw bij hem biechten die bekend stond als een grote 
roddeltante die alle praatjes in het dorp verspreidde. Nu kreeg de vrouw een heel aparte 
penitentie, die uit twee delen zou bestaan. Als eerste deel van het boetewerk moest ze 
naar huis gaan, een kip halen, die onderweg plukken en alle veren op de straat gooien. 
Toen de vrouw terug kwam, kreeg ze het tweede deel van haar boetewerk. Ze moest nu 
alle veren die ze had laten vallen een voor een oprapen. De vrouw zei dat zoiets 
onmogelijk was want de wind die had die veren in alle richtingen verstrooid. Op dat 
bezwaar had de heilige Filippus Neri juist gewacht. Hij antwoordde haar: “Ziet ge, zoals 
het onmogelijk is veren bijeen te rapen die door de wind verstrooid zijn, zo is het 
onmogelijk roddel en laster in te trekken als ze eenmaal verteld zijn”. 

 
Liturgische kalender 
Zondag 29 april, Vierde zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Frits Donners en overl. Fam. ; 
OO. Fleischeuers-Daniëls en Math Fleischeuer (St.); Hein van Velzen als Zeswekendienst; 
Leny van Bergen-Ophoff (vw. K.B.O.). 
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Maandag 30 april, H. Paus Pius V, 
18.00 uur: H.Mis kerk; Leny van Bergen-Ophoff (off.1). 
 
Dinsdag 1 mei, H. Joseph arbeider, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
18.00 uur: Leyenbroek: Antoniusnoveen. 
 
Woensdag 2 mei, H. Athanasius, 
08.30 uur: H.Mis; Gabriëla van Gils. 
 
Donderdag 3 mei, H.H. Filippus en Jacobus, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis kerk: Wiel Vankan; Jan Verheijen. 
 
Vrijdag 4 mei, H. Florianus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, kerk; Dien van Schijndel-Pas. 
 
Zaterdag 5 mei,  
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Winand en Anna neis-Willems (St.); Elly 
Donners-Latten (off.3); Dien van de Berg-Paas als Zeswekendienst; Maria Peters-Simons 
(vw. K.B.O.). 
 
 
Zondag 6 mei, Vijfde zondag van Pasen 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Webers-Janssen en 
dochter Toos als jaardienst (St.); Mia Dormans-Cals (off.5); Jan Voots; Wiel Vankan 
(buurt Haag 2); May Honneff (vw. Verj.dag); OO. Honneff-Schols, zoon Martin en familie; 
Jaan Mertens (vw. K.B.O.); Uit dankbaarheid vanwege 50 jarig bestaan K.B.O. voor de 
levende en overleden leden. 
 
Maandag 7 mei, H. Domitilla, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Math Dahlmanns (vw. Buurt); Leny van Bergen-
Ophoff (off.2); Jan Grothues (off.). 
 
Dinsdag 8 mei, H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
18.00 uur: Leyenbroek: Antoniusnoveen. 
 
Woensdag 9 mei, H. Pachomius, 
08.30 uur: H.Mis; Antoon van Tuijl. 
 
Donderdag 10 mei:  
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 11 mei, H. Mamertus (ijsheiligen) 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, kerk; Anna van Tuijl-van Gestel; Antoon van Tuijl. 
 
Zaterdag 12 mei, H. Pancratius (ijsheiligen) 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Wezenberg-Schaaf als jaardienst (St.); Pierre 
Tummers (St.); OO. Kurvers-SChmeits; OO. Math en Tiny Spijkers; OO. Hermes-Geurts; 



Frans Levels als zeswekendienst; Jo Gielen als jaardienst; Miet Gielen-Köhlen als 
jaardienst; Rijk Riksen als jaardienst. 
 
 
Zondag 13 mei, Zesde zondag van Pasen, (H. Servatius, ijsheiligen) 
08.30 uur: H.Mis; OO. Meijs-Heunen. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Peter Kneepkens als 
jaardienst, Mia Kneepkens-Voots en dochter Ria; Antje van Diessen-Snackers; Albert 
Veltrop; Gert Wilms-Kurvers; Josephina Schols en Arnold Kurvers, zonen Jeu, Joke, 
Winand en Martien; Annie Rouschop-Pennings; Toon Penders als tweede jaardienst; Ivo 
Spijkers; Leny Schurgers-Dresen (vw. K.B.O.). 
 
Maandag 14 mei, H. Mathias, apostel, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Graad Kuijs; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, 
zonen Pierre en Frits, dochter Miet en familie; OO. Janssen-Schurgers en Jan hermens; 
Leny van bergen-Ophoff (off.3). 
 
Dinsdag 15 mei, H. Isidorus, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
18.00 uur: Leyenbroek: Antoniusnoveen. 
 
Woensdag 16 mei,  
08.30 uur: H.Mis; Jan Bok. 
 
Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis waaronder Eerste H.Communie van de kinderen. 
 
Vrijdag 18 mei, H. Johannes I, paus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Ad van Boxel. 
 
Zaterdag 19 mei,  
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Harie en Bertha Cremers als jaardienst (St.); 
Echtpaar Sjeer Donners en Dieneke Cremers als jaardienst (St.); OO. Ramaekers-Steckel 
als jaardienst (St.); OO. Dols-Vossen als jaardienst (St.); Jaan Mertens (off.2); Leon 
Lucassen (vw. K.B.O.); Leny van Bergen-Ophoff als Zeswekendienst. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
2 april: Mevr. Helena Josephina (Leny) van Bergen-Ophoff, 89 jaar (Munsterhof). 
8 april: Mevr. Elisabeth Petrus Hubertina (Alice) Latten, 68 jaar 
(Geleenstraat/Lemborgh). Mogen zij rusten in de vrede van de Verrezen Heer. 
 

Kapel H.Pater Karel 
Terwijl de renovatie van de bijgebouwen in volle vaart verder gaat, is toch gelukkig de 
kapel weer voor gebed en devotie toegankelijk geworden vanaf de laatste week van 
april. In overleg met de Passionisten en de Beheersstichting van de kapel, zullen er met 
ingang van 7 mei in de kapel wederom H.Missen worden opgedragen. En wel op de 
maandag en donderdagavonden om 18.00 uur. In principe zal de maandagse H.Mis door 
de parochie (pastoor) opgedragen worden en de donderdagse H.Mis door de 
Passionisten (pater Martin de Korte cp).   
 

 



Vastenactie 
Bij het ter perse gaan van dit nummer was de definitieve opbrengst van de Vastenactie 
nog niet bekend. Wenst U alsnog een donatie te doen dan kan dat nog via de bank, wel 
onder duidelijke vermelding van: Vastenactie 2012: RABO: 1350.00.068 t.n.v. 
Kerkbestuur Munstergeleen.  
 

Kerkbijdrage 
Uw steun aan de parochie voor het in stand houden van het kerkgebouw, de 
energiekosten, het zangkoor, dirigent en personeen, de sociale lasten,  de verzekeringen, 
de gemeentelijke heffingen, de boterham van pastoor en zoveel meer…. 
We doen het zo zuinig mogelijk, maar er gaat veel geld in om. Ook blijken steeds weer 
onvermoede defecten zich aan te dienen. Zo heeft de pastorie gedurende 4 weken ! 
gedeeltelijk zonder stroom gezeten, wegens een kortsluiting in het interne van de 
installatie. Het had natuurlijk eerder verholpen kunnen worden, maar daar hangt dan 
wel een prijskaarje aan… Dankzij een trouwe vrijwilliger is het probleem kosteloos 
opgespoord en verholpen, maar u wilt niet weten wat voor ellende zo’n reparatie in een 
oud pand met zich meebrengt, aan versjouwen van meubilair, wegnemen van 
vloerbedekking en openbreken van vloeren om bij de leidingen te kunnen komen…. 
Kerkbijdrage 2012,  RABO: 1350.00.068 t.n.v. Kerkbestuur Munstergeleen.  
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op de woensdagochtend in de pastorie van 09.30 – 12.00 uur. 
U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het 
verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. Gelieve er ook 
Uzelf  als afzender en telefoonnummer bij te vermelden, zodat indien nodig contact kan 
worden opgenomen. De bijdrage voor H.H. Missen is € 8,00 voor weekdagen en € 15,00 
voor zaterdag en zondag. 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 29 april, 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Max Jütten, Maik Krutzen. 
Zaterdag 5 mei: 
18.30 uur: Joran Vaessen. 
Zondag 6 mei: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Mark Trompetter, Tycho Larue. 
Zaterdag 12 mei: 
18.30 uur: Lucas Schmeits, Sky Thiecke 
Zondag 13 mei: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Nigel Heinle. 
Donderdag 17 mei: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Mark Trompetter, Max Jütten, Lucas Schmeits. 
Zaterdag 19 mei: 
18.30 uur: Joran Vaessen, Tycho Larue. 
 
 


