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PAROCHIEZAKEN 
 
2023 ligt weer achter ons. Met veel toewijding heeft het vrijwilligersteam de kerk weer  
draaiend weten te houden. Met vereende krachten zijn door hen de priesters  
ondersteund bij het verzorgen van de kerkdiensten. Het bijna 100 jaar oude  
kerkgebouw schoonhouden en onderhouden is een ware opgave. Af en toe laat het 
gebouw wat van zijn nukken zien, zoals die keer dat de stroom uitvalt waardoor de  
geluidsinstallatie niet meer meewerkt of een deel van het licht het begeeft.  
Financieel is het ook geen sinecure om de eindjes aan elkaar te blijven knopen.  
Gelukkig blijft u als gewaardeerde parochiaan er rustig onder en zingt u in toenemende  
mate mee. Ook het kerkbezoek neemt iets toe waardoor priesters en vrijwilligers  
gemotiveerd blijven hun taken naar behoren uit te voeren. 
Een woord van dank aan priesters en “hulpjes” is hier zeker op zijn plaats.  
Inmiddels is het kerkkoor weer een keer in de maand beschikbaar voor het opluisteren  
van de H. Missen en zal ook de dirigent en organist, de heer Klinkers, een maal in de  
maand het orgel bedienen. 
Voor 2024 houden wij de moed erin en zullen ook in dit nieuwe jaar weer proberen alle  
opgaven te vervullen. Het zou fijn zijn als u als parochiaan tijd zou willen vrijmaken ons  
hierin te ondersteunen. We kunnen alle hulp gebruiken. U kunt zo meewerken aan een  
levendige parochie. Leest u vooral ook verder en zie hoe u ons ook financieel wat extra  
kunt ondersteunen door mee te doen aan de actie KERKBALANS. 
 
Het team wenst u een ZALIG en gelukkig 2024. 
 
 
TERUGBLIK KERSTAVOND 
 
Het Kindje Jezus is geboren voor ons allemaal, en Het wil onze Redder en ons Licht zijn!  
Dat hebben we samen gevierd in een heel mooie Gezinsmis op Kerstavond. Veel dank  
aan iedereen die heeft meegeholpen, en speciaal aan het ensemble van de  
Munsterglaner!! 
Hebt u reacties of opmerkingen n.a.v. deze viering, of ideeën voor volgend jaar...? Graag!  
Mail maar naar Daniëlle: danielle.kinderkerk@gmail.com 
 
 
Hier komen de  foto’s.    

niet te groot! 
 
 

 

DRIEKONINGEN 
 
Op zondag 7 januari vieren we in de kerk het Hoogfeest van Driekoningen ...  zeg maar  
‘deel 2 van het Kerstverhaal’. Na de herders komen nu de drie wijzen op bezoek bij het  
Kind Jezus. 
 
Alle kinderen mogen om 10 uur verkleed als koning naar de H.Mis komen. En ook wij  
willen het Kindje blij maken met ons geschenk; niet met goud, mirre of wierook, maar  

mailto:danielle.kinderkerk@gmail.com


met ons goede voornemen voor het nieuwe jaar. Schrijf het op, maak er een mooi  
cadeautje van en neem het mee naar de kerk. Natuurlijk mogen alle grote mensen dat  
ook doen! Aan het eind van de H.Mis delen de koningen dan de gezegende  
huiszegenkaarten uit. 
 
 
ACTIE KERKBALANS 2024 VAN START! 
“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar 
elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn maar een paar uitspraken 
die iets laten zien van de waarde die onze kerk voor veel parochianen heeft. Heel graag 
willen we een plek zijn en blijven waar mensen rust en verdieping vinden en God 
ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan 
voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. 
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. 
Doe daarom mee met Actie Kerkbalans. U kunt een toezeggingsformulier invullen dat in 
dit parochieblad zit/per brief bij u bezorgd is. We hopen dat u dat ruimhartig doet. U 
kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op   
NL77 RABO 0135 0000 68  of 
NL58 INGB  0001 0571 49 
t.n.v.  RK Parochie Sint-Pancratius onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’. 
Naast zelf doneren, kunt u de Actie Kerkbalans ondersteunen door er aandacht voor te 
vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de berichten over Kerkbalans op onze 
facebookpagina delen op uw eigen pagina. Zo laat u weten dat u het werk van onze 
parochie belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt 
en mensen uitnodigen hetzelfde te doen. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!  
 
 
JAAR VAN GEBED  
 
ter voorbereiding op HEILIG JAAR 
Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten   
Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en 
met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was 
het millenniumjaar 2000, het volgende is het jaar 2025. En net als destijds heeft het 
Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar 
vastgesteld. 2024 is uitgeroepen tot een ‘Jaar van gebed’.  
En hoe kunnen we dat mooier openen dan met de jaarlijkse ‘Week van gebed voor de 
eenheid van de christenen’. Deze vindt plaats van 18 t/m 25 januari, en het thema luidt 
dit jaar ‘Heb God lief... en je naaste als jezelf. 
 
 
 

Contact met Parochie 
 
Pastorale aangelegenheden: 

- Ziekenzalving, Uitvaart, Doopsel, Huwelijk 

Administrator Mgr.Deken R. Merkx, 
Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard 
046.4512275 / 06.25570088 
 
Een aanspreekpunt voor alle administratieve en parochiële zaken: 
 
Voor administratieve zaken en alle andere parochiële kunt u terecht bij Carla Voots.  
Zij helpt u zelf of met hulp van andere betrokkenen. Hiermee willen we proberen al uw 



vragen snel en efficiënt te beantwoorden. 
 H. Missen bestelt u bij voorkeur telefonisch en vervolgens per bank overmaken . 
U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde 
stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus bij Mevr.  
Voots. De bijdrage voor H. Missen is: € 15,00.  
 Mevr. Carla Voots-Vranken, Martinusstraat 9, 06.23124828 
 
Kerkhofaangelegenheden: 
Dhr. Thijs Peeters, 
06.30283241 

 

 

Voor informatie betreffende kinderwerk, Eerste H. Communie en H. Vormsel:   
Daniëlle Lemmens, tel. 046-4758733  / danielle.kinderkerk@gmail.com 

Digitale bereikbaarheid 
Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen: 
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen 
Websites: www.sint-pancratius.nl 
www.kerkhofmunstergeleen.nl 
www.paterkarel.nl 
 

Liturgische Kalender   
 
 
Zondag 7 januari; Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen) 
10.00 uur; H. Mis: Petrus L.A. Notten 
Maandag 8 januari; Feest van de Doop van de Heer  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 11 januari;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 14 januari;  2e zondag door het jaar 
10.00 uur: H.Mis:  Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans 
Maandag 15 januari;  H.Arnold Janssen, priester 
18.00 uur: H.Mis: Pater Karel kapel Lei Heuts (jaardienst) 
Donderdag 18 januari;  
18.00 uur: H.Mis: Pater Karel kapel 
 
Zondag 21 januari; 3e zondag door het jaar (Zondag van het Woord van God) 

 10.00 uur; H.Mis:  Frits Donners (jaardienst)  
 Maandag 22 januari; H. Vincentius, diaken en martelaar  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 25 januari;  Bekering van de H. apostel Paulus 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 28 januari; 4e zondag door het jaar 

10.00 uur; H. Mis: Piet Coolen 
Maandag 29 januari;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 1 februari;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
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