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ADVENT: EEN NIEUW BEGIN  
 
Op zondag 26 november is het “Christus Koning”, of vollediger gezegd: het “Hoogfeest 
van Christus, Koning van het heelal”. We vieren dan de universele heerschappij van 
Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Met dit hoogfeest wordt de cyclus van elk jaar 
terugkerende feesten afgesloten. Daarna, met de eerste Advent vangt een heel nieuw 
kerkelijk jaar aan, waarin de gedenkdagen elkaar opnieuw opvolgen. Dat begint met 
geboorte van Christus met Kerstmis, maar eigenlijk al met de voorbereiding op die 
geboorte in de Advent. En met het nieuwe kerkelijk jaar, vanaf die eerste Advent-
zondag, start ook een nieuwe lezingencyclus op de liturgische kalender. De 
zondagsvieringen zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het A -jaar en 
werden (vooral) de evangeliën van Matteüs gelezen. Deze Advent begint het jaar B en 
worden de lezingen genomen uit het evangelie van Marcus. Volgend jaar volgt dan 
Lucas.  
 
Advent komt van het Latijnse ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. We zien uit naar, en 
bereiden ons voor op, de komst van de Messias, de Verlosser. De Adventstijd heeft een 
dubbel karakter: het is een voorbereiding op de eerste komst van Gods Zoon onder de 
mensen, met Kerstmis. Maar tevens richten we onze aandacht op de verwachting van de 
tweede komst van Christus, aan het einde der tijden. De Advent is dan ook een periode 
van hoop en verwachting, maar ook van inkeer en bezinning, zoals we terugzien in de 
paarse kleur in de liturgie. Op de Adventkrans steken we elke zondag een kaars méér 
aan. Zo kijken wij door het donker heen uit naar Christus, het Licht van de wereld.  
 
Dit jaar valt Kerstmis, 25 december, op maandag; en dat betekent dat de vierde Advent 
maar één dagje daarvoor is, de 24e. De kortst mogelijke Advent dus! We vragen Gods 
hulp om deze bijzondere tijd goed te beleven en in deze 21 dagen ons hart bereid te 
maken voor de komst van Zijn Zoon.  
 
Voor U allen een gezegende Advent! 
 
 
GEZINSVIERING KERSTAVOND: WIE HELP ER MEE?!  
 
Op Kerstavond, zondag 24 dec, om 19.00 uur vieren we samen het feest van Jezus’ 
geboorte. In een sfeervolle Gezinsviering met deken Merkx, een ensemble van de 
“Munsterglaner” dat voor mooie kerstmuziek zorgt, en met een heleboel kinderen die 
voor ons het aloude Kerstverhaal uitbeelden. Iedereen, jong en oud, die in deze viering 
mee wil zingen, vertellen, lezen of anderszins helpen, mag zich aanmelden bij Daniëlle 
(tel. 4758733 of mail danielle.kinderkerk@gmail.com) Samen gaan we er weer een 
prachtige Kerstavond van maken! 

 
 
Contact met Parochie 
Pastorale aangelegenheden: 
Ziekenzalving, Uitvaart, Huwelijk 



Administrator Mgr.Deken R. Merkx, 
Kloosterplein 10, 6131 EP. Sittard 
046.4512275 / 06.25570088 
 
Voor alle administratieve en parochiële zaken en opgeven misintenties: 
Mevr. Carla Voots-Vranken, Martinusstraat 9, 06.23124828 
Misintenties kunnen telefonisch besteld worden of duidelijk omschreven met het 
verschuldigde bedrag en telefoonnummer van afzender in de brievenbus bij Mevr Voots 
gedeponeerd worden. De bijdrage voor H. Missen is €  22,50. 
 
Kerkhofaangelegenheden: 
Dhr. Thijs Peeters, 06.30283241 
 
H. Doopsel,  Eerste H. Communie, H. Vormsel, kinderwerk:   
Daniëlle Lemmens, tel. 046-4758733  / danielle.kinderkerk@gmail.com 

 

 
Digitale bereikbaarheid 
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen 
 www.sint-pancratius.nl     www.kerkhofmunstergeleen.nl   www.paterkarel.nl 

 
Liturgische Kalender   
 
Zondag 26 november;  Hoogfeest Christus, Koning van het heelal 
10.00 uur: H.Mis: mmv fanfare Juliana bgv haar Caeciliafeest:  
Huub Janssen (jaardienst), Gertruda Notten-Gijsen (jaardienst), echtp. Zef en Annie 
Rouschop-Pennings en echtp. Rouschop-Kubben en Mia Kubben (jaardienst), Sjaak 
Henssen en Tiny Henssen-Dols (jaardienst), Piet Coolen, Frans Dols en Frits Donners 
Maandag 27 november;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;  
Donderdag 30 november;  H. Andreas  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 3 december;  1e zondag van de advent 
10.00 uur: H.Mis  o.o. Godschalk-Janssen en dochter Riet 
Maandag  4 december;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;  
Donderdag 7 december; H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel; 
 
Zondag 10 december;  2e zondag van de advent 
10.00 uur: H.Mis: Leo en Netty Lemmens-Luijten, Past. Th. Joseph Snackers (jaardienst), 
Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans, Adrie Godschalk 
Maandag 11 december;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 14 december; H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 17 december;  3e zondag van de advent 
10.00 uur: H.Mis:  echtp. Gelissen-Nijsten (jaardienst), o.o. Kneepkens-Voots en 
kinderen, Frits Donners en overleden familie, o.o. Fleischeuers-Daniëls 
Maandag 18 december;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;  
Donderdag 21 december;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
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Zondag 24 december;  4e zondag van de advent 
10.00 uur: H.Mis: vervalt 
 
Kerstavond 
19.00 uur: Gezinsmis met kerstspel mmv ensemble Munsterglaner: 
Piet Coolen 
21.30 uur: Plechtige Nachtmis in Leyenbroek 
Maandag 25 december;  Kerstmis, Hoogfeest Geboorte van de Heer 
10.00 uur: H.Mis: Frans Dols (jaardienst),  o.o. Donners-Haarden (jaardienst), 
o.o. Jel en Jeanne Voots-Hermans en dochter Truus (jaardienst), Anna Maria Keulen en 
o.o. Keulen-Heynen, echtp. Harrie Ronkaars en Mia Keulers, Rie en Jo Ryfa-Theewen,  
o.o. Voots-Peters en zonen Theo en Jan, o.o. Jetten-Paulssen, Adrie Godschalk 
Dinsdag 26 december; Tweede Kerstdag, H. Stephanus  
10.00 uur: H.Mis: Gerda Kuipers-Pauly 
 


