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NOVEMBER

Een hoogfeest, een gedenkdag voor een heilige of een dag om te vasten... In de liturgie
van de katholieke Kerk is elke dag wat te vieren. Sommige feesten hebben een duidelijke
relatie met onze eigen regio. Zeker de maand november is in Limburg rijk aan tradities
die verbonden zijn met een liturgische feestdag. Wat vieren we deze maand allemaal?
November is begonnen met het Hoogfeest van Allerheiligen. Onlosmakelijk daarmee
verbonden is de gedachtenis van Allerzielen. Wij gedenken degenen die ons in de dood
zijn voorgegaan en bidden voor de zielenrust van onze gestorvenen. De bloemisten
verkopen speciale bloemstukken en extra veel chrysanten en asters, want naar goed
katholiek gebruik bezoeken we rond Allerzielen het graf van overleden familieleden en
zetten er bloemen en kaarsen neer.

In het Allerzielen lof zijn de mensen herdacht van wie wij het afgelopen jaar in de kerk
afscheid hebben genomen, waarna de graven op het kerkhof zijn gezegend, onder
muzikale begeleiding van de fanfare.

3 november: Sint-Hubertus

Sint Hubertus was de bisschop die aan het begin van de 8e eeuw de bisschopszetel van
Maastricht naar Luik verplaatste, waar nog altijd een bisschop zetelt. Over zijn leven
bestaan tal van legendes. Hubertus is bekend als patroonheilige van jagers en schutters.
Hij wordt ook wel de apostel van de Ardennen genoemd. Dit is ook de dag waarop het
Hubertusbrood wordt gezegend. In parochies in onze omgeving wordt ter gelegenheid
van Sint Hubertus de H.Mis opgeluisterd door een Jachthoorngezelschap en worden o.a.
paarden gezegend.

4 november: Carolus Borromeus

Carolus Borromeus is natuurlijk geen echt Limburgse heilige, want hij leefde in Italié.
Maar in Limburg kennen we hem wel als patroon en naamgever van de zusters van
Carolus Borromeus (Zusters Onder de Bogen) in Maastricht. In Roermond is de
Caroluskapel naar hem vernoemd. Hij is bekend als hervormer van de Kerk in de 16e
eeuw en als auteur van de eerste catechismus.

6 november: Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken

Daags voor het feest van Sint Willibrord viert de katholieke Kerk in Nederland de
gedachtenis van alle heilige geloofsverkondigers in onze streken. Het is de hele lijst van
heiligen die in de loop van de eeuwen in het huidige Nederland hebben gemissioneerd
en die begint met Sint Servaas in Maastricht.

7 november Sint Willibrord

De heilige Willibrord was in de 7e eeuw weliswaar de eerste bisschop van Utrecht, maar
hij was ook regelmatig in het huidige Limburg te vinden. Zo stichtte hij onder ander een
abdij in Susteren. In Geijsteren en Stramproy liet hij bronnen ontspringen. Hij is
patroonheilige van de hele Nederlandse kerkprovincie. De zondag van -of in de buurt
van- zijn feestdag, heeft de naam “Willibrordzondag” gekregen; een jaarlijkse dag
waarop in katholieke kerken aandacht wordt gevraagd voor oecumene.

11 november Sint Martinus

Sint Maarten was bisschop van Tours in Frankrijk, maar in Limburg zijn zoveel kerken
naar hem vernoemd dat we hem toch ook wel als ‘eine van os’mogen beschouwen.
Vooral veel oude kerken langs de Maas zijn naar‘Sinter-Merten’ vernoemd. Zijn



voorbeeld van barmhartigheid - hij gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar -
spreekt ook nu nog tot de verbeelding. Niet voor niets wordt het feest van Sint-Maarten
nog steeds op veel plaatsen gevierd. In ons dorp vindt elk jaar op de 11e van de 11e

de Sint Maartens-optocht plaats, een lampionnen-stoet met “Sint Maarten” en de fanfare
naar hetgrote vuur. De dag erna houden we in de kerk een vrolijke Gezinsmis die nog in
het teken van Sint Maarten staat.

22 november Sint-Caecilia

Limburgers zijn goed in feesten én in musiceren. Heel wat koren, harmonieén en
fanfares in onze provincie zijn vernoemd naar Sint Caecilia, de patroonheilige van de
muziek.

De feestdag van Sint Caecilia is op 22 november, en het is een mooie traditie dat
muziekverenigingen rond deze datum de H.Mis opluisteren en een feestmiddag of -
avond organiseren: het Caeciliafeest.

Op zondag 26 november (Christus Koning) viert onze fanfare haar Caeciliafeest en
kunnen we in de H. Mis genieten van haar mooie muziek. Welkom!

ZONDAG 12 NOV: GEZINSMIS “Houd je lampje brandend!”

Beste jongens en meisjes, papa’s en mama’s,

Bewaar na de Sint Maartensoptocht jullie mooie lampion nog even en neem ‘m op
zondagochtend mee naar de kerk!

We vieren dan een vrolijke Gezinsmis, die begint met de intrede van alle kinderen met
een lampion. We zingen en bidden samen en luisteren naar een verhaal van Jezus over
lampjes die wél en die niet branden. We vragen Gods hulp om ons lampje brandend te
houden, en om een lichtje voor elkaar te zijn, net zoals Sint Maarten dat was.

Alle grote en kleine mensen van harte uitgenodigd!

Contact met Parochie

Pastorale aangelegenheden:
Ziekenzalving, Uitvaart, Huwelijjk
Administrator Mgr.Deken R. Merkx,
Kloosterplein 10, 6131 EP. Sittard
046.4512275 / 06.25570088

Voor alle administratieve en parochiéle zaken en opgeven misintenties:

Mevr. Carla Voots-Vranken, Martinusstraat 9, 06.23124828

Misintenties kunnen telefonisch besteld worden of duidelijk omschreven met het
verschuldigde bedrag en telefoonnummer van afzender in de brievenbus bij Mevr Voots
gedeponeerd worden. De bijdrage voor H. Missen is € 22,50.

Kerkhofaangelegenheden:
Dhr. Thijs Peeters, 06.30283241

H. Doopsel, Eerste H. Communie, H. Vormsel, kinderwerk:
Daniélle Lemmens, tel. 046-4758733 / danielle.kinderkerk@gmail.com
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Digitale bereikbaarheid
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen
www.sint-pancratius.nl ~ www.kerkhofmunstergeleen.nl www.paterkarel.nl

Liturgische Kalender

Zondag 5 november; 31¢zondag door het jaar Willibrordzondag

10.00 uur: H.Mis: echtp. Sjeng Bongaerts en Beth Schols (jaardienst), Frans Dols,
Jan Hamers en Luc Hamers (jaardienst), 0.0. Donners-Haarden.

Maandag 6 november; HH Verkondigers van het geloof in onze streken
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;

Donderdag 9 november; Kerkwijding Sint Jan van Lateranen

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel:

Zondag 12 november; 32¢zondag door het jaar

10.00 uur: Gezinsmis “Houd je lampje brandend!”:

Leo en Netty Lemmens-Luijten, Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans
Maandag 13 november;

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;

Donderdag 16 november;

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;

Zondag 19 november; 33¢zondag door het jaar,

10.00 uur: H.Mis: Past. W. Mullenders (jaardienst), Arno Kurvers (jaardienst),
Thei Dols en Billa Dols-Nijsten (jaardienst)

Maandag 20 november;

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel

Donderdag 23 november;

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel

Zondag 26 november; Hoogfeest Christus, Koning van het heelal

10.00 uur: H.Mis: mmv fanfare Juliana bgv haar Caeciliafeest:

Huub Janssen (jaardienst), Gertruda Notten-Gijsen (jaardienst), echtp. Zef en Annie
Rouschop-Pennings en echtp. Rouschop-Kubben en Mia Kubben (jaardienst), Sjaak
Henssen en Tiny Henssen-Dols (jaardienst), Piet Coolen, Frans Dols en Frits Donners
Maandag 27 november;

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel;

Donderdag 30 november; H. Andreas

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel
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