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Contact met Parochie 
Pastorale aangelegenheden: 
Ziekenzalving, Uitvaart, Huwelijk 

Administrator Mgr.Deken R. Merkx, 
Kloosterplein 10, 6131 EP. Sittard 
046.4512275 / 06.25570088 
 
Voor alle administratieve en parochiële zaken en opgeven misintenties: 
Mevr. Carla Voots-Vranken, Martinusstraat 9, 06.23124828 
Misintenties kunnen telefonisch besteld worden of duidelijk omschreven met het 
verschuldigde bedrag en telefoonnummer van afzender in de brievenbus bij Mevr Voots 
gedeponeerd worden. De bijdrage voor H. Missen is €  22,50. 
 
Kerkhofaangelegenheden: 
Dhr. Thijs Peeters, 06.30283241 
 
H. Doopsel,  Eerste H. Communie, H. Vormsel, kinderwerk:   
Daniëlle Lemmens, tel. 046-4758733  / danielle.kinderkerk@gmail.com 

 

Digitale bereikbaarheid 
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen 
 www.sint-pancratius.nl     www.kerkhofmunstergeleen.nl   www.paterkarel.nl 
 
 
WAAROM ASWOENSDAG ZO HEET 

Bij Aswoensdag denkt iedereen direct aan het halen van het Askruisje. Toch is dat niet 
de eerste reden, waarom deze dag Aswoensdag heet. De naam gaat terug op de veel 
oudere praktijk van de openbare boete in vroeger eeuwen. Zij die zeer zware zonden 
hadden begaan, meldden zich bij de bisschop en kregen aan het begin van de vasten een 
boetekleed aan en werden met as bestrooid. Daarna volgde een ritueel waarbij de 
boetelingen uit de vierende geloofsgemeenschap weggestuurd werden.  
Het dragen van het boetekleed en het bestrooien met as waren al bekend in de tijd van 
het Oude Testament. Een uitdrukking als ‘in zak en as zitten’ komt rechtstreeks uit de 
Bijbel. Ook in het heidendom kwamen dergelijke asrituelen voor als teken van 
droefheid, vergankelijkheid, boete en bekering. As heeft een zuiverende werking. Het 
wordt van oudsher gezien als een materiaal om mee te reinigen, in letterlijke en 
figuurlijke zin.   
In de 10e eeuw gingen gelovigen die zich bewust waren van hun eigen fouten, zichzelf 
ook met as bestrooien uit solidariteit met de uitgestotenen, zonder zelf uitgestoten te 
zijn. In loop van de 11e eeuw verdween de openbare boete en werd de praktijk van 
asoplegging een gebruik voor alle gelovigen. In 1091 bepaalde paus Urbanus II dat met 
Aswoensdag iedere gelovige as opgelegd moest krijgen. Bij de mannen werd de as op het 
hoofd gestrooid en de vrouwen kregen ook toen al een askruisje op het voorhoofd. 
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VASTENACTIE 2023: Mensen onderweg 

Op Aswoensdag begint de Vasten en daarmee ook de jaarlijkse Vastenactie. 
Het is een goed gebruik om in de Veertigdagentijd zelf iets te minderen en het geld dat 
we daarmee sparen te geven aan mensen die het veel slechter hebben dan wij. 
Dit jaar staat tijdens de Vastenactie het thema ‘migratie’ centraal. Wereldwijd moeten 
miljoenen mensen al dan niet gedwongen hun huis verlaten. Sommigen doen dat 
tijdelijk, anderen willen elders een heel nieuw leven opbouwen. De redenen waarom 
mensen hun huis verlaten verschillen. Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege 
oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zijn oog op de kostbare 
grond heeft laten vallen waar ze leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter 
inkomen of een beter leven in de grote stad of in een ander land. 
Mensen die hun thuis verlaten, moeten elders een nieuw bestaan opbouwen. Ze moeten 
woonruimte vinden, een stukje land om groente te verbouwen, een baan zoeken, een 
opleiding volgen. Ze moeten letterlijk een eigen plek vinden. Als ze uiteindelijk 
terugkeren naar hun oorspronkelijke huis geldt hetzelfde, want de situatie is niet meer 
dezelfde als toen ze vertrokken. Misschien wonen er andere mensen in hun huis, hebben 
buren zich kostbare grond toegeëigend of is er gewoon niets meer om naar terug te 
keren.  
Dit jaar helpt Vastenactie samen met lokale kerken mensen die onderweg zijn naar een 
betere en veiligere toekomst. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage deponeren in de 
daarvoor bestemde collectebus in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL21 
INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebureau Roermond. 
 

Liturgische Kalender   
 
 
Zondag 19 februari;  7e zondag door het jaar, Vastelaovend 
10.00 uur; H.Mis: voor de levende en overleden leden van de Haverbüle, Jan Voots 
Maandag 20 februari;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Woensdag 22 februari; Aswoensdag 
19.00 uur: H. Mis met askruisje 
Donderdag 23 februari;  H.Polycarpus 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Zondag 26 februari;  1e zondag veertigdagentijd, 
10.00 uur; H.Mis:  o.o. Nacken-Beltgens, Marlies Nacken en Gertie Nacken (Jaardienst); 
Piet Coolen; Bianca Kikken-Heijs;  Gertruda Notten-Gijsen;  o.o. Benders-Voots. 
Maandag  27 februari; : H. Gregorius van Narek 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 2 maart;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 5 maart;  2e zondag veertigdagentijd, 
 10.00 uur; H.Mis:  o.o. Vogels-Mevis (jaardienst); o.o. Donners-Haarden. 
Maandag 6 maart;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 9 maart; H. Francisca Romana   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 12 maart;  3e zondag veertigdagentijd 
10.00 uur; H.Mis: Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans. 
Maandag 13 maart;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 16 maart;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 


