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WOORD VAN DE DEKEN  
 
Van Advent naar Pasen  
 
Op zondag 27 november vierden we de eerste zondag van de Advent: het christelijke 
‘Nieuwjaar’. In alle stilte, zonder geknal van vuurwerk of champagnekurken. We laten 
zelfs in de Eucharistie het ‘Gloria, Eer aan God’ achterwege om de stilte en ingetogenheid 
niet te verstoren. Advent is een tijd van wachten met stijgende spanning. Er wordt een 
adventskrans opgehangen om in zekere zin de spanning te verhogen. Vier kaarsen staan 
er op de krans en het is ‘geen gezicht’ als ze niet alle vier branden! We moeten geduld 
hebben. Ons verlangen moet beproefd worden, vergroot! De liturgische kleur wordt 
‘paars’, dezelfde kleur die we ook gebruiken bij de uitvaart. In zekere zin ‘treuren’ we 
omdat we naar iets verlangen dat er nog niet is.  
In de lezingen van de Mis worden we op pad gezet met het volk van Israël dat verlangt 
naar de terugkeer uit de ballingschap. We horen de prachtige woorden van de profeet 
Jesaja die keer op keer zijn volk moed inspreekt. We zingen het prachtige ‘Rorate Caeli’ 
dat gebaseerd is op de teksten van deze profeet: ‘Wees niet vertoornd op uw volk, Heer. 
Wij hebben gezondigd maar laat ons niet in de steek! Ik troost u, mijn volk, weldra zal 
uw heil komen! Ik ben immers uw God!’ En na vier weken opgevoerde spanning wordt 
het Kerstmis. Het ongelofelijke wordt werkelijkheid. Wie had ooit kunnen denken dat 
God op deze manier zijn volk zou gaan redden? De grote God, Schepper van hemel en 
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, die God wordt geboren op aarde. En Hij 
komt niet met veel ‘bravour’, niet met donder en bliksem, niets van dat al. God wordt 
geboren als kind van arme ouders. Zelfs een herberg bood geen plaats voor Hem. Maar 
dat was juist Gods bedoeling. Hij nam genoegen met een schamele stal. Tussen de 
beesten kwam Hij ter wereld. Zó groot is onze God dat Hij zichzelf klein kan maken uit 
liefde voor ons. Niet de groten der aarde zijn de eerste getuigen van Zijn geboorte maar 
herders. Daklozen die voor niets anders goed zijn dan om op schapen te passen. Het lijkt 
onbegrijpelijk. En het zou nog lang duren voordat de mensheid ten volle zou begrijpen 
waarom God op deze mensonwaardige manier ter wereld moest komen. Daarvoor 
moest Jezus eerst nog rondtrekken met zijn leerlingen. Hij moest laten zien voor wie Hij 
écht was gekomen. Voor blinden en lammen, voor tollenaars en zondaars, voor mensen 
die zichzelf waardeloos vinden. Voor mensen als u en ik, die lijden aan het leven, die zich 
klein en onmachtig voelen om onze complexe wereld leefbaar te maken, om ons eigen 
leven zin te geven en het uit te houden te midden van zoveel pijn, ziekte, oorlogen en 
falen. Daarom koos Jezus ervoor om solidair te zijn met de lijdende mens. Daarom koos 
Hij de weg van het kruis. Hij wilde sterven zoals Hij was geboren: als de minste van 
allen. Als een slaaf. Maar als daar het verhaal zou eindigen, hadden we kunnen zeggen: 
fijn dat God zó solidair is maar wat hebben we daaraan?  
  
Maar het verhaal eindigt niet bij het kruis. Op de eerste dag van de week (onze zondag) 
zien vrouwen die het graf bezoeken, dat de steen is weggerold. ‘Waarom zoeken jullie de 
Levende in het graf? Hij is niet hier, Hij is verrezen.’ En de verrezen Heer laat zich keer 
op keer zien aan zijn 3 leerlingen juist op momenten dat zij het niet ‘zien zitten’. Aan de 
Emmausgangers die zeggen ‘Het wordt toch niks meer’. Aan Petrus die zegt: ‘Laten we 
alles vergeten en weer gaan vissen.’ Aan Thomas die er allemaal niks van gelooft. Aan u 
en aan mij, die soms denken: ‘Waar doe ik het allemaal voor? Is er dan niemand die mij 
helpt? Hoe houd ik het uit in dit leven?’ Hij helpt want Hij lééft! De boodschap van 
Kerstmis wordt duidelijk met Pasen. Maar Pasen is geen eindpunt maar een begin! Na de 
Hemelvaart zendt God zijn Geest om voor altijd bij ons te blijven. Wij zijn verloste 



mensen! Verlost van zonde en dood, verlost van uitzichtsloosheid en wanhoop. We zijn 
verlost omdat God ons niet wilde overlaten aan de dood want Zijn liefde voor ons is 
grenzeloos. Zelfs over de dood heen!  
 
Zalig Kerstmis!  
Rob Merkx, deken 
 

GEZINSMIS KERSTAVOND, 24 dec om 19.30 uur 

“Wij komen tesamen onder ‘t sterreblinken..”  

Met die bekende regel beginnen we op Kerstavond onze feestelijke Gezinsviering.  
Wat fijn dat we weer tesamen mógen komen, en met heel de parochie, met groot en klein, de geboorte 
van Jezus mogen vieren! We hebben weken uitgekeken naar het licht; op deze avond zetten we ons hart 
open voor het Licht van de wereld, voor Jezus zelf, die als een klein Baby’tje voor ons op aarde komt. 
Deken Merkx komt speciaal met ons deze Kerstavond-Mis vieren. De muzikanten van de ‘Munsterglaner’ 
komen mooie kerstliederen spelen. En een heleboel kinderen gaan aan alle mensen het aloude 
Kerstverhaal laten zien en horen. Komt u ook met ons het echte Kerstfeest vieren? 

Van harte welkom! 

 
DRIEKONINGEN-ZINGEN 

Nog een klein beetje onder voorbehoud..: 

Maar op vrijdagmiddag 6 januari, Driekoningen, 

hopen we weer zingend langs deuren te gaan 

met een grote groep koningen die aan ieders huis  

de zegen voor het nieuwe jaar komen brengen! 

Meer informatie bij Daniëlle (danielle.kinderkerk@gmail.com) 

 

 

Contact met Parochie 
 
Pastorale aangelegenheden: 

- Ziekenzalving, Uitvaart, Doopsel, Huwelijk 

Administrator Mgr.Deken R. Merkx, 
Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard 
046.4512275 / 06.25570088 
 
Een aanspreekpunt voor alle administratieve en parochiële zaken: 
 
Voor administratieve zaken en alle andere parochiële kunt u terecht bij Carla Voots. 
Zij helpt u zelf of met hulp van andere betrokkenen. Hiermee willen we proberen al uw 
vragen snel en efficiënt te beantwoorden. 
 H. Missen bestelt u bij voorkeur telefonisch en vervolgens per bank overmaken . 
U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde 
stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus bij Mevr.  
Voots. De bijdrage voor H. Missen is: € 15,00.  
 Mevr. Carla Voots-Vranken, Martinusstraat 9, 06.23124828 
 
Kerkhofaangelegenheden: 
Dhr. Thijs Peeters, 
06.30283241 

 

 
Voor informatie betreffende kinderwerk, Eerste H. Communie en H. Vormsel:   

 

 

mailto:danielle.kinderkerk@gmail.com


Daniëlle Lemmens, tel. 046-4758733  / danielle.kinderkerk@gmail.com 

Digitale bereikbaarheid 
Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen: 
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen 
Websites: www.sint-pancratius.nl 
www.kerkhofmunstergeleen.nl 
www.paterkarel.nl 
 

Liturgische Kalender   
 
 
Zondag 18 december; 4e zondag van de Advent 
10.00 uur; H. Mis: echtp. Gelissen-Nijsten (jaardienst), o.o. Kneepkens-Voots en 
kinderen, Frits Donners en overleden familie en o.o. Fleischeuers-Daniëls. 
Maandag 19 december;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
G.W. Brands 
Dinsdag 20 december; 
15.00 uur: Boeteviering in de St. Michielskerk (Binnenstad)  
Donderdag 22 december;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
 
Zaterdag 24 december; Kerstavond 
19.30 uur: Gezinsmis met Kerstspel mmv een ensemble van de “Munsterglaner” 
Annie Hulsen-Salden 
21.30 uur: Plechtige Nachtmis in Leyenbroek 
Zondag 25 december;  Kerstmis, Hoogfeest Geboorte van de Heer 
10.00 uur; H.Mis: o.o. Donners-Haarden (jaardienst), Jeanne Voots-Hermans 
(jaardienst), Frans Dols (jaardienst), Anna Maria Keulen en o.o. Keulen-Heynen, 
 echtp. Harrie Ronkaars en Mia Keulers, Piet Coolen, o.o. Voots-Peters, zonen Jan  
en Theo en o.o. Jetten-Paulssen, o.o. Pierre Neis en Jannie Neis-Delies, Riet Jacobi-
Godschalk, Rie Ryfa-Theewen en Jo Ryfa, Lies Janssen-Salden, Jo Schiffer 
Maandag  26 december; Tweede Kerstdag, H. Stefanus 
10.00 uur: H.Mis: o.o. Hamers-Ronckaers en Jan Hamers (jaardienst)  
Donderdag 29 december;  Kerstoctaaf 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
 
Zaterdag 31 december;  Oudjaar, H. Silvester 
18.00 uur: Dankviering St. Petruskerk (Binnenstad) 
Zondag 1 januari; H. Maria, Moeder van God   
 10.00 uur; H.Mis:   o.o. Hendrix-Dahlmans en zonen Jan, Charles en Michaël 
 Maandag 2 januari;  HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 5 januari;  Hoogfeest van de H. Pater Karel 
19.00 uur; Prontificale Hoogmis; leden van de Stichting Pater Carolus Houben,  
Pater Joachim van der Heyden 
 
 
Zondag 8 januari; Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen) 
10.00 uur; H. Mis: Charles Halmans en Méne Smeets-Halmans, Petrus Notten 
Maandag 9 januari; Hoogfeest van de Doop van de Heer  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 12 januari;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
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