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Kerstmis: Menswording en Angelus 
De Kerstdagen liggen even achter ons, toch blijft in de kerk de mooie stal nog staan tot 
Maria Lichtmis, zodoende wil ik een verhaal delen wat ik in de kerstdagen onder ogen 
kreeg. Het geeft een van de belangrijkste punten van ons geloof weer zodat dit verhaal 
past in deze dagen tussen Kerst en Maria Lichtmis, 2 februari.  Het probeert de 
menswording wat begrijpelijk te maken, in zoverre dat mysterie natuurlijk begrijpelijk 
te maken is… 
“Er was eens een man. Hij was een goede vader en echtgenoot, leefde wel niet voor zichzelf, 
maar het geloof zat ook niet zó diep. Van al dat gedoe rond Kerstmis moest hij niet veel 
hebben. “God is mens geworden? Wat een onzin!” En zo kijkt hij op Kerstavond, -vrouw en 
kinderen zijn naar de kerk,- naar buiten. De koude oostenwind zwiept steeds grotere 
vlokken sneeuw tegen het huis. Juist als hij zich omdraait, hoort hij een doffe bons. Buiten 
spartelt een groepje vogels in de sneeuw, ze proberen zich te herstellen van de klap tegen 
het raam. “Die arme beestjes zullen nog doodgaan van de kou”, zei hij bezorgd. Hij loopt 
naar de schuur achter het huis, doet het licht aan en zet de deuren wijd open. Maar de 
‘beestjes’ durven niet. “Ik haal wat brood!”, besloot de man. Spoedig loopt een spoor van 
kruimels richting schuur, maar de vogels houden hun veilige afstand. De man lokt, fluit, 
roept, nadert van achteren, maar ze fladderen alle kanten op behalve in de richting van de 
warme, veilige schuur. “Ze vinden mij maar een vreemd, angstaanjagend wezen. Hoe kan ik 
hun laten zien dat ze mij kunnen vertrouwen? Ach, kon ik maar een paar minuten een vogel 
zijn, misschien kon ik ze dan veilig naar binnen leiden.” Plots beginnen ergens in de verte 
klokken te luiden. De man staat stil, luistert, en hoort hoe zij roepen in de nacht. Dan valt hij 
op de knieën in de sneeuw en fluistert: “Nu begrijp ik het, nu snap ik waarom U, Heer, dit 
moest doen. Waarom U mens bent geworden…” 
God is mens geworden, dat hebben we met Kerstmis gevierd. Daar denken we niet alleen 
aan met Kerstmis maar elke dag weer opnieuw mogen we daar aan denken. God heeft ons 
niet aan ons lot overgelaten maar in de Menswording van Zijn Zoon heeft God laten zien 
hoeveel Hij van de mensen houdt.  

 
Elke middag om 12 uur luidt de klok van de onze parochiekerk.  Vele kerken in de wereld 
doen dat. Zoals bij ons luidt men op veel plaatsen de klok ook om zeven uur ’s morgens en 
om zeven uur ’s avonds. Sommigen weten dat bij dat luiden een gebed hoort, het 
Angelusgebed (De engel des Heren). Dat luiden van die klok wil ons als gelovigen dagelijks 



de Mensenwording in herinnering brengen. Het is een heel Bijbels gebed, met drie zinnen 
uit het Evangelie, waarna men ook telkens een Weesgegroet bidt. Misschien mag dit woord 
de aanleiding zijn om ook voor dit gebed eens aandacht te hebben wanneer we de klok 
horen luiden en herinnerd worden aan hoe God ons liefheeft. 1.: “De Engel des Heren heeft 
aan Maria geboodschapt; en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. 2.: Zie de dienstmaagd 
des Heren mij geschiede naar uw woord. 3.: En het Woord is vlees geworden en het heeft 
onder ons gewoond”. “Heer, wij hebben door de Boodschap van de Engel de Menswording van 
Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden U: stort uw genade in onze harten opdat wij door 
Zijn Lijden en Kruis gebracht worden tot de glorie van de Verrijzenis. Door diezelfde Christus 
onze Heer. Amen.” 
 
 

Liturgische kalender 
Zondag 15 januari, Tweede zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Annie Rouschop-Pennings als 
Zeswekendienst; Mia Dormans-Cals (off.1); Albert Veltrop (off.1); Jan Grothues (off.1). 
 
Maandag 16 januari, H. Marcellus I, paus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Graad Kuijs; Sjaak Ehlen; Marianne Schillings-
van Duinen; Lei Heuts als jaardienst; Martin Hamers en O.Fam. Heuts-Maassen. 
 
Dinsdag 17 januari, H. Antonius Abt, 
08.30 uur: H.Mis; Leen Hendriks-Engels. 
 
Woensdag 18 januari, H. Prisca, 
08.30 uur: H.Mis; Angela Baetsen. 
 
Donderdag 19 januari, H. Macarius de Grote, 
18.00 uur: H.Mis; Thomas van der Aalst; Theo Ruijters als jaardienst. 
 
Vrijdag 20 januari, HH. Fabianus en Sebastianus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Frits van Tuel. 
 
Zaterdag 21 januari, H. Agnes, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Willem Janssen en Maria Keesmekers las 
jaardienst (St.); OO. Honneff-Schols en zoon Martin; Annie Op de Kamp en Betty Schols; 
Leo Goffin als jaardienst. 
 
 
Zondag 22 januari, Derde zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Piet Coolen (St.); Frits Damoiseaux als jaardienst; 
Beth Hendrix-Paumen als jaardienst en Leo Hendrix. 
 
Maandag 23 januari, HH. Severianus en Aquila, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Cato van Daal-Strijkers. 
 
Dinsdag 24 januari, H. Franciscus van Sales, 
08.30 uur: H.Mis; Theodorus Coolen. 
 
Woensdag 25 januari, Bekering van de H. Apostel Paulus, 
08.30 uur: H.Mis; Jan Baken. 
 



Donderdag 26 januari, H.H. Timotheus en Titus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Isidorus van Kessel. 
 
Vrijdag 27 januari, H. Angela Merici, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Harry Flecken. 
 
Zaterdag 28 januari, H. Thomas van Aquino, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Tiny Schmeits en OO. Schmeits-Röder als jaardienst; 
Math Spijkers als jaardienst; Antje van Diessen-Snackers; Jo Janssen als jaardienst. 
 
 
Zondag 29 januari, Vierde zondag door het jaar, 
08.30 uur H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Wil Meuffels als jaardienst. 
 
Maandag 30 januari, Z. Columba Marmion, 
18.00 uur H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Dinsdag 31 januari, H. Johannes Bosco, 
08.30 uur: H.Mis; Jan van der Aalst. 
 
Woensdag 1 februari, H. Severus van Ravenna, 
08.30 uur: H.Mis; Theodorus van Tuijl. 
 
Donderdag 2 februari, Maria Lichtmis, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jo Donners. 
 
Vrijdag 3 februari, Eerste Vrijdag, H. Blasius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Ansbertus van Dongen. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 4 februari,  
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Joseph Keulen en OO. Keulen-Heijnen als jaardienst 
(St.) (Blasiuszegen na de H.Mis) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Kerkbijdrage: vooraankondiging 
Samen met de volgende uitgave van “De Munstergelaener” zal bij U een enveloppe in de 
bus vallen met daarin de jaarlijkse uitnodiging tot deelname aan de KERKBIJDRAGE.  
Van harte hopen wij dat U ons ook in 2012 wederom zult steunen. Ieders deelname is 
onmisbaar om het parochiële leven in stand te kunnen houden. Uiteraard hoeft U niet te 
wachten tot de brief met acceptgiro in de bus valt,  maar kunt U Uw jaarlijkse bijdrage 
nu reeds zelf overmaken. 
 

Gevonden 
In de kerk werd na een van de nachtmissen en zilverkleurige oorbel met steentje 
gevonden. Af te halen in de sacristie na de H.Missen, of aan de pastorie liefst op 
woensdagochtend tijdens de spreekuurtijd. 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor weekdagen en  €. 15,00 voor zaterdag en zondag. 



 
Websites 
U kunt onze parochie vinden op:  www.sint-pancratius.nl 
Ons kerkhof kunt U vinden op: www.kerkhofmunstergeleen.nl 
En Pater Karel op: www.paterkarel.nl 
 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 15 januari: 
08.30 uur; - -  
10.00 uur: Joran Vaessen, Robin Higgs. 
Zaterdag 21 januari: 
18.30 uur: Nigel Heinle, Sky Thiecke. 
Zondag 22 januari: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Max Jütten, Tycho Larue. 
Zaterdag 28 januari: 
18.30 uur: Maik Krutzen, Lucas Schmeits. 
Zondag 29 januari: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Nigel Heinle, Robin Higgs. 
Zaterdag 4 februari: 
18.30 uur: Max Jütten, Sky Thiecke 

http://www.sint-pancratius.nl/
http://www.kerkhofmunstergeleen.nl/
http://www.paterkarel.nl/

