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Praat niet graag meer over mijn eigen 
Zelfs niet als er wat met me is 
En als ik al wat zeg zal het zeker niet gaan 
over gevoelens of over dierbaren die ik mis 
 
Puur en alleen om mijn eigen te beschermen 
heb ik een muur om mij heen gecreëerd 
In het verleden was ik open in dat soort dingen 
resultaat, er werd dwars door mijn hart heen gemarcheerd 
 
Teveel vertrouwen gehad en gegeven aan personen 
daar de prijs voor betaald, en die was duur 
Mijn ziel, hart, gevoelens en vertrouwen zijn gebroken 
daarom dus om mij heen gebouwd, die muur 
 
Achter die muur ben en voel ik me veilig 
daar hou ik mijn ware ik dan ook verborgen 
En om er zeker van te zijn dat die blijft staan bouw ik hem 
steen voor steen steeds opnieuw, elke morgen 
 
 
Zomaar een gedicht ergens van internet geplukt. Maar als ik het met zekere aandacht 
lees zie ik dat wij allemaal die muur om ons heen steeds weer bouwen en steeds hoger 
bouwen.  
 
Bang om iets van onszelf vrij te geven? Voor de maatschappij?  
Er is echter een plaats waar we niet bang hoeven zijn, waar wij onszelf kunnen zijn, 
waar we kunnen lachen, huilen en ons vrij kunnen voelen.  
 
Ook die plaats bevindt zich achter een muur. Die muur noemen we gebouw en dat 
gebouw behoort tot de Kerk, onze Kerk. Hiermee duid ik aan dat de Kerk niet alleen uit 
een gebouw bestaat maar dat er een veel groter iets achter die muur van de Kerk schuilt. 
 
Toch zult u begrijpen dat het Kerkgebouw het middelpunt van onze gemeenschap is. In 
1925 besloot pastoor Bernegau tot de bouw van ons Kerkgebouw ergens midden in het 
veld. Had die pastoor een vooruitziende blik? 
 
Nee, de jaren daarna –met name de oorlogsjaren 1940-1945- was het Kerkgebouw een 
plaats waar we konden samenkomen, waar we ons veilig voelden. Het Kerkgebouw 



werd hiervoor door onze gemeenschap gebouwd, onze parochianen die het geld 
hiervoor bijeen brachten.  
 
Nu willen wij als Kerkbestuur dit gebouw, deze muren natuurlijk in stand houden met 
de middelen die we hebben, zo goed en zo kwaad als het kan.  
Hiervoor hebben wij echter wel uw steun nodig , net als in de jaren vóór de bouw, onze 
voorouders het geld bijeenbrachten om te bouwen. 
 
Daarom vragen wij u via de actie Kerkbalans uw steun aan de Kerk te betuigen, zodat wij 
die veilige muren kunnen blijven behouden.  
 
De opbrengst van Kerkbalans wordt gebruikt voor het in stand houden van het gebouw, 
de pastorale hulp, olie, water, licht en al het andere dat daarbij komt kijken. 
 

 
Met uw hulp ziet u in de zo grijze muur kleur ontstaan. 
U allen dankend voor deze kleur en uw gift. 
 
Zij die al meededen zullen in de week van 14 februari een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. Deed U nog niet eerder mee, dan kunt U Uw gewaardeerde bijdrage 
overmaken op : NL77 RABO 01350.00.068 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Pancratius 
“Kerkbijdrage 2019” 
 
U allen dankend voor uw onmisbare bijdrage, 
het Kerkbestuur. 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 13 januari, Doop van de Heer, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis, Kinderwoorddienst; Frits Donners; OO. Fleischeuers-Daniëls. 
 
Maandag 14 januari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen. 
 
Dinsdag 15 januari, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Frits van Tuel. 
 
Woensdag 16 januari, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Theodorus Coolen. 
 
Donderdag 17 januari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 18 januari, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie; 
 
Zaterdag 19 januari, 
16.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans. 
 
 
Zondag 20 januari, Tweede Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 



10.00 uur: H.Mis met samenzang en medewerking Daniëlle, uitleg aan 
communicantjes; voor ’n bijz. intentie (Br.); 
 
Maandag 21 januari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (Br.); 
 
Dinsdag 22 januari, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Jan Baken. 
 
Woensdag 23 januari, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Harry Flecken. 
 
Donderdag 24 januari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 25 januari, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Jean Rouwet. 
 
Zaterdag 26 januari,  
16.00 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); 
 
 
Zondag 27 januari, Derde Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gezongen, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); Frits Donners 
als jaardienst; Charles Halmans als jaardienst. 
 
Maandag 28 januari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel;  
 
Dinsdag  29 januari,  
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Jan van der Aalst. 
 
Woensdag 30 januari, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Theodorus van Tuijl. 
 
Donderdag 31 januari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 1 februari, Eerste Vrijdag,  
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Cor van der Linden 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 2 februari, Maria Lichtmis, 
16.00 uur: H.Mis met samenzang; Joseph Keulen en OO. Keulen-Heijnen als jaardienst 
(St.). 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Misdienaars / acolieten 
Zaterdag 19 januari: 
16.00 uur: Kean en Ravi In ’t Panhuis. 
Zondag 20 januari: 
10.00 uur: Cyam Wemmers. 
Zondag 27 januari: 
10.00 uur: Mark Trompetter. 
Zaterdag 26 februari: 



16.00 uur: Robin Dubois 
 
 

Oud brood 
Blijft nog steeds welkom voor de schapen! U kunt het deponeren in de ton bij de deur 
van de sacristie. Wilt U in deze winterperiode géén groenteafval e.d. over het hek aan de 
Steegstraat werpen a.u.b. De schapen komen daar niet totdat de hele weide weer vol 
gras staat! 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en 
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage 
voor H.H. Missen is:  €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor 
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!) 
 
 
 


