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Fidget-Spinner en H. Drievuldigheid 
Heel wat van onze kinderen hebben het vandaag: een fidget spinner of een handspinner. 
Een fidget spinner is een klein gadget die in je handpalm past, een draaischijf die je 
tussen je vingers heel lang kunt laten draaien. In het midden is er een kogellager, die 
zorgt er voor dat het moeiteloos draait. En drie uitstulpingen met elk ook een 
kogellager.  

 
Ik denk dat het een handig dingetje is om met de kinderen ook over onze God te 
spreken. Zoals de heilige Patrick op zijn missietocht bij de Ieren het klavertje drie 
gebruikte om iets te vertellen over onze Drie-ene God, zo is misschien de fidget spinner 
ook een gelegenheid om met hen te spreken over onze Drie-ene God. Helemaal begrijpen 
kunnen we het niet maar we kunnen er aan de hand van die fidget spinner wel over 
spreken: 1 God en drie Goddelijke Personen Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals de 
Heilige Patrick het aan de mensen uitlegde met zijn klavertje drie als Vader, Zoon en 
heilige Geest drie delen waren van een blad aan een steel, zo zouden we met die fidget 
spinner die de kinderen allemaal kennen, ook eens gaan spreken over de Drie-eenheid. 
Als de fidget spinner heel snel draait, dan lijkt het of er geen drie armen zijn maar een 
geheel.  
Vanuit dat spelen met de fidget spinner wil ik in dit woordje gewoon nog eens, met de 
woorden van de Catechismus van de Katholieke Kerk uitleggen wie DE God is waarin wij 
geloven. 
Als christenen geloven wij in 1 God, maar er zijn 3 goddelijke Personen. De drie 
goddelijke Personen zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ieder van deze drie 
Personen is waarlijk God: de Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God.  
De drie goddelijke Personen zijn maar één God, omdat Zij in liefde geheel in elkaar 
opgaan en slechts één natuur hebben. Wij kunnen niet begrijpen dat de drie goddelijke 
Personen één God zijn. Het is het grootste mysterie van ons geloof. Het mysterie  van één 
God in drie Personen noemen wij het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid of 
Drievuldigheid. 
Het mysterie van de Heilige Drievuldigheid kennen wij uit de openbaring van Jezus. 
Jezus heeft zichzelf geopenbaard als de Zoon van de Vader, die met de Vader ons de 
Heilige Geest zendt en toch samen één God zijn.   
De drie goddelijke Personen zijn van elkaar onderscheiden: de Vader is God en uit 
niemand voortgekomen; de Zoon is God, van alle eeuwigheid geboren uit de Vader; de 



Heilige Geest is God, van alle eeuwigheid voortgekomen uit de Vader en de Zoon; een 
God in drie personen. 
God de Vader is niet ouder of volmaakter dan God de Zoon of God de Heilige Geest want 
de goddelijke Personen zijn alle drie eeuwig en oneindig volmaakt. 
God is oneindig gelukkig in het eeuwig samen-zijn van Vader, Zoon en heilige Geest. 
Door de genade van het doopsel worden wij geroepen te delen in het oneindig geluk van 
God; hier op aarde in het licht van het geloof, na de dood in de aanschouwing van God. 
(A.P.) 

 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 1 oktober, Zesentwintigste Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis, Kinderwoorddienst; Echtpaar Frits Schols en Betty Rutten als 
jaardienst (St.); OO. Neis-Jacobs en Mia Neis als jaardienst (St.); OO. Hendrix-Dahlmans 
en zonen Jan, Charles en Michaël (St.); Dolf Dormans (buurt Haag 1); Paul Paas als 
jaardienst; Charles Halmans. 
 
Maandag 2 oktober, H.H. Engelbewaarders, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Zef Dols; t.e.v. Pater Karel om vermindering van 
kwalen. 
 
Dinsdag 3 oktober, H. Theresia van Lisieux, 
08.30 uur: H.Mis; Petrus Broers. 
 
Woensdag 4 oktober, H. Franciscus, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br); Jos Simons. 
 
Donderdag 5 oktober, H. Apollinaris, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 6 oktober, H. Bruno, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br); Martinus Raaijmakers. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 7 oktober, O.L.Vrouw van de Rozenkrans, 
18.30 uur: H.Mis; OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst (St.); Wil Hamers, 
Lies Hamers-Kurvers, Harrie en Miep als jaardienst. 
 
 
Zondag 8 oktober, Zevenentwintigste Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis, Kinderwoorddienst; Jan Voots en overl. familie. 
 
Maandag 9 oktober, H. Dionysius, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; t.e.v. Pater Karel tot vermindering van kwalen. 
 
Dinsdag 10 oktober, H. Gereon, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br); Willem van Luijk. 



 
Woensdag 11 oktober, H. Gummarus, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br); Fien Schreuder-Coolen. 
 
Donderdag 12 oktober, H. Paus Felix IV, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 13 oktober, H. Theofilus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor bijz. intentie (Br); Leonardus Kirkels. 
 
Zaterdag 14 oktober, H. Paus Callistus I, 
18.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br). 
 
 
Zondag 15 oktober, Achtentwintigste Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis; Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans. 
 
Maandag 16 oktober, Verjaardag Zaligverklaring Pater Karel (1988) 
07.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
07.30 uur: Bid-Wandeltocht langs veldkruisen. 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen 
Pierre, Fris en Thé, dochter Miet en overl. familie; OO. Lemmens-Lahaye en 
schoonzoons. 
 
Dinsdag 17 oktober, H. Ignatius van Antiochië, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br); Harry Kornips. 
 
Woensdag 18 oktober, H. Lucas, evangelist, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br); Theodorus Dernison. 
 
Donderdag 19 oktober, H. Paulus van het Kruis, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 20 oktober, H. Vitalis van Salzburg, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor bijz. intentie (Br); Willem van Luijk. 
 
Zaterdag 21 oktober, Z. Keizer Karl von Habsburg, 
18.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans-Cantor; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems als 
jaardienst (St.); Charles Halmans; OO. Hermes-Geurts; Dolf Dormans (off.); Willy Hamers 
(K.B.O.0; Truus Cremers (K.B.O.; Mia Odekerken-van Hinsberg (K.B.O.). 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
7 augustus: Mevr. Maria Gerarda Odekerken-van Hinsberg, 84 jaar (G. Van Mollestraat) 
14 september: Dhr. Arnold Joseph Dohmen, 79 jaar (Burg. Luijtenstraat) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 
 



Wandel-Bidtocht t.e.v. de H. Pater Karel 
Maandag 16 oktober is het 29 jaar geleden dat Pater Karel werd Zaligverklaard in 1988. 
Op initiatief van destijds Kapelaan Kreuwels hield men op deze dag in 1989 voor het 
eerst een wandelbidtocht om te bidden voor de heiligverklaring, wat als een traditie 
werd voortgezet. We starten deze dag aan de Pater Karel Kapel met een H.Mis om 7.00 
uur, vervolgens lopen we de Bidtocht door velden en langs veldkruisen, bij een aantal 
van deze veldkruisen zal een tientje van de rozenkrans worden gebeden. Wij bidden 
voor elkaars intenties. 
De wandeltocht zal zo ongeveer 7-8 km lang zijn, waarbij ergens op ¾  een koffiestop 
(op eigen kosten) zal worden ingelast. We eindigen in de parochiekerk met de verering 
van de Reliek van pater Karel. Welkom aan alle goede vereerders en lopers! 
 

 
Allerheiligen Allerzielen 
Deze aankomende feest- en gedenkdagen zullen als volgt gevierd worden: 
Zondag 29 oktober:  
15.00 uur: Plechtig Meerstemmig gezongen Lof waarin de namen worden genoemd 
van de overledenen van wie wij in ’t voorbije jaar kerkelijk afscheid namen, aansluitend 
zegening van de graven en urnen op het kerkhof, met medewerking van Fanfare 
Juliana. 
Woensdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen: 
19.00 uur: Plechtige Gregoriaans –Cantor gezongen Hoogmis, mede tot intentie van de 
overledenen van het voorbije jaar. 
Woensdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen: 
08.30 uur: 2 na elkaar Gelezen Requiemmissen Ritus 1962. 
19.00 uur: Plechtige Requiëmmis Gregoriaans-Cantor. 
Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo 
onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend 
dat wij eens in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!  
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 1 oktober, 
10.00 uur: Mark Trompetter. 
Zaterdag 7 oktober: 
18.30 uur: Sjoerd en Naud Middeldorp. 
Zondag 8 oktober: 
10.00 uur:  - - 
Zaterdag 14 oktober: 
18.30 uur: Robin Dubois 
Zondag 15 oktober: 
10.00 uur: Kean en Ravi In ’t Panhuis. 
Zaterdag 21 oktober: 
18.30 uur: Marie Penners, Beau Segers 
 
 
 
 
 


