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De H. Antonius van Padua

Bij zijn geboorte kreeg Antonius de naam Fernando. In 1210 nam zijn leven een
beslissende wending. Hij trad toe tot de Augustijner koorheren van Coimbra in Portugal,
in het klooster Santa Cruz. Hij vond daar echter niet wat hem diep in zijn hart bezighield:
de volledige navolging van Christus. Hij wilde vroom en ernstig leven. In de nabijheid
bevond zich een klooster van de Minderbroeders. Deze jonge Orde was radicaal in het
beleven van het evangelie. De broeders kozen voor een leven temidden van de armen en
behoeftigen. En ook de verkondiging van het evangelie onder de niet-christenen
rekenden ze tot hun taak. Dit trok Fernando aan. Hij kreeg 'n keer bezoek van vijf
minderbroeders die op weg waren naar Marokko om daar te getuigen van het Evangelie.
De vijf broeders vonden er de marteldood. Hun lichamen werden overgebracht naar
Coimbra. De jonge Fernando stond bij hun graf. Het stond voor hem vast dat hij deze
mensen, die voor hun geloof gestorven waren, moest navolgen. Hij verliet het klooster
van de Augustijnen.

In 1220 werd Fernando minderbroeder. Het huis van de minderbroeders in Coimbra
had Antonius Abt tot patroon. Fernando nam deze naam Antonius aan, en liet zich
voortaan ook zo noemen. Kort nadat hij minderbroeder geworden was, vroeg hij zijn
oversten als missionaris naar Marokko te mogen gaan. Het voorbeeld van de vijf
martelaren uit Marokko had hem zijn roeping duidelijk gemaakt. Op het einde van 1220
vertrok hij naar Marokko. Maar God had andere plannen met hem. Vlak na zijn aankomst
in Marokko werd hij ziek. De koorts wilde niet wijken. Het klimaat in Marokko was niet
bevorderlijk voor zijn gezondheid. Men wist hem te overtuigen dat het beter was naar
huis terug te keren om weer op krachten te komen. Hij stemde ermee in en ging scheep
naar zijn geboorteland. Het schip kwam echter in een zware storm terecht en dreef af
naar Sicilié. Daar werd hij door medebroeders liefdevol ontvangen en verzorgd.
Ondertussen had hij tijd om na te denken.

Met Pinksteren, eind mei 1221, zou het generaal kapittel van de Orde (een bijeenkomst
van alle broeders) gehouden worden in Assisi. Samen met de andere broeders reisde
Antonius erheen. De voornaamste reden waarom Antonius het kapittel wilde meemaken
zal wel geweest zijn dat hij Franciscus wilde ontmoeten of minstens zien. Op dat kapittel
werden alle mogelijke besluiten genomen met betrekking tot het voortgaan van de Orde.
Antonius was één van de velen. Hij wachtte af wat zijn nieuwe taak zou zijn. Na het
kapittel trok hij zich terug in de eenzaamheid. Het verlangen naar een teruggetrokken en
beschouwend leven, was in de franciscaanse orde vanaf het begin uitdrukkelijk
aanwezig. Antonius wachtte in de eenzaamheid op een teken van God wat hem verder te
doen stond. Na een jaar van eenzaamheid werd Antonius in 1222 tot priester gewijd.
Kort daarna hield hij een preek die op iedereen een grote indruk maakte. Vanaf dat
ogenblik werd Antonius geroepen tot het apostolaat van de prediking.

In de parochiekerk van Leyenbroek is het beeld en de reliek van St. Antonius geplaatst,
afkomstig uit de gesloten Fansiscanerkerk van Ophoven. De traditie van de 9-weekse
Antoniusnoveen zal in Leyenbroek worden voortgezet, op de 9 dinsdagen voorafgaand
aan de feestdag van Antonius. De noveen vangt aan op dinsdag 16 april om 18.00 uur U
bent welkom om U erbij aan te sluiten.



Liturgische Kalender

Zondag 7 april, Beloken Pasen,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; 00. Ida en Leo Pelzers-
Cuijpers als jaardienst (St.); Fam. Math Schols-Pelzers als jaardienst (St.); 0O. Alfons en
Herma Chorus-Borgers als jaardienst (St.); Jan Voots; Mia Dohmen-Rousseau (vw.
K.B.0.).

Maandag 8 april, H. Julia Billiart,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jeanne Brands-Keesmekers (Buurt 5); Mia en
Sjaak Wetzels-Heuts.

Dinsdag 9 april, H. Hugo van Rouen,
08.30 uur: H.Mis; Annie Hageman-van Luijk.

Woensdag 10 april, H. Beda de Jongere,
08.30 uur: H.Mis; Jan ter Schure.

Donderdag 11 april, H. Gemma Galgani,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 12 april, H. Jozef Moscati,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Miet van Tuijl-Klaassen.

Zaterdag 13 april, H. Martinus I, paus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Fitty Heuts-Breukers (off.); 00. Meijs-Heunen en
overl. Familie; Wil Voots als jaardienst; 00. Schurgers-Claessen en zoon Twan.

Zondag 14 april, Derde zondag van Pasen,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; 00. Keulen-Pelzers en zoon
Chretien (St.); let Jacobs-Strijbos (off. 8); 00. Nacken-Beltgens als jaardienst; Willy
Prudon-Janssen (vw. verj.dag).

Maandag 15 april, H. Damiaan de Veuster,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen; 00. Hermes-
Geurts.

Dinsdag 16 april, H. Benedictus Jozef Labre
08.30 uur: geen H.Mis.
18.00 uur: H.Mis te Leyenbroek vw. Antoniusnoveen 1.

Woensdag 17 april, Z. Catharina Tekakwitha,
08.30 uur: geen H.Mis.

Donderdag 18 april, H. Eusebius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 19 april, H. Leo IX, paus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Anna van der Aalst.



Zaterdag 20 april,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Annie Spijkers-Geurts (off.7); Lia Smeets-Reijnders
(off.3); 00. Schmeitz-Schols; Hub Lemmens als jaardienst en overl. Ouders; May Honneff
en ouders Honneff-Schols en zoon Thei; Nettie Lemmens-Luijten (off.3); Leo Lemmens
als jaardienst; Matteo Vigliaroni (off.1); Hub Ritzen (off.2); Ellie Dols-K&hlen ( off.5);
Harrie Wintraecken als jaardienst en 00. Wintraecken-Pernot.

Zondag 21 april, Vierde zondag van Pasen,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis met samenzang; Thei Niessen als jaardienst; OO. Spijkers-Brands als
jaardienst.

Maandag 22 april, H. Agapitus I, paus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Harry Schrijen.

Dinsdag 23 april, H. joris,
08.30 uur: geen H.Mis.
18.00 uur: H.Mis te Leyenbroek vw. Antoniusnoveen 2.

Woensdag 24 april, H. Fidelis van Sigmaringen,
08.30 uur: H.Mis; Jan Bok.

Donderdag 25 april, H. Marcus, evangelist,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 26 april, H. Cletus, paus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Dien van Schijndel-Pas.

Zaterdag 27 april, H. Petrus Canisius,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Net Keulen-Paas (off. 1); Jan Hamers en overl.
Ouders.

+++++++++++++ R

Misdienaars / Acolieten

Zondag 7 april:

08.30 uur: - -

10.00 uur: - -

Zaterdag 13 april:

18.30 uur: Nigel Heinle, Sky Thiecke.
Zondag 14 april:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Max Jutten, Bas Storms, Luc Storms.
Zaterdag 20 april:

18.30 uur: Mark Trompetter, Joran Vaessen
Zondag 21 april:

08.30 uur - -

10.00 uur: - -

Zaterdag 27 april:

18.30 uur: Robin Dubois.



Vastenactie
Dank aan de dames die in de Goede week de collecte verzorgden. Dank aan alle goede
gevers. De offerbussen in de kerk blijven nog tot 13 april staan, zodat U eventueel

daar Uw gave nog kunt deponeren. Daarna zal het totaalbedrag worden overgemaakt
naar het kapel-project in India.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 8,00
voor de weekdagen ma, di, wo, vr, en €. 15,00 voor zaterdag en zondag.



