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GELOOF ONDER WOORDEN BRENGEN 
Je geloof onder woorden brengen is niet altijd gemakkelijk. Hoe leg je nu aan iemand 
uit wat en waarom je gelooft. Heb je jezelf die vraag al eens gesteld ? Als ik daarover 
met mensen nadenk, dat begin ik altijd met een aantal levensvragen. Zou het kunnen 
dat we hier toevallig leven of zou er meer achter zitten ? Vanwaar komt ons leven en 
eindigt het als ons lichaam sterft ? Ben ik alleen een lichaam wat groeit, bloeit en 
verwelkt en weg wordt geworpen of is er meer ? Persoonlijk ervaar ik dat het niet 
toevallig is, dat achter alles wat ik zie en beleef er een Schepper is, ik noem Hem 
God, de Almachtige Vader. De geschiedenis door ervaren mensen Hem zo. Wie zich 
voor Hem openstelt, ervaart Hem en mag Zijn Hulp en Nabijheid voelen. 
Wat weet ik van God, wie is Hij, hoe kan ik mijn God leren kennen ? Ongeveer 
tweeduizend jaar geleden heeft God Zijn Zoon naar deze aarde gestuurd. God had 
de mens oorspronkelijk gelukkig geschapen, onsterfelijk, met een grote vriendschap 
tussen God en mens. Door opstandigheid van de eerste mensen was die vriendschap 

verbroken tussen God en mens, de mens verloor zijn 
oorspronkelijke onsterfelijkheid, de Hemel was gesloten. God 
wilde dit weer goed maken. Hij stuurde Zijn enige Zoon naar 
deze aarde, God werd mens, Jezus Christus. Als een 
mensenkind werd Hij geboren, ontvangen van de Heilige 
Geest en geboren uit de Maagd Maria, Hij was in alles aan ons 
gelijk maar niet in de zonde. In Zijn Woorden en Daden liet 
Jezus zien Wie God voor ons is, Hij was Zelf God. Zijn zen
volbracht Hij: Hij heeft geleden, is aan het Kruis voor ons allen 
gestorven en is op de derde dag verrezen. Zo heeft hij voor elk 

van ons persoonlijk de vriendschap tussen God en mens hersteld, heeft Hij de 
Hemelpoort voor ons opengezet als we dat willen en als ik in Hem geloof zal ik na 
mijn dood eeuwig bij Hem verder mogen leven. Sindsdien weet ik ook dat de zonde 
niet meer het laatste woord heeft maar de vergeving, Hij gunt me altijd een nieuwe 
kans als ik berouw heb. Veertig dagen heeft Hij zich als de Verrezene aan zijn 
leerlingen getoond en toen is Hij opgestegen naar de Hemel. Hij zit nu aan de 
rechterhand van God, Zijn almachtige Vader. Hij heeft Zijn leerlingen niet zomaar 
alleen gelaten. De Heilige Geest, de kracht van God, is over hen gekomen opdat ze 
niet bang zouden zijn, opdat ze krachtig zouden zijn om over de hele wereld te gaan 
getuigen van God‐die‐van‐de‐mensen‐houdt. Onze God blijft betrokken bij de 
mensen, we mogen spreken met Hem, bidden. Hij luistert altijd naar ons, in het 
gebed wil Hij ook tot ons spreken. 
Hoe weet ik dat ? Ik heb dat geloof gekregen van de Rooms‐Katholieke Kerk. Al 
tweeduizend jaar geeft men dat geloof door, in de kracht van de Heilige Geest. Het is 
niet altijd gemakkelijk geweest want er waren ook momenten van vervolgingen en 
grote tegenstand. Maar ze hebben altijd geweten dat de Heer hen niet in de steek liet. 
Geloof houdt je niet voor jezelf, je wil dat delen met anderen. Proberen we steeds 

ding 



meer en beter hieruit te leven en het zelf door te geven.  
 
 
 
Liturgische kalender 
Zondag 17 augustus, Twintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Winand Neilen (St.); Jan Otten en Barbara 
Penders; Annie Keulen‐Pelzers (vw. Buurt Carolus) Nic Frijns. 
 
Maandag 18 augustus,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; To Dols‐Hansen; Truus Theelen‐Waterreus; 
OO. Krijgsman‐Renaers. 
 
Dinsdag 19 augustus, H. Johannes Eudes, 
08.30 uur: H.Mis; Wilhelmina der Kinderen‐van Tuijl. 
 
Woensdag 20 augustus, H. Bernardus, 
08.30 uur: H.Mis; Guus Dohmen. 
 
Donderdag 21 augustus, H. Paus Pius X, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (BvL). 
 
Vrijdag 22 augustus, Onbevlekt Hart van Maria, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Joke Steur‐Roxs. 
 
Zaterdag 23 augustus, H. Rosa van Lima, 
15.00 uur: H.Doopsel van Britt Huveneers. 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Arnold Kurvers als jaardienst (St.); OO. Kurvers‐
Schmeits en Math Spijkers; Uit dankbaarheid b.g.v. 60 jarig huwelijk echtpaar 
Dijkman‐Roumans. 
 
 
Zondag 24 augustus, eenentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Sjeng Keulers; Leo lemmens; Jaardienst Arnold 
Kurvers en Josephina Schols, zonen Jeu, Joke Martin en Winand; OO. Frans en Billa 
Donners‐van Wordragen als jaardienst; Annie Op de Kamp als jaardienst; OO. 
Honneff‐Schols en zoon Thei; Betty Schols; Piet Keulen als jaardienst, Annie Keulen‐
Pelzers en zoon Chrétien. 
 
Maandag 25 augustus, H. Lodewijk, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz, intentie (BvL). 
 
Dinsdag 26 augustus, 



19.00 uur: H.Pater Karel Kapel: Pontificale H.Mis door Mgr. Drs. A. Hurkmans, 
Bisschop van ’s Hertogenbosch.  
 
Woensdag 27 augustus, H. Monica, 
08.30 uur: H.Mis; Wilhelmina van Tuijl‐Charmant. 
 
Donderdag 28 augustus, H. Augustinus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (BvL). 
 
Vrijdag 29 augustus, Onthoofding H.Johannes de Doper, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; OO. Theelen‐Waterreus. 
Zaterdag 30 augustus,  
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Martin Kurvers als jaardienst (St.); Andreas van 
Diessen; Karin Pelzers‐Schmeetz als jaardienst; Gert Wilms‐Kurvers; Huub en Bertha 
Hamers‐Kurvers als jaardienst; Thei Delil als Zeswekendienst. 
 
 
Zondag 31 augustus, tweeëntwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; OO. Lemmens‐Pelzers en de Z.E.H. Eugene 
Lemmens als jaardienst; Josephina Kurvers Schols (St.); Twan Lemmens als 
jaardienst; Mientje Stribos‐van der Heijden. 
 
Maandag 1 september, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings‐van Duinen; Greet 
Voorter‐Knapen; Annie Keulen‐Pelzers; voor bijz. intentie (BvL). 
 
Dinsdag 2 september,  
08.30 uur: H.Mis; Jo Coenen. 
 
Woensdag 3 september, Wijdingsdag Roermondse Kathedraal, 
08.30 uur: H.Mis; Wim van der Lely. 
 
Donderdag 4 september, H. Gregorius de Grote, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Frans Maassen; voor bijz. intentie (BvL). 
 
Vrijdag 5 september, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: Gezongen H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Steven Hackfoordt. 
09.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
14.30 uur: Plechtige gezongen Huwelijksmis voor het Bruidspaar Mike van Daal en 
Astrid Keulers. 
 
Zaterdag 6 september, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Rouschop‐Limpens als jaardienst. 
 

 



Overleden 
18 juli: Dhr. Theodorus Johannes (Thei) Delil, 71 jaar (Marijkestraat) 
Moge hij rusten in vrede. 
 
Huwelijk 
Voornemens een Kerkelijk Huwelijk te sluiten zijn: 
Gino Le‐Pera uit Bunde en Manon Mullers uit Bunde, (Burg. Smeetsstraat) vrijdag 22 
augustus te Rothem. 
Mike van Daal uit Nieuwstadt en Astrid Keulers uit Munstergeleen, ( Panovenstraat) 
vrijdag 5 september om 14.30 uur te Munstergeleen. 
Wij feliciteren hen de wens dat zij veel levensgeluk tot in lengte van jaren mogen 
bezitten. 
 
H. Doopsel 
23 augustus: Britt Huveneers (Rosastraat) 
Proficiat met deze opnamen in onze Kerkgemeenschap. 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 17 augustus: 
08.30 uur: Kay Verhaegh, Thijs Hundscheid. 
10.00 uur: Bert Hundscheid, Rens Verhaegh, Falko Voots. 
Zaterdag 23 augustus: 
18.30 uur: Loran Evers, Jelke Voots. 
Zondag 24 augustus: 
08.30 uur: Remco van Huijkelom,  
10.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Mark Sollet. 
Zaterdag 30 augustus: 
18.30 uur: Chrétien Schalkx, Daniël Sollet. 
Zondag 31 augustus: 
08.30 uur: Bert Hundscheid. 
10.00 uur: Mark Trompetter, Michel Beuken, Chris Verheugd. 
 
Website 
Op onze parochiële website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht 
handig als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar 
eens een kijkje op: www.sint‐pancratius.nl Welkom! 
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt: 
www.paterkarel.nl
 
Bestellen van H. Missen 

http://www.sint-pancratius.nl/
http://www.paterkarel.nl/


Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook 
een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde 
stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 
voor weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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