
De Munstergelaener, jrg. 22, no. 10 
19 oktober 2008 
 
Ik ga dood en ik neem mee… 
Iedereen van ons gaat dood. De meeste mensen horen dat niet graag horen en willen 
er  liever  niet  aan  denken maar  toch  is  het  zo.  Er  komt  een moment waarop  ons 
lichaam het begeeft en je alles moet achterlaten. Wat geloof je dan dat er is, ooit over 
nagedacht? Paulus beschrijft dat in een van zijn brieven heel mooi, direct en gelovig: 
“Wij weten  dat wanneer  onze  aardse  tent,  het  lichaam waarin wij wonen, wordt 
afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden 
gemaakte woning in de hemel.” (2 Kor. 5,1) 
Moet  je alles achterlaten?  Ja en nee. Alles wat  je aan materiële dingen verzamelde, 
laat  je  achter.  Je neemt niets van  je geld,  je bezittingen,  je verzamelingen mee. Ze 
zeggen wel eens: “Het laatste hemd heeft geen zakken”. Toch zijn er dingen die we 
wel  kunnen  meenemen:  de  dingen  die  we  deden  voor  God  en  voor  onze 
medemensen. We nemen niet mee wat we hadden maar we nemen mee wie we zijn 
geweest voor God en onze medemensen. 

 
                        (Foto: “Heden ik, morgen gij”, op kerkhof Via Giulia Rome) 
Dat  is mooi  verwoord  in  de  vroegere  begrafenis  van  de  keizer  van Oostenrijk  en 
Hongarije. Deze werd volgens een vast ritueel begraven in de crypte van de Weense 
Kapucijnerkerk. De hofmaarschalk klopte op de deur van de  crypte en daar vroeg 
een monnik: “Wie wil binnenkomen?”. De maarschalk  riep dan: “Hier  is de keizer 
van Oostenrijk”. De monnik antwoordde: “Die ken  ik niet”. En de deur bleef dicht. 
De  maarschalk  klopte  voor  de  tweede  keer  en  riep:  “Hier  is  de  koning  van 



Hongarije”. Opnieuw was het antwoord van de monnik: “Die ken ik niet”. En weer 
bleef de deur dicht. Dan klopte de maarschalk voor de derde keer en riep: “Hier  is 
een zondig mens, onze broeder Franz Joseph”. Dan ging de deur open. 
De begindagen van november, de dagen rond Allerheiligen en Allerzielen, laten ons 
bijzonder denken aan onze overledenen. Die dagen nodigen ons ook uit na te denken 
over de schatten die we al hebben verzameld en die wij zullen meenemen naar de 
Overkant. Wanneer Jezus spreekt over het Oordeel, somt Hij heel wat dingen op en 
zegt  Hij:  “Ik  verzeker  jullie:  alles  wat  jullie  gedaan  hebben  voor  een  van  de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben  jullie voor mij gedaan”. 
(Mat. 25,40) Stel,  ik zou vandaag doodgaan, kan  ik dan  tegen God zeggen dat mijn 
leven in het teken van de Liefde stond? Heb ik Zijn Liefde beantwoord en heb ik de 
mensen die Hij op mijn levenspad zette proberen lief te hebben zoals Hij dat van mij 
verwacht? Dat is het wat we zullen meenemen naar de Overkant van het leven. 
Als we onze overledenen gedenken, dan denken we meestal niet aan de erfenis  in 
geld  en materiële bezittingen die  ze ons nalieten. Meestal denken we dan  aan het 
mooie en het goede dat ze ons nalieten: aan het voorbeeld van geloof, aan hoe ze ons 
liefdevol nabij waren, aan de goede woorden die ze tot ons spraken. Die dingen laten 
ons verder  leven  in het hart en de gedachten van onze dierbaren, die dingen  laten 
ons ook verder  leven bij God. Of zoals het muzikaal zo  sereen klinkt  in het “Beati 
Mortui”  van  Felix  Mendelssohn:  “Beati  mortui  in  Domino  morientes…et  opera 
illorum sequuntur ipsos”: “Zalig de doden die van nu af aan in de Heer sterven. Ja 
waarlijk,  zegt  de  Geest,  laat  hen  uitrusten  van  hun  moeiten  want  hun  werken 
vergezellen hen.”(Apok. 14,13) 
De onvermijdelijke vraag is dan ook nu: hoe is het met ons, als ik dood zou gaan: wat 
laat ik na en wat neem ik mee naar Hem? Welke werken zullen mij vergezellen? 
 
 
Liturgische kalender 
Zondag 19 oktober, Negenentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Thei Dols en Billa Nijsten; Frits Donners; OO. 
Fleischeuers‐Daniëls en overl. Familie. 
 
 
Maandag 20 oktober, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; To Dols‐Hansen; Hub Hermes; OO. 
Krijgsman‐Renaers. 
 
Dinsdag 21 oktober, Zalige Keizer Karl von Habsburg‐Lothringen, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Nijsten‐Bonenkamp en zoon Jan; OO. Hanckman‐Pepels. 
 
Woensdag 22 oktober,  
08.30 uur: H.Mis; uit dankbaarheid (RW). 
 
Donderdag 23 oktober, H. Johannes van Capestrano, 
17.40 uur: Rozenkrans. 



18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel; Martin Hamers (vw. verj.dag.); Lerôn 
Wennekes. 
 
Vrijdag 24 oktober,H. Aartsengel Rafaël, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties (RW). 
 
Zaterdag 25 oktober, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; OO. Lemmens‐Schreurs als 
jaardienst; levende en overleden familieleden (vB). 
 
 
Zondag 26 oktober, Dertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Feestelijke Hoogmis b.g.v. 100 jaar Fanfare Juliana: mmv. Kerkelijk 
Zangkoor, Fanfare, Kinderwoorddienst; voor de levende en overleden leden van 
Fanfare Juliana; Sef Ronkaars als Zeswekendienst;  Louis Neis als zeswekendienst; 
Jan Voots; OO. Keulers‐Meijs; Leo Hendrix (v.w. verj.dag); Zef wevers als jaardienst; 
Leo Lemmens. 
 
Maandag 27 oktober, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties (RW). 
 
Dinsdag 28 oktober, H.H. Simon en Judas, apostelen, 
08.30 uur: H.Mis; Albert van Lieshout. 
 
Woensdag 29 oktober, 
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk j.r.. 
 
Donderdag 30 oktober, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (vB). 
 
Vrijdag 31 oktober, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Hermanus Donders. 
 
Zaterdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Leonardus Dols en Pauline Wouters als 
jaardienst (St.); OO. Kurvers‐Schmeits als jaardienst (St.); OO. Dominicus Dols‐
Tummers als jaardienst (St.); Echtpaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als jaardienst 
(St.); Harrie Ronkaars; To Dols Hansen (buurt 10); Greet Voorter‐Knapen; Gert 
Wilms‐Kurvers; Thei Delil (vw. Buurt); Jan Voots; May Paas‐Salden als jaardienst; 
Harry Kuijs; OO. Wenmakers‐Coumans, overl. Kinderen en José Wenmakers; Oo. 
Honneff‐Schols en zoon Martin; Annie Op den Camp; Betty Schols. 
 



 
Zondag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen, 
08.30 uur: Latijnse Requiëmmis Ritus 1962; voor de overleden zielen in het 
vagevuur. 
09.10 uur: Latijnse Requiëmmis Ritus 1962; voor de intenties van de H. Vader. 
10.00 uur: Requiëmmis Gregoriaans/Meerstemmig; OO. Christiaan Schols en Anna 
Dols, zonen Pierre en Frits en dochter Mietje; OO. Dautzenberg‐Houben en zoon 
Sjaak als jaardienst; OO. Donners‐Haarden (St.); OO. Boreas‐Janssen als jaardienst 
(St.); Annie Keulen‐Pelzers; Harry Ceelen; Nic Frijns; Arnold Kurvers en Josephina 
Schols, zonen Jeu, Joke Martin en Winand; Overl. Fam. Ophoff; Lies Bosch‐Maassen. 
15.00 uur: Plechtig Lof waarin gedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar, 
met aansluitend zegening van de graven op het kerkhof onder begeleiding van 
Fanfare Juliana. 
 
Maandag 3 november, H. Hubertus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Theo Damoiseaux als jaardienst en Dien 
Damoiseaux‐Voots; Theo Schepers. Aansluitend zegening van het Hubertusbrood, 
tegen hondsdolheid, en mond en klauwzeer bij mens en dier. 
 
Dinsdag 4 november, H. Carolus Borromeus, 
08.30 uur: H.Mis; Truus van den Boogaart. 
 
Woensdag 5 november,  
08.30 uur: H.Mis; Jan Vermeulen. 
 
Donderdag 6 november, Alle heilige geloofsverkondigers in onze streken, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjra Stevelmans als eerste jaardienst; John de 
Vries. 
 
Vrijdag 7 november, H. Willibrord, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Jet Gruijthuizen‐Bazelmans; t.i.v. 
fam. Cortenraad. 
 
Zaterdag 8 november, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Wil Voots; OO. Schurgers‐
Claessen en zoon Twan; Peter van Boekholdt als jaardienst. 
 
 
 
Allerheiligen Allerzielen 
Aangezien deze dagen juist in het weekend vallen dit jaar,  
zal het als volgt gevierd worden: 
Zaterdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen: 
18.30 uur: Plechtige Meerstemmig‐gezongen Hoogmis. 
Zondag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen: 
08.30 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis (Ritus 1962) en aansluitend om c.a. 
09.10 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis (Ritus 1962),  aansluitend om: 



10.00 uur: Plechtige Requiëmmis Gregoriaans/Meerstemmig,  
mede tot intentie van de overledenen van het voorbije jaar. 
15.00 uur: Plechtig Lof waarin de namen van de overledenen van ’t voorbije jaar 
worden genoemd en aansluitend zegening van de graven op het kerkhof. 
Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om 
zo onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, 
vertrouwend dat wij eens in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!  
 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 19 oktober:  
08.30 uur: Daniël Sollet. 
10.00 uur: Remco van Huijkelom, Chrétien Schalkx. 
Zaterdag 25 oktober: 
18.30 uur: Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid. 
Zondag 26 oktober: 
08.30 uur: Mark Sollet. 
10.00 uur: Mark Trompetter, Michel Beuken, Loran Evers. 
Zaterdag 1 november: 
18.30 uur: Chris Verheugd, Maarten Bevers, Arnoud Bevers. 
Zondag 2 november: 
08.30 uur: anderen 
10.00 uur: Michel Beuken, Chrétien Schalkx, Remco van Huijkelom. 
15.00 uur: Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid, Rens Verhaegh, Kay Verhaegh. 
Zaterdag 8 november: 
18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet. 
 
 
Website 
Op onze parochiële website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht 
handig als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar 
eens een kijkje op: www.sint‐pancratius.nl Welkom! 
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt: 
www.paterkarel.nl
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook 
een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde 
stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 
voor weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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