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Trouw, voor hoelang ? 
Enige tijd geleden kreeg ik via thuis een reclamefolder van het Eindhovens Dagblad 
waarin men een proefabonnement aanbiedt. Voorop staat een bruidspaar. Bruid zegt:  
“Ja ! Ik wil vijf weken”, bruidegom zegt: “Ja ! Ik wil voor altijd”, daaronder: “liever 
eerst een  tijdje op proef ?”. En aan de achterkant: “Het  liefst zouden we direct een 
vaste  relatie met u aangaan, maar we kunnen ons voorstellen dat u ons  even wilt 
uitproberen…” 
 
Naar aanleiding van deze  folder stel  ik de vraag: voor hoelang belooft men bij een 
kerkelijk  huwelijk  trouw  ? Misschien  voor  sommigen  een  overbodige  vraag maar 
toch  blijkt  het  niet  voor  iedereen  even  duidelijk  en  zie  je  op  huwelijks‐  en 
overlijdenskaarten aparte dingen. 

 
 
In een kerkelijk huwelijk beloven een man en een vrouw elkaar trouw “in goede en 
kwade dagen, in ziekte en gezondheid, al de dagen van ons leven”. Vroeger stond er 
“tot de dood ons scheidt”, de huidige formulering klinkt wat vriendelijker. Wat voor 
ons het woordje “trouw” betekent, koppelen wij aan God. Van God geloven we dat 
Hij ons nooit meer loslaat, wat er ook gebeurt en van God geloven we dat Hij altijd 
van ons zal blijven houden, wat er ook gebeurt. Zo zeggen een man en een vrouw 
voor het Altaar van de Heer in het Sacrament van het Huwelijk tegen elkaar dat ze 
elkaar  nooit  meer  zullen  loslaten  en  altijd  van  elkaar  zullen  houden.  Het  kan 
onmogelijk  klinken maar  in  de  Sacrament  verbindt  de Heer  zich  aan  deze  twee 
mensen en belooft Zijn bijstand, zolang beiden zullen leven. 
 
Een huwelijk eindigt bij de dood van een van beiden. Niet eerder maar ook niet later. 
Onlangs zag ik op een trouwkaart staan: “We gaan elkaar eeuwige trouw beloven”. 
Een mooie kreet van twee superverliefde mensen maar eigenlijk klopt het niet. Als je 
elkaar eeuwig trouw belooft betekent het dat wanneer de ene sterft, je de andere mee 



moet begraven. We beloven elkaar geen eeuwige  trouw maar  tot de dood van een 
van beiden. Anders  zou  je van de andere vragen dat deze nooit meer  een nieuwe 
relatie mag aangaan wanneer een van beiden sterft. 
 
Een andere verkeerde  formulering zie  je wel eens op rouwkaarten. Bijvoorbeeld: er 
sterft  een  vrouw wiens man  al  10  jaar dood  is  en dan  staat  er  op de  kaart dat  is 
overleden: “Jana Janssen echtgenote van Jan Janssen (+)”. Jana was dan blijkbaar de 
vrouw van een overledene, aangezien er achter de naam van  Jan een kruisje  staat. 
Dat is iets wat niet klopt: je kunt niet getrouwd zijn met een overledene. Wanneer je 
man of vrouw dood is ben je weduwe of weduwnaar. Natuurlijk begrijp ik dat in het 
hart van de andere een onvervangbare plaats is voor de gestorvene maar toch eindigt 
zowel voor wet als voor de Kerk een huwelijk bij het sterven, niet eerder of later. 
 
Een eenvoudige reclamefolder mag ons eens  laten nadenken over de betekenis van 
het woord “trouwen”. 
 
Liturgische kalender 
Zondag 7 september, Drieëntwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Jan Fleischeuers als 
jaardienst (St.); OO. Wil Kurvers en Paulina Rodigas (St.); Frans Hoop als jaardienst 
(St.); OO. Donners‐Haarden (St.); OO. Voots‐Peters en zoon Theo en OO. Jetten‐
Paulssen, Jan Voots (St.); Nic Frijns; Theodorus Nijsten als jaardienst en zoon Rene; 
OO. Benders‐Voots als jaardienst. 
 
Maandag 8 september, Maria Geboorte, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (GB); Hub Hermes; Bijz. 
intentie (BvL). 
 
Dinsdag 9 september, H. Petrus Claver, 
08.30 uur: H.Mis; Hein van den Wijngaert. 
 
Woensdag 10 september, 
08.30 uur: H.Mis; Gerry Hackfoordt. 
 
Donderdag 11 september,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mevr. Van de Wal‐Janssen en zoon Peter; bijz. 
intentie (BvL). 
 
Vrijdag 12 september, Allerheiligste Naam van Maria, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Christ Schreuder. 
 
Zaterdag 13 september, H. Johannes Chrysostomus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Bert van Wissen; Wil Voots, 
OO. Schurgers‐Claessen en zoon Twan; Jan Brands als jaardienst; Thei Houben. 
 
 
Zondag 14 september, Kruisverheffing, 



08.30 uur: H.Mis; Jan Hamers; Oo. Hamers‐Ronckaers en dochter Tiny; OO.Meijs‐
Heunen; Wiel Timmermans. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Jan Moison (St.); To Dols‐
Hansen (buurt8); Peter Nacken en Marie Nacken‐Beltgens, zoon Rie en dochter 
Gertje; Jan Voots; Wil Köke als eerste jaardienst; Jan Voots. 
13.00 uur: H. Doopsel van Anouk Hodiamont 
 
Maandag 15 september, O.L.Vrouw van Smarten. 
06.45 uur vertrek bedevaartgangers naar Kevelaer. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marij Brands‐Strouken; Nic Frijns; Romano 
Grootjans als jaardienst. 
 
Dinsdag 16 september, H.H. Cornelius en Cyprianus, 
08.30 uur: H.Mis; Martha Beerens‐van Laarhoven. 
 
Woensdag 17 september, H. Robertus Bellarminus, 
18.00 uur: H.Mis vw. Bejaardenbond; Tiny Kneepkens‐Jennekens en Helena 
Scholtens‐Haerden v.w. K.B.O. en verdere overleden leden. 
 
Donderdag  18 september, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bas van der Aalst; Theo Hooijen. 
 
Vrijdag 19 september, H. Januarius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Aleida Janssen‐Huurdeman. 
 
Zaterdag 20 september, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Köke‐Linde en zonen als jaardienst (St.); 
Mia Bleeser‐Paas; Math Spijkers en OO. Spijkers‐Senden, OO. Kurvers‐Schmeits, OO. 
Schmeitz‐Schols; Wiel Timmermans; Bert van Wissen; OO. Leo en Anneke Hamers‐
Kurvers als jaardienst (St.); Thei Honneff als jaardienst; OO. Honneff‐Schols, Annie 
Op de Kamp en Betty Schols; Nic Frijns; Tiny Kneepkens‐Jennekens als 
Zeswekendienst; Jan Voots als Zeswekendienst. 
 
 
Zondag 21 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Gezinsmis mmv. Gelegenheidskoortje o.l.v. Daniëlle; Hubert Dormans 
en Anna Lambrichts las jaardienst (St.); To Dols‐Hansen; Marianne Schillings‐van 
Duinen als eerste jaardienst. 
 
Maandag 22 september,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Hans Poelen. 
 
Dinsdag 23 september, H. Pater Pio, 
08.30 uur: H.Mis; Zr. Everardi Beerens. 
 
Woensdag 24 september,  
08.30 uur: H.Mis; Luc van de Boomen. 



 
Donderdag 25 september,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Janssen‐Schurgers als jaardienst; Jan 
Hermens; Greet Voorter‐Knapen; Gert Wilms‐Kurvers; Frans Maassen als jaardienst. 
 
Vrijdag 26 september, Quattortemper vrijdag van september, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Zr Jean‐Chantal Clec’h. 
 
Zaterdag 27 september, H. Vincentius, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Winand en Anna Neis‐Willems (St.); 
Hubert Jozef Hundscheid als jaardienst (St.); Felix Wolfs; Andreas van Diessen; Hub 
Hermes; Mia Frissen‐Houben als jaardienst. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Overleden 
6 augustus: Mevr.  Maria Hubertina Gerarda (Tiny) Kneepkens‐Jennekens, 82 jaar,  
(Barbarastraat) 
10 augustus: Dhr. Johannes Wilhelmus (Jan) Voots, 76 jaar (Steegstraat) 
15 augustus: Mevr. Maria Helena Christina Scholtens‐Haerden, 99 jaar (Hanswinkel) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 
H.Doopsel 
14 september: Anouk Hodiamont (Lichtenberg) 
 
Kinderwoorddienst / Gezinsmis / Koortje 
Jongens en Meisjes opgelet  : 
Vanaf  7 september is er speciaal voor jullie elke zondag  tijdens de H.Mis van 10.00 
uur KINDERWOORDDIENST in de torenkamer, onder leiding van Daniëlle 
Lemmens. 
Kom jij ook eens  ?? 
Op zondag 21 september vieren we in eerste GEZINSMIS van dit schooljaar. 
Wil je meezingen   óf   iets voorlezen ?   Fijn  !! 
Bel maar even naar Daniëlle  ( 4758733 ). 
We oefenen op donderdag 18 september van 18.00 tot 19.00 uur  in de kerk! 
 
 
Bedevaart Sittard-Kevelaer 
Op maandag 15 september zal de jaarlijkse grote bedevaart naar Kevelaer plaatshebben.  
Kaarten zijn tot uiterlijk maandag 8 september te verkrijgen in de sacristie na de H. Missen 
of aan de pastorie á 16.00 Euro per persoon. Evenals voorgaande jaren hopen wij wederom 
met velen te kunnen gaan -zodat we een bus voor onszelf hebben-  om aan Maria onze noden 
en belangen aan te bevelen. In elk geval is ons vanuit de organisatie beloofd dat –indien onze 
bus niet vol zou zijn- er nauwlettend op zal worden toegezien wélke mensen aan onze bus 
worden toegevoegd, om het bedevaartkarakter te bewaren. 
Vertrek: ’s morgens om 06.45 uur aan de kerk.  
Verder programma: 
Bij aankomst processie naar de Basiliek: 
10.30 uur Hoogmis met aansluitend processie naar de kaarsenkapel 
15.00 uur Kruiswegoefening 



17.30 uur Plechtig Lof, aansluitend processie naar de bussen. 
Het is uiteraard de bedoeling de geplande gebedsmomenten mee te maken, het is 
immers een BEDEVAART. Tussen de gebedsmomenten is er voldoende tijd om ook 
wat aangenaam te verpozen en een hapje te eten. Verder wordt men vriendelijk maar 
dringend –rekeninghoudend met anderen‐ verzocht in de bussen NIET te roken. 
 
 
Assistent Dr. Weishaupt benoemd tot officiaal 
Per 1 juli 2008 heeft bisschop Hurkmans van s’ Hertogenbosch onze assistent dr. G.P. 
Weishaupt benoemd tot officiaal (gerechtsvicaris van de kerkelijke rechtbank). 
Weishaupt werd geboren en getogen in Aken (D.). Na het einddiploma gymnasium 
studeerde hij filosofie en theologie in Bonn (D.) en Kerkrade (NL). Weishaupt is 
priester van het bisdom Roermond, waar hij van 1988 tot 2000 in diverse parochies 
als kapelaan, parochieadministrator en priesterassistent gewerkt heeft. Sinds 1988 is 
hij tevens verbonden aan de kerkelijke rechtbank (officialaat) van het bisdom 
Roermond. Van 1994 tot 1996 studeerde hij in Münster (D.) kerkelijk recht. Die studie 
sloot hij af met het licentiaat. Daarna benoemde de bisschop van Roermond hem tot 
diocesane rechter. In 2001 begon hij een promotiestudie aan de Pauselijke 
Universiteit Gregoriana te Rome. In Juni 2006 promoveerde hij aldaar tot doctor in 
het kerkelijk recht. Van 2004 tot 2006 werkte hij bij de Curie van het Vaticaan o.a. als 
privé‐secretaris van Mgr. Mauro Piacenza, de toenmalige president van de Pauselijke 
Commissie voor de culturele goederen van de Kerk en huidige secretaris‐
aartsbisschop van de Congregatie van de Clerus te Rome. Sinds april 2004 is 
Weishaupt latinist bij de Duitstalige afdeling van Radio Vaticaan. In juli 2006 
benoemde Mgr. Hurkmans hem tot verdediger van de huwelijksband en tot 
promotor iustitiae bij de kerkelijke rechtbank van het bisdom Den Bosch. Op 1 juli jl. 
volgde zijn benoeming tot officiaal (gerechtsvicaris) van het bisdom Den Bosch. 
Weishaupt blijft verder verbonden als diocesane rechter aan de kerkelijke rechtbank 
van Roermond en als docent kerkelijk recht aan de diocesane priester‐ en 
diakenopleiding van het bisdom Roermond. In Munstergeleen, Leyenbroek en 
Ophoven  blijft hij in de weekeinden priesterassistent, terwijl zijn woonadres ook de 
pastorie van Leyenbroek blijft. 
 
Misdienaars / acolieten 
Zondag 7 september: 
08.30 uur: Remco van Huijkelom. 
10.00 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Chrétien Schalkx. 
Zaterdag 13 september: 
18.30 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh. 
Zondag 14 september: 
08.30 uur: Thijs Hundscheid. 
10.00 uur: Arnaud Bevers, Chris verheugd, Remco van Huijkelom. 
3Zaterdag 20 september: 
18.30 uur: Loran Evers, Mark Trompetter, Michel Beuken. 
Zondag 21 september: 
08.30 uur: Chrétien Schalkx. 
10.00 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet. 
Zaterdag 27 september: 



18.30 uur: Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid 
 
Website 
Op onze parochiële website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht 
handig als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar 
eens een kijkje op: www.sint‐pancratius.nl Welkom! 
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt: 
www.paterkarel.nl
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook 
een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde 
stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 
voor weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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