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Jezus is hinderlijk praktisch

Hoe nederig Jezus ook is, Hij maakt wel duidelijk dat Hij, en Hij alleen, “de weg, de
waarheid, en het leven” is

(Joh 14,6). Zoiets klinkt naar grootheids- waan, en zou het zijn als het niet waar zou zijn.
Maar als je Jezus ergens niet van kunt beschuldigen, dan is het wel van megalomaan
gedrag. Zijn leven is immers een leven van opoffering, dienstbaarheid en meer van dit
soort termen, die je zelden bij RTL Boulevard tegenkomt.

Ondanks het feit dat Hij wel degelijk beweerde de Zoon van God te zijn, was het
eveneens duidelijk dat Hij geen roem van mensen zocht. Kortom, een nederige God,
zowaar een opmerkelijke paradox. Hij preekte niet een uurtje om zich vervolgens te
laten toejuichen. Hij was constant in de weer en niet te beroerd om vuile handen te
maken. Hij toonde onvermoeibaar zijn bezorgdheid voor mensen, ongeacht hun status of
levenswijze. Hij genas zieken (meestal niet ‘en plein public’, maar ‘en petit comité’), nam
tijd voor boeven en niet te vergeten voor gebed. Hij instrueer- de zijn volgelingen hoe
zijn volgeling te zijn. Hij was bovendien buitengewoon praktisch. Niemand ging na zijn
toespraken met hoofdpijn naar huis omdat het zo ingewikkeld was.

Trouwens, de meeste geloofskwesties waar we ons het hoofd over breken, raken ons
leven nauwelijks. De Drievuldigheidskwestie (één God in drie personen); de schepping
(iets uit niets creéren); de wonderen van Jezus (hoe kan zoiets), het zijn allemaal dingen
waar je eindeloos over kunt discussiéren, want wie snapt zoiets? Maar uiteindelijk zijn
het geen zaken die je in een crisis doen belanden.

Het zijn juist de dingen die we maar al te goed begrijpen waar we ons druk over maken,
die je echt bezig kunnen houden. Ik noem wat voorbeelden. Jezus zegt: zorg voor
iedereen die je nodig heeft. Heb zelfs het beste voor met degenen die je naar het leven
staan. Geef alles wat je hebt af aan arme tobbers die niks hebben en leef vervolgens zoals
Ik. Aan het einde van ons leven wacht ons een eindexamen met heldere praktische
vragen: ben je barmhartig geweest; ben je vergevingsgezind geweest, ja ook voor die
lastpost; heb je geholpen waar je maar kon; ben je een echte naaste geweest voor al die
mensen die je levenspad kruisten; ben je trouw geweest in het gebed en de sacramenten
die je konden sterken om al die dingen te doen? Kortom, maak je niet druk over
theoretische kwesties. Maak gewoon werk van je geloof.

0 ja, er komt nog iets bij. Lauwe types vindt Jezus maar niks. ‘Ik ben wel katholiek, maar
niet fanatiek’ vindt Jezus maar een slogan van niks. Hij wil niet dat we lauw zijn, dat we
maar een beetje goedbedoeld aanmodderen. Nee, zegt Hij: ga er voor de volle honderd
procent voor! Voor de liefthebbers verwijs ik naar Markus 8,34 en Matteiis 10,39.
Ondanks deze zware eis, trok Jezus veel volk. Niet omdat Hij een agressief koopman was.
Hij dwong niemand, maar deed ook niet zelfs het minste water bij de wijn, om mensen
maar over te halen. Hij maakt het ook al niet aantrekkelijk om Hem te volgen, je moest
immers letterlijk alles achter je laten en geen enkel probleem uit de weg gaan, ook al
kostte het je leven. Wat er zoal van je verlangd wordt? Daar zitten weinig hersenkrakers
tussen. Niemand kan als excuus opvoeren dat het allemaal niet zo duidelijk is en je om
die reden maar even wacht tot het misschien ooit wel duidelijk wordt. Het is eenvoudig
dit: volg Zijn voorbeeld na. Dat is het. Daar is niets onbegrijpelijks aan. Jezus is hinderlijk
praktisch.

Om het waar te maken is natuurlijk weer een ander verhaal.

+Mgr Rob Mutsaerts (Uit: Bisdominfo s’ Hertogenbosch)



Liturgische Kalender
Zondag 16 augustus, Twintigste Zondag door het jaar,
09.00 uur: H.Mis; Méne Smeets-Halmans.

Maandag 17 augustus, H. Jeroen,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Truus Theelen; Marianne Schillings-van Duinen;
Pierre Schillings als jaardienst.

Dinsdag 18 augustus, H. Helena,
08.30 uur: geen H.Mis.

Woensdag 19 augustus, H. Johannes Eudes,
08.30 uur: geen H.Mis.

Donderdag 20 augustus, H. Bernardus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 21 augustus, H. Pius X, paus,
08.30 uur: geen H.Mis.

Zaterdag 22 augustus, H. Maagd Maria, Koningin,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; 00. Kurvers-Schmeits, zoon Arno, Tiny en Math
Spijkers (St.); Christiaan Donners als jaardienst.

Zondag 23 augustus, H. Rosa van Lima,
09.00 uur: H.Mis; 00. Keulen-Pelzers en zoon Chrétien als jaardienst (St.); 00. Neis-
Jacobs en Mia Neis (St.); Piet Coolen (St.).

Maandag 24 augustus, H. Bartholomeus,

18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen
Pierre en Frits, dochter Miet en overl. fam. Als jaardienst; Alfons Wetzels (off); Annie
Spijkers-Geurts als jaardienst; 00. Geurts-Ehlen; Zef Dols.

Dinsdag 25 augustus, H. Ludovicus IX
08.30 uur: H.Mis; Joseph Haffmans.

Woensdag 26 augustus, H. Maximilianus,
08.30 uur: H.Mis; Johanna Broers-Franssen.

Donderdag 27 augustus, H. Monica,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 28 augustus, H. Augustinus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Arnold en Elisabeth Krings.

Zaterdag 29 augustus, Marteldood H. Johannes de Doper,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; 00. Theelen-Waterreus; let Jacobs-Strijbos als
jaardienst.



Zondag 30 augustus, Tweeéntwintigste zondag door het jaar,
09.00 uur: H.Mis; 00. Lemmens-Pelzers en Z.E.H. Eugene Lemmens als jaardienst (St.);
Twan Lemmens als jaardienst (St.).

Maandag 31 augustus, H. Raymundus Nonnatus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Minic Treuen (off.); Pierre Schillings.

Dinsdag 1 september, H. Egidius,
08.30 uur: H.Mis; Wilhelmina der Kinderen-van Tuijl.

Woensdag 2 september, H. Zeno,
08.30 uur: H.Mis; Sjaan Coolen-van Erp.

Donderdag 3 september, H. Gregorius de Grote,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 4 september, H. Irmgardis, Eerste Vrijdag,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Pater Karel van Isacker; Past. Paul Kremer.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.

Zaterdag 5 september, Z. Moeder Teresa,
18.30 uur: H.Mis; Jaan Mertens.
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Overleden

20 juli: Mevr. Anna Maria Helena (Lenie) Geurts-Spijkers, 89 jaar (Geleen)

27 juli: Mevr. Gerarda Elisabeth Maria (Grada Donners-Vervoort, 83 jaar (Kerkstraat)
Mogen zij rusten in vrede!

Misdienaars / Acolieten
Zondag 16 augustus:
09.00 uur: PH.
Zaterdag2?2 augustus:
18.30 uur: Ryan Hassert.
Zondag 23 augustus:
09.00 uur: Robin Dubois.
Zaterdag 29 augustus:
18.30 uur: mark Trompetter.
Zondag 30 augustus:
09.00 uur: - -

Zaterdag 5 september:
18.30 uur: Yves Segers.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)



