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Onze kerkklokken 
Nadat in de oorlogsjaren ‘40-’45 zowat alle kerkklokken werden geconfisceerd door de 
bezetter, schijnt toch de oudste klok van Munstergeleen bewaard gebleven te zijn. Deze 
klok draagt het opschrift: “Pancratius vocor. Praenob. D. I. M. Maes Prefectus Patri: et D: 
Regi: Barb: de Ulner Uxor” “Georgius du Mery me fecit anno 1732” ( Ik heet Pancratius. 
De Weledele Heer J(ohan) M(athias) Maes Voogd des Vaderlands en Vrouwe Regi(na) 
Bar(ara) van Ulner zijn eerbare Echtgenote. George du Mery heeft mij in het jaar 1732 
gemaakt. ) De grootste klok draagt het opschrift: “Carolus klok” “Geschonken aan 
Gouden Jubilaar Pastoor Bernegau door Parochie Munstergeleen 1948”. De Middelgrote 
klok draagt als opschrift: “Mariaklok” “Geschonken aan Gouden Jubilaar Pastoor 
Bernegau door Parochie Munstergeleen 1948”. Deze drie klokken spreiden hun mooie 
klanken dus al heel wat jaren over onze gemeenschap.  
 

 
 
Zo ook kreeg in 1947 de Ophovense Antoniuskerk een mooie nieuw gegoten klok met 
een heldere frisse klank. Gegoten uit een legering van 80% koper en 20% tin weegt ze 
185 kilo. De diameter  en is 64,8 cm. Gegoten werd ze destijds bij de fa. Eijsbouts te 
Asten en de kosten waren toen in 1947 fl.1164,50 (gulden). 
Vanaf dat moment was ze voor vele generaties Ophovenaren een bekend geluid, dat 
opriep tot de Eredienst, een blij huwelijkskoppel verwelkomde, of aankondigde dat er 
een parochiaan was overleden. Een klank die velen dierbaar was geworden. Het werd 
dan ook stil rond de Antoniuskerk, toen deze in november 2011 helaas aan de Eredienst  
moest worden onttrokken.  



Verleden jaar werd een hernieuwde bestemming gevonden, toen een groep vrijwilligers 
uit Munstergeleen zich bereid verklaarde de klus te klaren om de klok uit het Ophovense 
torentje te halen en te herplaatsen in de kerktoren van Munstergeleen. 
Op 25 oktober 2014 werd ze met een gigantische hijskraan uit het daktorentje van de 
Antoniuskerk gehaald. Daarna werd te Munstergeleen allereerst de klokkenstoel 
herplaatst, de elektrische luidinstallatie aangelegd en vervolgens de klok de toren 
ingehesen. Op Halfvasten-zondag 15 maart werd het nieuwe klokje door de 
Hulpbisschop Mgr. E. De Jong officieel in gebruik gesteld. Hier in de Munstergeleense 
toren kunnen we hem opnieuw horen. Het is de lichtst getoonde klok van de drie reeds 
aanwezige klokken en maakt met zijn frisse klank het geheel tot een harmonisch 
klankenspel. 
Zo heeft ook de klok een nieuw leven, kan met Pasen volop beieren en zegt met frisse 
klank: 
Zalig Pasen aan U allen ! 
H.Broers, pastoor 
 
 

Liturgische Kalender 
Paaszondag, 5 april, 
09.00 uur: H.Mis; Jaan Mertens. 
10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Hendrix-Dahlmans en 
zonen Jan, Charles en Michaël (St.); Corrie Neis-Janssen; Emile Neis als jaardienst; Jan 
Voots en overl. familie; Alfons Wetzels (off.); Peter Hoogma (off.); Wim Paulus (off.); Zef 
Dols; OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven; Wil Kersemakers; Sjir Spiertz; OO. 
Honneff-Schols, dochter May en zonen Martin en Nico en overl. familie. 
 
Paasmaandag, 6 april, 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; OO. Tummers-Hamers als jaardienst (St.); Wim 
Rölkens. 
 
Dinsdag 7 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: H.Mis; Aly van Luijk-de Haterd. 
 
Woensdag 8 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: H.Mis; Anna van der Aalst. 
 
Donderdag 9 april, Paasoktaaf, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 10 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Herman-Jozef en Maria Krings. 
 
Zaterdag 11 april, Paasoktaaf, 
18.30 uur: H. Mis met samenzang; Jan Hamers; OO. Meijs-Heunen; OO. Kurvers-
Schmeits, zoon Arno, Tiny en Math Spijkers (St.). 
 
 
Zondag 12 april, Beloken Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Fam. Math Schols-Pelzers als 
jaardienst (St.); OO. Alfons Chorus en Herma Borgers als jaardienst (St.); Tiny Collaris-
Hermens (off.). 



 
Maandag 13 april, H. Martinus I, paus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Thei Niessen als jaardienst; OO. Spijkers-Brands; 
OO. Hermes-Geurts; Mia en Sjaak Wetzels-Heuts; Annie Hoenen-Wetzels; Wil 
Kersemakers. 
 
Dinsdag 14 april, H. Lidwina, 
08.30 uur: Geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis te Leyenbroek, Antoniusnoveen 1. 
 
Woensdag 15 april, H. Damiaan de Veuster, 
08.30 uur: H.Mis; Jan Bok. 
 
Donderdag 16 april, H. Benedictus Jozef Labre, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 17 april, Z. Catharina Tekakwitha, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Tonnie Brouwer. 
 
Zaterdag 18 april, Z. Jozef Moreau, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Keulen-Pelzers en zoon Chrétien (St.); Corrie 
Neis-Janssen als jaardienst; Hub Cremers; OO. Schmeits-Schols; Sjeng en Fien Keulen-
Ehlen; Bianca Kikken-Heijs als Zeswekendienst; Nellie Engelen-Aarns als 
Zeswekendienst; Thei Bosch als Zeswekendienst. 
 
 
Zondag 19 april, Derde zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis; voor de zieken. 
 
Maandag 20 april, H. Theodorus Trichinas, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bertha Scheepers-Paas; Mevr. Keesmekers-
Brands (vw. Verjaardag). 
 
Dinsdag 21 april, H. Anselmus, 
08.30 uur: Geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis te Leyenbroek, Antoniusnoveen 2. 
 
Woensdag 22 april, H. Leonidas, 
08.30 uur: H.Mis; Dien van Schijndel-Pas. 
 
Donderdag 23 april, H. Joris, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 24 april, H. Fidelis van Sigmaringen, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Harry Schrijen. 
 
Zaterdag 25 april, H. Marcus, evangelist, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten (St.); Jac Bonné. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



 
Overleden 
5 maart: Dhr. Theodorus Johannes (Thei) Bosch, 92 jaar (Peschstraat) 
17 maart: Mevr. Hubertina Johanna (Tiny) Collaris-Hermens, 87 jaar (Heijdenpad) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 

Vastenactie 
Van harte bevelen wij het project dat U omschreven vind in het voorgaande nummer van 
dit blad  in Uw milddadigheid aan, en verzekeren U dat het totále bedrag ook dírect voor 
dit project zal worden aangewend! 
Helaas zijn er geen mogelijkheden om een huis-aan-huis collecte te verzorgen zoals we 
dat jarenlang gewend waren. U kunt deelnemen middels de offerblok in de kerk, via 
de brievenbus van de pastorie of ’t best per bank overmaken op nummer 
NL77RABO 01350.00.068 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Pancratius, onder vermelding van 
Vastenactie 2014. 
 
 

Antoniusnoveen Leyenbroek 
In de parochiekerk van Leyenbroek is het beeld en de reliek van St. Antonius geplaatst, 
afkomstig uit de gesloten kerk van Ophoven. De traditie van de 9-weekse 
Antoniusnoveen zal in Leyenbroek worden voortgezet, op de 9 dinsdagen voorafgaand 
aan de feestdag van Antonius. De noveen vangt aan op dinsdag 14 april om 18.00 uur U 
bent welkom om U erbij aan te sluiten. Gedurende deze 9 weken zal te Munstergeleen de 
ochtendmis van dinsdag vervallen! 
 

Kerkbijdrage 
De actie loopt nog steeds…. Dank aan allen drie reeds positief reageerden en hun 
bijdrage overmaakten. Mogen wij het echter voor alle anderen nog eens in herinnering 
roepen, dat het toekomstig voortbestaan van kerk, kerkhof en parochie nog steeds 
daadwerkelijk afhangt van het feit of we uiteindelijk van onze schuldenlast afkomen en 
de balans financieel sluitend kunnen krijgen! 
 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 5 april: 
09.00 uur: Davino Birx. 
10.30 uur: Mark Trompetter, Robin Dubois, Ryan Hassert, PH. 
Maandag 6 april 
10.00 uur: Nigel Heinle, PH. 
Zaterdag 11 april: 
18.30 uur: Davino Birx, Ryan Hassert. 
Zondag 12 april: 
10.00 uur: Robin Dubois. 
Zaterdag 18 april: 
18.30 uur: Mark Trompetter, Yves Segers. 
Zondag 19 april: 
10.00 uur:  - - 
Zaterdag 25 april: 
18.30 uur: Nigel Heinle. 
 


