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VAKANTIE-OPSTEKERTJE
Even stil tussendoor.....
Graag wil ik u met het oog op de komende vakantieperiode de volgende gedachten over
het mensenleven aanreiken. Ze gaan al enkele eeuwen op diverse plaatsen rond.
Misschien herkent u ze wel ergens. Het verhaal gaat dat deze tekst in 1692 gevonden is
in de oude kerk van Baltimore. Misschien iets om op een rustig moment in de vakantie
eens te overwegen...
Soms kan de stilte in een kerk een heel bijzondere uitwerking hebben. Niet alles kun je
in woorden pakken. Sluiten we onze ogen echter niet voor het lijden dat mensen wordt
aangedaan. Proberen we dat te verzachten of te vermijden. Wees kalm te midden van
het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede in stilte kan heersen. Sta op goede
voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen, zeg je waarheid rustig en
duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en
agressieve mensen; zij belasten de geest. Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je
ijdel en verbitterd kunnen worden want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn
dan jezelf. Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling
houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in
de veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want
de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel
mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins
vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle
dorheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met verwondering; verlang
niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslag
beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit
vermoeidheid en eenzaamheid geboren. Leg jezelf een gezonde discipline op, maar
wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen
en de sterren, je hebt het recht hier te zijn en al is het je al of niet duidelijk, toch
ontvouwt het heelal zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. Heb daarom vrede met
God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn, houdt vrede met je ziel in de lawaaierige
verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is
dit nog steeds een prachtige wereld!

“Wees voorzichtig, streef naar geluk.”

Liturgische Kalender

Zondag 19 juli, Zestiende zondag door het jaar,

09.00 uur: H.Mis; Echtelieden Harrie Ronkaars en Mia Keulers (St.); Jac Bonné als
eerste jaardienst; Bijz. intentie (J.P.)

Maandag 20 juli, H. Apollinaris,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Hub Cremers; Marianne Schillings-van Duinen;
Wil Larue als Zeswekendienst.

Dinsdag 21 juli, H. Laurentius van Brindisi,
08.30 uur: H.Mis; Jan Verhees.



Woensdag 22 juli, H. Maria Magdalena,
08.30 uur: H.Mis; Mia Nijsten; 00. Nijsten-Bonenkamp.

Donderdag 23 juli, H. Birgitta,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 24 juli, H. Sarbelius Makhlif,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Hermann-Josef en Maria Krings.

Zaterdag 25 juli, H. Jacobus, apostel,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Guus Neis als jaardienst (St.); Wilke Nijsten als
jaardienst (St.).

Zondag 26 juli, Zeventiende zondag door het jaar,
09.00 uur: H.Mis; Piet Coolen (St.); Piet Bevers, Harie en Roél als jaardienst.

Maandag 27 juli, Z Titus Brandsma,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Arno Kurvers; Piet Bevers; Pierre Schillings;
Minic Treuen (Off.).

Dinsdag 28 juli, Z. Alfonsa Muttathupadathu,
08.30 uur: H.Mis; Claverini van Luijk.

Woensdag 29 juli, H. Martha,
08.30 uur: H.Mis; Bets van Lieshout.

Donderdag 30 juli, H. Petrus Chrysologus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 31 juli, H. Ignatius van Loyola,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Gertrud Meusers.

Zaterdag 1 augustus, H. Petrus Julianus Eymard,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Hub Beaumont en Mia Beaumont-Rademakers als
jaardienst.

Zondag 2 augustus, Achttiende zondag door het jaar,
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Maandag 3 augustus, H. Eufronius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marian Manten; Rose Palmen.

Dinsdag 4 augustus, H. Pastoor van Ars,
08.30 uur: H.Mis; Sjaak Haver.

Woensdag 5 augustus, Kerkwijding Maria Maggiore Rome,
08.30 uur: H.Mis; Hendrikus Broers.

Donderdag 6 augustus, Gedaanteverandering van de Heer,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.



Vrijdag 7 augustus, Eerste Vrijdag, H. Sixtus II, paus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Gaston Maessen.

Zaterdag 8 augustus, H. Dominicus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtelieden Harrie Ronkaars en Mia Keulers als
jaardienst (St.).

Zondag 9 augustus, Negentiende zondag door het jaar,
09.00 uur: H.Mis; 00. Mathias en Maria Schols-Lemmens als jaardienst (St.).

Maandag 10 augustus, H. Laurentius,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan Voots als jaardienst; 00. Hermes-Geurts; OO.
Geurts-van den Hoogen.

Dinsdag 11 augustus, H. Claraq,
08.30 uur: geen H.Mis.

Woensdag 12 augustus: H. Johanna Francisca de Chantal,
08.30 uur: geen H.Mis.

Donderdag 13 augustus: H.H. Pontianus en Hippolytus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 14 augustus: H. Maximiliaan Kolbe,
08.30 uur: geen H.Mis.

Zaterdag 15 augustus, Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Gertha Hamers en 00. Hamers-Hacken als
jaardienst (St.0; OO. Leo en Nettie Lemmens-Luijten en wederzijdse ouders (St.); Voor 'n
bijz. intentie (R.S.); Peter Hoogma als eerste jaardienst.

Annie Hulsen-Salden als Zeswekendienst.
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H. Missen zomerperiode

In de periode van de grote vakantie waarin het kerkkoor ook vakantie heeft, zal er op de
zondagen maar één H.Mis zijn, en wel om 09.00 uur. Dit is een H.Mis zonder zang en
een kort woordje, geen preek. Het betreft de zondagen: 19/7; 26/7; 2/8;9/8; 16/8;
23/8; 30/8. Daarna zullen vanaf zondag 6/9 de normale tijden hervat worden. Zij die op
de betreffende zondagen een intentie hadden opgegeven, of een gestichte H.Mis hebben
staan, kunnen deze desgewenst naar de zaterdagavond verplaatsen. Dan gaarne even
bericht.

Overleden

27 juni: Mevr. Annemaria Josephina (Annie) Hulsen-Salden, 71 jaar (Burg.
Ramakerstraat)

3 juli: Mevr. Maria Sybilla Rosa (Rose) Palmen, 95 jaar (Burg. Luijtenstraat)
Mogen zij rusten in vrede!



Misdienaars / Acolieten
Zondag 19 juli:

09.00 uur: - -

Zaterdag 25 juli:

18.30 uur: Mark Trompetter.
Zondag 26 juli:

09.00 uur: Ryan Hassert.
Zaterdag 1 augustus:

18.30 uur: Nigel Heinle.
Zondag 2 augustus:

09.00 uur: Davino Birx.
Zaterdag 8 augustus:

18.30 uur: Robin Dubois
Zondag 9 augustus:

09.00 uur: Yves Segers.
Zaterdag 15 augustus:

18.30 uur: PH

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag.



