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Sacramentsprocessie 
Op Pinksterzondag 15 mei a.s. zal wederom de jaarlijkse Sacramentsprocessie door onze 
straten trekken. Het is een oud gebruik wat we waardig in stand moeten houden. Als 
Kerkgemeenschap leggen we er getuigenis mee af dat we geloven dat we een nabije Heer 
hebben. Die Jezus waarin we geloven is niet een leuke figuur uit een ver verleden die 
mooie dingen heeft gezegd en gedaan en een inspiratiebron kan zijn voor ons leven. Hij 
is meer dan dat, Hij is Gods Zoon die persoonlijk voor mij aan het Kruis is gestorven en 
Verrezen is en die elke keer weer wanneer we Eucharistie vieren lijfelijk in ons midden 
komt. De jaarlijkse Sacramentsprocessie, waarbij we met de H.Hostie buiten het 
kerkgebouw gaan en door de straten trekken, wil daarvan een getuigenis zijn. 
Wij in Munstergeleen hebben de processie op Pinksteren, gekoppeld aan het feit dat het 
dan tevens kermis in het dorp is. Op vele andere plaatsen wereldwijd wordt de 
processie traditioneel gehouden op Sacramentsdag, de 2e donderdag (of hier in 
Nederland) de 2e zondag na Pinksteren. 
Sacramentsdag is eigenlijk een verlengde van Witte Donderdag, we doen nog eens over 
wat we dan vierden. Op de avond voor Zijn Lijden en Sterven neemt Jezus brood en zegt: 
“Dit is mijn Lichaam voor u” en Hij neemt de beker en zegt: “Deze beker is het nieuwe 
verbond in mijn Bloed”. En Hij voegt er aan toe: ”Telkens als gij dit brood eet en de beker 
drinkt verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt”. Jezus verandert brood 
en wijn in Zijn Lichaam en in Zijn Bloed. Wat toen gebeurde, gebeurt nog elke keer 
wanneer de Kerk Eucharistie viert, onder de gedaante van brood en wijn komt Hij 
werkelijk onder ons aanwezig.  
We kunnen ons met de Hemel verbonden voelen en de Hemel sterk bij ons weten 
wanneer we thuis bidden, of in een gebedsgroep of een Bijbelgroep maar in de 
Eucharistie komt de Heer als de gekruisigde en verrezen Heer dicht bij ons zoals Hij op 
geen ander tijdstip aanwezig komt. Wanneer je je computer aanzet en je wil op internet 
dan begin je in te tikken www. Als je de Heer lijfelijk dicht bij wilt hebben, dan moet je 
Eucharistie vieren en dan krijg je Hem www: Werkelijk, Waarachtig en Wezenlijk. De 
Eucharistie verbindt ons met de liturgie in de Hemel.  
Dat heeft de Heer ons nagelaten op die eerste Witte Donderdag en vraagt Hij aan elk van 
ons of wij ons voldoende bewust zijn van die werkelijke aanwezigheid van de Heer ? 
Beleef ik de Eucharistie zo: de Heer komt op het Altaar voor mij persoonlijk aanwezig ? 
Hij is in elk tabernakel werkelijk aanwezig, ben ik mij bewust van die Aanwezigheid, en 
bepaalt dat ook hoe ik mij in een kerk gedraag ? Stel je maar eens de concrete vragen: 
hoe kom ik de kerk binnen, groet ik door te knielen of te buigen voor de Heer in het 
Tabernakel ? Hoe wacht ik de Mis af, als het begin van een voorstelling en vooraf nog een 
gezellig babbeltje met de buurman of buurvrouw of bereid ik mij op het Misoffer 
voor,  in de Aanwezigheid van de Heer in het Tabernakel ? Dat is niet alleen iets waar u 
als christengelovige zich elke keer bewust moet van worden, dat geldt ook voor ons als 
priester. Als priester kan ik niet onverschillig of nonchalant aan het Altaar staan maar 
moet ik mij elke keer helemaal bewust zijn van: de Heer is hier.  
Uw en mijn bidden mag niet iets afraffelen zijn maar bidden met de woorden van de 
Wereldkerk tot de Heer hier werkelijk aanwezig. Ook bij het uitreiken van de 
Communie: voor mij als priester en voor de gelovige die de Communie ontvangt, het mag 
nooit een snelbuffet zijn, iets wat we vlug even doen, maar in het grote bewustzijn dat 
we de Heer ontvangen. Hij is er, www, Werkelijk, Waarachtig, Wezenlijk. Met Pinksteren 
spreken we dat met de Mis en de processie nog eens duidelijk uit. Kom meedoen ! 
 



 

Liturgische Kalender 
Zondag 24 april, Vijfde Zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Eerste H. Communiemis; Echtpaar Harrie Ronkaars en Mia Keulers (St.); 
Piet Coolen (St.); OO. Fleischeuer-Daniëls en Math Fleischeuer (St.); Bert Penners; Jo 
Houben. 
 
Maandag 25 april, H. Marcus, Evangelist, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Truke van der Vorst-Janssen (off.). 
 
Dinsdag 26 april, H. Cletus, paus, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen (3) te Leyenbroek. 
 
Woensdag 27 april, H. Petrus Canisius, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Donderdag 28 april, H. Ludovicus-Maria Grignion van Montfort, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 29 april, H. Catharina van Siena, 
08.30 uur: geen. H.Mis. 
 
Zaterdag 30 april, H. Pius V, paus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); Jo Bos 
(off.); Paula Liebregts-Scheeren (off.). 
 
 
Zondag 1 mei, Zesde Zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Webers-Janssen en 
dochter Toos als jaardienst (St.); Jan Voots en overl. familie; OO. Nacken-Beltgens als 
jaardienst; Annie Houben-Sebregts vw. K.B.O.. 
 
Maandag 2 mei, H. Athanasius, 
17.40 uur Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Lemmens-Lahaye als jaardienst. 
 
Dinsdag 3 mei, H.H. Filippus en Jacobus, apostelen, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen (4)  te Leyenbroek. 
 
Woensdag 4 mei, H. Florianus, 
08.30 uur: H.Mis; Anna van der Aalst. 
 
Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei, 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Harry Schrijnen; Jan Bok; Ad van Boxel. 
 
Vrijdag 6 mei, Eerste Vrijdag, Z. Eduardus Jones en Antonius Middelton, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Antoon van Tuijl en Anna van Tuijl-van Gestel. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 



Zaterdag 7 mei, H. Rosa van Viterbo, 
18.30 uur: H.Mis; OO. Kurvers-Schmeits, zoon Arno, Tiny en Math Spijkers (St.). 
 
 
Zondag 8 mei, Achtste Zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Josephina Schols, Arnold 
Kurvers en zonen Jeu, Joke, Winand en Martien. 
 
Maandag 9 mei, H. Pachomius, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bianca Kikken-Heijs; OO. Christiaan Schols en 
Anna Dols, zoenen Pierre en Frits, dochter Miet en overl. familie; Truke van der Vorst-
Janssen (off.). 
 
Dinsdag 10 mei, H. Johannes van Avila, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen (5) te Leyenbroek. 
 
Woensdag 11 mei,  
08.30 uur: geen H.Mis. 
18.00 uur H.Mis voor K.B.O. vw. Pancratiusfeest. 
 
Donderdag 12 mei, H. Pancratius, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel kapel. 
 
Vrijdag 13 mei, H. Servatius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Regien van den Boogaart. 
 
Zaterdag 14 mei, H. Matthias, apostel, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Lambert Pelzers (off.); OO. Hermes-Geurts. 
**************************************************************************************** 
 

Overleden 
30 maart: Mevr. Maria Hubertina Vaessen-Lemmens, 83 jaar (Sittarderweg) 
Moge zij rusten in vrede. 
 

Eerste Communie 
Op zondag 24 april om 10.30 uur zal de H.Mis van de eerste H.Communie zijn voor de 
navolgende kinderen van onze parochie: 
Bram Boumans; Raf Dieteren; Lynn Dubois; Milan Heinle; Keano Houben; Nadeche 
Janssen; Thijs Jongen; Laurens Joosten; Timo Lemmens; Naud Middeldorp; Sjoerd 
Middeldorp; Kyana van Ochten; Kean In ’t Panhuis; Marie Penners; Tren Perrée; Beau 
Segers; Milan Soons; Jasmijn Ubaghs. 
Wij wensen hen een mooie dag, dat het hen mag sterken het geloof in Jezus te verdiepen 
en tot inspiratiebron voor het leven te maken. 
 

Pinksterprocessie 
Op Pinksterzondag 15 mei a.s. zal de jaarlijkse Sacramentsprocessie wederom door het 
dorp trekken. Het Kerkbestuur, het Processiecomité en de Buurtverenigingen nodigen U 



uit tot waardige deelname, opdat moge blijken dat ze ook voor de toekomst 
levensvatbaar blijft! 
Tijdens de gehouden vergadering van het Processiecomitė met de buurten werd de 
route voor dit jaar als volgt vastgesteld: Kerk – Pancratiusstraat – Kerkstraat- 
Overstraat – Rustaltaar Bie Christel – Peterstraat – Geleenstraat – Kleine Kommel 
– Rustaltaar Kommelhof -  Haagstraat – Past. Mullendersstraat - Kerkstraat -  
Pancratiusstraat – Kerk. 
 

Vastenactie 
De opbrengst van de vastenactie voor het project in India waar we helpen aan het 
bouwen van twee klaslokalen bij een katholieke school bracht €. 549, 80 op. Waarvoor 
onze hartelijke dank, ook namens onze Indiase vrienden aan wie het geld reeds is 
overgemaakt. Het is echter jammer dat we geen groep mensen meer hebben die in het 
dorp deur-aan-deur collecteren, dan hadden we hen nog beter kunnen helpen. 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 24 april: 
10.30 uur: Yves Segers, Robin Dubois.  
Zaterdag 30 april: 
18.30 uur: - -  
Zondag 1 mei: 
10.00 uur: Mark Trompetter. 
Donderdag 5 mei: 
10.00 uur: -Ryan Hassert. 
Zaterdag 7 mei: 
18.30 uur: - -  
Zondag 8 mei: 
10.00 uur: - -  
Zaterdag 14 mei: 
18.30 uur: - -  
 


