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Mens en dier

leder jaar in de grote vakantie hoor en lees je schrijnende verhalen over mensen die hun
dieren iets hebben aangedaan of gewoon ergens hebben achtergelaten omdat ze op
vakantie wilden en geen zin hadden om hun dieren mee te nemen of een goede
oplossing voor ze te zoeken. In de dierenasielen worden dagelijks dieren gedumpt
omdat hun baasjes niet meer voor hen willen of kunnen zorgen. De Belgische minister
Weyts zei het onlangs heel kernachtig: “Dieren zijn geen zakken chips die je uit de rek
plukt in de supermarkt. Bezint eer ge met dieren begint”.

Als Rooms-Katholieke Kerk hebben we ook een mening over dieren. In de Katechismus
van de Katholieke Kerk wordt er in enkele punten ingegaan op de verhouding tussen
mens en dier en hoe er mee om te gaan. In nummer 2416 kunnen we duidelijk lezen:
“Dieren zijn schepselen van God. God omgeeft hen met zijn providentiéle liefdevolle
zorg.” Misschien een aparte gedachte maar we halen dat uit het evangelie waar Jezus
zegt dat God ook voor de dieren zorgt. Jezus zegt in Matt. 6,26: “Kijk naar de vogels van
de hemel, ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze”. De
Katechismus zegt dan verder: “Alleen al door hun bestaan zegenen en prijzen ze de
Heer.” Die zin is een verwijzing naar wat we in het Bijbelse Boek Daniel kunnen lezen,
3,79-81: “Zeemonsters en al wat in het water leeft, eer de Heer...Alle vogels in de lucht,
eer de Heer...Alle wilde en tamme dieren eer de Heer, prijs en roem Hem zeer in
Eeuwigheid”. We lezen dan verder in de Katechismus: “Ook de mensen zijn de dieren
welwillendheid verschuldigd. Men kan hier denken aan de fijngevoeligheid waarmee
heiligen als Franciscus van Assisi of Filippus Neri de dieren hebben behandeld”.

Het nummer 2417 gaat in op enkele concrete vragen. Mensen vragen zich wel eens af:
mag je een dier wel in gevangenschap houden? Mag je wel vlees eten en is het niet beter
om vegetariér te zijn? En proefdieren, kan dat wel en hoe ver kan dat gaan ? Hoe denkt
onze Kerk daar nu over ? De Katechismus is daar duidelijk in: “God heeft het beheer over
de dieren toevertrouwd aan (de mens, zoals we in het boek Genesis kunnen lezen)
degene die Hij naar zijn beeld heeft geschapen. Het is dus geoorloofd zich van dieren te
bedienen om zich te voeden en te kleden. Men mag ze tam maken, opdat ze de mens
zouden helpen in zijn arbeid en zijn vrije tijd. Als medische en wetenschappelijke
proefnemingen op dieren binnen redelijke perken blijven en bijdragen aan de zorg voor
of het behoud van mensenlevens zijn ze moreel aanvaardbaar.”

In nummer 2418 neemt de Kerk duidelijk stelling dat we het als mensen nooit kunnen
toestaan dieren te laten lijden. Anderzijds zegt de Kerk in dat punt ook duidelijk dat we
de dieren ook niet mogen vermenselijken in de omgang en in de zorg, een dier blijft een
dier. We lezen: “Dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen is in strijd met de
menselijke waardigheid. Eveneens is het onwaardig voor dieren buitensporig grote
sommen uit te geven, die beter besteed zouden worden om de menselijke ellende te
verlichten. Men mag van dieren houden; maar de genegenheid die alleen aan mensen
toekomt mag men niet aan dieren verspillen”.

In nummer 2457 vat de Kerk het voor ons nog eens samen: “De dieren zijn
toevertrouwd aan de mens, die hen met welwillendheid moet behandelen. De mens mag
de dieren gebruiken om op rechtmatige wijze in zijn behoeften te voorzien”. A.P.

Liturgische Kalender

Zondag 17 juli, Zestiende Zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Gezinsmis o.l.v. Daniélle ter afsluiting schooljaar; Frans Dols; Méne Smeets-
Halmans; 00. Halmans-Haartmans.



Maandag 18 juli, H. Fredericus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Men van der Borgh (off.); Theo Delil.

Dinsdag 19 juli, H. Bernulfus,
08.30 uur: Geen H.Mis.

Woensdag 20 juli, H. Apollinaris,
08.30 uur: Geen H.Mis.

Donderdag 21 juli, H. Laurentius van Brindisi,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 22 juli, H. Maria Magdalena,
08.30 uur: Geen H.Mis.

Zaterdag 23 juli, H. Birgitta,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Guus Neis als jaardienst (St.); OO. Jeu en Stientje
Godschalk-Janssen.

Zondag 24 juli, Zeventiende Zondag door het jaar,
09.15 uur: H.Mis; Wilke Nijsten als jaardienst (St.); Echtelieden Harrie Ronkaars en Mia
Keulers (St.); Piet Coolen (St.).

Maandag 25 juli, H. Jacobus, apostel,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Arno Kurvers; Marianne Schillings-van Duinen.

Dinsdag 26 juli, H.H. Joachim en Anna,
08.30 uur: Geen H.Mis.

Woensdag 27 juli, Z. Titus Brandsma,
08.30 uur: Geen H.Mis.

Donderdag 28 juli, H. Victor I, paus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 29 juli, H. Martha van Betanié,
08.30 uur: Geen H.Mis.

Zaterdag 30 juli, H. Petrus Chrysologus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Jan Hamers; 00. Meijs-Heunen; Piet Bevers, Harrie
en Roél; Martin Schols als Zeswekendienst.

Zondag 31 juli, Achttiende Zondag door het jaar,
09.15 uur: H.Mis; Voor 'n bijz. intentie (Br.)

Maandag 1 augustus, H. Alfonus van Liguori,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bets van Lieshout.

Dinsdag 2 augustus, H. Petrus Julianus Eymard,
08.30 uur: H.Mis; Claverini v. Luijk (M); Bijz. intentie (Br).



Woensdag 3 augustus, H. Asprenas van Napels,
08.30 uur: H.Mis; Sjaak Haver (M); Bijz. intentie (Br).

Donderdag 4 augustus, H. Pastoor van Ars,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 5 augustus, Eerste Vrijdag, Kerkwijding Basiliek Maria Maggiore,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Past. Heinrich Krals en Joachim Zimmermann.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.

Zaterdag 6 augustus, Gedaanteverandering van de Heer,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Voor 'n bijz. intentie (L.C.).

Zondag 7 augustus, Negentiende Zondag door het jaar,
09.15 uur: H.Mis; Jan Dautzemberg (off.).

Maandag 8 augustus, H. Dominicus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Els Timmermans-Lenssen als jaardienst.

Dinsdag 9 augustus, H. Edith Stein,
08.30 uur: H.Mis; Hendrikus Broers (M); Bijz. intentie (Br).

Woensdag 10 augustus, H. Laurentius,
08.30 uur: H.Mis; Wilhelmina der Kinderen-van Tuijl (M); Bijz. intentie (Br).

Donderdag 11 augustus, H. Claraq,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 12 augustus, Z Carolus Leisner,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Katharina Manderfeld als jaardienst.

Zaterdag 13 augustus, H.H. Pontianus en Hippolytus,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Paula Liebregts-Scheeren (off.); Echtelieden Harrie
Ronkaars en Mia Keulers als jaardienst (St.); 00. Mathias en Maria Schols-Lemmens als
jaardienst (St.).

+++++++++++++ R

Overleden
19 juni: Dhr. Gerardus Martinus (Martin, Thé) Schols, 84 jaar (Marijkestraat) Moge hij
rusten in vrede!

H. Missen zomerperiode

In de periode van de grote vakantie waarin het kerkkoor ook vakantie heeft, zal er op de
zondagen maar één H.Mis zijn, en wel om 09.15 uur. Dit tijdstip zit precies tussen de
normale tijden in, als compromis tussen de kerkgangers van beide missen. Het is een
H.Mis zonder zang en een kort woordje, geen preek. Het betreft de zondagen: 24/7;
31/7;7/8; 2/8; 14/8; 21/8; 28/8; 4/9. Daarna zullen vanaf zondag 11/9 de normale
tijden hervat worden. Zij die op de betreffende zondagen een intentie hadden
opgegeven, of een gestichte H.Mis hebben staan, kunnen deze desgewenst naar de H.Mis
met samenzang op zaterdagavond verplaatsen. Dan gaarne even bericht.



Gezinsmis Einde Schooljaar

Hoera, de Grote Vakantie breekt aan! V66r dat we allemaal onze koffers pakken, willen
we samen God bedanken voor het afgelopen schooljaar, en Zijn Zegen vragen voor een
mooie vakantie. Dat doen we in een vrolijke Gezinsmis op zondag 17 juli om 10 uur.

Misdienaars / Acolieten

Zondag 17 juli:

10.00 uur: Robin Dubois, Naud Middeldorp, Sjoerd Middeldorp.
Zaterdag 23 juli, 18.30 uur: - -

Zondag 24 juli, 09.15 uur: - -

Zaterdag 30 juli:

18.30 uur: Mark Trompetter, Beau Segers, Marie Penners.
Zondag 31 juli, 09.15 uur: - -

Zaterdag 6 augustus, 18.30 uur: - -

Zondag 7 augustus, 09.15 uur: - -

Zaterdag 13 augustus:

18.30 uur: Ryan Hassert, Bram Boumans, Kean In 't Panhuis.

Bestellen van H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 -12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!)



