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Feest van Kruisverheffing 
Op 14 september viert de Kerk het feest van de Kruisverheffing. Iemand die geen 
christen is, zou ons kunnen vragen: waarom het kruis “verheffen”? Wij kunnen 
antwoorden dat wij niet eender welk kruis verheffen: wij verheffen Jezus’ kruis omdat 
daarin Gods liefde voor de mensheid ten hoogste geopenbaard werd. Daaraan herinnert 
ons het Evangelie van Johannes in de liturgie van vandaag: “Zozeer immers heeft God de 
wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven” (Joh. 3, 16). De Vader 
heeft de Zoon “gegeven” om ons te redden en dat houdt de dood in van Jezus en Zijn 
dood op het kruis. Waarom was het kruis nodig? Omwille van het gewicht van het kwaad 
dat maakte dat we slaven bleven. Het kruis van Jezus drukt twee zaken uit: al de 
negatieve kracht van het kwaad en heel de almachtige zachtmoedigheid van Gods 
barmhartigheid. Het kruis lijkt de ondergang van Jezus te verklaren, maar in 
werkelijkheid tekent het Zijn overwinning. Op Calvarië zeiden degenen die met Hem 
spotten: “als Gij de Zoon van God zijt, kom dan van het kruis af”.   
Doch het tegendeel was waar: juist omdat Hij de Zoon van God is, was Jezus daar, op het 
kruis, ten einde toe trouw aan het liefdesplan van de Vader. En juist daarom heeft God 
Jezus verheven (Fil. 2, 9) door Hem het universeel koningschap te verlenen. 
En als wij naar het kruis kijken waaraan Jezus genageld was, schouwen wij het teken van 
de liefde, van de oneindige liefde van God voor ieder van ons en de bron van ons heil. 
Aan dit kruis ontspringt de barmhartigheid van de Vader die heel de wereld omhelst. 
Door het kruis van Christus is de kwade overwonnen, de dood verslagen, werd het leven 
ons teruggegeven, werd de hoop teruggegeven. Dat is belangrijk: door het kruis van 
Christus werd de hoop ons teruggegeven. Het kruis van Jezus is onze enige hoop! 
Ziedaar waarom de Kerk het Heilig Kruis verheft, waarom wij, Christenen, ons met het 
kruis tekenen. Wij verheffen geen kruisen, maar verheffen het verheerlijkte kruis van 
Jezus, teken van de immense liefde van God, teken van ons heil en weg naar de 
verrijzenis. Dat is onze hoop. 
En wanneer wij het Heilig Kruis schouwen en plechtig herdenken, gedenken wij met 
ontroering onze zo vele broeders en zusters die vervolgd en gedood worden omwille 
van hun geloof in Jezus Christus. Vooral waar godsdienstvrijheid nog niet gewaarborgd 
of niet helemaal toegepast wordt. Maar het gebeurt ook in landen en milieus die in 
principe de vrijheid en de rechten van de mens beschermen, doch waar gelovigen en 
Christenen in het bijzonder, geconfronteerd worden met beperkingen en discriminatie. 
Daarom denken wij vandaag aan hen en bidden wij bijzonder voor hen. 
Op Calvarië, aan de voeten van het kruis, stond de Maagd Maria  , als de Moeder van 
Smarten, die wij morgen -15 september- in de liturgie vieren. Ik vertrouw Haar het 
heden en de toekomst van de Kerk toe opdat wij de boodschap van liefde en heil van 
Jezus’ Kruis altijd zouden weten te ontdekken en aanvaarden.   

Paus Franciscus, 14 september 2014 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 11 september, Vierentwintigste Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; OO. Wil Kurvers en Paulina Rodigas als jaardienst 
(St.); OO. Voots-Peters en zonen Theo en Jan (St.); OO. Jetten-Paulssen (St.); Max, Net en 
Ger Riedel (vw. Broer); Zef Rouschop als Zeswekendienst; Annie Rouschop-Pennings; 
OO. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen; Iet Jacobs-Strijbos als jaardienst. 
 
 



Maandag 12 september, Allerheiligste Naam van Maria, 
08.30 uur: Vertrek bedevaartgangers naar Kevelaer vanaf het kerkplein. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan Hermens; OO. Janssen-Schurgers als 
jaardienst; Harry van der Wal en kinderen; Pierre Schillings; Zef Ronkaars als jaardienst; 
Bijz. intentie uit dankbaarheid; Wil Köke als jaardienst. 
 
Dinsdag 13 september, H. Johannes Chrysostomus, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Wilhelmina van Tuijl-Charmant. 
 
Woensdag 14 september, Feest van Kruisverheffing, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Jo Coenen. 
 
Donderdag 15 september, O.L.Vrouw van Smarten, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 16 september, H.H. Cornelius en Cyprianus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Mathias Scheins. 
 
Zaterdag 17 september, H. Lambertus, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Leo en Nettie Lemmens-Luijten en 
wederzijdse ouders (St.); Voor bijz. intentie (L.C.); Men van der Borgh (off.); To Dols 
(off.); Thé Schols (buurt 2); Sjaak Renneberg als Zeswekendienst; Mia Nijsten; Zef Dols 
als jaardienst; Martin Honneff als jaardienst, OO. Honneff-Schols, dochter May en zoon 
Nico. 
 
 
Zondag 18 september, Vijfentwintigste Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis; Mène Smeets-Halmans; OO. Halmans-Haartmans. 
 
Maandag 19 september, H. Januarius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen. 
 
Dinsdag 20 september, H.H. Martelaren van Korea, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Mieke van Lieshout. 
 
Woensdag 21 september, H. Mattheus, evangelist, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Wim van der Lely. 
 
Donderdag 22 september, H.H. Mauritius,Exsuperius en Candidus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 23 september, H. Linus, paus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Echtelieden Leo en Christine Mohr als jaardienst. 
 
Zaterdag 24 september, H. Pater Pio, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); OO. 
Kurvers-Schmeits en zoon Arno; Tiny en Math Spijkers; OO. Hermes-Geurts; OO. Geurts-
van den Hoogen. 
 
 
Zondag 25 september, Zesentwintigste Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 



10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); OO. 
Fleischeuer-Daniëls (St.); Hubert Jozef Hundscheid als jaardienst en Fien Hundscheid-
Custers; Mia Kuijs-Wenmaekers (vw. K.B.O.). 
13.00 uur: H.Doopsel van Raf Jacobi. 
 
Maandag 26 september, H.H. Cosmas en Damianus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Lemmens-Lahaye en schoonzoons. 
 
Dinsdag 27 september, H. Vincentius à Paulo, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Steven Hackfoordt. 
 
Woensdag 28 september, H. Wenceslaus, 
08.30 uur: H.Mis; Bijz. intentie (Br.); Hein van den Wijngaert. 
 
Donderdag 29 september, H.H. Michaël, Gabriël & Rafaël, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 30 september, H. Hieronymus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Bijz. intentie (Br.) Gerry Hackfoordt. 
 
Zaterdag 1 oktober, H. Bavo, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst 
(St.); Wil Hamers, Lies Hamers-Kurvers, Harry en Miep. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
8 augustus: Dhr. Raymond Banens, 46 jaar (Haagstraat) 
12 augustus: Dhr. Joseph Jacob Dionisius (Sjaak) Renneberg, 62 jaar (St. 
Jansminnestraat) Mogen zij geborgen zijn in Gods Vaderliefde! 
 

Kinderwoorddienst 
Vanaf zondag 25 september zullen in de hoogmis van zondag 10 uur de kinderen weer 
welkom zijn voor de kinderwoorddienst, verzorgd door Daniëlle Lemmens. Ouders met 
kinderen, welkom in deze H.Mis! 
 

H. Doopsel 
25 september 13.00 uur, H.Pater Karel Kapel: Raf Jacobi (Touwslagerstraat) Welkom in 
onze geloofsgemeenschap! 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zaterdag 10 september: 
18.30 uur: Robin Dubois, Milan Heinle. 
Zondag 11 september: 
10.00 uur: Ryan Hassert, Bram Boumans, Kean In ’t Panhuis. 
Zaterdag 17 september: 
18.30 uur: Mark Trompetter, Marie Penners, Beau Segers. 
Zondag 18 september: 
10.00 uur: - -  
Zaterdag 24 september: 
18.30 uur: - -  
Zondag 25 september: 
10.00 uur: Robin Dubois, Naud Middeldorp, Sjoerd Middeldorp. 



Zaterdag 1 oktober: 
18.30 uur:  - - 
 

Kerkbijdrage 
Begin van dit kalenderjaar kreeg U een uitnodiging aan voor de Kerkbijdrage van 2016. 
Nu de vakantie voorbij is, willen wij U er nog eens aan herinneren. En wij danken allen 
die hun bijdrage voor dit jaar reeds overmaakten! Uw steun voor het voortbestaan en in 
stand houden van onze parochie en het kerkgebouw is ONONTBEERLIJK !!  Bent U de 
acceptgiro kwijt, dan kunt U in het boekenstalletje van de kerk een nieuwe meenemen. 
Ook kunt U de bijdrage rechtstreeks overmaken op: 

het IBAN nummer: NL77 RABO 0135 0000 68 
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius Munstergeleen met vermelding van 
“kerkbijdrage 2016”. 
 


