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BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID  
PAUS BENEDICTUS XVI  
VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 2006 
“BIJ HET ZIEN VAN DE MENSENMENIGTE  
WERD HIJ DIEP BEWOGEN DOOR HEN” (Mt 9,36) 
 
Dierbare broeders en zusters! 
De Veertigdagentijd is de tijd bij uitstek om een innerlijke pelgrimstocht te ondernemen naar Hem die 
de bron is van barmhartigheid. Het is een bedevaart waarin Hijzelf ons begeleidt doorheen de woestijn 
van onze schamelheid en ons ondersteunt op weg naar de diepe vreugde van Pasen. Zelfs in de dalen 
van duisternis en dood, waar de psalmist het over heeft (Ps 22 [23], 4), terwijl de grote verleider ons 
influistert het op te geven of verkeerdelijk onze hoop te stellen in het werk van onze handen, blijft God 
ons behoeden en sterken. Ja, ook vandaag nog luistert de Heer naar de schreeuw van de velen die 
hongeren naar vreugde, vrede en liefde. Zoals in alle tijden voelen ze zich in de steek gelaten. Maar 
zelfs in de verslagenheid van de ellende, de eenzaamheid, het geweld en de honger die zonder 
onderscheid bejaarden, volwassenen en kinderen treffen, staat God nooit toe dat de duisternis van de 
gruwel het pleit wint. Zoals mijn geliefde voorganger Joannes Paulus II het schreef, bestaat er zoiets 
als een door God opgelegde grens aan het kwaad, namelijk zijn barmhartigheid (Mémoire et identité, 
4, Paris, 2005, p. 35 e.v.). Het is in dat licht dat ik in de aanhef van deze vastenboodschap het citaat uit 
het Matteüsevangelie: Bij het zien van de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen (Mt 9,36), 
heb willen plaatsen. In die geest zou ik stil willen blijven staan bij een van de veelbesproken vragen 
van onze tijd: het probleem van de ontwikkeling. Ook vandaag nog blijft Jezus diep bewogen bij het 
zien van mensen en volkeren. Hij kijkt naar hen in het bewustzijn dat het goddelijke plan hen roept tot 
het heil. Jezus kent de hindernissen die de realisatie van dat plan in de weg staan en heeft medelijden 
met de mensenmenigte: Hij is vastbesloten hen te verdedigen tegen de wolven, zelfs ten koste van zijn 
eigen leven. Op die manier kijkt Jezus zowel naar ieder mens als naar de mensenmenigte en vertrouwt 
Hij hen toe aan de Vader, aan wie Hij zichzelf als zoenoffer aanbiedt. 
 
 
In het licht van de waarheid van Pasen weet de Kerk dat het voor de bevordering van een volwaardige 
ontwikkeling noodzakelijk is dat we naar mensen moeten kijken zoals Christus. Het antwoord op de 
materiële en sociale noden van de mensen kan namelijk nooit gescheiden worden van de vervulling 
van de diepste verlangens van hun hart. Dit moet in onze tijd van grote veranderingen des te sterker 
onderstreept worden naarmate wij op een steeds duidelijker en dwingender manier geconfronteerd 
worden met onze verantwoordelijkheid tegenover de armen in de wereld. Mijn vereerde voorganger, 
Paus Paulus VI, omschreef de onderontwikkeling met haar kwalijke gevolgen al als een teloorgang 
van menselijkheid. In die zin protesteerde hij in de encycliek Populorum progressio tegen de 
materiële noden van hen die verstoken zijn van het levensminimum en de morele noden van hen die 
verteerd zijn door egoïsme (…) en tegen de verdrukkende structuren, of die het gevolg zijn van het 
misbruik van bezit dan wel van machtsmisbruik, van de uitbuiting van de arbeiders of van 
onrechtvaardige handelsovereenkomsten (nr. 21). Als anti-gif tegen deze kwalen suggereerde Paus 
Paulus VI niet alleen het toegenomen bewustzijn van de waardigheid van de andere, de gerichtheid op 
de geest van armoede, het samen werken aan het algemene welzijn en de wil tot vrede, maar ook de 
erkenning door de mens van de hoogste waarden en van God, die bron en einddoel ervan is (ibidem). 
In de lijn daarvan aarzelde de paus nooit het geloof als gave Gods - door mensen van goede wil 
ontvangen - en de eenheid in de liefde van Christus aan te reiken (ibidem). De manier waarop Christus 
naar de mensen kijkt, noopt ons de echte inhoud van elk integraal humanisme op de voorgrond te 
plaatsen, een humanisme in de volle betekenis van het woord dat, nog altijd volgens paus Paulus VI, 
bestaat in de integrale ontwikkeling van elke mens en van alle mensen (ibidem, nr. 42). Daarom ligt de 
eerste bijdrage van de Kerk aan de ontwikkeling van de mensen en de volkeren niet in het ter 
beschikking stellen van materiële middelen of technische oplossingen, maar wel in de verkondiging 
van de waarheid van Christus. Deze vormt het geweten en leert ons inzien wat authentieke 



waardigheid van mens en arbeid betekent en doet ons opkomen voor een cultuur die een echt antwoord 
biedt op alles waarover de mens zich vragen stelt.  
Onze onverschilligheid en ons terugplooien op onszelf tegenover de verschrikkelijke uitdaging van de 
armoede waarin een zo groot deel van de mensheid gedompeld is, staan in schril contrast met de 
manier waarop Christus naar de mensen kijkt. Bidden, vasten en delen, waar de Kerk op een 
bijzondere manier in de Veertigdagentijd op aandringt, helpen ons om ons deze manier van kijken 
eigen te maken. Het voorbeeld van de heiligen en de veelvuldige missionaire ervaringen in de 
geschiedenis van de Kerk reiken ons waardevolle elementen aan over de beste manier om de 
ontwikkeling te ondersteunen. Ook vandaag nog, in een tijd van globale interdependentie, stellen we 
vast dat geen enkel economisch, sociaal of politiek project in staat is de gave van zichzelf aan de 
andere, waarin de liefde tot uitdrukking komt, te vervangen. Wie volgens deze evangelische logica 
handelt, beleeft het geloof als vriendschap met de mens geworden God en neemt net als Hij, de 
materiële en spirituele noden van zijn naaste ernstig. Hij ziet het als een ondoorgrondelijk mysterie, 
dat volledige aandacht en zorg verdient. Hij weet dat wie niet aan God geeft, te weinig geeft, of zoals 
de zalige Teresa van Calcutta het formuleerde: De allereerste armoede van de volkeren is dat zij 
Christus niet kennen. Daarom komt het erop aan God te ontdekken in het barmhartige gelaat van 
Christus: zonder dit perspectief bouwt een beschaving op losse grond. 
Dankzij mannen en vrouwen die ontvankelijk waren voor de werking van de Heilige Geest, kwamen 
in de Kerk talrijke goede werken tot stand. Ze hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van 
ziekenhuizen, universiteiten, instellingen voor professionele vorming en micro-ondernemingen. Lang 
voor gelijkaardige initiatieven van de burgermaatschappij, leverden zij het bewijs dat mensen, vanuit 
de boodschap van het evangelie, een oprechte zorg betoonden voor de mens. Deze goede werken 
kunnen ook vandaag nog de mensheid gidsen naar een wereld, waar het echte welzijn van de mens in 
het middelpunt staat en die tegelijk een authentieke vrede kan bewerken. Met hetzelfde mededogen dat 
Jezus had voor de mensenmenigte, voelt de Kerk het vandaag nog als haar plicht alle politieke 
verantwoordelijken en zij die de hefbomen van de economische en financiële macht in handen hebben, 
op te roepen om een ontwikkeling te stimuleren die gebouwd is op het respect voor de waardigheid 
van elke mens. Een effectieve godsdienstvrijheid zal hiervan een authentieke uitdrukking zijn, niet 
alleen als mogelijkheid tot verkondiging en viering van het Christus-mysterie, maar ook in haar 
bijdrage aan de uitbouw van een wereld gedragen door de naastenliefde. Daarbij hoort eveneens het 
durven onder ogen zien van de belangrijke rol die echte religieuze waarden spelen in het leven van 
mensen als het gaat om het antwoord geven op de diepste vragen en om de ethische verantwoording 
op persoonlijk en sociaal vlak. Aan de hand van diezelfde criteria zullen christenen ook moeten leren 
regeringsprogramma’s met de nodige wijsheid te beoordelen. 
We mogen de ogen niet sluiten voor de fouten die in de loop van de geschiedenis zijn begaan door 
mensen die zich leerlingen van Jezus noemden. Vaak hebben zij in de confrontatie met ernstige 
problemen gedacht er beter aan te doen eerst de wereld te verbeteren en dan pas aan de hemel te 
denken. Er was de bekoring te geloven dat men in dringende noodgevallen allereerst de uitwendige 
structuren moest veranderen. In bepaalde gevallen zorgde dat ervoor dat het christendom veranderde 
in een moralisme en dat geloven werd vervangen door doen. Mijn voorganger eerbiedwaardiger 
gedachtenis Joannes Paulus II merkte dan ook terecht op: “Vandaag bestaat de bekoring erin het 
christendom te reduceren tot een puur menselijke wijsheid, als het ware tot een wetenschap van het 
goede leven. In een sterk geseculariseerde wereld is zo langzamerhand een ‘secularisering van het 
heil’ opgedoken, waarbij men weliswaar opkomt ten gunste van de mens, maar dan wel een mens die 
gehalveerd wordt, want herleid tot zijn horizontale dimensie. Wij daarentegen weten dat Jezus 
gekomen is om het integrale heil te brengen” (encycliek Redemptoris missio, nr. 11). 
Het is precies naar dat alles omvattende heil dat de Veertigdagentijd ons wil brengen in het licht van 
de overwinning van Christus op alle kwaad dat de mens onderdrukt. Als wij ons keren naar de 
goddelijke Meester, ons tot Hem bekeren en zijn barmhartigheid ervaren in het sacrament van de 
verzoening, ontdekken we een blik die ons naar de diepte leidt en die opnieuw velen en elk van ons 
kan bezielen. Die blik geeft opnieuw vertrouwen aan al wie zich niet opsluit in scepticisme en opent 
voor hen het perspectief van de eeuwige zaligheid. En zelfs als de haat het lijkt te zullen halen, dan 
nog laat de Heer niet na ons schitterende getuigen van zijn liefde te schenken. Aan Maria, levende 
bron van hoop (Dante Alighieri, Het Paradijs, XXXIII, 12), vertrouw ik onze weg doorheen de 
Veertigdagentijd toe, opdat zij ons naar haar Zoon moge leiden. Ik vertrouw Haar in het bijzonder de 
velen toe, die ook vandaag nog op de proef gesteld worden door armoede en smeken om hulp, steun en 
begrip. In dat bewustzijn verleen ik aan allen mijn bijzondere apostolische zegen. 
Vaticaan, vastentijd 2006, 
BENEDICTUS PP. XVI 
 



Liturgische Kalender 
Zondag 26 februari, Achtste zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; Jeu Kurvers (St.). 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Mertens-Dils als jaardienst (St.); OO. 
Breukers-Paas als jaardienst (St.); Jan Otten en Barbara Penders (St.); Peter van Boekholdt; Leo 
Lemmens; Jeu Godschalk (buurt 2); Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans; voor ’n bijz. intentie 
(vB); Trees Brands-Derrez; voor de levende en overleden leden van V.V. de Haverbüle 
 
Maandag 27 februari, 
18.00 uur: Géén H.Mis Pater Karel Kapel ! 
 
Dinsdag 28 februari, 
08.30 uur: Géén H.Mis! 
 
Aswoensdag 1 maart, 
19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Frans Dols; OO. Benders-Voots; voor de levende en overleden 
leden van V.V. de Haverbüle. 
 
Donderdag 2 maart, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 3 maart, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel; Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
18.30 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Sef Wever. 
 
Zaterdag 4 maart, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Damoiseaux-Paas als jaardienst (St.); Jet van der Heijden-
Keesmekers en Apollonia Keesmekers als jaardienst (St); Louis van der Heijden als Zeswekendienst; 
OO. Vogels-Mevis als jaardienst (St.); Remco Walczak; Gerda van der Borgh-Dols (buurt 3); OO. 
Anneke en Leo Hamers-Kurvers als jaardienst; Bert van Wissen; Hein Heuts als jaardienst; 
 
 
Zondag 5 maart, Eerste zondag van de Vasten, 
09.00 uur: H.Mis; OO. Roberts-Douven en beide zonen als jaardienst (St.); Jeu Kurvers (vw. 
verj.dag), Arnold en Josephina Kurvers-Schols en zonen Joke en Martien. 
10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Echtpaar Rouschop-Kubben en Maria 
Kubben (St.); Cato Nijsten als jaardienst (St.); OO. Wil Kurvers en Paulina Rodigas als jaardienst 
(St.); Chiel Janssen; Fien Gelissen-Nijsten; Mia Beaumont-Rademakers; Ger Keulers; Jeu Godschalk; 
Pierre Tummers; Oo. Keulers-Hamers en Lieske Keulers als jaardienst; Overl. Fam. Keulers-Hamers. 
 
Maandag 6 maart, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Maria Janssen-Hoenen; Miep Pelzers. 
 
Dinsdag 7 maart, H.H. Felicitas en Perpetua, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
 
Woensdag 8 maart, H.Johannes de Deo, 
08.30 uur: H.Mis; Lambert Meertens. 
18.00 uur: Kruiswegoefening in Pater Karel Kapel. 
 
Donderdag 9 maart, H. Francisca Romana, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan Ambaum. 
 
Vrijdag 10 maart, 
08.30 uur: H.Mis; Wil Heuvelmans. 
 
Zaterdag 11 maart, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Lilly en Johan Cremers-Reubsaet als jaardienst. 
 
 



Zondag 12 maart, Tweede zondag van de Vasten, 
09.00 uur: H.Mis; Jan Hamers. 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Trees Brands-Derrez als Zeswekendienst; 
Maria Keulers als jaardienst (St.); OO. Verheggen-Curvers (St.); Jan Moison als jaardienst (St.); 
Z.E.H. Pastoor Eduard Hoenen; OO. Pelzers-Delahaye, Mia en Math Pelzers (St.); Jeu Godschalk 
(buurt 3); Martien de Bruijni; Louis van de Heijden (vw. K.B.O.); Joke Caris-Schurgers (vw. K.B.O.); 
Gert Wilms-Kurvers als eerste jaardienst. 
 
Maandag 13 maart, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Helena Douven-Latten; voor ’n bijz. intentie (vB). 
 
Dinsdag 14 maart, 
08.30 uur: H.Mis; Joseph Coolen. 
 
Woensdag 15 maart, 
08.30 uur: H.Mis; Piet Penning de Vries. 
18.00 uur: Kruiswegoefening in Pater Karel Kapel. 
 
Donderdag 16 maart, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan Hamers. 
 
Vrijdag 17 maart, H. Gertudis, 
08.30 uur: H.Mis; Henk ten Voorde. 
 
Zaterdag 18 maart, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Karin Pelzers-Schmeetz; OO. Schmeitz-Röder en dochter Tiny 
als jaardienst (St.); OO. Coumans-Rouschop en kinderen Coumans (St.); Gerda van der Borgh-Dols 
(buurt 4); Beth Bongaerts-Schols; Mia Beaumont-Rademakers; Eugéne Erkens; Mia Bleeser-Paas; 
OO. Damoiseaux-Hamers als jaardienst; Sjeng Strijkers als jaardienst; OO. Schmeits-Schols; Gerarda 
Hustinx-Damoiseaux; Lerôn Wennekes; Louis van der Heijden; Pierre Tummers; OO. Latten-Buckinx 
als jaardienst, zoon Frits en kleindochter Annemarie; Oo. Honneff-Schols, zoon Thei en Annie Op de 
Kamp; Paul Hustinx; Annie Schols-Vaes als eerste jaardienst; Ivo Spijkers; Trees Brands-Derrez; Paul 
Habets als jaardienst; OO. Kneepkens-Schmitz. 
 
 
Aswoensdag 
Woensdag 1 maart begint de jaarlijkse veertigdaagse vastentijd ter voorbereiding op Pasen. 
Het is goed na enkele dagen gezellig eerst Vastenavond gevierd te hebben, deze periode te 
beginnen met het ontvangen van het askruisje. 
Om 19.00 uur is er een gezongen Hoogmis, waaronder het askruisje wordt uitgereikt. 
Overigens is Aswoensdag een geboden vasten-en onthoudingsdag! 
 
Overleden 
27 januari: Mevr. Theresia Leoni (Trees) Brands-Derrez, 92 jaar (Peschstraat/Munsterhof) 
Moge zij rusten in vrede. 
 
Kruiswegoefening 
In deze voorbereidingstijd op Pasen zullen we op de woensdagavonden om 18.00 uur in de Pater Karel 
Kapel de Kruisweg bidden en zo het lijden van de Heer overwegen. Wij doen dit aan de hand van 
lichtbeelden van de kruiswegstaties. 
Welkom! 
 
Stille Omgang 
In de nacht van 18 op 19 maart zal de jaarlijkse Stille Omgang te Amsterdam plaatshebben, ter ere van 
het Allerheiligst Sacrament. Deelname is toegestaan voor dames en heren,. Verdere inlichtingen en 
aanmelden (16,50 Euro per persoon) tot uiterlijk 10 maart bij Dhr. H. Gorissen, Marijkestraat 23 
Munstergeleen. Tel. 046-451.14.14.  
 



Misdienaars / Acolieten 
Zondag 26 februari: 
09.00 uur: Bo Bellu. 
10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Mark Trompetter, Stijn Bruls. 
Woensdag 1 maart: 
19.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Robert Dormans, Frank Dormans 
Zaterdag 4 maart: 
18.30 uur: Loran Evers, Bo Bellu 
Zondag 5 maart: 
09.00 uur: Remco van Huijkelom 
10.30 uur: Mark Sollet, Huub Widdershoven, Chrétien Schalkx. 
Zaterdag 11 maart: 
18.30 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Bert Hundscheid. 
Zondag 12 maart: 
09.00 uur: Stijn Bruls 
10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Remco van Huijkelom. 
Zaterdag 18 maart: 
18.30 uur: Wim Goode, Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Bert Hundscheid. 
 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt 
vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. U kunt een kijkje 
nemen op:www.sint-pancratius.nl Welkom! Op de site www.katholieknederland.nl  kunt u bij de 
rubriek Radio/kruispunt een radio-interview aangaande Pater Karel beluisteren. 
Bovendien op deze link van TV Limburg, een videoimpressie van 5 januari zoals werd uitgezonden: 
http://www.tvl.nl/site/load.php?page=38&item=522  
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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