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Allerheiligen / Allerzielen

Waarom is een kleermaker een benijdenswaardig mens?

Omdat hij mensen de maat mag nemen. Geen confectie, waarbij we alle mensen in een paar
maten onderbrengen. Bij confectie passen we de mensen aan 6nze maten aan. Een kleermaker
past het pak aan de maat aan. Hoe vaak snijden wij mensen niet naar 6nze maat, terwijl elk
mens recht heeft op zijn eigen maat? Wij beoordelen mensen naar dnze maat. We vinden dat
anderen aan 6nze normen moeten voldoen. God doet dat niet. Hij neemt van iedereen
persoonlijk de maat op. Voor Hem bestaan er geen confectiemensen met confectie-oordelen.
Als iemand uit zijn fatsoensnormen barst, richt Hij de mens weer op. Zij mogen weer
opnieuw ademhalen. Mensen die schuldig zijn - en wie van ons is dat niet? - ondervinden bij
Hem vergeving. Mensen door anderen in hun hemd gezet, mogen van Hem weer meedoen.
"Uithuilen en opnieuw beginnen" is zijn motto.

Op Allerheiligen vieren wij het feest van Alle Heiligen.

Heiligen zijn geen confectie-mensen. Het is een onafzienbaar leger geworden van mensen.
leder met zijn of haar eigenaardigheden en eigen-aardigheden. Maar één ding hebben ze
gemeen: in hun hart hadden ze voldoende plaats gemaakt voor God en voor hun medemensen.
Ze hebben mensen genomen zoals ze zij: soms gebroken, soms geheeld. Ze hebben hun
omgeving het volle pond willen geven. Maar als je dat probeert te doen, dan kan je levensweg
een weg van teleurstellingen en tegenslagen zijn. Het evangelie zegt vandaag: ze zijn "arm
van geest" in de zin van "uitgeblust”. Het elan heeft de wereld eruit geslagen. Toch blijven ze
rechtop staan, vaak omwille van de ander. Daardoor bleven ze overeind. Mensen, gerijpt door
het leven, die niet vertrekken vanuit confectie-oordelen. Mensen die de ander niet gebruiken
als consumptie-middel. Die niet direct denken: wat kan ik aan hem of haar verdienen? Zij
denken: wat kan ik aan de ander kwijt? Zo zijn vele mensen - vaak onopgemerkt — de weg van
Jezus gegaan. God zal hen belonen met Zijn trouw.

Onze wereld prijst andere mensen zalig.

Grote namen, bekende sterren, beroemde sportmensen. Als Jezus het in zijn Bergrede heeft
over "zalige mensen”, dan heeft Hij het niet over hen. Bij Jezus tellen woorden als:
barmhartigheid, zuiverheid, tederheid vriendelijkheid, geduld. Dat zijn andere woorden dan
de woorden die de TV doorgaans gebruikt. De TV heeft het vooral over de moderne
zaligheden van weelde en plezier, sluwheid, seks, drugs en geweld. Met deze woorden wil
Jezus niets van doen hebben. Hij vraagt om een sobere levensstijl van eenvoud en onschuld.
Die grondwet zal deze wereld moeten veranderen in de wereld van God. Elk mens - welke
afmeting hij of zij ook heeft — mag van God een parkeerplaatsje hebben onder zijn zon.

Zalig de barmhartigen! Zalig de warmhartigen! Zalig ben je als je je rekent tot de gebogenen
in deze wereld. Zalig ben je als je treurt om wat er mis ging in je zelf, in deze wereld. Zalig
ben je als je hongert naar rechtvaardigheid en vrede. Zalig ben je als je vriendschap brengt
waar je leeft en werkt. Zalig ben je als je vergiffenis kunt schenken, als je kunt vergeven en
vergeten. Zalig ben je als je je uitgesloten voelt, omdat je in je leven consequent kiest voor het
goede. Zalig ben je als je deze wereld niet verder afbrokkelt maar opbouwt.

Daarom gaat het op Allerheiligen ook over gewone mensen. Zij vormen de onmisbare
schakels in de goddelijke ketting. Je komt daar de namen tegen van mensen als Abraham,
Mozes, David, Jeremia, Job, Maria, Jozef, Paulus, Sint Jan de Doper, Pancratius en onze Pater
Karel. Maar ook de naam van tante Sjaan die zo'n rustpunt in de familie was. Ook de naam
van die onbekende moeder die ondanks haar fouten vier kinderen fantastisch heeft
grootgebracht. Zij zullen nooit heilig worden verklaard. de vraag is of dat ook nodig is, want



we weten dat ze in Gods hand zijn. Mensen die naar God toe gegroeid zijn. God heeft ze hun
eigen maat gelaten, hen talenten gegeven waarmee ze hebben gewoekerd. Ook zij, evenals de
“officiéle heiligen” hebben het leven geleerd met vallen en opstaan.

Heiligheid niet populair.

Maar heiligheid betekent dat je deze wereld heel maakt en het leven niet verder afbreekt. Er
zijn veel mensen om ons heen die, ondanks hun fouten, op de heiligende weg zijn. Ze staan
niet boven de wereld, maar staan er juist middenin. Heiligen zijn mensen van vlees en bloed.
Ooit in beweging gekomen in een moeizaam proces van mens-worden. Je bent zalig als je
gelooft in de groeikracht —vanuit het geloof- van jezelf en in de groeikracht van anderen. Je
bent zalig als je gelooft in de Heil-maker bij uitstek: Jezus van Nazareth, onze Heiland. Als je
je leven inricht volgens Zijn maatstaven, wordt deze wereld geheiligd en wijzelf trouwens
ook!

Zicht op het kerkhof Alllerheiligen 2004, een lentetuin in het najaar, 't Paasfeest van de
herfst!

Liturgische kalender

Zondag 23 oktober, Dertigste zondag door het jaar,

09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Martin de Bruijni; Arno Hansen;
OO. Neis-Jacobs als jaardienst.

Maandag 24 oktober, H. Antonius-Maria Claret,

17.40 uur: Rozenkrans.

18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; OO. Salden-Lemmens; Leny Penders-Delahaye; Mien
Beerens-Cosemans; voor een bijz. intentie (VB).

Dinsdag 25 oktober, H.H. Crispinus en Crispinianus,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Maria Keeris-van Raay.

Woensdag 26 oktober,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Wim van den Berk.

Donderdag 27 oktober,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Wim Bours.

Vrijdag 28 oktober, H.H. Simon en Judas, apostelen,
08.10 uur: Rozenkrans.
08.30 uur: H.Mis; Albert van Lieshout.

Zaterdag 29 oktober,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; OO. Kurvers-Schmeits als
jaardienst (St.); OO. Theelen-Waterreus; Sef Benders; John Dols; Willie Janssen als
jaardienst; Helena Douven-Latten; OO. Lemmens-Schreurs als jaardienst; Jo Lemmens.

Zondag 30 oktober, Eenendertigste zondag door het jaar,



09.00 uur: H.Mis; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits en dochter
Mietje.

10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Martin en Anna Kremers-
Heuts als jaardienst (St.); Lies Bosch-Maassen e schoonzoon Frans; Gertruda Wilms-Kurvers;
Sjeer van Noothoorn als eerste jaardienst.

15.00 uur: Plechtig Lof waarin de overledenen van het voorbije jaar -die van hieruit een
kerkelijk afscheid kregen- met name worden herdacht, met aansluitend zegening van de
graven op het kerkhof vanwege het a.s. Allerheiligenfeest en Allerzielengedachtenis.

Maandag 31 oktober, H. Alphonsus Rodrigues,
17.40 uur: Rozenkrans.
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties.

Dinsdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen.

19.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig; OO. Leonardus Dols en Pauline Wouters als
jaardienst (St.); Echtpaar Dullens-van den Brekel (St.); OO. Dominicus Dols-Tummers als
jaardienst (St.); Harrie Ronkaars; Harry Kuijs, OO. Wenmakers-Coumans en kinderen, José
Wemakers; OO. Honneff-Schols en zoon Thei; Annie op de Kamp; Paul Hustinx (Steegske);
Pastoor Casper Bernegau; Pastoor Willem Mullenders; Pastoor Willem Schulpen;
Priesterzoon Huub Otten.

Woensdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen.

08.30 uur: gelezen volledig Latijnse Requiémmis aan ’t Hoogaltaar, voor alle overleden
zielen in het vagevuur.

c.a. 08.55 uur: gelezen volledig Latijnse Requiémmis aan ’t Hoogaltaar, voor de intenties
van de H. Vader.

19.00 uur: Plechtig gezongen Gregoriaanse / meerstemmige Requiémmis; Harry Ceelen;
OO. Benders-Voots; Laurent van Dierendonk als jaardienst; voor de overledenen waarvan wij
van hieruit kerkelijk afscheid namen in het afgelopen jaar, wij noemen hen met name ook
deze avond.

Donderdag 3 november, H. Hubertus,

18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Laurent van Dierendonk. Na de H. Mis zegening van het
Hubertusbrood tegen hondsdolheid bij mens en dier. Er worden broodjes aangereikt, U mag
zelf ook brood ter zegening meebrengen.

Vrijdag 4 november, eerste Vrijdag, H. Carolus Borromeus,

08.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden.

18.00 uur: Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
18.30 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Ton Liebregts; Mike Claessens als jaardienst.

Zaterdag 5 november,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Hoogma-Damoiseaux; Pierre Coumans; Remco
Walczak; OO. Donners-Haarden en beide zonen; Karin Pelzers-Schmeetz; Helena Latten-
Douven als Zeswekendienst.

Zondag 6 november, Tweeendertigste zondag door het jaar,

09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Jan Meijers al jaardienst (St.);
OO. Schmeitz-Schols; Mia Daniéls Ijssermans; Rie Nacken als jaardienst; Chiel Janssen; Wil
Meuffels; Gerarda Hustinx-Damoiseaux (buurt 2); Helena Douven-Latten (vw. K.B.O.);



Jaardienst Truus Keulers en zoon Ruud; Leon Prevoo als jaardienst; Ger Keulers; Fien
Gelissen-Nijsten (Munsterhof 1)
16.00 uur: Pater Karel Kapel: Lof tere ere van Pater Karel.

Maandag 7 november, H. Willibrordus,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Sef Benders; Bert van Wissen; Mia Keulen; Maria
Janssen-Hoenen; Mien Beerens-Cosemans.

Dinsdag 8 november, Zalige Johannes Duns Scotus,
17.00 uur: H.Mis uit dankbaarheid b.g.v. het 70-jarig jubileum van de “Boerinnenbond,
L.V.B, nu: Zij-aktief.”.

Woensdag 9 november Kerkwijding Basiliek St. Jan van Lateranen,
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk.

Donderdag 10 november, H. Paus Leo I,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Hermanus Donders.

Vrijdag 11 november, H. Martinus van Tours,
08.30 uur: H.Mis; Truus van de Boogaart.

Zaterdag 12 november,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kubben-Boyens (St.); Peter van Boekholdt als eerste
jaardienst; Miel Jacobs en Jaqueline Verstralen; Helena Douven-Latten.
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H. Doopsel

2 november 14.00 uur: Brint Job Claver, Haagstraat

5 november 14.00 uur: Emma Born, Watersleyerweg.
Proficiat met de opname in onze Geloofsgemeenschap.

Overleden:

18 september: Mevr. Maria Margaretha (Helena) Douven-Latten, 90 jaar (Peterstraat)
27 september: Mevr. Maria Josephina ( Fien) Gelissen-Nijsten, 92 jaar (Munsterhof)

7 oktober: Mevr. Martha Gertrudis Cornelia (Ger) Keulers, 87 jaar (St. Jan/Peterstraat)

Allerheiligen/Allerzielen

Zondag 30 oktober:

15.00 uur: Plechtig Allerheiligen/Allerzielen Lof met aansluitend zegening van de graven
op het kerkhof. We noemen in het Lof met name de overledenen van het voorbije jaar,
waarvan we hier kerkelijk afscheid namen. Fanfare Juliana zal op het kerkhof de zegening van
de graven traditioneel met gepaste muziek begeleiden.

Dinsdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen:

19.00 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis.

Woensdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen:

08.30 uur: Gelezen volledig Latijnse H.Mis (Ritus 1962) en aansluitend om:

08.55 uur: Gelezen volledig Latijnse H.Mis (Ritus 1962)

19.00 uur: Plechtige Gregoriaans/meerstemmig gezongen Requiémmis, mede tot intentie
van de overledenen van het voorbije jaar.



Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo onze
overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend dat wij eens
in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!

Misdienaars / Acolieten

Zondag 23 oktober:

09.00 uur: Mark Sollet, Stijn Bruls

10.30 uur: Huub Widdershoven, Rens Verhaegh, Kay Verhaegh
Zaterdag 29 oktober:

18.30 uur: Bo Bellu, Loran Evers

Zondag 30 oktober:

09.00 uur: Mark Sollet, Chrétien Schalkx.

10.30 uur: Mark Trompetter, Remco van Huijkelom, Stijn Bruls.
15.00 uur: Jelke Voots, Falko VVoots, Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Bert Hundscheid.
Dinsdag 1 november:

19.00 uur: Mark Trompetter, Robert Dormans, Frank Dormans.
Woensdag 2 november:

19.00 uur: Michel Beuken, Huub Widdershoven, Remco van Huijkelom.
Zaterdag 5 november:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Loran Evers

Zondag 6 november:

09.00 uur: Wim Goode, Bo Bellu

10.30 uur: Chris Verheugd, Chrétien Schalkx, Bert Hundscheid.
16.00 uur Pater Karel Kapel: Remco van Huijkelom.

Zaterdag 12 november:

18.30 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers

Websites

De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws
kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten.

U kunt een kijkje nemen op: www.sint-pancratius.nl

Een nieuwe site over Pater Karel werd geintroduceerd: www.paterkarel.nl/index.htm/
Welkom!

Bestellen van H.H. Missen

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 —12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00 voor
weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.
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