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21 oktober 2007 
 
Pastoor H.Broers 
Pastorie: Kerkstraat 3,    telefoon  45.120.52 
B.g.g. in nood en spoedgevallen mogelijkerwijze te bellen: 
1: Kapelaan Dr. G. Weishaupt, 
Leyenbroekerweg 107,  telefoon: 45.124.92 
2: Vicaris Mgr. F. Vroemen, 
Engelenkampstraat 66,  telefoon: 45.124.13 
 

Allerheiligen / Allerzielen 
Ofschoon we nog volop in de herfst zitten, de klok kent maar twee tijden: zomertijd en winter- 
tijd. Zondag 28 oktober zullen  we die wintertijd in gaan. De herfst en de winter nemen we waar als 
een neergang in de natuur en ze wijzen ons, of we dat nu leuk vinden of niet, op de levenscyclus ook 
van ons mensen.  
Het zijn vooral die twee dagen, Allerheiligen en Allerzielen, die we hebben uitgetrokken om daar even 
bij stil te staan. Meer nog dan op andere dagen komt de pijn om het verlies van onze dierbaren weer 
opzetten, meer nog dan op andere dagen spannen we ons in om vooral dankbaar te gedenken.  
Dat betekent dat we er toch een beetje een feest van willen maken, misschien wel door onze tranen 
heen. Maar we vieren dan ook niet het verlies, we vieren wat we behouden. 
Elke mens staat op een knooppunt van relaties: Ik ben er dankzij mijn ouders, mijn familie, vrienden 
en vriendinnen, er zijn een heleboel mensen waarvoor ik iets kan betekenen en mensen die voor mij 
iets betekenen. Zij zijn de grond waarop ik sta en zonder hen zou ik in het onbetekenende niets weg 
vallen. Zij leven als het ware in mij en ik in hen.  
 

Niets van wat ik doe of heb gedaan kan nog ooit gewist worden uit de geschiedenis van mensen. 
Daarom alleen al kan niemand met recht en reden zeggen dat er geen leven zou zijn na de dood. Deze 
onverwoestbare, nooit meer wegvallende verbondenheid met mensen die fysiek niet meer naast ons 
staan, die vieren we deze dagen.  
Met de een voelen we ons en zijn we ook meer verbonden dan met de ander. Als het gaat om mensen 
die niet uit onze naaste familie- of vriendenkring komen dan zijn het vooral enkele idolen, lichtende 
voorbeelden, waarmee we ons meer dan met anderen verbonden kunnen voelen. In de gelovige 
gemeenschap noemen we die "heiligen".  
Daarvan zijn er in Gods kerk heel wat te boek gesteld, omdat we misschien wel met een zekere trots ze 
tot de onzen willen rekenen. We hebben door de eeuwen heen een zekere selectie gemaakt, omdat hun 
aantal zo onafzienbaar is. Sommige van hen hebben heel bijzondere dingen gepresteerd, maar 
volmaakt waren ze geen van allen.  



Dat is maar goed ook, want onder volmaakten zouden we ons niet thuis voelen, die zijn niet van onze 
wereld. Maar bovenal voelen we ons verbonden, en dat zijn we ook, met onze bloedverwanten, 
vrienden en al diegenen die we gekend hebben en die ons hebben gekend.  
Ook zij waren geen van allen volmaakt zodat we ons bij hen thuis kunnen blijven voelen. Natuurlijk 
proberen we die mooiste herinneringen op te halen en vast te houden, maar ook al herinneren wij ons 
niets, verbonden zijn we toch: zij zijn en blijven een deel van ons persoonlijk bestaan.  
Op zondag 28 oktober in het lof en Allerzielendag in de Hoogmis noemen we de namen van degenen 
die ons in het afgelopen jaar ontvielen. We noemen hier en onder elkaar nog veel meer namen. Dat is 
meer dan alleen gedenken. Het is warm houden in ons hart, opnieuw liefde en dankbaarheid laten 
opwellen. Hoe ver gaat onze herinnering, hoe ver onze gevoelens van waardering, van dankbaarheid, 
van verbondenheid? Wat verbindt ons nog meer met elkaar hier samen en met hen die ons 
voorgingen? Christenen zullen niet aarzelen hun gezamenlijke en persoonlijke verbodenheid met God 
warm te houden.  
Die ligt misschien wat ver weg, maar komt met zijn Zoon en onze medemens Jezus Christus  
toch ook dichtbij. Heilig betekent immers: met God verbonden. De mensengeschiedenis loopt nu 
eenmaal ook vanaf Hem. Op Allerheiligendag en Allerzielendag vieren we die verbondenheid die over 
alle tijd heen gaat, die de neergang van de fysieke dood niet kent, we vieren dus eeuwig leven, God en 
mensen samen.  
 
 
Liturgische kalender 
 
Zondag 21 oktober, negenentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Frits Donners; OO. Fleischeuers-Daniëls en 
familie; Pierre Gorissen. 
 
Maandag 22 oktober, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Martin Hamers (vw. verj.dag); Harrie Heuts; Arno Hansen; 
Marianne Schillings-van Duinen. 
 
Dinsdag 23 oktober, H. Johannes van Capestrano, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis; Wim van den Berk. 
 
Woensdag 24 oktober, H. Antonius-Maria Claret, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis; Albert van Lieshout. 
 
Donderdag 25 oktober, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 26 oktober, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, H.Pater Karel Kapel; Willem van Luijk jr.. 
 
Zaterdag 27 oktober, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kurvers-Schmeitz als jaardienst (St.); Andreas van Diessen; 
Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans; Huub Boreas als eerste jaardienst en Gerda Boreas Janssen 
als jaardienst; Marianne Schillings-van Duinen. 
 
 
Zondag 28 oktober, Dertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Arnold Kurvers en Josephina Schmeits, 
zonen Jeu, Joke en Martien; Hub Knops als jaardienst; Gerrit en Nelly Wagelaar-Brouns; Sjeer van 
Noothoorn, 



15.00 uur: Plechtig Allerheiligen/Allerzielen Lof, aansluitend zegening van de graven op het 
kerkhof. 
 
Maandag 29 oktober, 
17.30 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Theelen-Waterreus; Marianne Schillings-van Duinen. 
 
Dinsdag 30 oktober, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis; Hermanus Donders. 
 
Woensdag 31 oktober, 
08.10 uur: Rozenkrans. 
08.30 uur: H.Mis; Truus van den Boogaart. 
 
Donderdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen, 
19.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig; Leonardus Dols en Pauline Wouters als jaardienst 
(St.); OO. Dominicus Dols-Tummers als jaardienst (St.); OO. Honneff-Schols en zoon Thei; Annie op 
den Kamp; Betty Schols; Gert Wilms-Kurvers; Pastoor Casper Bernegau; Pastoor Willem Schulpen; 
Pastoor Willem Mullenders. 
 
Vrijdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen, 
08.30 uur: Requiëmmis ritus 1962, H.Pater Karel Kapel; voor de zielen in het Vagevuur. 
09.00 uur: Requiëmmis ritus 1962, H.Pater Karel Kapel; voor de intenties van de H.Vader. 
10.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
19.00 uur: Plechtig Gregoriaans gezongen Requiëmmis (kerk); Harry Ceelen; de priesterzonen van 
het dorp; de overledenen die we vanaf Allerzielen 2006 kerkelijk uitgeleide deden. 
 
Zaterdag 3 november, H. Hubertus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als jaardienst (St.); 
Gerarda Hustinx-Damoiseaux; May Paas-Salden; Wil Köke als Zeswekendienst; Ton Liebregts (vw. 
verj.dag); Sandra Bornkamp-Liebregts. 
Aansluitend zegening van het Hubertusbrood. 
 
 
Zondag 4 november, Eenendertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits en dochter Mietje. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Donners-Haarden (St.); Jan Hamers 
als jaardienst; OO. Meijs-Heunen; OO. Hamers-Ronckaers en dochter Tiny; Hedwig Houben-
Schwindsackl; Mientje Stribos-van der Heijden; Zef Wever als jaardienst; Rie Nacken als jaardienst; 
Pierre Gorissen (Munsterhof); Marianne Schillings-van Duinen als Zeswekendienst; Harrie Kuijs; OO. 
Wenmakers-Coumans en kinderen; José Wenmakers. 
 
Maandag 5 november, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Dien Voots-Damoiseaux; Pater Joachim van der Heijden. 
 
Dinsdag 6 november, H.Geloofsverkondigers in onze streken, 
08.30 uur: H.Mis; Jan Vermeulen. 
 
Woensdag 7 november, H. Willibrord, 
08.30 uur: H.Mis; Niels Schmutzer. 
 
Donderdag 8 november,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Martinus van den Boogaart. 
 
Vrijdag 9 november, Kerkwijding Basiliek St.Jan van Lateranen, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962, H.Pater Karel Kapel; Toos van Luijk. 
 
Zaterdag 10 november, H. Paus Leo de Grote, 



18.30 uur: H.Mis; OO. Kubben-Boyens (St.); Wil Voots; OO. Schurgers-Claessen en zoon Twan; 
Miet de la Roy-de Wit; Marianne Schilings-van Duinen: Frida de Bruijni-Arts als eerste jaardienst 
 
 
Overleden 
19 september: Dhr. Bernardus Theresia (Bert) Belle, 78 jaar (Europastraat) 
21 september: Mevr. Marianne Frederika Maria Gerda (Marianne) Schillings-van Duinen, 69 jaar 
(Geleenstraat) 
29 september: Dhr. Bruno Fulgheri, 65 jaar (Pancratiusstraat) 
 
Allerheiligen/Allerzielen 
Zondag 28 oktober: 
15.00 uur: Plechtig Allerheiligen/Allerzielen Lof met aansluitend zegening van de graven op het 
kerkhof. We noemen in het Lof met name de overledenen van het voorbije jaar, waarvan we hier 
kerkelijk afscheid namen. Fanfare Juliana zal op het kerkhof de zegening van de graven traditioneel 
met gepaste muziek begeleiden. 
Donderdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen: 
19.00 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis. 
Vrijdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen: 
08.30 uur: Gelezen Latijnse H.Mis (Ritus 1962) en aansluitend om: 
09.00 uur: Gelezen Latijnse H.Mis (Ritus 1962) (beiden in H.Pater Karelkapel) 
19.00 uur: Plechtige Gregoriaans/meerstemmig gezongen Requiëmmis, mede tot intentie van de 
overledenen van het voorbije jaar. 
Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo onze 
overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend dat wij eens in Gods 
Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten! 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 21 oktober: 
08.30 uur: Stijn Bruls. 
10.00 uur: Huub Widdershoven, Chrétien Schalkx, Arnoud Bevers. 
Zaterdag 27 oktober: 
18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet. 
Zondag 29 oktober: 
08.30 uur: Chrétien Schalkx. 
10.00 uur: Remco van Huijkelom, Stijn Bruls, Falko Voots. 
15.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Bert Hundscheid, Loran Evers. 
Donderdag 1 november: 
19.00 uur: Mark Trompetter, Michel Beuken, Maarten Bevers. 
Vrijdag 2 november: 
19.00 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Huub Widdershoven. 
Zaterdag 3 november: 
18.30 uur: Loran Evers, Maarten Bevers, Arnoud Bevers. 
Zondag 4 november: 
08.30 uur: Kay Verhaegh. 
10.00 uur: Mark Trompetter, Michel Beuken, Chris Verheugd. 
Zaterdag 10 november: 
18.30 uur: Remco an Huijkelom, Daniël Sollet,  
 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws 
kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. U 
kunt een kijkje nemen op: 
www.sint-pancratius.nl Welkom! 
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site: 
www.paterkarel.nl
 

http://www.sint-pancratius.nl/
http://www.paterkarel.nl/


Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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