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Paastijd en Thomas 
Onlangs viel mijn oog in een kunstboek op de afbeelding van het schilderij “De 
ongelovige Thomas” van Caravaggio. Ik blijf het een bijzonder verhaal vinden, dat 
verhaal van de ongelovige Thomas, zoals we het kunnen lezen in het twintigste 
hoofdstuk van het Johannesevangelie. In ons taalgebruik kennen we allemaal de 
uitdrukking “iemand is een ongelovige Thomas” maar kennen ze het verhaal erachter 
wel ? Ik vraag mensen wel eens wat ze van de apostel Thomas weten. Dan antwoorden 
velen: “Wel, hij geloofde niet dat Jezus uit de doden was verrezen”. Ik vraag dan altijd: 
zou jij het geloofd hebben ? En dan geven ze toe dat ze wellicht ook zouden gereageerd 
hebben als Thomas. Hij wordt ook wel eens Didymus genoemd, tweeling, hij kon in die 
zin onze tweelingbroer zijn. Het waren voor hem vreselijke dagen. Heel zijn hoop stelde 
hij op Jezus maar ze hadden Hem gevangen genomen, gemarteld, aan een kruis geslagen 
en gedood. Zoveel dromen en plannen waren kapot geslagen. Jezus was dood en 
begraven, einde verhaal. En dan komt hij thuis en dan zeggen de anderen: “We hebben 
de Heer gezien”. U moet het zich eens voorstellen dat je net een geliefde hebt begraven, 
je voelt je verdrietig want je hebt veel pijn om het sterven en het verlies; en je komt 
thuis en de rest van de familie is blij en ze vertellen je dat die overledene op bezoek is 
geweest. Wellicht zou je dan ook zeggen: ofwel zijn ze dronken ofwel zijn ze helemaal 
door de emoties gepakt. Thomas zegt het iets vriendelijker: “Zolang ik in zijn handen 
niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, 
en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het zeker niet geloven.” Thomas zegt daarmee: 
“Jullie hebben vast gedroomd, er is hier waarschijnlijk een look-alike geweest, ik zal het 
pas geloven als ik die gruwelijke wonden van de spijkers en de speer zie”. En dan, acht 
dagen later gebeurt het ongelofelijke. Jezus komt door de gesloten deuren naar binnen, 
zegt aan zijn leerlingen “Vrede zij u” en dan richt hij zich direct naar Thomas. “Kom hier 
met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees 
niet langer ongelovig maar gelovig”. Jezus nodigt Thomas uit om doktertje te komen 
spelen, kom maar eens controleren aan mijn wonden dat Ik het echt ben. En op dat 
schilderij van Caravaggio kun je zien hoe Thomas met zijn vinger helemaal in de wonde 
gaat in de zijde van de Heer. Dat laat Thomas uitroepen: “Mijn Heer en mijn God”. Jezus 
zal daar dan aan Thomas zeggen: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge ? Zalig die niet 
gezien en toch geloofd hebben”. Jezus wil dat mensen in Hem geloven, dat ze door hun 
geloof in Hem gelukkig zijn, hier op aarde maar ook in het Leven na dit leven. Hij doet in 
elk leven tekenen om Zich te tonen als degene in Wie we moeten geloven. Hij laat het 
niet bij een teken maar Hij gaat tot het uiterste om mensen tot geloof in Hem te brengen, 
hun ziel te redden. Zoals Jezus Thomas niet zomaar opgaf, zo doet Hij dat bij iedere 
mens. Jezus had ook kunnen zeggen: “Ja, ik ben nu op Pasen aan de leerlingen 
verschenen, ze hebben mij allemaal gezien en Thomas die er niet bij was heeft pech 
gehad, hij moet het maar geloven wat de anderen hem zeggen”. Nee, Jezus liet het daar 
niet bij, dan maar nog eens verschijnen en Thomas zeggen dat Hij het mag controleren. 
“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen”. In elk mensenleven doet de Heer 
tekenen om mensen tot geloof te brengen. Sommigen zullen ze snel oppikken en vanuit 
Hem gaan leven, bij anderen zal Hij veel meer moeite hebben eer ze in Hem als de 
gekruisigde en verrezen Heer gaan geloven. Ik heb dat al zo dikwijls ervaren dat mensen 
op een sterfbed nog de Heer aannemen, de Heer blijft tot de laatste momenten pogingen 
ondernemen om hen Zijn vriendschap te geven. Durf Zijn tekenen te zien, “opdat gij 
moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven 
leven moogt in zijn Naam”. (Joh. 20,31) 



 

 

Liturgische Kalender 
Zondag 30 april, Derde Zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis; OO. Fleischeuer-Daniëls en Math Fleischeuer (St.). 
 
Maandag 1 mei, H. Jozef, arbeider, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Wil Otten; Ulrich de Sera. 
 
Dinsdag 2 mei, H. Athanasius, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen 3 te Leyenbroek. 
 
Woensdag 3 mei, H.H. Filippus en Jacobus, apostelen, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br.); Anna van der Aalst. 
 
Donderdag 4 mei, H. Antonina van Nicea, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 5 mei, H. Jovinianus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor bijz. intentie (Br.); Stefaan van Calster. 
 
Zaterdag 6 mei, H. Lucius van Cyrene, 
18.30 uur: H.Mis; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.). 
 
 
Zondag 7 mei, Vierde Zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Webers-Janssen en 
dochter Toos als jaardienst (St.); Jan Voots en overl. familie; OO. Honneff-Schols, dochter 
May, zonen Thei en Nico en overl. familie; Pierre Neis (off.); Charles Halmans. 
 
Maandag 8 mei, H.H. Wiro, Plechelmus en Otger, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Lemmens-Lahaye als jaardienst; Marianne 
Schillings-van Duinen. 
 
Dinsdag 9 mei, H. Pachomius, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen 4 te Leyenbroek. 
 
Woensdag 10 mei, H. Nicolaus Albergati, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis vw. K.B.O.Pancratiusviering. 
 
Donderdag 11 mei,  H. Mamertus, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 



Vrijdag 12 mei, H. Pancratius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor bijz. intentie (Br.); Harry Schrijen. 
 
Zaterdag 13 mei, H. Servatius, 
18.30 uur: H.Mis; OO. Kurvers-Schmeits, zoon Arno en Tiny en Math Spijkers (St.). 
 
 
Zondag 14 mei, Vijfde Zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang en Kinderwoorddienst; OO. Kneepkens-Voots en 
kinderen als jaardienst (St.); Zef en Annie Rouschop-Pennings; Lex Crijns als jaardienst; 
Josephina Schols en Arnold Kurvers, zonen Jeu, Joke Martin en Winand. 
 
Maandag 15 mei, H. Rupertus van Bingen, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen 
Pierre, Frits en Thé, dochter Miet en overl. familie. 
 
Dinsdag 16 mei, Z. Simon Stock, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen 5 te Leyenbroek. 
 
Woensdag 17 mei, H. Paschalis Baylon, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (Br.); Jan Bok. 
 
Donderdag 18 mei, H. Johannes I, paus, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 19 mei, H. Urbanus I, paus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor bijz. intentie (Br.); Dien van Schijndel-Pas. 
 
Zaterdag 20 mei, H. Bernardinus van Siena, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Jan Hendrix als jaardienst (St); Fien Schmeitz-
Schols als jaardienst. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 30 april: 
10.00 uur: Sjoerd en Naud Middeldorp. 
Zaterdag 6 mei: 
18.30 uur: Beau Segers, Marie Penners. 
Zondag 7 mei: 
10.00 uur: Mark Trompetter, Kean In ’t Panhuis. 
Zaterdag 13 mei: 
18.30 uur: Robin Dubois, Milan Heinle. 
Zondag 14 mei: 
10.00 uur:  - - 
Zaterdag 20 mei: 
18.30 uur: Beau Segers, Marie Penners. 
 
 

Kerkbijdrage 



De actie loopt nog steeds…. Dank aan allen drie reeds positief reageerden en hun 
bijdrage overmaakten. Mogen wij echter voor alle anderen nog eens in herinnering 
roepen, dat Uw jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van het kerkgebouw, kerkhof en 
parochie nog steeds hoogst noodzakelijk is om de jaarbalans financieel sluitend te 
krijgen en zo de levensvatbaarheid van de parochie te blijven garanderen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


