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BIJNA GROTE VAKANTIE!   
 
Op  zondag 30 juni, aan het begin van de laatste schoolweek, willen we in de H.Mis 
speciaal God bedanken voor het afgelopen schooljaar en Zijn zegen vragen voor de 
komende zomervakantie. Alle kinderen en grote mensen die iets willen voorlezen, 
zingen of bijdragen, kunnen zich melden bij  
Daniëlle ( danielle.kinderkerk@gmail.com). Welkom! 
Na afloop van de H.Mis wordt een collecte gehouden t.b.v. een traktatie voor onze 
misdienaars, die het hele jaar zo fijn in de vieringen geholpen hebben.  
 
 
WOORD VAN DE DEKEN  
 

Menselijk leven  
 
Eén van de grote verwarringen van onze moderne tijd is de crisis met betrekking tot het 
mensbeeld. Wat is een mens? Waar komt hij vandaan, waar gaat hij naartoe? Hoe vindt 
een mens zijn geluk? Wat is menswaardig leven? 
 
Om te kunnen leven, moeten we onze identiteit kennen. Talloos veel filosofen zijn op 
zoek geweest naar een antwoord op de vraag ‘wie is de mens?’. Eeuwenlang was het 
mensbeeld van de Westerse Wereld gebaseerd op het christendom.  
Jodendom, christendom (en in grote lijnen ook de Islam) baseren hun mensbeeld op een 
scheppende God die de mens heeft geschapen ‘naar Zijn beeld en gelijkenis’. De mens is 
een van God afhankelijk en door Hem geïnspireerd wezen. Het verhaal van de schepping 
geeft niet noodzakelijk een historisch verslag maar geeft de verhoudingen aan tussen  
de schepselen. Het dramatische is dat de mens zich echter tegen zijn Schepper verzet: hij 
wil niet afhankelijk zijn van God maar zelf ‘god’ zijn. Een spanningsveld dat heel de 
geschiedenis door zal blijven bestaan. Als God de mens wil leiden naar het echte geluk 
door hem zijn geboden te geven, komt er voortdurend verzet. Uiteindelijk neemt God 
zelf het initiatief om de mens te redden door zijn Zoon mens te laten worden. God toont 
zich in Jezus Christus ‘dienaar van de mens’. Hij offert zijn eigen goddelijk leven op om 
de mens te terug te laten keren naar zijn paradijselijke toestand, eeuwig leven.  
 
Het christelijke mensbeeld vormt de basis voor een ‘manier van leven’. Allereerst van de 
wijze waarop wij omgaan met het door God gegeven leven. Christenen zien het leven als 
een gave van God: het menselijk leven is een goddelijk geschenk en we hebben het als 
het ware ‘in bruikleen’. Dat betekent dat we er niet louter naar ons eigen goeddunken 
mee mogen omgaan. We worden uitgedaagd het leven te leven zoals God dat bedoeld 
heeft. Nogmaals: God wil ons niet om ons aan banden te leggen maar ons meer te laten 
worden wat we zijn: beelden van God. Door onze seksualiteit geeft God ons de 
mogelijkheid ‘medescheppers’ te worden. Wat een enorm voorrecht!  
 
Het christelijk mensbeeld impliceert dat we respectvol omgaan met het ontstaan van 
menselijk leven. Het menselijk leven is vanaf het allereerste begin door God bezield en 
vraagt totaal respect net als het menselijk leven in de moederschoot. ‘Beeld van God zijn’ 
vraagt dat we leven zoals God het bedoeld heeft, met respect voor onze medemensen, in 
de omgang met elkaar, in onze menselijke relaties. In het huwelijksverbond is God 
aanwezig bij man en vrouw zodat ze zichzelf kunnen wegschenken aan elkaar om nieuw 
leven voor te brengen.  



God vraagt dat we in elkaar steeds dat goddelijke Beeld zien, elkaar vergeven zoals God 
ons altijd vergeeft. Het vraagt ons ook het niet-perfecte leven te beschermen, nooit 
mensen af te schrijven die niet kunnen voldoen aan de hoge eisen die door de 
maatschappij gesteld worden. Hij vraagt ons ook ons leven te leven totdat Hij ons tot 
zich neemt en ons laat overgaan in leven-zonder-einde in de heerlijkheid van Zijn 
hemelse Vaderhuis.  
 
Mens zijn als beeld van God. Het kan een enorme opgave zijn maar God belooft ons zijn 
hulp in zijn Zoon Jezus Christus, die zijn leven heeft doorstaan tot op het kruis. Danken 
we God voor de grote gave van het menselijk leven.  
 
 
R. Merkx, pastoor-deken  
 
 

Gedoopt 
26 mei 2024: Tobias Kramer 

 
 
Liturgische Kalender   
 
Zondag 23 juni;  12e zondag door het jaar 
10.00 uur: H.Mis:  Z.H. Exc. Mgr. Dr. Joannes Mathijs Gijsen (jaardienst), Piet Coolen,  
Jan Voots, Marlies Nacken 
Maandag 24 juni; Hoogfeest Geboorte van H. Johannes de Doper 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 27 juni;  H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 

 
Zondag 30 juni;  13e zondag door het jaar 
10.00 uur: H.Mis:  o.o. Kneepkens-Voots en kinderen, echtp. Winand en Anna 
Neis-Willems, Marga van Deursen-Gijzen 
Maandag 1 juli;  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 4 juli;  H. Elisabeth van Portugal 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zaterdag 6 juli:  
13.00 uur: Huwelijk  Kinga Corvers en Kevin van Tilburg 
Zondag 7 juli; 14e zondag door het jaar  
10.00 uur: H.Mis:  Anna Maria Keulen en o.o. Keulen-Heynen, echtp. Zef en Annie 
Rouschop-Pennings, Marga van Deursen-Gijzen  
Maandag 8 juli; 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel, 
Donderdag 11 juli;  H. Benedictus,  abt  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
Zondag 14 juli;  15e zondag door het jaar 
10.00 uur: H.Mis  o.o. Winand Keulers-Schmeits (jaardienst), Charles Halmans en  
Méne Smeets-Halmans, Marga van Deursen-Gijzen 
Maandag 15 juli; H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
Donderdag 18 juli;   
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 
 
 


