
 

PAROCHIEZAKEN   
  
 Viering Pinksteren met aansluitend Processie 
 
De Plechtige Hoogmis begint om 10.00 uur. Na afloop begint de Processie 
 
Dit jaar zal de Pinksterprocessie op zo. 19 mei a.s. weer door de Munstergeleense  
straten trekken. Deze traditie willen we graag in stand houden. Na een dipje een paar  
jaar geleden door Corona is de animo om de processie te houden weer helemaal terug.  
Graag nodigen we de verenigingen, buurten en parochianen uit om weer volop mee te  
doen. Als u niet via een vereniging meedoet schroom dan niet om zelf mee te lopen en  
mee te bidden en zingen.  
Mocht u onverhoopt niet kunnen meelopen, kom dan in stilte kijken of bid dan ook eens  
een Onze Vader of Weesgegroetje mee.   
Het is gebruikelijk dat toekijkers knielen als het Allerheiligste voorbij komt.  
 Misschien wilt u toeschouwers die van elders komen uitleggen wat er gebeurt en hen 
ook vragen eerbiedig en in stilte te aanschouwen hoe de processie voorbij trekt. ( Er zijn 
mensen die denken dat het een verlate carnavalsstoet is). Zo kunnen we er samen voor 
zorgen dat een mooie traditie in ons dorp behouden blijft. 
 
Het voorbereiden begint al vroeg met een aantal “Kamerschoten”, teken dat veel  
vrijwilligers van start gaan met de versieringen. De versiering wordt verzorgd door de  
buurtverenigingen, die het op prijs zullen stellen als u hen meehelpt. Misschien wilt u  
ook een oogje in het zeil houden dat de versieringen niet worden beschadigd.  
 
Dit jaar trekt de processie via de route:  
Pancratiusstraat, Kerkstraat, Overstraat, Haagstraat met eerste rustaltaar, 
Holleweg, Burg. Donnersstraat met rustaltaar bij het kapelletje ,  Burg. 
Smeetsstraat, Pancratiusstraat,  
Waarna afsluiting in de kerk met de slotzegen en het “Aan U, o Koning der eeuwen”.  
 
Het belangrijkste element in de processie is het Allerheiligste. Het Allerheiligste is het 
Lichaam van Christus, de heilige hostie, die aan ons getoond wordt in een speciale   
gouden houder, de Monstrans. De priester draagt deze Monstrans tijdens de processie. 
Zo trekt dus eigenlijk Christus mee door het dorp en zo ook door ons leven om ons 
gelukkig te maken en ons kracht te geven op onze levensweg. Om dit te accentueren 
wordt overal versiering aangebracht in de vorm van vlaggetjes en van zand gemaakte 
figuren op straat waar alleen de priester met het Allerheiligste over mag lopen. 
De rustaltaren zijn niet bedoeld om uit te rusten, maar om het ALLERHEILIGSTE te  
aanbidden. Hierbij wordt niet alleen gebeden, maar ook gezongen en iedereen mag  
meedoen. Het is dan goed als u niet ver van het rustaltaar blijft, maar naderbij komt  
zodat de samenzang goed hoorbaar is.  
Tot slot spreekt het organiserend Processiecomité de wens uit dat deze viering goed zal  
verlopen, dat het niet gaat regenen en dat de Processie vreugde en vrede mag brengen  
voor ons allemaal. 
 
  



Bericht van het kerkkoor 
 
Uit de school, lees kerk geklapt. 
Beste lezer, 

Zoals U waarschijnlijk al eerder heeft gehoord is het kerkkoor van Munstergeleen vorig 
jaar juni officieel samen gegaan met het kerkkoor van Leyenbroek (Parochie Christus -
Koning en de heilige Antonius van Padua). Er is toen een nieuwe dirigent in de persoo n 
van Laurens Klinkers gevonden, die met behulp van de vaste organist Ger Dutmer het 
nieuwe koor ging leiden. Echter, onlangs is onze organist Ger om gezondheidsredenen 
moeten stoppen. Voor bij de uitvoeringen is dat geen probleem, want Laurens bespeelt 
zelf ook fantastisch het kerkorgel en doet dan zo goed als dat kan ook de directie. Daar 
de dirigent slechts om de twee weken beschikbaar is om de repetities te doen is er in de 
andere week geen repetitie. Wij willen deze repetities wel blijven doen. Een dir igent is 
dan aanwezig. We missen alleen de begeleiding op het begeleidingsinstrument (een 
electronisch orgel.) Wij zijn nu op zoek naar iemand die deze begeleiding op zich kan 
nemen. We zouden al geholpen zijn met iemand die het notenschrift kan lezen en d e 
melodielijn van de verschillende partijen kan voorspelen. Heeft U interesse voor deze 
vacature, kunt U informatie inwinnen bij dhr. Wil Jumpertz, tel 06 406 949 26. 

Ook zoeken wij nog steeds naar nieuwe zangers of zangeressen. Leeftijd speelt geen rol. 
We zijn een gezellige groep en tijdens de repetities wordt hard gewerkt maar ook veel 
gelachen. Het is niet nodig om het notenschrift te kunnen lezen. Door oefening leer je 
ook je eigen partij te zingen. Ook hierover kunt U info krijgen bij dhr. Jumpertz. De 
repetitie wordt gehouden op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur (met 
koffie/theepauze) in het parochiehuis bij de kerk van Leyenbroek. 

Misschien hoor ik U aan de telefoon of zien we U verschijnen op de donderdagavond.  
(nu nog eens in de 2 weken).  

De voorzitter van het  gemengd kerkelijk zangkoor Munstergeleen en Leyenbroek. 
W. Jumpertz. 

 

Voorgenomen Huwelijk 

Zaterdag 6 juli 2024: Kinga Corvers en Kevin van Tilburg  

Donderdag 25 juli 2024: Lorenzo Vigliaroni en Céline Croonen 

 

Gedoopt 

14 april 2024: Jayden en Quinn Wagemans 

 

  



Overleden 

13 april 2024: Mevr. Til  Corrent-Dols (83 jaar) 
14 april 2024: Mevr. Lin Meulenberg-Schmeits (88 jaar) 

24 april 2024: Mevr. Marga van Deursen-Gijzen (82 jaar) 

 

  



LITURGISCHE KALENDER 

Zondag 12 mei, Zevende Zondag van Pasen, 

10.00 uur: H.Mis; o.o. Kneepkens-Voots en kinderen (jaardienst), o.o. Meijs-Heunen (jaardienst), 

o.o. Kurvers-Schmeits, zoon Arno en Tiny en Math Spijkers, Charles Halmans en Méne Smeets-

Halmans. 

Maandag 13 mei, H. Servatius, bisschop 

17.30 uur:  Rozenkransgebed Pater Karel Kapel 

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 

Donderdag 16 mei 

17.30 uur:  Rozenkransgebed Pater Karel Kapel 

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 

 

Zondag 19 mei; Hoogfeest van Pinksteren 

10.00 uur: Plechtige Hoogmis mmv kerkelijk zangkoor, aansluitend processie 

Lin Meulenberg-Schmeits (6w. dienst), Jo Meulenberg en zoon Fred, echtp. Sjeng en Anna  

Limpens-Krause (jaardienst), Jan Hendrix (jaardienst), Emile Neis, Frans Dols, Gertruda Notten -

Gijsen 

Maandag 20 mei; Tweede Pinksterdag H.Maria, Moeder van de Kerk 

Geen mis in de kerk 

17.30 uur:  Rozenkransgebed Pater Karel Kapel 

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 

Donderdag 23 mei; Feest van onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester  

17.30 uur:  Rozenkransgebed Pater Karel Kapel 

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel, Til Corrent-Dols (6w. dienst) 

 

Zondag 26 mei, Hoogfeest H. Drie-eenheid 

10.00 uur: H.Mis Piet Coolen 

15.00 uur: H. Doopsel van Tobias Kramer 

Maandag 27 mei 

17.30 uur:  Rozenkransgebed Pater Karel Kapel 

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 

Donderdag 30 mei, 

17.30 uur:  Rozenkransgebed Pater Karel Kapel 

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 

 

Zondag 2 juni, Sacramentsdag, Hoogfeest van het  

H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus 

10.00 uur: H.Mis;  

Maandag 3 juni, Feestdag Heiligverklaring Pater Karel 

19.00 uur: Plechtige Hoogmis met als Hoofdcelebrant Mgr. Herman Woorts 

Opgeluisterd door het Vocaal Ensemble Vocomotion. 

o.o. Jeanne en Jel Voots-Hermans en dochter Truus, Pater Joachim van der Heyden 

Donderdag 6 juni, H. Norbertus, bisschop 

18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel 


