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De “IJsheiligen” 
Ieder jaar, als er bepaalde dingen in de tuin moeten gebeuren, dan zeggen mensen: 
wacht er maar mee tot na de ijsheiligen. Met de ijsheiligen bedoelt men de periode van 
11 tot 14 mei. Volgens de volksweerkunde zijn dat de laatste dagen waarop en nog 
nachtvorst kan optreden en is de kans op schadelijke nachtvorst na de ijsheiligen heel 
klein. 
Het is altijd een leuke quizvraag welke de heiligen zijn die van 11 tot 14 mei worden 
gevierd, wie die ijsheiligen dus zijn. Het gaat om de heilige Mamertus, de heilige 
Pancratius, de heilige Servatius en de heiligen Bonifatius.  
Wat hebben die heiligen met vriezen en vorst te maken ? Helemaal niets. Ze staan nu 
eenmaal op de kalender en hebben hun gedachtenis op 11, 12, 13 en 14 mei. Al worden 
ze de ijsheiligen genoemd, alle vier waren het mannen met het grote vuur van Jezus 
Christus in hun hart. 
Heel kort wil ik even stilstaan bij de ijsheiligen. 
Op 11 mei vieren we de heilige Mamertus. Hij leefde in de vijfde eeuw, hij had een 
beroemde broer, de dichter en filosoof Claudianus Mamertus. In 461 werd hij bisschop 
van zijn geboortestad Vienne. In die tijd gebeurden er nogal wat rampen in zijn stad. Op 
hem gaan de kruisdagen en de kruisprocessie terug. In 470, drie dagen voor Hemelvaart 
trok er een bidprocessie door de straten van de stad om Goddelijke hulp te verkrijgen en 
rampen af te wensen. Die processie zal zich later over heel Europa verspreiden. 
Mamertus is overleden op 11 mei 475. 
Op 12 mei vieren we de heilige Pancratius. Aan het begin van de vierde eeuw waren er 
zware christenvervolgingen. Pancratius was een jonge kerel van 14 jaar toen hij 
onthoofd werd omdat hij zijn geloof in Jezus Christus niet wilde afzweren en niet wilde 
offeren aan de Romeinse goden. Hij stierf in Rome, op 12 mei 304 werd hij op bevel van 
keizer Diocletianus in het openbaar onthoofd. 
Op 13 mei vieren we de heilige Servatius. Hij was afkomstig uit Armenië en kwam in 
onze streken het geloof verkondigen. Hij is de eerste historisch verifieerbare bisschop in 
de Nederlanden. Hij was de tiende en laatste bisschop van Tongeren en de eerste 
bisschop van Maastricht. Hij was een van de felste tegenstanders van het Arianisme, die 
de Godheid van Christus loochende. Hij stierf op 13 mei 384 te Maastricht en ligt daar in 
de Sint-Servaasbasiliek begraven.  
Op 14 mei vieren we de heilige Bonifatius. Deze Romeinse burger leefde aan het begin 
van de vierde eeuw, de tijd van de zware christenvervolgingen onder keizer 
Diocletianus. Ook hij werd, omdat hij openlijk zei dat hij christen was, door de soldaten 
van de keizer gevangen genomen en gefolterd en op 14 mei 307 stierf hij de marteldood 
nadat hij in gloeiende pek werd geworpen. (naar A.Penne) 

 
Liturgische Kalender 
Zondag 28 april, Beloken Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis mmv Munsterglaner Muzikanten; Echtpaar Harrie Ronkaars en 
Mia Keulers (St.); Piet Coolen (St.); OO. Fleischeuer-Daniëls en Math Fleischeuer (St.); 
OO. Nacken-Beltgens als jaardienst; Lenie Hustinx-Keulers als Zeswekendienst en 
echtgenoot Paul Hustinx.. 
 
Maandag 29 april, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jeanny Stevens. 
 



Dinsdag 30 april, 
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen 3 te Leyenbroek. 
 
Woensdag 1 mei, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Annie Hageman-van Luijk. 
 
Donderdag 2 mei, 
17.40 uur Rozekransgebed. 
18.00 uur H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 3 mei, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Zaterdag 4 mei, 
18.30 uur: H.Mis; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); 
 
 
Zondag 5 mei, Derde Zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis; OO. Webers-Janssen en dochter Toos als jaardienst (St.). 
 
Maandag 6 mei, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jeanny Stevens; Zef Dols. 
 
Dinsdag 7 mei, 
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen 4 te Leyenbroek. 
 
Woensdag 8 mei, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Miet van Tuijl-Klaassen. 
 
Donderdag 9 mei, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 10 mei, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Ludovicus van Tuijl. 
 
Zaterdag 11 mei, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kurvers-Schmeits en zonen (St.); Tiny en Math 
Spijkers (St.); OO. Meijs-Heunen als jaardienst (St.); OO. Hermes-Geurts. 
 
 
Zondag 12 mei, Vierde Zondag van Pasen, H. Pancratius, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang en kinderwoorddienst; OO. Kneepkens-Voots en 
kinderen als jaardienst (St.); Zef en Annie Rouschop-Pennings. 
14.00 uur: H.Doopsel van Jayde Jacobs. 
 
Maandag 13 mei, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen 
Pierre, Frits en Thé, dochter Miet, Eddy Beurskens, Jan Dautzemberg, Betty Rutten; 
Jeanny Stevens. 



 
Dinsdag 14 mei, 
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen 5 te Leyenbroek. 
 
Woensdag 15 mei, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Aly van Luijk van de Haterd. 
 
Donderdag 16 mei, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 17 mei, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Anna van der Aalst. 
 
Zaterdag 18 mei, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Jan Hendrix als jaardienst (St.); Fien Schmeitz-
Schols als jaardienst. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
2 april: Dhr. Lambert Leo (Lei) Damoiseaux, 92 jaar (Munsterhof). 
10 april: Mevr. Antonia Maria Jacoba (Tonnie) van der Vorst-de Vries, 64 jaar 
(Leemkuil). 
Mogen zij rusten in de vrede van de Verrezen Heer.  
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 28 april, 
10.00 uur: Kean en Ravi In ’t Panhuis. 
Zondag 12 mei, 
10.00 uur: Cyam Wemmers, Mark Trompetter. 
Zaterdag 18 mei, 
18.30 uur: Robin Dubois, Amy Packbeers. 
 
 

Kerkbijdrage 
De actie loopt nog steeds…. Dank aan allen drie reeds positief reageerden en hun 
bijdrage overmaakten. Mogen wij echter voor alle anderen nog eens in herinnering 
roepen, dat Uw jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van het kerkgebouw, kerkhof en 
parochie nog steeds hoogst noodzakelijk is om de jaarbalans financieel sluitend te 
krijgen!  
 

Oud brood 
Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht en 
brengen wilt! 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en 
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage 
voor H.H. Missen is:  €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor 
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!) 
 
 


