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Wierook 
Wierook, de ene houdt er van en de andere heeft er een grote hekel aan. De ene geniet 
van de geur en de andere zegt dat ze er ziek van worden. Sommige parochianen vinden 
dat het eigenlijk iedere week zou moeten gebruikt worden en anderen beginnen al te 
hoesten als ze een (leeg) wierookvat zien. In dit woordje wil ik even stilstaan bij het 
gebruik van wierook in onze Rooms-Katholieke Kerk.  
Als je aan mensen vraagt wat wierook betekent, durft men wel eens te zeggen: rook van 
wier. Maar dat is het natuurlijk niet. De wierook wordt niet gemaakt door wier te 
verbranden maar door korreltjes hars op hete kooltjes te leggen. Het woord wierook 
betekent gewoon rook om te wijden, rook die iets van het heilige aangeeft en dat is het 
voor ons ook. Het is voor kinderen altijd iets heel bijzonders als je toont hoe wierook 
gemaakt wordt. Op een kooltje leggen we kleine korreltjes hars en dan begint het te 
roken. De kinderen zien dan ook wat wierook doet. De rook die opstijgt als een wolk 
toont het opgaan van het gebed zoals opgeheven handen dit ook uitdrukken. Wierook is 
het aanbieden van een offer en tegelijk een act van aanbidding. Ook het parfum speelt 
een heel belangrijk rol, tenminste als men goed geurende wierook gebruikt.  
Tientallen keren komt wierook voor in de Bijbel. Er wordt in de Bijbel wierook gebrand 
in de tempel, bij het tabernakel. De wierook is een teken van gebed en een teken van 
eerbied voor God. In Psalm 141 lezen we: “Mijn gebed zal voor U als wierook zijn”. In 
een aantal parochies laat men ook vandaag bijvoorbeeld bij de voorbede een schaal met 
wierook branden als een teken van: zoals de rook opstijgt naar omhoog, zo mogen onze 
gebeden bij God in de hoge gehoord worden. 
Het meest bekende stuk waar wierook voorkomt is wellicht het Matteusevangelie 
hoofdstuk 2 waar we lezen over de wijzen uit het Oosten die op zoek zijn naar de 
pasgeboren koning van de Joden. In vers 11 kunnen we lezen: “Ze gingen het huis 
binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden 
het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als 
geschenk.” Het is dus een van de kostbare geschenken die de wijzen uit het Oosten 
meebrachten voor het Christuskind.  
Dat is in de meeste gevallen de betekenis van het gebruik van wierook in onze kerk. We 
brengen eer aan onze Heer, de Godmens die aanwezig is, midden onder ons.  
Er wordt vandaag nog weinig wierook gebruikt in de liturgie in het Westen. Toch kan er 
op voldoende plaatsen in de Eucharistieviering wierook gebruikt worden: bij het begin 
van de eucharistie wordt het altaar bewierookt, tijdens de woorddienst het 
evangelieboek, de gaven van brood en wijn die op het altaar worden gebracht, en ook de 
gemeenschap wordt bewierookt. Dit bewieroken drukt telkens uit dat Christus aanwezig 
is. Het altaar is uitdrukking van Christus zelf. Het boek draagt Gods Woord. In de gaven 
van brood en wijn komt Christus aanwezig. En ook in de gemeenschap is Christus daar 
“Waar twee of drie verenigd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden”. 
Andere plaatsen waar wierook wordt gebruikt is in het uur van lof en vespers, in de 
aanbidding van eucharistie, in processies, bij het huldigen van een heilig beeld of 
voorwerp waarbij een zegen wordt gereciteerd (cfr. de paaskaars).  
Ook bij het ritueel van de inwijding van een altaar wordt wierook gebruikt en de 
bisschop verklaart het gevoel met de woorden ‘als ons gebed dat opstijgt tot God en de 
welriekende geur van Christus’, de ritus wordt begeleid met het gezangen dat verwijst 
naar de apocalyptische liturgie waar engelen voor het altaar staan met een gouden 
wierookvat.  
De meeste mensen kennen de wierook vanuit de kerkelijke uitvaarten. Wierook hoort er 
toch wezenlijk bij. Soms hoor ik wel eens dat men klagende mensen tegemoet komt en 
de wierook in een uitvaart weglaat. Ik vind zelf dat we dat niet moeten doen want het 
hoort er wezenlijk bij. Nadat de priester de kist met het lichaam van de overledene 
besprenkeld heeft met doopwater als een herinnering aan het doopsel, het moment 



waarop die mens kind van God werd, bewierookt de priester ook het lichaam. Hij brengt 
daarmee eer aan het lichaam van die overledene, wat tempel van de Heilige Geest is 
geweest. God heeft langs die mens iets van zijn goedheid en liefde aan de wereld laten 
zien. (A.Penne). 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 24 februari, Zevende Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); Jan 
Dautzemberg als jaardienst; Gertje Nacken als jaardienst; Math Dahlmanns als 
jaardienst. 
 
Maandag 25 februari, H. Walburgis, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Willy Bartholomeus-Vaesen. 
 
Dinsdag 26 februari, H. Alexander, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Maarten Jagersma. 
 
Woensdag 27 februari, H.H. Julianus en Eunus, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Lambert Meertens. 
 
Donderdag 28 februari, Z. Daniël Brottier, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 1 maart, Eerste Vrijdag, H. Felix III, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Harrie van den Boogaart. 
09.15 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 2 maart, Z. Carolus de Goede, 
16.00 uur: H.Mis; OO. Vogels-Mevis als jaardienst (St.); OO. Leo en Anneke Hamers-
Kurvers; Bert van Wissen 
LET OP: vanaf komende zaterdag is de mis weer om 18.30 uur !!!!! 
 
 
Zondag 3 maart, Achtste Zondag door het jaar, Carnavalszondag, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst, aanwezigheid van V.V. de 
Haverbüle; OO. Neis-Jacobs en Mia Neis (St.); OO. Donners-Haarden (St.); Willy 
Bartholomeus-Vaesen; Emile Neis; Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans; .Levenden 
en overledenen van V.V. de Haverbüle, om Gods zegen over de komende 
Vasteloavesdagen. 
 
Maandag 4 maart, H. Casimirus, 
18.00 uur: geen H.Mis H.Pater Karel kapel. 
 
Dinsdag 5 maart, H. Conon van Pamfilië, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Joseph Coolen. 
 
Aswoensdag, 6 maart,  
18.00 uur: H.Mis met samenzang en oplegging van de as, Kinderwoorddienst; Voor 
de levenden en overledenen van V.V. de Haverbüle, uit dankbaarheid. 
 
Donderdag 7 maart, H.H. Perpetua en Felicitas, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 8 maart, H. Johannes de Deo, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Wiel Heuvelmans. 
 



Zaterdag 9 maart, H. Francisca, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; voor ’n bijz. intentie (Br.);  
 
 
Zondag 10 maart, Eerste Zondag van de Vasten, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis, Kinderwoorddienst; Bianca Kikken-Heijs als jaardienst. 
 
Maandag 11 maart, H. Sofronius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Willy Bartholomeüs-Vaesen. 
 
Dinsdag 12 maart, H. Aloysius Orione, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Jan Ambaum. 
 
Woensdag 13 maart, Z. Agnellus van Pisa, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Henk ten Voorde. 
 
Donderdag 14 maart, Z. Eva van Montcornillon 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 15 maart, H. Clemens-Maria Hofbauer, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Jan Keeris. 
 
Zaterdag 16 maart, H. Heribertus van Keulen, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Jo Schiffer als Zeswekendienst; Jan Hamers en OO 
Meijs-Heunen; OO. Honneff-Schols als jaardienst, zonen Martin en Nico en dochter May. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Kerkhofbeheerder 
De afgelopen 16 jaar werd ons kerkhof met grote accuratesse beheerd door dhr. Frits 
Trompetter. In het najaar gaf hij aan deze taak graag te willen overdragen en ook zijn 
lidmaatschap van het Kerkbestuur daarmee te beëindigen. Wij zijn hem dankbaar voor 
de goede inzet en medewerking die hij al die jaren ten bate van onze parochie getoond 
heeft en wensen hem voor de toekomst alle goeds! 
Inmiddels is er een nieuw Kerkbestuurslid aangetreden die de portefeuille 
Kerkhofbeheer op zich heeft genomen. Het betreft Dhr. Thijs Peeters, woonachtig aan de 
Burg. Donnersstraat 22, telefoon 06.302.83.241. Bij hem kunt U terecht met vragen 
aangaande het begraven, grafhuur, de verlenging van grafrechten e.d.. Wij zijn dankbaar 
dat Dhr. Peeters deze taak op zich wil nemen en wensen hem een vruchtbare 
bestuursperiode toe. 
 

Overleden 
17 januari: Mevr. Hendrina Maria (Rien) Willems-Arts, 90 jaar (Julianalaan) 
20 januari: Dhr. Johannes Franciscus Paulus (Jo) Schiffer, 76 jaar (Op de Vey) 
Mogen zij rusten in vrede. 
Op weg naar Pasen                                                           
 

Carnaval voorbij ? 
Dan staat hij weer klaar:  onze Vasten-trein.   
Op Aswoensdag, in de H.Mis van 18.00 uur, laten we onze poppetjes in stappen en gaan 
we samen op weg naar het grote feest van Pasen. Elke zondag komen we in de 
Kinderwoorddienst bij een volgend station, waar we een verhaal van Jezus horen en een 
nieuw plaatje voor ons Spoorboekje krijgen. Ga je mee op weg? Welkom! 
Jongens en meisjes 
 
Het halve Spoorboekje van de Vastentrein:  



wo 6 maart 18 u kinderwoorddienst Vertrekstation  
zo 10 maart 10 u kinderwoorddienst Station Woestijn  
zo 17 maart 10 u gezinsmis Station Taborberg  
zo 24 maart  10 u kinderwoorddienst Station Wijngaard 

 

 
Jongens en meisjes vanaf groep 5: wie komt er een stukje voorlezen op zondag 10 maart, 
zondag 17 maart en/of zaterdag 13 april?? Laat even weten aan Daniëlle: 
daniëlle.kinderkerk@gmail.com 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 24 februari: 
10.00 uur: Robin Dubois, Mark Trompetter 
Zondag 3 maart: 
10.00 uur: Cyam Wemmers, Amy Packbeers 
Zondag 10 maart: 
10.00 uur: Kean en Ravi In ‘t Panhuis 
Zaterdag 16 maart: 
18.30 uur: Cyam Wemmers, Amy Packbeers 
 

Oud brood 
Blijft nog steeds welkom voor de schapen! U kunt het deponeren in de ton bij de deur 
van de sacristie. Wilt U in deze winterperiode géén groenteafval e.d. over het hek aan de 
Steegstraat werpen a.u.b. De schapen komen daar niet totdat de hele weide weer vol 
gras staat! 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en 
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage 
voor H.H. Missen is:  €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor 
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!) 
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