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Bedevaart Sittard-Kevelaer 
Deze zal dit jaar plaatshebben op maandag 9 september. 
Kaarten tot deelname verkrijgbaar in de sacristie na de H. Missen, en aan de pastorie,  
á € 17,00 per persoon.  
De bedevaart heeft oude papieren…  
Sinds 1669 namelijk trekt er een processie vanuit Sittard naar Kevelaer. 
“Bouw mij op deze plaats een kapelletje”, zo luidde, meer dan driehonderd jaar geleden 
–rond Kerstmis 1641- de geheimzinnige opdracht aan een vrome marskramer Hendrik 
Busman. Op tocht van Weeze naar Geldern, bij een zogenaamd Hagelkruis op de heide 
van Kevelaer, daar waar nu de Genadekapel staat, bleef hij gewoonlijk enkele 
ogenblikken bidden. Hier hoorde hij op drie verschillende dagen deze geheimzinnige 
oproep. Met toestemming en hulp van de toenmalige pastoor van Kevelaer Johannes 
Schink, begon hij al spoedig aan de bouw van een klein kapelletje. 
“Een maand voor Pinksteren -zo vertelt Busman- zag mijn vrouw Mechel Schrouse 
tijdens een nachtelijke verschijning, in een helder licht het kapelletje en daarin een 
afbeelding van O.L.Vrouw, zoals zij dit onlangs in de handen van twee soldaten had 
gezien”. Zo verklaarde Busman in het proces op de synode van Venlo, 13 februari 1647. 
In die tijd hoorde Kevelaer nog bij het bisdom Roermond. (Sittard toentertijd bij het 
bisdom Luik). 
Het betreft hier een afbeelding van O.L.Vrouw van Luxemburg, zoals Zij daar vooral 
tijdens de pestepidemie van 1623 spontaan werd vereerd als de “TROOSTERES DER 
BEDROEFDEN”. 

 
Het verhaal van de nachtelijke verschijning wordt bevestigd door de verklaring van een 
wachter, die op zijn nachtelijke ronde een eigenaardig licht gezien had in het huis van 
Busmans. 
4 juni 1642 kon de pastoor van Kevelaer het genadebeeldje in het door Busman 
gebouwde kapelletje plaatsen. Reeds vanaf de eerste dag kwam een grote 



mensenmenigte uit Geldern en andere omliggende plaatsen naar dit kapelletje. Er 
hadden veel wonderbaarlijke gebedsverhoringen plaats, die nauwkeurig werden 
opgetekend, volgens de akten van de Synode van Venlo op 13 februari 1647. 
Reeds een jaar na de bouw van het kapelletje werd gestart met de bouw van een 
bedevaartkerk, de tegenwoordige Kaarsenkapel. De eerste steen daarvan werd gelegd 
op 28 oktober 1643. In deze kapel vertellen de vele schilden de langdurige traditie van 
vele steden en dorpen. Het schild van Sittard dateert uit 1669, het jaar waarin de eerste 
bedevaart plaatsvond vanuit deze stad en het jaar tevens waarin ook de bekende “ 
Broederschap” werd opgericht. Toen ook werd bepaald dat de jaarlijkse bedevaart 
vanuit Sittard zou plaatshebben op de eerste maandag ná het feest van Maria Geboorte, 
8 september.  
We staan dus in een lange traditie. Van harte bent U genodigd mee ter bedevaart te gaan, 
om op voorspraak van Moeder Maria de intenties, noden en verlangens, maar ook de 
dankbaarheid die leeft in uw hart, aan O.L.Heer voor te leggen. Tevens is het een mooie 
gelegenheid om het pittoreske plaatsje Kevelaer met zijn leuke plekjes te ontdekken. 
U gaat toch ook mee? 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 18 augustus, Twintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Truus Theelen; Sjeng Keulers als jaardienst. 
13.00 uur: H.Doopsel van Lana Borst. 
Maandag 19 augustus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen; OO. Schmitz-
Kreuwers. 
 
Dinsdag 20 augustus, H. Bernardus, 
08.30 uur: H.Mis; Joke Steur-Roxs. 
 
Woensdag 21 augustus, H. Pius X, paus, 
08.30 uur: H.Mis; Hendrik Broers. 
 
Donderdag 22 augustus, H.Maagd Maria, Koningin, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 23 augustus, H. Rosa van Lima, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Wilhelmina van Tuijl-Charmant. 
 
Zaterdag 24 augustus, H. Bartholomeus, apostel, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Arnold Kurvers als jaardienst; OO. Kurvers-Schmeits, 
Math en Tiny Spijkers; Jan Heffels en familie; Chrit Donners als jaardienst. 
 
 
Zondag 25 augustus, Eenentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Twan Lemmens; als jaardienst (St.); OO. Keulen 
Pelzers en zoon Chrétien als jaardienst (St.); OO. Neis-Jacobs en Mia Neis (St.); Piet 
Coolen (St.); Annie Rouschop-Pennings; Els en Harrie Meuleners-Lemmens als 
jaardienst. 
13.00 uur: H. Doopsel van Joshua Kuppen 
13.30 uur: H.Doopsel van Fynn Otten 
 
Maandag 26 augustus, H. Alexander, 



18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen 
Pierre en Frits, dochter Miet en overl. familie; Frits Voorter (off.), Greet Voorter-Knapen, 
Piet Voorter, Bert Penners; OO. Theelen-Waterreus. 
 
Dinsdag 27 augustus, H. Monica, 
08.30 uur: H.Mis; Jo Coenen. 
 
Woensdag 28 augustus, H. Augustinus, 
08.30 uur: H.Mis; Mieke van Lieshout. 
 
Donderdag 29 augustus, Marteldood H. Johannes de Doper, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 30 augustus, H. Pammachius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Wim van der Lely. 
 
Zaterdag 31 augustus, H.Jozef van Arimathea, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Josephina Kurvers-Schols (St.); Annie Spijkers-
Geurts als eerste jaardienst. 
 
 
Zondag 1 september, Tweeëntwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Wil Kurvers en Paulina Rodigas (St.); OO. 
Donners-Haarden (St.); OO. Voots-Peters, zonen Theo en Jan (St.); OO. Jetten-Paulssen 
(St.); OO. Benders-Voots als jaardienst; Jo Meulenberg als Zeswekendienst. 
 
Maandag 2 september, H. Theodota en haar zonen, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bep Meijers-Dols (off.6); Jaan Mertens (vw. Verj. 
Dag). 
 
Dinsdag 3 september, H. Gregorius de Grote, 
08.30 uur: H.Mis; Arnoldus van Hout. 
 
Woensdag 4 september, H. Marcellus, 
08.30 uur; H.Mis; Steven Hackfoordt. 
 
Donderdag 5 september, Zalige Moeder Theresa, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 6 september, Eerste Vrijdag, H. Eleutherius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Hein van den Wijngaert. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 7 september, H.H. Festus en Desiderius, 
18.30 uur: Gezinsmis b.g.v. van het schooljaar; Jean Heffels en familie. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
10 juli: Mevr. Maria Helena  (Lena) Hamers-Schols, 90 jaar (Julianalaan/Hoogstaete) 
5 juli: Dhr. Johannes Michiel (Jo) Meulenberg, 80 jaar (Lichtenberg) 
Mogen zij rusten in vrede!. 
 
 
 



Gezinsmis Begin Schooljaar 
"Op weg met Meester Jezus". 
 Beste jongens en meisjes, 
De grote vakantie is alweer voorbij en we gaan fris en uitgerust naar onze nieuwe 
klassen. Ook in de kerk willen we een mooie start maken in het nieuwe schooljaar. 
Daarom houden we op zaterdag 7 september, 18.30 uur, een mooie Gezinsmis "Op weg 
met Meester Jezus". We vragen dan Gods zegen over het nieuwe schooljaar en bidden 
dat we er met z'n allen een goed jaar van maken. 
Alle kinderen zijn uitgenodigd om aan deze viering mee te werken! 
Wil jij ook meezingen, voorlezen of iets anders doen, geef je dan op bij Daniëlle, 046-
4758733, mail lemmens.danielle@gmail.com 
 

H.Doopsel 
10 augustus: Jomeno en Janeto Florakx (Ritterberg) 
18 augustus: Lana Borst (Rosastraat) 
25 augustus: Joshua Kuppen (Irenestraat) 
25 augustus: Fynn Otten (Vlamovenstraat) 
Proficiat met de opname in onze Kerkgemeenschap! 
 

Huwelijk 
Op zaterdag 8 september om uur zullen te Sweikhuizen elkaar het ja-woord geven: 
François Hamers uit onze parochie (Bunderplein) en Ilona Wolters uit Roosteren. Wij 
wensen hen een mooie en gelukkige toekomst samen. 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 18 augustus:  
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Max Jütten. 
Zaterdag 24 augustus: 
18.30 uur: Nigel Heinle. 
Zondag 25 augustus: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Joran Vaessen, Robin Dubois. 
Zaterdag 31 augustus: 
18.30 uur: Bas en Luc Storms. 
Zondag 1 september: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Sky Thiecke. 
Zaterdag 7 september: 
18.30 uur: Robin Dubois. 
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