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OVER LICHTMIS, KAARSEN EN SNEEUWKLOKJES 
Op 2 februari gaan we het feest van de Opdracht van de Heer vieren, de meesten kennen 
het feest als "Maria Lichtmis". Het is de veertigste dag na Kerstmis. De Kerk viert dan de 
"Opdracht van de Heer in de Tempel" en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na 
de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 
12) moest brengen. Het hele verhaal over de opdracht van het Kind Jezus in de Tempel 
van Jeruzalem kunnen we lezen in het Lucasevangelie, hoofdstuk 2. 
Het feest wordt door veel mensen "Maria Lichtmis" genoemd omdat er vanouds op die 
dag kaarsen worden gezegend en omdat er in die plechtigheid op veel plaatsen ook 
kaarsenprocessie wordt gehouden voor de Mis. De hele gebeuren met kaarsen en licht is 
een verwijzing naar wie Jezus is en zoals Hij in het evangelie van die dag door de oude 
Simeon wordt genoemd: “Een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk 
Israël”.  
Het is een mooi gebruik om kaarsen te laten zegenen en die mee te nemen naar huis, 
sommigen brengen die dag heel wat kaarsen mee om te laten zegenen. Op bijzondere 
momenten steken ze die kaarsen dan aan. Bij hun bidden voor een bijzondere intentie 
bijvoorbeeld steekt men dan die kaarsen aan. Het aansteken van een kaars bij het 
bidden is een uitdrukkelijke vraag dat Jezus Christus ons nabij wil zijn met Zijn Licht, 
zeker in momenten dat het donker is en dat we zoekend zijn. Het mag trouwens 
duidelijk zijn: een kaars aansteken zonder gebed heeft geen enkele zin. Niet de kaars 
doet iets maar ons gebed. 
Een collega vertelde me laatst over een kloosterzuster die in haar kloosterkapel de 
mooie taak heeft voor de bloemen te zorgen. Bij elke feestdag zorgt ze voor aparte 
versiering. Zij had een mooi verhaal waarom ze met Lichtmis sneeuwklokjes rond het 
Altaar zet. Dat verhaal wil ik ook met jullie delen. "Na de verdrijving van Adam en Eva 
uit het paradijs werd het koud op aarde en sneeuwde het constant. Niets was er meer te 
zien van de bloemen en de bomen waarvan ze zo veel hadden gehouden. Eva was door 
verdriet zo in zichzelf teruggetrokken dat ze niet hoorde hoe een engel naast haar liep. 
De engel pakte een sneeuwvlok en zei: "Eva, open je ogen, kijk!" De engel blies op de 
sneeuwvlok en heel langzaam veranderde die in een klein wit bloempje omgeven door 
zachtgroene blaadjes met diep verscholen goudgele meeldraden. De engel fluisterde: 
"Eva, dit bloempje wil een teken van hoop zijn, voor jou en voor alle andere mensen. Het 
is een teken dat het lente wordt. Het zachte groen staat voor de hoop die altijd blijft 
leven. De vorm van het bloemetje, een klokje, luidt als het ware de winter uit. Het 
goudgeel, diep in het hart verscholen, herinnert aan de zon die sterk is en zijn licht laat 
schijnen over allen." De engel zag dat het gezicht van Eva opklaarde en verdween. Maar 
overal waar de toppen van haar vleugels de sneeuw beroerd hadden, verschenen 
sneeuwklokjes. Maria wordt beschouwd als de tweede Eva, die door het baren van Jezus 
de weg naar het paradijs opnieuw ontsloot. Het werd gebruikelijk om op 2 februari het 
altaar te versieren met sneeuwklokjes als verwijzing naar hoop." 
Laten we dit feest niet zomaar voorbij gaan. 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 1 februari, Vierde zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. (Blasiuszegen) 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Kneepkens-Voots en 
kinderen (St.); Jan Voots en overl. familie; Eduard Rademacher als jaardienst. 
(Blasiuszegen) 
 



Maandag 2 februari, Maria Lichtmis, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen 
Pierre en Frits, dochter Miet en overl. familie; Alfons Wetzels (off.). 
 
Dinsdag 3 februari, H. Blasius, 
08.30 uur: H.Mis; Pierre Moonen. 
 
Woensdag 4 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Ansbertus van Dongen. 
 
Donderdag 5 februari, 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 6 februari, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Lambert Meertens. 
 
Zaterdag 7 februari, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Joseph Keulen en OO. Keulen-Heijnen als jaardienst 
(St.). 
 
 
Zondag 8 februari, Vijfde zondag door het jaar, H. Apollonia, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Sef en Dorien Benders-
Rouschop en dochter Thea als jaardienst (St.); Fien en Michél Rouschop-Benders als 
jaardienst; Jo Lemmens als jaardienst. 
 
Maandag 9 februari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bertha Scheepers-Paas. 
 
Dinsdag 10 februari, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Woensdag 11 februari, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Donderdag 12 februari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 13 februari, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Sjaak Haver. 
 
Zaterdag 14 februari, 
18.30 uur: H. Mis; voor de overleden pastoors en priesterzonen van Munstergeleen. 
 
 
Zondag 15 februari, Zesde zondag door het jaar, Carnavalszondag, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; voor de levenden en 
overledenen van V.V. de Haverbüle. 
 
Maandag 16 februari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Roy de Bie. 



 
Dinsdag 17 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Maarten Jagersma. 
 
Aswoensdag 18 februari, 
19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst (vertrekstation); voor de 
levenden en overledenen van V.V. de Haverbüle. . (Uitdeling van het Askruisje. 
Aswoensdag is een geboden vasten-en onthoudingsdag!) 
 
Donderdag 19 februari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 20 februari, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Truus Theelen. 
 
Zaterdag 21 februari, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten en wederzijdse 
ouders (St.); Hub Cremers; Pierre Dormans als Zeswekendienst; Sjeng en Fien Keulers-
Ehlen. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Op weg naar Pasen                                                           
Oohh.. is de vrolijke Carnaval voorbij?  

De schmink van het gezicht en de ‘pekskes’ in de kast?            
Dan gaan we samen op weg naar Pasen. 
In de Kinderwoorddienst staat de Vasten-trein alweer klaar. 
En op Aswoensdag, 18 feb, in de H.Mis van 19.00 uur, gaan we van start. 
Alle kinderen mogen hun eigen poppetje in de trein laten instappen en krijgen hun eigen 
spoorboekje.  
Elke zondag komen we in de Kinderwoorddienst bij een volgend station.  
We horen daar een verhaal van Jezus, nemen een Onthoud-zinnetje mee voor de nieuwe 
week  
en krijgen een plaatje om in ons spoorboekje te plakken. 
Ga je mee op weg naar Pasen? Kom in de trein! 

 
 
Kerkbijdrage 
Met het verschijnen van het voorgaande nummer van dit blad, trof U een uitnodiging aan 
voor de Kerkbijdrage van 2015. Mogen wij U nog eens herinneren? Uw steun voor het 
voortbestaan en in stand houden van onze parochie en het kerkgebouw is 
ONONTBEERLIJK !!  Bent U de acceptgiro kwijt, dan kunt U in het boekenstalletje van de 
kerk een nieuwe meenemen. Ook kunt U de bijdrage rechtstreeks overmaken op: 

het IBAN nummer: NL77 RABO 0135 0000 68 
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius Munstergeleen met vermelding van 
“kerkbijdrage 2015”. 
 

Overleden: 
12 januari: Dhr. Alphonsus Gerard Wilhelm Marie (Alfons) Wetzels, 86 jaar 
(Marijkestraat). Moge hij rusten in vrede! 



 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 1 februari: 
10.00 uur: Robin Dubois, Yves Segers. 
Zaterdag 7 februari: 
18.30 uur: PH 
Zondag 8 februari: 
10.00 uur: Mark Trompetter, PH 
Zaterdag 14 februari: 
18.30 uur: Nigel Heinle. 
Zondag 15 februari: 
10.00 uur: Davino Birx, Ryan Hassert 
Woensdag 18 februari: 
19.00 uur: Mark Trompetter, PH 
Zaterdag 21 februari: 
18.30 uur: Yves Segers, Davino Birx. 


