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Zou er Facebook in de Hemel zijn?

Een collega wees me op een liedje wat hij op Youtube vond: "Zou er Facebook in de
Hemel zijn ?". http://www.youtube.com/watch?v=wy2ZKV4mzQI In het lied worstelt
de zanger met het sterven van een dierbare en met zijn geloof in God en in het
Eeuwige Leven. Elk die eens een dierbare heeft verloren, zit met dezelfde vragen en
elk probeert het in zijn eigen woordenschat vorm te geven. De schrijver van het liedje
verwijst aan de hand van facebookbegrippen naar zijn diepste vragen. "Kan je chatten
met wie weg is en wat gebeurt er online dan ? Zou er iemand ooit nog een vind-ik-leuk
plaatsen als hij niet meer bij ons is ? Zal ik nog reactie krijgen, kom je nog online of laat
ik alles best herinneringen zijn ?"

We hebben onlangs Allerheiligen gevierd. We hoorden daar uit het Boek van de
Openbaring over een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen
en volken en talen die voor de troon en voor het Lam staan. Ons diepste geloof is dat
we niet verdwijnen in het donkere gat van de dood maar thuiskomen in die Grote Stad
van mensen die in hun leven God de plaats hebben gegeven die Hem toekomt. Naar die
Stad van God zijn we allemaal op weg, dat zal ook eens onze thuis worden en ik geloof
ook dat we op een of andere manier met hen kunnen blijven chatten, dat we
verbonden blijven. Als je het wil zien en als je het wil voelen, dan zie je en voel je dat
we met onze dierbaren verbonden blijven in liefde en gebed, dankzij onze band met
Christus. Wil, kan en durf ik het zien en voelen ?

Om nog eens terug te komen op dat liedje. Het liedje eindigt eigenlijk met een gevoel
wat veel mensen hebben bij het sterven van een geliefde medemens. De zanger drukt
het als volgt uit: " Mijn vertrouwen in die God kreeg een deuk...Want als God de
mensen echt graag ziet, dan liet Hij jou niet gaan. 'k Hoop dat deze zin op Facebook
wel blijft staan". Bij het sterven van een dierbare richten wij ons gemakkelijk naar
boven en durven te vragen waarom God dit kon toelaten dat een mens die we eigenlijk
niet konden missen uit ons midden wegviel. Waarom heeft God geen wonder gedaan
dat mijn lieve medemens bleef leven ? De meeste mensen worstelen daar mee. We
mogen die vragen stellen. God neemt ons dat niet kwalijk en Hij zal het zeker geen
onaangename zin vinden. Hij hoopt zeker wel dat wij in ons hart en gedachten eens
kunnen toelaten dat we kunnen geloven dat Hij nu voor ze zorgt. Mijn diepste geloof is
dat God nooit zomaar iemand uit ons midden weghaalt, God pakt niemand van ons af
en God laat mensen niet sterven. Ik geloof wel dat wanneer ons lichaam het op een of
andere manier begeeft, God de zorg voor onze geliefde medemens overneemt en daar
gaan we elkaar eens terugzien.

Of er Facebook in de Hemel is weet ik niet maar we blijven met elkaar verbonden,
vormen van chatten zijn mogelijk zijn en af en toe zullen we tekenen krijgen dat ze het
leuk vinden als we moedig en sterk in hun voetsporen onze weg verder zetten. Wees
er zeker van dat onze band over de grens van dit leven blijft dankzij onze God Wiens
liefde voor ons oneindig is en die ons voor het geluk heeft geschapen tot in
Eeuwigheid.

Liturgische Kalender

Zondag 9 november, Kerkwijdingsfeest St. Jan van Lateranen,

09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, géén kinderwoorddienst; Fien Vrancken-Snackers
(off.); Frits Donners en overl. familie; 00. Fleischeuers-Daniéls.


http://www.youtube.com/watch?v=wy2ZKV4mzQI

Maandag 10 november, H. Leo I, paus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Arno Kurvers; Bertha Scheepers-Paas (off.2).

Dinsdag 11 november, H. Martinus van Tours,
08.30 uur: Geen H.Mis.

Woensdag 12 november, H. Lebuinus,
08.30 uur: H.Mis; Leo Kirkels.

Donderdag 13 november, H. Augustinia Petrantoni,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 14 november, H. Siardus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Marianne Vogels.

Zaterdag 15 november, H. Albertus de Grote,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig b.g.v. St. Caeciliafeest Kerkkoor; Echtpaar Jan
Baltussen en Riet Penners (St.); 00. Leo en Netty Lemmens-Luijten als jaardienst (St.);
00. Schmeitz-Schols; 00. Hermes-Geurts; Tiny Fisher-Kurvers (off.); Fien Keulers-Ehlen
(off.). Voor de levenden en overledenen van het kerkelijk zangkoor.

Zondag 16 november, Drieéndertigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis met samenzang en kinderwoorddienst; Wil Kersemakers als eerste
jaardienst; Thei Dols en Sibilla Dols-Nijsten als jaardienst (St.).

13.00 uur: H.Doopsel van Dana Derstuy.

Maandag 17 november, H. Elisabeth van Hongarije,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen; Zef Schmeitz.

Dinsdag 18 november, Kerkwijding St. Pietersbasiliek,
08.30 uur: H.Mis; Harry Kornips.

Woensdag 19 november, H. Mechtildis,
08.30 uur: H.Mis; Antonetta Gruijthuijsen-Baselmans.

Donderdag 20 november, H. Edmundus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 21 november, Opdracht van de H.Maagd Maria,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Theo Dernison.

Zaterdag 22 november, H. Cecilia,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pastoor Willem Mullenders als jaardienst (St.); Math
Wilms (off.) en Sjert Wilms-Kurvers; Arno Kurvers als eerste jaardienst; Elly Dols-
Kohlen als jaardienst.

Zondag 23 november, Christus Koning van het Heelal,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis mmv. Fanfare Juliana, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); Annie
Rouschop-Pennings; Echtpaar Rouschop-Kubben en Maria Kubben; Rie Nacken als
jaardienst; Voor de levenden en overledenen van Fanfare Juliana.



Maandag 24 november, H. Andreas Dung Lac en gezellen,
18.00 uur: H.Mis; Leron Wennekes als jaardienst; Math Brands en Jeanne Brands-
Keesmekers als jaardienst.

Dinsdag 25 november, H. Catharina,
08.30 uur: H.Mis; Maria Keeris van Raay.

Woensdag 26 november, H. Leonardus van Porto Maurizio,
08.30 uur: H.Mis; Wim van den Berk.

Donderdag 27 november, H. Valerianus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.

Vrijdag 28 november, Z. Jacobus Thomson,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Albert van Lieshout.

Zaterdag 29 november, H. Saturninus,

18.30 uur: H.Mis met samenzang; Stien Ceelen-van Lier als eerste jaardienst; 00.
Salden-Lemmens.

+++++++++++++ R

Overleden
19 oktober: Dhr. Willem Jozef Antonius (Wim) Paulus, 77 jaar (Burg. Donnersstraat).
Moge hij rusten in vrede.

H. Doopsel
18 november: Dana Derstuy (Burg. Luytenstraat).

Kerkhof

Vanaf 6 oktober 2014 zijn van 56 graven de monumenten met funderingen verwijderd.
Van deze graven zijn er 14 dubbelbreed. In totaal dus 70 graven. De namen staan op het
publicatiebord van het kerkhof. Onze excuses voor het tijdelijk ongemak. De grond is
inmiddels bijgevuld. De gravel voor de geruimde grafplekken zal in het voorjaar 2015
bijgewerkt worden. We wachten de regenbuien die zullen komen af, de grond zal dan
immers nog verder inzakken en zal opnieuw aangevuld dienen te worden.

Toekomstige ontwikkelingen.

Er zal naar mogelijkheden m.b.t meer groenvoorziening op de geruimde plaatsen
gekeken worden. Bij de keuze om boompjes en hagen te planten, zal overlast van
bladeren voorkomen dienen te worden. We zullen de mogelijkheden nagaan om de
hevige regenbuien, die als gevolg van klimaatveranderingen tot meer overlast zorgen,
met drainage en/ of aangepaste regenwaterafvoer op het kerkhof overwegen.

Het kerkbestuur ziet wellicht ook mogelijkheden voor de inrichting van gravengalerijen
en/of graftombes. Overledenen kunnen dan bovengronds bijgezet worden.

F. Trompetter, Kerkhofbeheerder.

Misdienaars / Acolieten

Zondag 9 november:

08.30 uur: PH

10.00 uur: PH

Zaterdag 15 november:

18.30 uur: Mark Trompetter, Ryan Hassert.
Zondag 16 november:



08.30 uur: - -

10.00 uur: - -

Zaterdag 22 november:

18.30 uur: Robin Dubois, Davino Birx.
Zondag 23 november:

08.30 uur: - -

10.00 uur: Nigel Heinle, Yves Segers.
Zaterdag 29 november:

18.30 uur: Ryan Hassert.



