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Uitgezonden door de H.Geest, 
na Pinksteren ook onze opdracht 
Op Pinksterdag, zusters en broeders, wordt het mysterie van onze verlossing voltooid. Christus is 
verrezen, Hij is ten hemel gevaren, Hij zetelt aan de rechterhand van de Vader. Maar wat we tot 
nog toe vierden in het Paasmysterie, Pasen en Hemelvaart had alleen op Christus persoonlijk 
betrekking. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is tot God genaderd en leeft in de heerlijkheid van 
de Vader. Maar de leerlingen, maar wij…  
Hoe zit het met ons? Zijn wij alleen toeschouwers bij dit mysterie? Tot nu toe lijkt het erop. De 
apostelen zijn sinds Goede Vrijdag nog weinig veranderd. Natuurlijk, langzamerhand is het besef 
doorgebroken dat hun Heer leeft, maar dat heeft in hen zelf nog weinig veranderd. Ze zitten nog 
steeds angstig bij elkaar, bedroefd omdat hun Heer niet meer lijfelijk bij hen is en bang voor het 
geweld van de Joden. Dat verandert op Pinksteren totaal. Van toeschouwers worden zij 
plotseling deelgenoten van de verlossing. Ze worden opgenomen in het mysterie van Christus 
heerlijkheid. En dat gebeurt door de heilige Geest, die over hen wordt uitgestort. De heilige 
Geest van God, die Jezus totaal bezielde en die Hem onlosmakelijk verbond met de Vader, de 
heilige Geest die Hem de dood deed overwinnen, de heilige Geest in wie Jezus de veelgeliefde 
Zoon van de Vader was, diezelfde heilige Geest wordt als vervulling van het Paasmysterie door 
de Vader en de Zoon uitgestort over de leerlingen. Zij die geloven in Jezus en zijn van nu af aan 
niet langer buitenstaanders. Doordat hun de heilige Geest wordt geschonken worden zij 
werkelijk opgenomen in het Paasmysterie van Christus. In de heilige Geest vormen zij voortaan 
een mystieke eenheid met Christus en hebben deel aan het leven van de Zoon van God, aan zijn 
verheerlijkt Paasleven.  
Dankzij de heilige Geest, die in ons is, zijn wij onder alle omstandigheden in leven en sterven 
door Christus verbonden met de Vader en hebben wij eeuwig leven. Dat is het grote feest van 
Pinksteren: door de heilige Geest die in ons is vormen wij eenheid met verrezen Christus, die niet 
door tegenslag, ziekte pijn of dood teniet kan worden gedaan, alleen door ontrouw van onze kant, 
als wij de heilige Geest uit ons leven bannen. De heilige Geest verbindt ons niet alleen met 
Christus als onze levendmakend kende Heer, maar ook met elkaar. Sinds Pinksteren bezielt alle 
christengelovigen dezelfde Geest en dat maakt ons tot kerk, tot Lichaam van Christus in de 
wereld. We vieren vandaag dan ook het geboortefeest van de Kerk, die bestaat bij de gratie van 
de heilige Geest. Wij christenen tussen Hemelvaart en wederkomst van Christus leven in het 
tijdperk van de heilige Geest. Hij wordt ons geschonken in het doopsel en het vormsel. In die 
Geest kunnen wij pas echt bidden en door Jezus God als Vader aanspreken. Want alleen in de 
heilige Geest door Jezus zijn wij zijn geliefde kinderen. Door de heilige Geest werkt Jezus in 
Zijn Kerk, bestuurt hij zijn kerk door bisschoppen en priesters aan wie door afroeping van 
speciale gaven van de geest de dienst van gezag en leiding worden toevertrouwd. Door de heilige 
Geest heiligt en sterkt Hij Zijn Kerk. Het is immers de heilige Geest, die de sacramenten bewerkt 
en die aardse tekenen vervuld van Christus heilbrengende aanwezigheid. Het is de heilige Geest, 
die brood en wijn verandert in Lichaam en Bloed van Christus; het is de heilige Geest die zonden 
vergeeft in de biecht. Het is de heilige Geest die gelovigen in het huwelijk in Christus verenigt. 
Bidden wij dat op dit Pinksterfeest die heilige Geest dieper in ons moge doordringen, dat wij 
meer en meer open mogen staan voor de ware Geest van Christus, die ons met Hem verbindt, dat 
wij steeds meer open mogen staan voor de kanaal en waarlangs de Geest in ons bestaan wordt 
Ingeblazen, de kerk, het gebed, de sacramenten, zodat wij ook werkelijk de geest van 
vreesachtigheid, de geest van moedeloosheid, de geest van deze wereld verliezen en bezield van 
de heilige Geest moedig en krachtig in woord en daad getuigen van Gods grote daden en van de 



onverwoestbare hoop die in ons leeft, omdat wij met de verheerlijkte Christus verbonden zijn. 
Amen. 
 
Liturgische kalender 
 
Zondag 6 juni, Hoogfeest van de H. Drie-eenheid, 
09.00 uur: H.Mis; Jeu Kurvers als jaardienst, overleden ouders en Martin en Joke (St.); 
Echtpaar Zef Canton en Anna Helena Roberts als jaardienst (St.); 
10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Ans Bruikman-Fox; OO. Spijkers-
Brands als jaardienst (St.); Cato Nijsten (St.); Herma Chorus-Borgers; Lies Bosch-Maassen en 
schoonzoon Frans; Piet Cremers; Hub Beaumont als jaardienst; Wil Meuffels; Dieneke 
Donners-Cremers als Zeswekendienst; Gerda Boreas-Janssen; Nic Collaris; Ewald Slawetzki. 
 
Maandag 7 juni,  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Carla Brands-Rila; René Philippen; OO. Baggen-
Ronkaars en fam.; Arno Hanssen. 
 
Dinsdag 8 juni, 
08.30 uur: H.Mis; Cornelia Verhoeven-van Tuijl. 
 
Woensdag 9 juni, H. Efrem, diaken, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
 
Donderdag 10 juni, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan Janssen als jaardienst; Emile Hazen als jaardienst; 
Sjang Lumens als jaardienst. 
 
Vrijdag 11 juni, H. Barnabas, apostel, 
08.30 uur: H.Mis; voor de zieken van de parochie. 
 
Zaterdag 12 juni, H. Odulfus, 
18.30 uur: H. Mis met samenzang; Pie en Gerda Willems-Bisscheroux en zoon Jo als 
jaardienst (St.); Liesje Cuijpers-Vaessen; OO. Donners-Haarden en beide zonen; OO. Smeets-
Schreurs en dochter Marianne; Zef Hendrx als jaardienst; O. fam. Odekerken-Erkens en zoon 
Sjaak; Mia Bormans-Stijfs als jaardienst; Hein Heuts 
 
 
Zondag 13 juni, Sacramentsdag, 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Michel Rouschop en Fien Benders 
als jaardienst (St.); Maria Pelzers als jaardienst; Echtpaar Joseph Rouschop en Barbara 
Kubben en Maria Kubben als jaardienst (St.); Math Pelzers als jaardienst (St.); Z.E.H. Pastoor 
Eduard Hoenen en o. fam.; Leo Hendrix als jaardienst; Jo Lemmens (off.). 
 
Maandag 14 juni, H. Lidwina, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Fien Souren Vanthoor. 
 
Dinsdag 15 juni, 
08.30 uur: H.Mis; Martin Coolen. 
 



Woensdag 16 juni, 
08.30 uur: H.Mis; Willem Theelen als jaardienst. 
 
Donderdag 17 juni,  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz.intenties. 
 
Vrijdag 18 juni, Hoogfeest van het H.Hart van Jezus, 
08.30 uur: H.Mis; Jacques Cox. 
 
Zaterdag 19 juni, Onbevlekt Hart van Maria, 
14.00 uur: H. Doopsel van Cas van Kan. 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Gertha Hamers; Ans Bruikman-Fox; Lerôn Wennekes; 
OO. Kurvers-Schmeits (t.); OO. Schmeits-Schols; Wil Voots; Peter Kurvers-Ronkaars; Mia 
Vogels-Mevis; Frits Hurkxkens als eerste jaardienst; Piet Smeets (buurt); Fientje Grethen-
Hemesaat; Frits Salden als jaardienst; Mia Bleeser-Paas; Harry Kuijs; OO. Wenmakers-
Coumans en José Wenmakers;Jan Hermens; OO. Janssen-Neis; Leo Goffin; Dieneke 
Donners-Cremers; Jel en Fien Voots-Reubsaet als jaardienst; Nic Collaris; Harie en Hub 
Coumans; Ewald Slawetzki als Zeswekendienst. 
 
 
Zondag 20 juni, Twaalfde zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; OO. Christiaan Schols en Anna Dols en zonen Pierre en Frits en dochter 
Mietje; OO. Kurvers-Schols en zonen Martin Joke en Jeu. 
10.30 uur: H.Mis mmv Gelegenheidskoortje van Daniëlle; Martin de Bruijni; Annie en 
Pierre Brands-Heuts; OO. Honnef-Schols, zoon Thei en Annie Op de Kamp; OO. Mathieu en 
Anna Dols-Keulers als jaardienst. 
13.30 uur: H. Doopsel van Koen Reumerman 
 
Maandag 21 juni, H.Aloïsius, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; May Paas-Salden. 
 
Dinsdag 22 juni, H.Thomas More en John Fisher, 
08.30 uur: H.Mis; Wim van Bommel. 
 
Woensdag 23 juni,  
08.30 uur: H.Mis; Alexandrina Hackfoordt. 
 
Donderdag 24 juni, Geboorte van St.Jan de Doper, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz.intentie. 
 
Vrijdag 25 juni, H. Adalbert, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Theelen-Waterreus. 
 
Zaterdag 26 juni, 
13.30 uur: Plechtige Huwelijksmis voor Frank Segers en Anouk Houben. 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; Henry de Goeij en Lambert de 
Goeij als jaardienst. 
 
Overleden 
5 mei: Dhr. Ewald Ernst Slawetzki, 77 jaar, Burg. Luijtenstraat. 



Huwelijk 
Voornemens een Christelijk huwelijk te sluiten zijn:  
Frank Segers  uit Geleen en Anouk Houben uit Munstergeleen, beiden woonachtig in onze 
parochie (Watersleyerweg). Zaterdag 26 juni om 13.30 uur in onze parochiekerk. 
H.Doopsel 
19 juni: Kas van Kan (Burg, Trijpelsplein) 
20 juni: Koen Reumerman (Martinusstraat) 
Vastenactie 
De totale opbrengst van de Vastenactie dit jaar was 1850 Euro, Het bedrag is reeds 
overgemaakt naar de bankrekening van de parochie in India van onze bevriende priester Arul 
Singarayar, ten behoeve van zijn project: een kapel bij het weeshuis in zijn parochie. Onze 
hartelijke dank voor alle giften groot en klein. Dank ook aan de dames van zij-aktief die de 
collecte verzorgden. 
Misdienaars/acolieten 
Zondag 6 juni: 
09.00 uur: Bert Hundscheid, Huub Widdershoven 
10.30 uur: Sven Rouschop, Jordi Rouschop, Mike Frijns, Tom Frijns. 
Zaterdag 12 juni: 
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots. 
Zondag 13 juni: 
09.00 uur: Taylor Berkmans, Wim Goode 
10.30 uur: Carlo Hensgens, Mark Trompetter, Frank Dormans 
Zaterdag 19 juni: 
Gehele dag Misdienaarsuitstapje 
18.30 uur: --- 
Zondag 20 juni: 
09.00 uur: Loran Evers, Rens verhaegh 
10.30 uur: Maarten Bevers, Huub Widdershoven, Bert Hundscheid 
Zaterdag 26 juni: 
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt 
vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. Sommige 
delen zijn echter nog in aanbouw. Onlangs werd toegevoegd een aantal foto’s van historisch 
Munstergeleen. U kunt een kijkje nemen op: 
www.sint-pancratius.nl Welkom! 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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