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Het	einde	van	de	wereld	
In	de	afgelopen	paar	weken	werden	er	twee	bijzondere	dingen	verwacht.	In	Nederland	
werd	er	in	deze	warme	zomerse	dagen	een	extra	Sinterklaasjournaal	aangekondigd.	Vol	
verwachting	klopte	het	hart	van	vele	Nederlanders.	Het	bleek	allemaal	mee	te	vallen,	de	
ene	Sinterklaasacteur	volgde	de	andere	op.	Sommigen	dachten	al	dat	Sinterklaas	iets	zou	
vertellen	over	het	einde	van	de	wereld	want	de	media	hadden	in	de	dagen	tevoren	
ruchtbaarheid	gegeven	aan	het	visioen	van	de	Amerikaanse	predikant	Harold	Camping.	
Die	beweerde	dat	op	zaterdag	21	mei	de	wereld	zou	vergaan.	Om	die	boodschap	kracht	
bij	te	zetten	had	hij	verspreid	over	de	Verenigde	Staten	tweeduizend	reclamepanelen	
laten	neerpoten	en	duizenden	folders	verspreid	met	daarop	slagzinnen	als	Judgement	
Day.	The	bible	guarantees	it.	

		
Het	zou	precies	7.000	jaar	geleden	zijn	dat	een	zondvloed	de	hele	aardbol,	behalve	de	
ark	van	Noach,	verzwond.	Op	21	mei	was	het	bovendien	722.	500	dagen	geleden	dat	
Jezus	stierf	aan	het	kruis.	Hevige	aardbevingen	zouden	het	einde	der	tijden	inluiden	en	
een	uitverkoren	twee	procent	van	de	wereldbevolking	zou	worden	opgenomen	in	de	
hemel.	Maar	de	zaterdag	ging	voorbij	als	elke	andere	dag.	Het	was	al	de	tweede	keer	dat	
hij	een	foute	voorspelling	deed.	Ook	op	6	september	1994	bleven	zijn	tienduizenden	
volgelingen	na	een	gelijkaardige	voorspelling	in	de	kou	doordat	Christus	besliste	zijn	
terugkeer	nog	wat	uit	te	stellen.	Je	laten	leiden	door	zulke	berichten	laat	sommigen	hele	
aparte	dingen	doen.	De	zestigjarige	Robert	Fitzpatrick	uit	New	York	hechtte	zoveel	
geloof	aan	de	voorspelling	van	de	predikant	dat	hij	in	de	aanloop	naar	het	einde	van	de	
wereld	al	zijn	spaargeld,	ongeveer	140.000	dollar,	verkwanselde.	Nog	erger:	In	
Californië	zou	Lyn	Benedetto	vorige	maand	de	kelen	van	haar	twee	dochters	en	van	
zichzelf	hebben	proberen	over	te	snijden	om	haar	familie	het	voorspelde	einde	van	de	
wereld	te	besparen.	
Regelmatig	duiken	er	zo	van	die	voorspellingen	op.	Heel	wat	sites	op	internet	kun	je	
vinden	die	21	december	2012	aanduiden	als	het	einde	van	de	wereld.	Voorspellingen	
van	dominees	of	verschijningen	van	een	of	andere	heilige	of	het	aflopen	van	een	of	
andere	kalender	liggen	daar	dikwijls	aan	de	basis	van.	Gevolg:	een	hele	hoop	oprust	bij	
heel	wat	mensen.	
Parochianen	vragen	mij	wel	eens:	“Pastoor,	wat	denkt	u	daar	nu	van	?”	Laat	me	zeggen	
dat	ik	natuurlijk	geloof	in	een	einde	der	tijden.	Er	komt	een	moment	dat	de	Heer	
terugkomt,	Jezus	heeft	ons	dat	gezegd.	We	kunnen	dat	uitgebreid	lezen	in	het	21ste	
hoofdstuk	van	Lucas	en	het	13de	hoofdstuk	van	Marcus.	Op	het	einde	van	het	kerkelijk	
jaar,	in	november,	lezen	we	elk	jaar	de	evangelies	die	daarover	gaan.	Er	komt	eens	een	
einde	aan	wat	we	hier	hebben	en	zijn.	Niemand	kent	het	moment.	Jezus	zegt	dat	Hij	het	



Zelf	niet	weet:	“Niemand	weet	wanneer	die	dag	of	dat	moment	zal	aanbreken,	de	
engelen	in	de	Hemel	niet	en	de	Zoon	niet,	alleen	de	Vader”.	Wanneer	iemand	mij	komt	
vertellen	over	verschijningen	en	privé‐openbaringen	en	daar	wordt	een	tijdstip	
genoemd	wanneer	het	einde	van	de	wereld	wordt	aangekondigd,	is	dat	voor	mij	een	
argument	om	het	niet	te	geloven.	We	moeten	ons	leven	niet	door	zulke	voorspellingen	
laten	leiden	maar	waakzame	mensen	zijn,	elke	dag	met	Jezus	Christus	leven	en	ons	niet	
concentreren	op	data.	We	moeten	élke	dag	klaar	staan	voor	de	Heer.	Elke	dag	kan	ónze	
laatste	zijn.	We	zullen	dan	niet	tot	de	Heer	moeten	zeggen:	“Ik	had	u	pas	verwacht	op	21	
december	2012	want	dat	was	de	voorspelling	op	internet”.	Een	goede	en	een	gezonde	
waakzaamheid	zal	ons	echt	laten	leven	met	God	en	met	elkaar,	zoals	de	Heer	het	ons	
vraagt.	

	
	
Liturgische	kalender	
Zondag	12	juni,	Hoogfeest	van	Pinksteren,	
10.00	uur:	Hoogmis,	Meerstemmig,	Kinderwoorddienst;	Echtpaar	Sjeng	en	Anna	
Limpens‐Krause	als	jaardienst	(St.);	Maria	Pelzers	als	jaardienst	(St.);	Echtpaar	Joseph	
Rouschop	en	Barbara	Kubben	en	Maria	Kubben	als	jaardienst	(St.);	Math	Pelzers	als	
jaardienst	(St.);	Louis	Neis;	OO.	Honneff‐Schols	en	zoon	Martien;	Annie	Op	den	Kamp	en	
Betty	Schols;	Gert	Wilms‐Kurvers	en	levende	en	overleden	familie;	Emile	Neis;	OO.	
Nacken‐Beltgens,	zoon	Rie	en	dochter	Gertje;	Frits	Donners;	OO.	Fleischeuers‐Daniëls	en	
overl.	familie;	Leo	Hendrix	als	jaardienst	en	echtgenote	Beth	Hendrix‐Paumen;	
Antoinette	Heijnen‐Starren;	OO.	Jeu	en	Stientje	Godschalk‐Janssen.	
Aansluitend	aan	de	Hoogmis	zal	de	jaarlijkse	Sacramentsprocessie	trekken.	
	
Maandag	13	juni,	Tweede	Pinksterdag,	
10.00	uur:	Latijnse	H.Mis	Ritus	1962	met	samenzang;	OO.	Hermes‐Geurts.	
	
Dinsdag	14	juni,	H.	Lidwina	van	Schiedam,	
08.30	uur:	H.Mis;	Lies	Raaijmakers‐Coolen.	
	
Woensdag	15	juni,	H.	Vitus,	
08.30	uur:	H.Mis;	Sandrine	Hackfoordt.	
	
Donderdag	16	juni,		
18.00	uur:	H.Mis	H.Pater	Karel	Kapel;	Willem	Theelen;	OO.	Jan	Janssen	en	Emile	
Hazen;	Trui	van	der	Wal‐Janssen	en	kinderen.	
	
Vrijdag	17	juni,		
08.30	uur:	H.Mis	Ritus	1962	H.Pater	Karel	Kapel;	Allegonda	van	Tuijl.	
	
Zaterdag	18	juni,		
18.30	uur:	Hoogmis,	Meerstemmig;	Math	Spijkers	en	OO.	Kurvers‐Schmeits	(St.);	Chrit	
Donners;	Sjaak	Ehlen;	OO.	Honneff‐Schols	en	zoon	Martien;	Annie	Op	den	Kamp	en	Betty	
Schols;	OO.	Schmeits‐Schols;	Wil	Voots;	OO.	Schurgers‐Claessen	en	zoon	Twan;	OO.	Jel	en	
Fien	Voots‐Reubsaet	als	jaardienst;	Sjeng	Keulers.	
	
	
Zondag	19	juni,	Hoogfeest	van	de	H.	Drievuldigheid,	
08.30	uur:	H.Mis;	voor	het	geestelijk	en	tijdelijk	welzijn	van	de	parochie.	
10.00	uur:	H.Mis	met	samenzang;	Zef	Paumen;	Arnold	Kurvers,	Josephina	Schols	en	
zonen	Jeu,	Joke,	Martin	en	Winand;	Harry	Kuijs.	



	
Maandag	20	juni,		
18.00	uur:	H.Mis	H.Pater	Karel	Kapel;	Wim	Philips	(St.);	OO.	Christiaan	Schols	en	Anna	
Dols,	zonen	Pierre	en	Frits,	dochter	Miet	en	familie.	
	
Dinsdag	21	juni,	H.	Aloïsius	Gonzaga,	
08.30	uur:	H.Mis;	Theodora	Broers.	
	
Woensdag	22	juni,	H.	John	Fisher	en	Thomas	More,	
08.30	uur:	H.Mis;	Jan	Verhees.	
	
Donderdag	23	juni,	
18.00	uur:	H.Mis	H.Pater	Karel	Kapel;	Annie	Otten.	
	
Vrijdag	24	juni,	Geboorte	van	de	H.	Johannes	de	Doper,	
08.30	uur:	H.Mis	Ritus	1962	H.Pater	Karel	Kapel;	Claverini	van	Luijk.	
	
Zaterdag	25	juni,	H.	Adalbertus,	
18.30	uur:	H.Mis	met	samenzang;	OO.	Theelen‐Waterreus,	
	
	
Zondag	26	juni,	H.	Sacramentsdag,	
08.30	uur:	H.Mis;	voor	het	geestelijk	en	tijdelijk	welzijn	van	de	parochie.	
10.00	uur:	Hoogmis,	Gregoriaans,	Kinderwoorddienst;	OO.	Mathieu	en	Anna	Dols‐
Keulers	en	zoon	Huub	als	jaardienst	(St.);	OO.	Kneepkens‐Voots	en	dochter	Ria	(St.);	
Echtpaar	Jan	en	Maria	Moison‐Brouns	(St.).	
	
Maandag	27	juni,	H.	Cyrillus	van	Alexandrië,	
18.00	uur:	H.Mis	H.Pater	Karel	Kapel;	voor	bijz.	intenties.	
	
Dinsdag	28	juni,	H.	Ireneus,	
08.30	uur:	H.Mis;	Pater	Joachim	van	der	Heijden	als	jaardienst.	
(in	het	jaar	1835:	Pater	Karel	ontvangt	het	H.	Sacrament	van	het	Vormsel)	
	
Woensdag	29	juni,	H.H.	Petrus	en	Paulus,	
08.30	uur:	H.Mis;	voor	’n	bijz.	intentie	uit	dankbaarheid.	
	
Donderdag	30	juni,	Eerste	martelaren	van	de	kerk	van	Rome,	
18.00	uur:	H.Mis	H.Pater	Karel	Kapel;	voor	bijz.	intenties.	
	
Vrijdag	1	juli,	H.Hart	van	Jezus,	Eerste	Vrijdag,	
08.30	uur:	H.Mis	Ritus	1962	H.Pater	Karel	Kapel;	voor	bijz.	intenties.	
	
Zaterdag	2	juli,	
18.30	uur:	H.Mis	met	samenzang;	Anna	Maria	Keulen	en	OO.	Keulen‐Heijnen	(St.);	
Echtpaar	Winand	en	Anna	Neis‐Willems	(St.);	OO.	Johan	en	Lilly	Cremers‐Reubsaet	als	
jaardienst;	Cato	van	Daal‐Strijkers	als	Zeswekendienst	
	
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	
Pinksterprocessie	
Zoals	in	het	voorgaande	nummer	van	dit	blad	reeds	aangekondigd	zal	op	Pinksterzondag	
12	juni		a.s.	zal	de	jaarlijkse	Sacramentsprocessie	wederom	door	het	dorp	trekken.	De	
processie	is	een	openbaar	getuigenis	van	ons	geloof,	waarbij	we	biddend	en	zingend	met	



Ons	Heer,	aanwezig	in	de	H.Hostie,	door	onze	straten	trekken	om	Gods	zegen	over	ons	
allen	af	te	smeken.	Het	Kerkbestuur,	het	Processiecomité	en	de	Buurtverenigingen	
nodigen	U	van	harte	uit	tot	devote	deelname.	
De	route	dit	jaar	zal	als	volgt	zijn:		
Kerk‐Pancratiusstraat‐Kerkstraat‐Overstraat‐Peterstraat‐Haagstraat	+	Rustaltaar‐
Foniëlsweg‐Kerkstraat/Burg.Donnersstraat‐Burg.Smeetsstraat	+	Rustaltaar	Mariakapel‐
Apolloniastraat/Burg.Coonenstraat‐Pancratiusstraat‐Kerk.	
	
	
Overleden	
10	mei:	Dhr.	Marinus	Johannes	Adrianus	Maria	(Rien)	den	Otter,	71	jaar	(	Bloemenhof)	
17	mei:	Mevr.	Catharina	Josephina	(Cato)	van	Daal‐Strijkers,	86	jaar	(Lemborgh)	
Mogen	zij	rusten	in	vrede.	
	
Vastenactie	
De	vastenactie	van	dit	jaar	had	de	volgende	opbrengst:	
Deurcollecte	dorp:	€.	1104,	06	
Offerblok/bank:						€.			289,	22		+	
																																						€	1393,	25	
Het	bedrag	ten	name	van	het	project	is	inmiddels	overgemaakt	naar	het	aartsbisdom	
Trivandrum	in	India.	Wij	danken	allen	die	een	donatie	deden,	ook	danken	wij	de	dames	
van	Zij‐aktief	voor	het	collecteren.	
	
Kerkbijdrage	
We	waren	vroeg	dit	jaar	met	de	actie	voor	de	Kerkbijdrage.	Wij	danken	allen	die	hun	
jaarlijkse	bijdrage	reeds	doneerden.	Mocht	U	het	vergeten	zijn,	of	was	het	voor	Uw	doen	
wat	te	vroeg	in	het	jaar,	misschien	is	er	dan	nu	een	gelegenheid	voor	de	vakantie	
aanvangt	Uw	parochie	te	steunen.		Uw	bijdrage	kan	middels	de	U	aangereikte	acceptgiro,	
of	direct	op	het	banknummer	van	het	kerkbestuur:	RABO	1350.00.068.	
Ook	kunt	U	middels	een	notariële	acte	een	schenking	voor	5	jaar	vastleggen,	hetgeen	
belastingtechnisch	interessant	zou	kunnen	zijn.	Info	hierover	kan	de	secretaris	Dhr.	P.	
Wijshoff	U	verstrekken	(telefoon	s’avonds:	046.	452.51.49	)	
Natuurlijk	zou	U	ook	eens	kunnen	overwegen	de	parochie	via	Uw	testament	met	een	
legaat	te	gedenken……	
	
Misdienaars	/	acolieten	
Zondag	12	juni:	
10.00	uur:	alle	misdienaars	en	acolieten,	09.30	aanwezig	zijn!	
Maandag	13	juni:	
10.00	uur:	‐	‐		
Zaterdag	18	juni:	
18.30	uur:	Mark	Trompetter,	Max	Jütten.	
Zondag	19	juni:	
08.30	uur:		‐	‐		
10.00	uur:	Nigel	Heinle,	Joran	Vaessen.	
Zaterdag	25	juni:	
18.30	uur:	Bas	Göritzer,	Max	Vroomans	
Zondag	26	juni:	
08.30	uur:	‐	‐		
10.00	uur:	Jarno	Meex,	Maik	Krutzen.	
Zaterdag	2	juli:	
18.30	uur:	‐‐	
	



Bestellen	van	H.	Missen	
Bij	voorkeur	op	woensdagochtend	in	de	pastorie	van	09.30	–12.00	uur.	U	kunt	ook	een	
enveloppe	met	de	duidelijk	omschreven	misintentie	en	het	verschuldigde	stipendium	
deponeren	in	de	brievenbus	van	de	pastorie.	De	bijdrage	voor	H.H.	Missen	is:		€.	8,00	
voor	weekdagen	en		€.	15,00	voor	zaterdag	en	zondag.	
	


