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Het overlijden van een Habsburger 
Deze zomer is op 98 jarige leeftijd Otto van Habsburg gestorven, de laatste Oostenrijkse 
Kroonprins, de zoon van de laatste Keizer Karel. Deze Keizer Karel werd op 3 oktober 
2004 Zaligverklaard. Bij de Zaligverklaring te Rome was ik destijds aanwezig, en het was 
ontroerend te zien hoe de -toen 91 jarige- Kroonprins Otto aan het einde van de 
plechtigheid voor Paus Johannes Paulus neerknielde, om hem te danken voor de 
zaligverklaring van zijn vader. Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis! Hij was een 
beminnelijke en toegankelijke man met een grote eenvoud, zo bleek mij, toen ik hem na 
de plechtigheid, in het Vaticaan onverwacht mocht ontmoeten!  

Na een lang en rijk leven, met enorme inzet voor de vrede en eenwording van de 
Europese volkeren overleed Kroonprins Otto op 4 juli 2011. In kranten, op televisie en 
op internet kun je prachtige beelden zien van de uitvaartmissen om deze gestorvene. Bij 
deze uitvaart kwam ook het aparte Habsburgse begrafenisritueel weer naar boven. Op 
Youtube staat dit mooi uitgebeeld: 
http://www.youtube.com/watch?v=9-BBgc_uBZQ&feature=related 
Bij dat filmpje en dat ritueel wil ik even stilstaan. 
De Oostenrijkse Habsburgers worden begraven in de Kapucijner Grafkelder, aan de 
Neue Markt in Wenen. Het lichaam van de overledene wordt gebracht tot aan de dichte 
deur van de grafkelder. Er wordt door de ceremoniemeester op de gesloten deur geklopt 
en de pater achter de poort vraagt: “Wie verlangt binnen te treden?”. De 
ceremoniemeester zegt dan: “Otto van Oostenrijk” en voegt daar aan toe al de titels die 
de overledene heeft: “Koninklijke prins, groothertog, hertog, graaf, heer van” en een 
opsomming van heel wat landen en streken. De pater antwoordt dan: “Wij kennen hem 
niet” en de deur blijft gesloten. Een tweede keer wordt op de gesloten deur geklopt en de 
pater achter de deur vraagt opnieuw: “Wie verlangt binnen te treden?”. De 
ceremoniemeester noemt dan “ Doctor Otto Van Habsburg” met daarbij al de dingen 
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waar hij president van was en met alle titels die hij in Kerk en wereld mocht dragen . En 
opnieuw antwoordt de pater: “Wij kennen hem niet” en de poort blijft nog steeds 
gesloten. Een derde maal klopt de ceremoniemeester aan de gesloten poort en opnieuw 
vraagt de pater: “Wie verlangt binnen te treden?”. Nu antwoordt de ceremoniemeester: 
“Otto, een sterfelijke en zondige mens”. En nu zegt de pater dat hij er in mag komen, men 
opent de poort en de overledene wordt de grafkelder binnengebracht. 
Dat ritueel laat ons er bij stilstaan dat er een moment komt waarbij onze titels, onze 
afkomst en alles wat we eens aan macht en roem hebben verzameld aan het einde van 
ons leven geen betekenis meer zal hebben. Niemand van ons kan geld of aandelen of 
enig bezit meenemen. Soms zie ik mensen zich in allerlei bochten wringen om zoveel 
mogelijk geld binnen te halen en hoe ze over andere mensen heenlopen om titels en 
onderscheidingen binnen te halen, dan denk ik wel eens: wat betekent dat voor de 
Eeuwigheid ? Bij de dood moet je alles achterlaten. Net zo min als die Habsburgers in die 
grafkelder komen met al hun titels, zal de Heer ons vragen naar titels maar hoe we Hem 
en onze medemensen een plaats hebben gegeven, hoe we ons groot hebben gemaakt in 
Zijn ogen. Hoe mooi klinkt dan ook het woord van de apostel Paulus in tweede brief aan 
de Korintiërs 5,9-10: “Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in 
dit bestaan als in ons bestaan bij hem. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van 
Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven 
heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.” 
H.Broers, pastoor 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 11 september, Vierentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Echtpaar Jan en Maria Moison-Brouns (St.); OO. Jeu 
en Stientje Godschalk-Janssen; voor bijz. intentie (M.L.S.) 
13.00 uur: H. Doopsel Fam. Wolthuis. 
 
Maandag 12 september, H. Naam van Maria, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Harry van de Wal, echtgenote en kinderen. 
 
Dinsdag 13 september, H. Johannes Chrysostomus, 
08.30 uur: H.Mis: Christ Schreuder. 
 
Woensdag 14 september, Kruisverheffing, 
18.00 uur: H.Mis vanwege de K.B.O. 
 
Donderdag 15 september, O.L.Vrouw van Smarten, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Johanna Rouman-Troquette als jaardienst; Wil 
Köke als jaardienst; OO. Hustinx-van Galen; OO. Köke-Linde. 
 
Vrijdag 16 september, H.H. Cornelius en Cyprianus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Dennis Teurlings. 
 
Zaterdag 17 september, H. Lambertus,  
14.00 uur: H.Doopsel van Sem Rickers. 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Schmeitz-Schols; OO. Leo en Anneke Hamers-
Kurvers als jaardienst; Bert van Wissen; Jan Brands als jaardienst; Cato van Daal-
Strijkers; Graad Kuijs; Martien Honneff als jaardienst; OO. Honneff-Schols; Annie op de 
Kamp en Betty Schols; Mia Neis als Zeswekendienst; OO. Mertens-Dils en zoon Jack; Thei 
Houben als jaardienst. 



 
 
Zondag 18 september, Twintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Meijs-Heunen en overl. familie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Kinderwoorddienst; Marianne Schillings-van Duinen; 
voor bijz. intentie (M.L.S.). 
 
Maandag 19 september, H. Januarius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sjaak Ehlen. 
 
Dinsdag 20 september, H. Andreas Kim Taegon en gezellen,  
08.30 uur:H.Mis; Paul van Winden. 
 
Woensdag 21 september, H. Mattheüs, 
08.30 uur: H.Mis; Hans Poelen. 
 
Donderdag 22 september,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Frans Maassen als jaardienst. 
 
Vrijdag 23 september, H. Pater Pio, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Theo Hooijen; Bas van der Aalst. 
 
Zaterdag 24 september,  
18.30 uur: H.Mis als “gezinsmis o.l.v. Daniëlle” met zang en samenzang; OO. Gerard 
Luijten en Louise Wagemans als jaardienst (St.); Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems 
(St.); Math en Tiny Spijkers-Kurvers; OO. Spijkers-Senden; OO. Kurvers-Schmeits; OO. 
Hermes-Geurts; OO. Geurts-van den Hoogen. 
 
 
Zondag 25 september, Zesentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Echtpaar Jan hamers en Hubertina Dols en de H.E.H. 
Deken Leo Dols als jaardienst (St.); Annie Otten als eerste jaardienst; Emile Neis; Hubert 
Jozef Hundscheid en overl. familieleden als jaardienst; voor bijz. intentie (M.L.S.). 
 
Maandag 26 september, H.H. Cosmas en Damianus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Gert Wilms-Kurvers. 
 
Dinsdag 27 september, H. Vincentius á Paulo, 
08.30 uur: H.Mis; Luc van den Boomen. 
 
Woensdag 28 september, H. Wenceslaus,  
08.30 uur: H.Mis; Dora van Luijk-Verhuijzen. 
 
Donderdag 29 september, H.H. Aartsengelen, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Huub Cremers, Boet, Lerôn en Ine als jaardienst. 
 
Vrijdag 30 september, H. Hiëronymus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Everardi Beerens. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
 



Zaterdag 1 oktober, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Keulen-Heijnen en Pierre Keulen als jaardienst 
(St.); Wil Hamers en Lies Hamers-Kurvers, Harry en Miep als jaardienst. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 11 september: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Mark Trompetter, Max Jütten. 
Zaterdag 17 september: 
18.30 uur: Joran Vaessen, Max Vroomans. 
Zondag 18 september: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Jarno Meex. 
Zaterdag 24 september: 
18.30 uur: Max Jütten. 
Zondag 25 september: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Jarno Meex, Nigel Heinle. 
Zaterdag 1 oktober: 
18.30 uur: Maik Krutzen, Joran Vaessen 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor weekdagen en  €. 15,00 voor zaterdag en zondag. 
 

Websites 
U kunt info over de parochie vinden op:  www.sint-pancratius.nl 
Het Kerkhof op: www.kerkhofmunstergeleen.nl 
Pater Karel op: www.paterkarel.nl 
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