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Vakantie voorbij 
Voor dat de vakantie begon schreef onze Diocesaan Administrator het volgende bericht: 
Uw columnist heeft moeten vernemen, dat de vakantie is aangebroken. Iedereen zij een 
prettige vakantie gegund. Maar tegelijkertijd heeft de kerk geen vakantie. Evenmin als 
uw gezin of uw huwelijk met vakantie gaat. De band tussen mensen en de band met God 
blijft immers gewoon bestaan. Ik heb er wel moeite mee, als een kerkkoor zegt: “We 
zingen nu zes weken niet, want het is vakantie.” Gelukkig blijft te Vlodrop , waar ik 
pastoor ben, het kerkelijk zangkoor gewoon trouw zingen, ondanks de vakantie. 
Tegelijkertijd hoort vakantie bij ons moderne leven. Ik zelf zal ook even in het 
buitenland vertoeven. Mensen om me heen raden me ten zeerste aan om even alles en 
iedereen te vergeten. Maar ik blijf bereikbaar.  
Gevoel 
Inmiddels is er overal een heus vakantiegevoel waar te nemen. Hopelijk helpt de zon een 
handje. Scholen zijn dicht. Straks gaat ook de fabriekspoort even op slot. Studenten 
hebben hun rugzak al gereed gemaakt voor een meerdere weken durende trektocht. Ons 
land komt in een beweging die mij herinnert aan de grote volksverhuizing in de 
geschiedenisles.  
Verschillend 
De reden van de vakantie kan verschillend zijn. Voor het ene gezinnetje is het voldoende 
om naar een nabije camping te trekken. Even weg van thuis. Een weekje maar. Even 
feest voor de kinderen. Daarna is het weer fijn om gewoon thuis te zijn. Het andere 
gezinnetje blijft thuis. Er is soms geen vakantiebehoefte. Soms helaas zijn er de middelen 
niet om zich een vakantie te permitteren. Studerende kinderen kosten veel geld of men 
is blij als alle kosten van levensonderhoud betaald zijn. Dan is er niets meer over.  
Andere mensen willen exotisch oorden bezoeken. De wereld is immers klein geworden. 
Vliegtuigen vliegen af en aan en brengen je overal. Bovendien kun je met je familie 
telefoneren alsof ze naast je wonen. Daardoor is het avontuur nauwelijks nog de helft 
van wat het eens is geweest. 
Reis 
Maar toch is er nu sprake van het vakantiegevoel. Mensen willen even hun werktred 
onderbreken. Je hoopt ook ergens te komen of iets mee te maken wat nieuw is. Mensen 
ervaren hun leven nu eenmaal ook als een reis. Ze weten in hun jeugd niet waar het 
leven hen zo al brengen zal. Maar nu is het buitenland dichterbij gekomen. Studie of 
stages in het buitenland zijn vanzelfsprekend geworden. Ook vanwege baan of 
carrièremogelijkheden blijft men niet meer gewoon lekker thuis in eigen land. De wereld 
is een groot dorp geworden.  
Horizon 
Mensen van deze tijd willen voortdurend hun horizon uitbreiden. Maar in zeker opzicht 
zijn ze soms bijziend. Ze willen dan wel hun horizon verbreden, maar hun geestelijke 
horizon schijnt te krimpen. Geloof in God, spiritualiteit, gebed, de vragen over leven en 
dood en van goed en kwaad hebben in het jargon van de gemiddelde Nederlander maar 
een beperkte plaats. Toch is het geloof een werkelijkheid. Geen verzinsel. Iedereen stelt 
zich van tijd tot tijd vragen bij het eigen bestaan: Waar komen we vandaan? Waarheen is 
ons leven op weg? Wat wordt van mij als mens in dit leven verwacht? Welke invulling 
dien ik aan mijn leven te geven? Leven is geen nattevingerwerk. Daarvoor hebben we 
inspiratie nodig, ook ter voorkoming van oppervlakkigheid en gemakzucht.  
De menselijke werkelijkheid eindigt volgens velen bij het eigen sterven. Vandaar dat het 
Humanistisch Verbond  mensen werft met de slagzin: “Wij geloven in het leven vóór de 
dood.” Voor een stervende hebben zij dus geen boodschap. Het zijn juist de christenen 
geweest die wereldwijd zorg hebben gedragen voor een menswaardig leven vóór de 



dood, want zij hebben wereldwijd de gezondheidszorg van de grond getild. Ze hebben 
onderwijs gegeven en met landbouwprojecten de honger bestreden. Maar de christen 
mag zijn horizon ook nog verruimen in een geloof in het leven na de dood. Waar de 
humanist voor wegloopt, voor de vraag van leven en dood, daar mag de christen de 
boodschap van Jezus vertellen en hoop bieden aan mensen die weten dat ze zullen 
sterven. 
Geloof 
Ons leven lijkt een reis. Wij mogen ons in Gods hand weten over de dood heen. Door 
Jezus heeft Hij ons de weg door het leven gewezen en met Jezus wacht God ons op na dit 
leven. Het zou fijn zijn om – nu de drukte even stagneert en er even tijd voor jezelf is – 
de ware vragen van het leven tot je toe te laten. Dan kan een wereld voor je open gaan.  
Mgr. dr. Hub Schnackers, 
diocesaan administrator 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 9 september, Drieëntwintigste Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Gezinsmis begin schooljaar; OO. Hubertus Dormans en Anna Lambrichts en 
overl. kinderen als jaardienst; OO. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen. 
 
Maandag 10 september, H. Nicolaas van Tolentijn, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Els Donners-Maes; Harry van de Wal , 
echtgenote en overleden kinderen; Sef Ronkaars als jaardienst en de overledenen van de 
familie Feron. 
 
Dinsdag 11 september, Z. Petrus van Alcantara, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Christ Schreuder. 
 
Woensdag 12 september, Allerheiligste Naam van Maria, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Martha Beerens-van Laarhoven. 
 
Donderdag 13 september, H. Johannes Chrysostomus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 14 september, Feest van Kruisverheffing, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Bas van der Aalst. 
 
Zaterdag 15 september, O.L.Vrouw van Smarten, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Leo en Nettie Lemmens-Luijten en 
wederzijdse ouders (St.); Dolf Dormans (off.); Wil Greten (off.); Corrie Beerens-Ruigrok 
(off.); Zef Brands (off.); Harrie Wintraeken als jaardienst. 
 
 
Zondag 16 september, Vierentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis; Zef en Annie Rouschop-Pennings. 
 
Maandag 17 september, H. Lambertus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Janssen-Schurgers als jaardienst; Jan 
Hermens; Jaardienst OO. Honneff-Schols, en kinderen May, Martin en Nico; Marianne 
Schillings-van Duinen als jaardienst. 
 
Dinsdag 18 september, H. Jozef van Cupertino, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Theo Hooijen. 
 



Woensdag 19 september, H. Januarius, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Hans Poelen. 
 
Donderdag 20 september, H. Andreas Kim Tae-gōn, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 21 september, H. Mattheus, evangelist, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Luc van den Boomen. 
 
Zaterdag 22 september, H. Emmerammus, 
18.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); OO. 
Kurvers-Schmeits, zoon Arno en Tiny en Math Spijkers (St.); OO. Leo en Anneke Hamers-
Kurvers; Bert van Wissen; OO. Hermes-Geurts; OO. Hermes-Creusen. 
 
 
Zondag 23 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Piet Coolen (St.); OO. Benders-Voots als jaardienst; 
Jaardienst Hubert Hundscheid en Fien Hundscheid-Custers. 
 
Maandag 24 september, H. Pater Pio, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (Br.); Jan Hendriks. 
 
Dinsdag 25 september, H. Sergius van Radonez, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Dora van Luijk-Verhuijzen. 
 
Woensdag 26 september, H.H. Cosmas en Damianus, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Jos Simons. 
 
Donderdag 27 september, H. Vincentius de Paul, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 28 september, H. Wenceslaus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Martinus Raaijmakers. 
 
Zaterdag 29 september, H.H. Aartsengelen, 
13.30 uur: H. Doopsel Matteo de Vaan. 
18.30 uur: H.Mis. 

 

Gezinsmis 
zondag 9 september, 10 uur: 

Gezinsmis   “Open!” 
We vragen Gods zegen voor dit nieuwe schooljaar. 
We zingen en bidden samen  
en we horen in het evangelie hoe  Jezus óók iets openmaakt. 
We vragen Hem om ons te helpen er samen en fijn jaar van te maken! 
Komen jullie ook? Welkom! 

 
Kerkbijdrage 
Begin van dit kalenderjaar kreeg U een uitnodiging aan voor de Kerkbijdrage van 2018. 
Nu de vakantie voorbij is, willen wij U er nog eens aan herinneren. En wij danken allen 
die hun bijdrage voor dit jaar reeds overmaakten! Uw steun voor het voortbestaan en in 
stand houden van onze parochie en het kerkgebouw is ONONTBEERLIJK !!  Bent U de 



acceptgiro kwijt, dan kunt U in het boekenstalletje van de kerk een nieuwe meenemen. 
Ook kunt U de bijdrage rechtstreeks overmaken op: 
het IBAN nummer: NL77 RABO 0135 0000 68 
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius Munstergeleen met vermelding van “kerkbijdrage 
2018”. 
 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zaterdag 15 september: 
18.30 uur: Mark Trompetter, Cyam Wemmers 
Zaterdag 23 september: 
18.30 uur: Kean en Ravi In ’t Panhuis 
Zondag 24 september:  
10.00 uur: Robin Dubois. 
 

Oud brood 
Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht , zo 
wordt er niets verspild. U kunt het deponeren in de ton aan de sacristiedeur, of aan de 
poort van de pastorie. 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en 
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage 
voor H.H. Missen is:  €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor 
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!) 
 
 
 


