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Wie is God voor mij ?

We spreken zo dikwijls over God, wij bidden tot Hem. Mensen kunnen met God wel eens
worstelen. Zeker wanneer ziekte en dood dichtbij komen dan stelt men wel eens de
vraag: “Hoe kan God dat toch toestaan ?” In persoonlijke gesprekken met mensen die
daarmee worstelen is het dan altijd boeiend om eens de vraag te stellen: “Wie is God
voor jou, hoe beschrijf je Hem ?” Dat is een vraag die veel mensen zich zelden stellen. We
noemen Hem zo dikwijls maar... “Wie is Hij voor mij ?” Wanneer je die vraag stelt hoor je
kreten als: “Er moet wel iets zijn” of “Een kracht”...

In deze vakantietijd mag dat eens een vraag zijn voor elk van ons: “Als iemand mij zou
vragen wie God voor mij is, wat zou ik antwoorden ?”

Als men het mij vraagt dan antwoord ik altijd: God is niet iets maar lemand. Tegen een
iets kan ik niet praten, een iets hoort me niet, een iets kan niet tot mij spreken. Wel een
Iemand. Van die lemand geloof ik dat Hij als een Vader voor mij is, dat Hij mij gewild
heeft en dat Hij van mij houdt en altijd van mij zal blijven houden, wat er ook gebeurt tot
over de grens van dit leven heen. Bij Hem kan ik altijd terecht, ik mag tot Hem bidden,
Hij hoort me, Hij spreekt in mijn hart. Dat zijn voor mij de eerste lijnen van wie God voor
mij is. En natuurlijk spreek ik over Hem als een God, drie personen, Vader, Zoon en
Heilige Geest.

Laatst kreeg ik een mooi verhaal doorgemaild over iemand die God beter wilde leren
kennen. Het mag ook voor ons een hulp zijn over de vraag wie God voor ons is.

Een man meldde zich aan bij een klooster. Hij verzocht de abt monnik te mogen worden.
De abt vroeg wie hij was, en waarom hij monnik wilde worden.

De man vertelde een groot geleerde te zijn. In het klooster hoopte hij de rust te vinden
om heel veel te studeren en na te denken over God. Hij was vastbesloten alles over God
te weten te komen. De vele boeken in de grote kloosterbibliotheek zouden hem daarbij
van pas komen.

Zijn geleerdheid zou de roem van het klooster stellig vergroten.

De abt dacht enige tijd na. “Je bent hier welkom”, sprak hij, “op één voorwaarde.” De man
keek de abt vragend aan: “En die is?” De abt antwoordde: “Je mag hier monnik worden
op voorwaarde dat je tuinman wordt en geen stap in de bibliotheek zet.” De geleerde
man keek de abt onthutst aan. Hij wilde toch alles over God weten? Hoe kon de abt hem
dan de toegang tot de bibliotheek ontzeggen, die juist hij, de geleerde zo goed kon
gebruiken? En begreep de abt dan niet hoeveel hij kon bijdragen aan de faam van het
klooster?

“Waarom zou ik tuinman moeten worden?”, vroeg de geleerde beledigd. Het antwoord
van de abt luidde: “Pas als je geleerd heb in een bloem het wonder van de schepping te
herkennen, ben je klaar om na te gaan denken over God.”

Ik wens U een mooie vakantie, alhier of op reis, een periode van rust om zo het wonder
van de schepping te [her]ontdekken.

Liturgische kalender

Zondag 24 juli, Zeventiende zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Wilke Nijsten (St.); Emile Neis.

Maandag 25 juli, H. Jacobus, apostel,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Truus Webers-de Leijer.



Dinsdag 26 juli, H.H. Joachim en Anna,
08.30 uur: Géén H.Mis.

Woensdag 27 juli, Z. Titus Brandsma,
08.30 uur: Géén H.Mis.

Donderdag 28 julij,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Theo Ruijters.

Vrijdag 29 juli, H. Martha,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor 'n bijz. intentie (S.).

Zaterdag 30 juli, H. Petrus Chrysologus,
18.30 uur: H.Mis; 00. Brands-Schmeitz en overleden kinderen als jaardienst (St.); Bert
van Wissen; Carla Brands-Rila als jaardienst; Piet Bevers, Harrie en Roél als jaardienst.

Zondag 31 juli, Achttiende zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Herman Webers als eerste jaardienst.

Maandag 1 augustus, H. Alphonsus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Graad Kuijs.

Dinsdag 2 augustus, H. Petrus Julianus Eymard,
08.30 uur: H.Mis; Sjaan Coolen-van Erp.

Woensdag 3 augustus, H. Eufronius van Autun,
08.30 uur: H.Mis; Guus Dohmen.

Donderdag 4 augustus, H. Pastoor van Ars,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H).

Vrijdag 5 augustus, Eerste vrijdag, Kerkwijding basiliek H.Maria Maggiore,
08.30 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel Ritus 1962; Antoon van Luijk.
09.20 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden.

Zaterdag 6 augustus, Gedaanteverandering van de Heer,
18.30 uur: H.Mis; Jean Daniéls als jaardienst; Gerarda Hustinx-Damoiseaux als
jaardienst en Sjaak Hustinx.

Zondag 7 augustus, Negentiende zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: H.Mis met samenzang; 00. Hendrix-Dahlmans als jaardienst en overleden
broers Hendrix; Leo Lemmens.

Maandag 8 augustus, H. Dominicus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen.

Dinsdag 9 augustus, H. Edith Stein,
08.30 uur: H.Mis; Joke Steur-Roxs.



Woensdag 10 augustus, H. Laurentius,
08.30 uur: H.Mis; Hendrik Broers.

Donderdag 11 augustus, H. Clara,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jo Coenen.

Vrijdag 12 augustus, Z. Carl Leisner,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Wilhelmina van Tuijl-Charmant.

Zaterdag 13 augustus, H.H. Pontianus en Hippolytus,
18.30 uur: H.Mis; 00. Coumans-Rouschop en kinderen Coumans (St.); Pierre Tummers
(St.).

Zondag 14 augustus, Twintigste zondag door het jaar,

08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Jan Voots als jaardienst.

13.00 uur: H. Doopsel van Danian en Quino Bruls.

Maandag 15 augustus, Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming,

18.00 uur: H.Mis 1962 met samenzang H.Pater Karel Kapel; Maria Moison-Brouns;
Sjaak Ehlen; voor bijz. intentie (R.); 00. Hermes-Geurts; 00. Krijgsman, Heijnen en
Renaars; Cato van Daal Strijkers. (Na de H.Mis zegening van de Kroetwis, die U zelf
dient mee te brengen).

Dinsdag 16 augustus, H. Stefanus van Hongarije,
08.30 uur: H.Mis; Mieke van Lieshout.

Woensdag 17 augustus, H. Eusebius, paus,
08.30 uur: H.Mis; Wim van der Lely.

Donderdag 18 augustus, H. Agapitus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Truus Theelen-Waterreus.

Vrijdag 19 augustus, H. Johannes Eudes,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor priesterroepingen.

Zaterdag 20 augustus, H. Bernardus,

18.30 uur: H.Mis; Arnold Kurvers als jaardienst (St.); Gertha Hamers en 00. Hamers-
Hacken als jaardienst (St.); 00. Schmeits-Schols; Antje van Diessen-Snackers als
zeswekendienst; Christiaan Donners als jaardienst.

+++++++++++ bbb

Overleden

27 juli: Dhr. Miklés Bancsi, 81 jaar (Gouv. Houbenlaan)

2 juli: Mevr. Anna Catharina (Antje) van Diessen-Snackers, 92 jaar (Baenje, voorheen
Munsterhof)

3 juli: Dhr. Gerardus (Graad) Kuijs, 85 jaar (Fatimaplein)

7 juli: Mevr. Hubertina (Tiny) Spijkers-Kurvers, 76 jaar (Stationsstraat Geleen, voorheen
Julianalaan)

12 juli: Dhr. Jan Verheijen, 87 jaar (Abshoven)

Mogen zij rusten in de vrede van de Verrezen Heer!



Huwelijk
Op vrijdag 2 september zullen gaan trouwen: Jeroen Otten uit Oud Geleen en Stefanie
van Dijk uit Beek (woonachtig alhier Vlamovenstraat).

Gevonden
Op maandagochtend 4 juli werd op het kerkplein een zwart sleuteletui met huissleutels
gevonden. Af te halen aan de pastorie door degene die het kwijt geraakt is.

Misdienaars / Acolieten
Zondag 24 juli:

08.30 uur: --

10.00 uur: --

Zaterdag 30 juli:

18.30 uur: Joran Vaessen
Zondag 31 juli:

08.30 uur: --

10.00 uur: Mark Trompetter
Zaterdag 6 augustus:

18.30 uur: Max Jutten
Zondag 7 augustus:

08.30 uur: --

10.00 uur: Max Vroomans
Zaterdag 13 augustus:

18.30 uur: Bas Goritzer
Zondag 14 augustus:

08.30 uur: --

Zaterdag 20 augustus:

18.30 uur: Max Jiitten



