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Paasgedachten 
In deze dagen hoorde ik op de radio een reclamespotje van uitvaartverzekering Dela. 
Het spotje begint met de zin: “Niemand heeft het eeuwige leven” en de grote boodschap 
is: “Praat er over”. Hoewel ik weet dat het spotje mensen wil laten nadenken over het 
hoe en wat van hun uitvaart, ben ik toch dankbaar voor de gedachten die ze me 
aanreiken. 
“Niemand heeft het eeuwige leven”, dat hoor ik ook regelmatig in gesprekken met 
parochianen. Mijn snelle antwoord is dan altijd: “Niemand heeft híer het eeuwige leven”. 
“O ja”, zegt men dan. Want dan dringt eigenlijk door dat we als christenen wel het 
eeuwige leven hebben. Ons leven hier op aarde duurt niet eeuwig, hoogstens iets meer 
dan een eeuw, voor de meesten minder. Maar wanneer ons lichaam het vroeg of laat 
begeeft, gaat het voor ons, gedoopten, verder. Ons geloof in Jezus Christus, voor ons 
persoonlijk aan het kruis gestorven en verrezen, laat ons verder leven na het begeven 
van ons lichaam. “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven”, belooft de Heer 
ons in het evangelie. 

 
Niet over hazen die eieren leggen, niet over kuikentjes en paaseieren zoeken ging het in 
de Paasdagen. We gedenken het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. We 
wonen de prachtige plechtigheden bij van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 
de Paaswake en Pasen. Daarmee gaan we in het hele gebeuren staan omdat het allemaal 
met ons te maken heeft. De Heer Jezus deed het voor mij persoonlijk en daardoor heeft 
elk die in Hem gelooft eeuwig leven. 
Niemand heeft het eeuwige leven hier op aarde, na ons aardse leven gaat het verder bij 
Hem. Dat is de vreugdevolle boodschap van Pasen. Dat toelaten in ons hart en gedachten 
maakt van ons blije en gelukkige mensen, nooit hopeloos, ook niet wanneer de dood 
dichtbij ons komt. 
Oprecht geloven dat het verder gaat bij Hem, dat mag onze Paaszekerheid zijn. Als 
mensen over het Eeuwige Leven spreken, zegt men wel eens: “Het moet er wel goed zijn 
want er is nog nooit iemand teruggekomen”. Ik haast me dan te zeggen: “Dan ken je het 
evangelie niet”. Jezus heeft er enkele teruggehaald uit de dood om te laten zien dat wie 
in Hem gelooft, niet aan de dood overgeleverd is. Hij haalde het twaalfjarige meisje terug 
uit de dood (Marcus 5, 21-43), de jongeling van Naïn (Lucas 7, 11-17) en Lazarus 
(Johannes 11). Zelf stond Hij op uit de dood. Zeggen dat er nog nooit iemand 
teruggekomen is, is dus ontkennen wat er in het evangelie staat. 



Af en toe willen mensen wel eens bevestiging horen en vragen mij: “Pastoor, gelooft u 
dat er iets is na dit leven ?” Ik antwoord daar dan altijd op: “Nee, ik geloof niet dat er iets 
is na dit leven”. Je ziet mensen dan heel vreemd kijken, want ze verwachtten iets anders. 
Ik herhaal dan: “Ik geloof niet dat er iets is na dit leven, ik geloof wél dat er Iemand is na 
dit leven”.  
In deze Paastijd mogen we dat weer steeds meer en meer in ons hart toelaten. Door de 
dood en de verrijzenis van Jezus Christus heeft de duisternis van de dood geen grip meer 
op ons gelovigen. 
 
 
 

Liturgische kalender 
Zondag 1 mei, Beloken Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis Meerstemmig opgeluisterd door Kerkkoor St. Caecilia uit 
Nieuwstadt, Kinderwoorddienst; OO. Ida en Leo Pelzers-Cuijpers als jaardienst (St.); 
O. Fam. Math Schols-Pelzers als jaardienst; OO. Webers-Janssen en dochter Toos als 
jaardienst (St.); Jan Voots; OO. Nacken-Beltgens als jaardienst; Harrie Cremers en Mia 
Cremers-Hermans als jaardienst; OO. Verheijen-Heijnen; Antoinette Heijnen-Starren. 
 
Maandag 2 mei, H. Athanasius, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (HW); Dorien Schmitz-
Kreuwers. 
 
Dinsdag 3 mei, H.H. Filippus en Jacobus, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
 
Woensdag 4 mei, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
 
Donderdag 5 mei, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (J). 
 
Vrijdag 6 mei, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Annie Hageman-van Luijk. 
 
Zaterdag 7 mei, H. Domitilla, 
13.30 uur: H.Doopsel Devina Rooskens. 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Wezenberg-Schaaf als jaardienst (St.); OO. 
Kurvers-Schmeits en Math Spijkers; Miet Gielen-Köhlen als eerste jaardienst en Jo 
Gielen; Rijk Riksen. 
 
 
Zondag 8 mei, Derde zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Sjaak Ehlen; Zef Paumen; Gert 
Wilms-Kurvers en levende en overleden familie; Maria Josephina Schols, Arnold 
Kurvers, zonen Jeu, Joke Martin en Winand. 
 
Maandag 9 mei, 



17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen; OO. Christiaan 
Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits, dochter Miet en familie; Jan Hermens; OO. 
Janssen-Schurgers; Theo Bevers (vw. verj.dag); Dien Damoiseaux-Voots als jaardienst en 
Theo Damoiseaux. 
 
Dinsdag 10 mei, H. Nereus en Achillus 
08.30 uur: H.Mis; Piet van Tuijl. 
 
Woensdag 11 mei, 
18.00 uur: H.Mis: St. Pancratiusavond K.B.O.. 
 
Donderdag 12 mei, H. Pancratius, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Chrit Donners; Ans Zelissen-Moreau als 
jaardienst. 
 
Vrijdag 13 mei, H. Servatius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Tiny Mossink. 
 
Zaterdag 14 mei, H. Matthias, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang en presentatie Communicanten; Z.E.H. Leo Dols als 
jaardienst (St.); Pierre Tummers (St.); OO. Hermes-Geurts. 
 
 
Zondag 15 mei, Vierde zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; OO. Neis-Dols als jaardienst (St.); OO. Kneepkens-
Voots en dochter Ria als jaardienst (St.); Toon Penders als eerste jaardienst; OO. Meijs-
Heunen als jaardienst (St.); Jan Hamers; Tilly Köke-Lemmens als eerste jaardienst. 
 
Maandag 16 mei, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Lambert Suilen. 
 
Dinsdag 17 mei, 
08.30 uur: H.Mis; Ed Houben. 
 
Woensdag 18 mei, H. Johannes I, paus, 
08.30 uur: H.Mis; Jacques Cox. 
 
Donderdag 19 mei, H. Urbanus I, paus, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan Moling als jaardienst. 
 
Vrijdag 20 mei, H. Bernardinus van Siëna, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Zaterdag 21 mei, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Harie en Bertha Cremers als jaardienst (St.); OO. 
Els en Wil Laudy als jaardienst (St.); Echtpaar Sjeer Donners en Dieneke Cremers als 
jaardienst (St.); OO. Honneff-Schols en zoon Martien, Annie Op de Kamp en Betty Schols; 



Fien Schmeitz-Schols als jaardienst; OO. Ramaekers-Steckel als jaardienst (St.); Sjaak 
Henssen als jaardienst. 
 

 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 1 mei:  
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Falko Voots. 
Zaterdag 7 mei: 
18.30 uur: Max Vroomans, Joran Vaessen. 
Zondag 8 mei: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Max Jütten, Nigel Heinle.  
Zaterdag 14 mei: 
18.30 uur: Joran Vaessen, Jarno Meex. 
Zondag 15 mei: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Maik Krutzen, Bas Göritzer.  
Zaterdag 21 mei: 
18.30 uur: Mark Trompetter, Daniël Verheggen.  
 
 

Kerkbijdrage 
We waren vroeg dit jaar met de actie voor de Kerkbijdrage, en sloten daarmee aan bij de 
landelijke campagne KERKBALANS. Velen reageerden reeds door ons met een donatie te 
steunen. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk ! Zij die nog niet tot deelname overgingen 
willen we vriendelijk vragen dit als nog te overwegen, opdat onze parochie kan blijven 
voortbestaan. Uw bijdrage kan middels de U aangereikte acceptgiro, of direct op het 
banknummer van het kerkbestuur: RABO 1350.00.068. 
Ook kunt U middels een notariële acte een schenking voor 5 jaar vastleggen, hetgeen 
belastingtechnisch interessant zou kunnen zijn. Info hierover kan de secretaris Dhr. P. 
Wijshoff U verstrekken (telefoon s’avonds: 046. 452.51.49 ) 
Natuurlijk zou U ook eens kunnen overwegen de parochie via Uw testament met een 
legaat te gedenken…… 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor weekdagen en  €. 15,00 voor zaterdag en zondag. 
 
 


