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Dezer dagen viel mij de foto weer eens in handen van het autowrak,  na een zwaar 
verkeersongeval, dat ons overkwam destijds op 20 februari 2003, toen onze Pater 
Joachim z.g., Prof. Van Calster en ik (Pastoor) op weg waren naar de Pauselijke Nuntius 
in Den Haag, om de documenten betreffende de Heiligverklaring van Pater Karel in te 
leveren. De auto was haast onherkenbaar vernield en toch waren we er levend 
uitgekomen, zij het wel met een zwaargewonde Pater Joachim. Een van de hulpverleners 
zei me toen, staande aan het wrak: “Jullie hebben allemaal een goeie Engelbewaarder 
gehad”. Hetzelfde hoor je wel eens vaker, als iemand ternauwernood aan een groot 
gevaar is ontsnapt. Die uitdrukking is bijna een synoniem geworden door “Die heeft 
geluk gehad” maar voor ons, gelovigen, betekent het toch iets meer dan een uitdrukking 
van geluk hebben. We hebben echt allemaal een Engelbewaarder ! 
Vanouds geloven wij dat we van God allemaal een engel gekregen hebben die altijd met 
ons meegaat. Ook vandaag hoort dat tot ons geloof. In de nieuwe Catechismus van de 
Katholieke Kerk staat in nummer 336 geschreven: “Vanaf het begin tot de dood is het 
menselijk leven omringd door de bescherming en voorspraak van de engelen. Iedere 
gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als een behoeder en herder naar 
het leven te leiden. Vanaf het aardse bestaan neemt het christelijk leven in het geloof 
deel aan de gelukzalige gemeenschap van engelen en mensen, verenigd in God”. Het is 
niet iets wat de Kerk zomaar heeft uitgevonden, bij gebrek aan elfjes en feeën in ons 
geloof. De Kerk leert dat op het woord van Jezus. De Heer Jezus spreekt erover in het 
evangelie waar Hij zegt: “Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg 
u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van 
mijn Vader die in de hemel is” (Matteüs 18).   

 
Ook in het Oude Testament is er al sprake over. In het boek Exodus horen we de kern 
uitleggen van onze bewaarengel. We horen daar God zeggen: “Zie, ik zend mijn engel 
voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb 
vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in 
opstand… Mijn engel zal voor u uitgaan.” (Exodus 23,20-23a) 



Twee dingen mogen wij ons met deze gedachten over de Bewaarengel eens afvragen. 
Geloof ik oprecht in Gods Zorg en Gods Nabijheid in mijn leven ? God laat ons niet 
zomaar eenzaam rondlopen op deze aarde maar Zijn Nabijheid is er echt. Zo belangrijk 
zijn we in Zijn ogen dat Hij ons aan een persoonlijke engel toevertrouwt want Hij wil dat 
we gelukkig zijn hier op aarde een eens het Eeuwig Geluk bereiken. Die engel wil ons de 
weg van God in het leven wijzen. 
Een tweede gedachte daarbij is of ik luister naar wat mijn Bewaarengel mij te zeggen 
heeft. Een tijdje geleden vroeg ik dat aan iemand en die antwoordde: “Ik wist niet eens 
dat ik een Bewaarengel had”. Luister naar je Bewaarengel want Hij heeft ons te zeggen 
wat God ons te zeggen heeft. Iemand zei mij: “Ik heb die engel nog nooit gehoord”. In je 
gebed en als je het stil maakt zul je in je hart te horen krijgen wat God ons te zeggen 
heeft. Je Engelbewaarder is geen elfje of een kaboutertje maar Gods Boodschapper voor 
jou. Hij is er echt, gestuurd voor jou door God. Luister naar je eigen Engel. Daaraan 
voorbij gaan, is Gods raad in de wind slaan. 
Als kind heb ik ooit een kort gebedje geleerd tot de Engelbewaarder. Het gebedje geeft 
de kern weer van wie de Engelbewaarder voor mij is. Tot slot wil ik dat gebed hier 
bidden: “Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke Goedheid 
mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.” 
Misschien toch een gedachte, om dit korte gebedje zelf ook opnieuw dagelijks te 
herhalen? 

 
Liturgische Kalender 
Zondag 10 november, Tweeëndertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Meijs-Heunen en overl. Familie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Frits Donners en overl. 
Familie; OO. Fleischeuers-Daniëls; Toos van Hooijdonk-van Gaans als Zeswekendienst; 
Zef Dols (buurt 2). 
 
Maandag 11 november, H. Martinus van Tours, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Net Keulen-Paas (off.8). 
 
Dinsdag 12 november, H. Josafat Kuncewicz, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Woensdag 13 november, H. Nicolaus I, paus, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Donderdag 14 november, H. Rufus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 15 november, H. Albertus de Grote, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Mgr. J.M. Gijsen. 
 
Zaterdag 16 november, H. Gertrudis van Helfta, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Maria Agnes den dekker-Limpens als jaardienst 
(St.); Echtpaar Jan Baltussen en Riet penners (St.); OO. Schmeits-Schols; Matteo 
Vigliaroni (off. 8); Hub Ritzen (off.9); OO. Hermes-Geurts; Jan Grothues als jaardienst; 
Jan Hendrix (off.2); Nettie Lemmens-Luijten als eerste jaardienst; Leo Lemmens; OO. Leo 
en Beth Hendrix-Paumen; Jan Hermens (buurt 1); Ger Riedel als Zeswekendienst; Jo 
Meulenberg (off.3). 
 
 
Zondag 17 november, Drieëndertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 



10.00 uur: H.Mis met samenzang; Jan Voots; Rie Nacken als jaardienst. 
 
Maandag 18 november, Kerkwijding van de Basilieken Petrus en Paulus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Marianne Schillings-van Duinen; Sjir Spiertz 
(off.); Voor ’n bijz. intentie uit dankbaarheid. 
 
Dinsdag 19 november, H. Mechtildis van Helfta, 
08.30 uur; H.Mis; Albert van Lieshout. 
 
Woensdag 20 november, H. Edmundus, 
08.30 uur: H.Mis; Willem van Luijk jr.. 
 
Donderdag 21 november, Opdracht van de H.Maagd Maria, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 22 november, H. Caecilia, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Antonia Coolen-van Woensel. 
 
 
 
 
Zaterdag 23 november, H. Clemens I, paus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pastoor Willem Mullenders als jaardienst (St.); Frits 
Voorter als eerste jaardienst; Greet Voorter-Knapen, Piet Voorter, Bert Penners; Wil 
Voots; OO. Schurgers-Claessen en zoon Twan; Ellie Dols-Köhlen als eerste jaardienst. 
 
 
Zondag 24 november, Hoogfeest van Christus Koning, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, gregoriaans, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); Annie Rouschop 
Pennings als jaardienst; Jean Heffels; Zef Dols (buurt 3). 
 
Maandag 25 november, H. Catharina van Alexandrië, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Tiny Spijkers en Math Spijkers; OO. Mertens-Dils 
en beide zonen; Leron Wennekes als jaardienst; Jeanne Brands-Keesmekers als eerste 
jaardienst; Math Brands. 
 
Dinsdag 26 november, H. Leonardus van Porto Maurizio, 
08.30 uur: H.Mis; Dominica Coolen. 
 
Woensdag 27 november, H. Valerianus van Aquileia, 
08.30 uur: H.Mis; Truus van den Boogaart. 
 
Donderdag 28 november, H. Irenarchus van Sebaste, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 29 november, H. Saturninus van Carthago, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Jan Vermeulen en echtgenote. 
 
Zaterdag 30 november, H. Andreas, apostel, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Salden-Lemmens. 
 

 

 



Overleden 
26 oktober: Mevr. Dorothea Johanna (Thea) Peters-Ooms, 79 jaar (Hoogstaete) 
Moge zij rusten in vrede. 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 10 november: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: PH 
Zaterdag 16 november: 
18.30 uur: Mark Trompetter 
Zondag 17 november: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Sky Thiecke. 
Zaterdag 23 november: 
18.30 uur: Robin Dubois, Nigel Heinle. 
Zondag 24 november: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Max Jütten. 
Zaterdag 30 november: 
18.30 uur: Luc Storms, Bas Storms. 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor de weekdagen, ma, di, wo, en vr. .3 En €. 15,00 voor zaterdag en zondag. 
 
 
 


