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Paus belt met Anna 
Verleden week was ik getroffen door het verhaal van Anna Romano. Anna was jong toen 
ze trouwde, haar huwelijk hield geen stand. Na enkele korte relaties dacht ze de man van 
haar leven tegengekomen te zijn. In juni vertelde ze hem dat ze zwanger was van zijn 
kind. Toen vertelde hij haar dat hij al getrouwd was, al een kind had en hij drong aan op 
abortus. Ze wilde geen abortus. Bedrogen en verraden schreef ze haar verhaal naar Paus 
Franciscus, zonder eigenlijk antwoord te verwachten. Paus Franciscus heeft die vrouw 
persoonlijk opgebeld om haar te verzekeren dat er wel degelijk Iemand was die met 
haar inzat. De vrouw gaf aan dat ze haar baby zou willen laten dopen maar ze was bang 
dat ze geen priester zou vinden die dat zou willen doen omdat ze gescheiden was. De 
Paus verzekerde de vrouw dat hij de spirituele vader van het kind wilde zijn en dat hij er 
zeker van was dat ze een pastoor zou vinden om het kind te dopen. “Maar zo niet”, 
voegde hij er aan toe, “dan weet je mij te vinden”. 
Zie: http://www.hln.be/hln/nl/15779/De-
Paus/article/detail/1699972/2013/09/06/Paus-belt-zwangere-vrouw-die-wanhoop-
nabij-is-omdat-vriend-abortus-wil.dhtml 

 
De Paus gaf met dit telefoongesprekje een duidelijk signaal: God schrijft mensen nooit af, 
integendeel: Hij blijft ze zoeken. Daarvan moet de Kerk, alle christengelovigen en zeker 
ook de Paus getuigen. Het hele evangelie door zien we dat Jezus in zovele 
gebeurtenissen en verhalen dat duidelijk maakt. Denk aan zijn parabel over het verloren 
schaap wat door de herder wordt gezocht. Of aan de parabel over de verloren zoon, de 
zoon die ver weg is gelopen van zijn vader maar de vader staat heel de tijd op de uitkijk 
en wanneer de zoon terugkeert loopt de vader hem tegemoet. Het vijftiende hoofdstuk 
uit het Lucasevangelie loopt over van deze gedachten. Ik denk dan ook spontaan aan het 
verhaal in het achtste hoofdstuk van het Johannesevangelie over de overspelige vrouw 
die gestenigd gaat worden. Wanneer men Jezus vraagt wat Hij er van denkt, zegt Hij: 
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“Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen op haar werpen”. Een voor 
een gingen ze weg na die woorden, “de oudsten het eerst”, staat er. 
Een spontane vraag die je krijgt wanneer je die evangelieteksten leest maar ook met dat 
verhaal van de Paus: vindt Jezus in het evangelie, vindt de Paus het dan allemaal goed 
wat die vrouw van haar leven heeft gemaakt ? Natuurlijk niet. Noch Jezus in het 
evangelie, noch de Paus in het verhaal bij die vrouw zeggen dat het allemaal goed is. 
Zonde is zonde, wat verkeerd is, is verkeerd. Maar we moeten mensen er niet op 
vastpinnen. Wanneer iemand echt berouw heeft, dan schenkt onze God vergeving. Hoe 
mooi lezen we dat in het evangelie in dat verhaal over die overspelige vrouw. Wanneer 
allen zijn weggegaan die deze vrouw kwamen stenigen, vraagt Jezus: “Waar zijn ze 
gebleven ? Heeft niemand u veroordeeld ?” “Nee, Heer, niemand”, antwoordde ze. En dan 
zegt Jezus: “Ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer”. 
Het zijn mooie gedachten en mooie verhalen. Maar ben ik ook op dit vlak echt christen ? 
Welke mensen pin ik in mijn leven vast op iets wat gebeurd is in het verleden ? De Heer 
vraagt ook van jou dat je mensen een nieuw begin geeft ! 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 20 oktober, Negenentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Net Keulen-Paas (off.7); Sjir 
Spiertz (off.); Jan Voots; OO. Lambert Dols en Lisa Dols-Dassen. 
 
Maandag 21 oktober, Z. Keizer Karl von Habsburg, 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Frits Voorter, Greet Voorter-Knapen; Piet 
Voorter; Bert Penners; Marianne Schillings-van Duinen; Leron Wennekes. 
 
Dinsdag 22 oktober, H. Valerius, 
08.30 uur: H.Mis; Marjo Krewinkel-Maijer. 
 
Woensdag 23 oktober, H. Johannes van Capestrano, 
08.30 uur: H.Mis; Theodorus Dernison. 
 
Donderdag 24 oktober, H. Antonius Maria Claret, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 25 oktober, H.H. Chrysanthus en Daria, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Maria Keeris-van Raaij. 
 
Zaterdag 26 oktober, H.H. Lucianus en Marcianus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Sjeer van Noothoorn als jaardienst; EE. Donners-
Ehlen en zoon Frans als jaardienst. 
 
 
Zondag 27 oktober, Dertigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); OO. Arnold 
Kurvers en Josephina Schols, zonen Jeu, Joke, Winand en Martien; Jan Heffels; OO. 
Godschalk-Janssen als jaardienst; Zef Dols (buurt 1). 
15.00 uur: PLECHTIG LOF vanwege Allerheiligen met aansluitend zegening van de 
graven en urnen op het kerkhof. 
 



Maandag 28 oktober, H.H. Simon en Judas, apostelen 
17.40 uur: Rozenkrans. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre 
en Frits, dochter Miet en overl. Fam. 
 
Dinsdag 29 oktober, H. Narcissus van Jeruzalem,  
08.30 uur: H.Mis; OO. Theelen-Waterreus. 
 
Woensdag 30 oktober, H. Serapion, 
08.30 uur: H.Mis; Wim van den Berk. 
 
Donderdag 31 oktober, H. Quintinus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 1 november, Hoogfeest van ALLERHEILIGEN (eerste Vrijdag) 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
19.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig; Jan Hermens als Zeswekendienst; Piet 
Coolen als jaardienst (St.); OO. Leonardus Dols en Pauline Wouters als jaardienst (St.); 
Echtelieden Harrie Ronkaars en Mia Keulers (St.); Emile Neis; Gert-Wilms-Kurvers en 
familie; OO. Honneff-Schols, dochter May, zoon Martin en familie; Harrie Kuijs; OO. 
Wenmakers-Coumans en Jose Wenmakers. 
 
Zaterdag 2 november, Gedachtenis van ALLERZIELEN, 
18.30 uur: Plechtige Requiemmis, Gregoriaans; OO. Kurvers-Schols als jaardienst (St); 
Echtpaar Sjeng Bongaerts en Beth Schols als jaardienst (St.); Theo Ruijters; OO. Wauben-
Meijers; Zef Dols (buurt Haag 1); Voor de overleden van wie we in het voorbije jaar 
gelovig afscheid namen. 
 
 
Zondag 3 november, Eenendertigste zondag door het jaar,  H. Hubertus 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.  
10.00 uur: H.Mis met samenzang; OO. Donners-Haarden (St.); OO. Boreas-Janssen als 
jaardienst (St.); OO. Keulen-Pelzers en zoon Chretien (St.); Jan Voots; Frans Dols; Sjir 
Spiertz (off.2); Jean Heffels; Laurent van Dierendonck als jaardienst. 
 
Maandag 4 november, H. Carolus Borromeo, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Bep Meijers-Dols (off.8). 
 
Dinsdag 5 november, H. Domninus van Cesarea, 
08.30 uur: Geen H.Mis. 
 
Woensdag 6 november, H. Geloofsverkondigers in onze streken, 
08.30 uur: Geen H.Mis. 
 
Donderdag 7 november, H. Willibrordus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 8 november, Z. Duns Scotus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Mgr. Joannes Gijsen. 
 
Zaterdag 9 november, Kerkwijding St. Jan van Lateranen, 



18.30 uur: H.Mis met samenzang; Jan Hamers als jaardienst, overl. Ouders en Familie 
Hamers-Meijs. Peter van Boekholdt als jaardienst. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Allerheiligen Allerzielen 
Deze feest- en gedenkdagen zullen als volgt gevierd worden: 
Zondag 27 oktober:  
15.00 uur: Plechtig Lof waarin de namen worden genoemd van de overledenen van 
wie wij in ’t voorbije jaar kerkelijk afscheid namen, aansluitend zegening van de 
graven en urnen op het kerkhof, met medewerking van Fanfare Juliana. 
Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen en momenten van devotie, om zo 
onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend 
dat wij eens in Gods Vaderhuis elkaar wederom mogen ontmoeten!  
Vrijdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen: 
19.00 uur: Plechtige Meerstemmig-gezongen Hoogmis. 
Zaterdag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen: 
08.30 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis (Ritus 1962) en aansluitend om c.a. 
09.00 uur: Gelezen Latijnse Requiëmmis (Ritus 1962),  aansluitend om: 
19.00 uur: Plechtige Requiëmmis Gregoriaans/Meerstemmig,  
mede tot intentie van de overledenen van het voorbije jaar. 
 

Hubertus 
Zondag 3 november is de feestdag van de H. Hubertus, bisschop van Maastricht in de 8e 
eeuw. Hij is de patroon van de jagers. Op zijn voorspraak wordt op zijn feestdag 
traditioneel brood gezegend voor mens en dier om gevrijwaard te blijven van 
hondsdolheid. Na de H.Mis zal wat brood gezegend worden en uitgereikt. U kunt ook zelf 
brood ter zegening meebrengen. 
 
 

Overleden 
18 september: Dhr. Jan Herman Hermens, 77 jaar (Foniëlsweg)  
26 september: Mevr. Catharina Theresia van Hooijdonk-van Gaans, 85 jaar (Munsterhof) 
4 oktober: Dhr. Gerardus Gertudis Maximiliaan Riedel, 60 jaar (Haagstraat) 
Mogen zij allen rusten in vrede! 
 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 20 oktober: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Robin Dubois. 
Zaterdag 26 oktober: 
18.30 uur: - -  
Zondag 27 oktober: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: 
15.00 uur: Max Jütten, Nigel Heinle, Bas Storms, Luc Storms 
Vrijdag 1 november: 
19.00 uur: Mark Trompetter, Nigel Heinle. 
Zaterdag 2 november: 
08.30 uur: PH 



09.00 uur: PH 
18.30 uur: Max Jütten, Robin Dubois. 
Zondag 3 november: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Mark Trompetter. 
Zaterdag 9 november: 
18.30 uur: PH 
 

Kerkbijdrage 
De “R” is weer in de maand, ’t is herfst en we gaan met rasse schreden richting winter, 
wat wederom een dure periode wordt vanwege de stook. De Olietank moet weer gevuld 
worden en vooralsnog hebben we nog niet direct daar zo’n 5000 Euro voor 
gereedliggen….. Misschien toch nu een moment om nog eens te overwegen of U al aan de 
kerkbijdrage meedeed dit jaar ! U helpt toch ook mee ons kerkgebouw en 
geloofsgemeenschap in stand te houden? Dank-U-wel! 
 
 
 
  


