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Predikatie ter ere van de Zalige Karel Houben, 
Munstergeleen – 5 januari 2004 
 
“Iedere Heilige, elke Zalige, ondanks het feit dat hij zich gevoelsmatig verstrikt voelt zitten in de 
schaduwen van deze wereld, is voor ons, pelgrims, een hulp om voort te gaan in de richting van de 
Waarheid en het Licht met een geest van waarheid en vrijheid”  Met deze woorden herinnerde de 
Heilige Vader ons enkele jaren geleden aan deze karaktertrek van Christelijke heiligheid. (Osservatore 
Romano, 20-21 okt. 1986). 
 
En dit is júist hetgeen onze Zalige Pater Karel voor ons heden ten dage doet. Afgezien van het feit dat 
hij een voorbeeld is van heroïsche Christelijke deugd, bereidt hij ons, door de viering van dit feest  voor 
om  dát licht te overwegen, waaraan hij nú al deel heeft. Hij is wáárlijk een teken van hoop, vooral in 
onze dagen waarin we het gewicht van onze wereld op ons voelen drukken. De druk van egoïsme en 
kwaad. Ja, zélfs, we kunnen tot twijfel gebracht worden aangaande het komende Koninkrijk van God, 
zéker als we rondom ons de oorlogen, de honger, het racisme, de armoede, eenzaamheid en wanhoop 
zien. Maar laten wij ons de heiligen en zaligen herinneren, die hun leven geleid hebben voor Christus, 
die voor Hem in hun leven plaats maakten, en aldus doende, zelf gesterkt worden en  groeien in 
vertrouwen. Zíj zijn in deze wereld door het Koningschap van Christus tot échte persoonlijkheden 
geworden, en tegelijk tonen zij óns de mogelijkheid om zélf een waarachtig teken te zijn van de 
aanwezigheid van Gods koninkrijk. De Zalige Pater Karel is één van deze heroïsche mannen, een man 
waarop wíj onze hoop en vertrouwen kunnen stellen. 
De Zalige Karel van Sint Andries werd geboren als Johannes-Andreas Houben, op de 11e december 
1821, hier in Munstergeleen, in het Bisdom Roermond. Zijn vader, Petrus,  was een boer met welstand, 
zijn moeder was Johanna-Elisabeth Luijten. Hij was de 4e uit een gezin van 10 kinderen. Met de namen 
Johannes-Andreas, werd hij op de dag van zijn geboorte ook gedoopt. Vanaf zijn kinderjaren van nature 
godsdienstig, en van karakter bescheiden, gaf hij het verlangen te kennen priester te willen worden. Op 
26 april 1835 –14 jaar oud- deed hij zijn Eerste Heilige Communie, in hetzelfde jaar ontving hij het H. 
Sacrament van het Vormsel. In die tijd was dat normaal op die leeftijd.. Te Sittard  en   later te 
Broeksittard  nam zijn studie een aanvang, tot het jaar 1840 toen hij zijn studie moest onderbreken 
vanwege de militaire dienst. Tijdens zijn dienstperiode ontmoette hij een Passionistenpater, die 
aalmoezenier was onder de soldaten. De heiligheid van leven en het warme karakter van deze 
Passionistenpater, zouden zijn invloed op hem niet missen. Na zijn afzwaaien uit het leger voltooide hij 
zijn voorbereidende studies, en geïnspireerd door de ontmoeting met de legeraalmoezenier-Passionist en 
de spiritualiteit van die –toen nog jonge- Congregatie vroeg hij om dáárvan ook lid te mogen worden..  
Zoals Nathanaël in het Evangelie van vandaag, die geroepen werd door Philippus die al een leerling van 
Jezus was, zo werd ook Karel geroepen tot het volgen van Jezus door de ontmoeting met deze 
Passionisten-Aalmoezenier. Het  was –nu ook – Zalige Dominic Barberi, die zijn verzoek tot aanname 
in ontvangst nam, en hem vervolgens toeliet het Noviciaat te beginnen in Ere, Bisdom Doornik, België, 
in 1845. In december van dat jaar mocht hij het religieuze habijt ontvangen, en zou hij voortaan onder 
de kloosternaam Karel van Sint Andries door het leven gaan. Na zijn noviciaat deed hij zijn 
kloostergeloften op 10 november van het jaar 1846. Daarna voltooide hij zijn filosofische en 
theologische studies, waardoor hij op 21 december 1850 uit de handen van de Bisschop van Doornik 
Mgr. Labis de H. Priesterwijding mocht ontvangen. 
Slechts een korte tijd daarna werd hij naar Engeland gezonden, alwaar de Passsionisten drie kloosters 
hadden gesticht. Hij werd aangesteld als vice-novicenmeester in Broadway, terwijl hij tegelijkertijd 
dienst deed in de plaatselijke parochie van St. Wilfrid, alsmede ook in de omgeving van het klooster. 
Tenslotte werd hij in 1856 overgeplaatst naar het nieuw gestichte klooster van Mount Argus te Dublin in 
Ierland. 



Hij was een priester met een uitzonderlijke uitstraling van heiligheid. Bekend waren zijn grote 
gehoorzaamheid, zijn nederigheid en eenvoud. Bovendien, zijn heiligheid was een uitdrukking van zijn 
grote devotie tot het Lijden van de Heer. 
Kenmerkend was dat hij onafgebroken in zijn hand een klein kruisbeeld met zich meedroeg, zodat het 
lijden van de Heer nooit of te nimmer uit de gedachten zou kunnen gaan. Als hij het H. Misoffer 
opdroeg was hij zo intens devoot, dat hij de tijd vergat en zijn H. Mis daardoor soms extreem lang 
duurde. 
Vanwege het feit dat hij slechts gebrekkig de Engelse taal beheerste, werd hij nooit een groot prediker, 
ook werd hij daarom nooit uitgekozen om Missies te preken. Desalniettemin wijdde hij zichzelf –en met 
groot resultaat- aan de persóónlijke geestelijke leiding van mensen, middels het H. Sacrament van de 
Biecht.  Zijn reputatie van heiligheid leidde ertoe dat vele gelovigen de weg naar het klooster vonden 
voor zijn raad en persoonlijke zegen. 
Omdat de mensen zijn heiligheid van leven opmerkten en waardeerden dromden ze a.h.w. om  hem 
samen. Ieder die hem ontmoette voelde en wíst dat ze met een zéér bijzonder en opmerkelijke 
persoonlijkheid van doen hadden. Zijn geloof en zijn naastenliefde straalden uit rondom hem als een fel 
licht. In grote getale kwamen de mensen, dag in dag uit, alleen al om zijn zegen te ontvangen. De faam 
van de heiligheid van deze Nederlandse priester deed snel de ronde, zodat zelfs mensen van het vaste 
land van  Europa en Noord Amerika kwamen afgereisd om hem te ontmoeten! 
Met het verstrijken van de jaren kwamen er steeds meer getuigenissen van mensen die verklaarden 
genezen te zijn van allerhande ziekten door de zegen en gebeden van de Zalige pater Karel. En zij die 
geen lichamelijke genezing ontvingen verklaarden dat zij tenminste van Gods Genade bijzonder bijstand 
hadden ervaren. Hij wist het hart van duízenden mensen te raken. 
Hij leidde een leven van totale toewijding aan God, en aan eenieder die zijn levenspad kruiste; hij 
betoonde die waarachtige liefde waarvan de apostel Johannes preekt in zijn eerste brief (1e lezing). Dat 
is ook de reden waardoor hij overging van de dood naar het leven: in feite ervaren we daardoor nog 
steeds zijn waarachtige aanwezigheid in ons midden.. De bron waaruit hij deze liefde putte was het 
lijden van Christus, de “hoogste en meest verbazingwekkende uitdrukking van Gods Liefde” (H. Paulus 
van het Kruis); dat was het centrale thema voor zijn onophoudelijke overweging én zijn prediking. De 
Gekruisigde en Verrezen Christus is de waarachtige Jacobsladder die hemel en aarde verbindt en 
waarlangs engelen opstijgen en neerdalen (Evangelie). De Gekruisigde Christus is de totale openbaring 
van Gods glorie én Gods Liefde: niemand kan groter liefde hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft 
voor zijn vrienden, en wij allen zijn Zijn vrienden. Wie zoekt naar een ander teken, zal enkel eindigen in 
illusie. Wij kunnen slechts door Hem en met Hem en in Hem bestaan, én de waarheid over onszelf 
vinden: wij zijn geschapen en geroepen elkander lief te hebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. Als wij in 
eenheid van liefde met Hem blijven, zoals Pater Karel, kunnen wij door ons leven Gods heerlijkheid 
meer laten schijnen. 
Hoe is dit mogelijk? Of, zoals we uit de mond van Natanaël in het Evangelie hoorden: “Uit Nazaret, kan 
daar iets goeds vandaan komen? Zo kunnen wij vandaag zeggen: is het mogelijk dat er iets goeds komt 
uit Munstergeleen, ja, uit mijzelf? Ja, die mogelijkheid bestaat, want voor God is niets onmogelijk! Het 
kan omdat zijn Kracht zich in onze zwakheid openbaart. Het kan, omdat Hij wat zwak is voor de wereld 
heeft uitgekozen om het sterke te beschamen, wat in de ogen van de wereld dom is, om de wijze en 
verstandige te beschamen. Hijzelf werd geboren in de stal van Betlehem, en kwam van Nazaret, 
vanwaar ogenschijnlijk niets goeds te verwachten was. Het ís mogelijk, omdat de Koning der Koningen 
besloot om als kroon doorntakken en als troon een kruis te aanvaarden. Het ís mogelijk omdat in die 
diepe duisternis van Goede Vrijdag, toen alles ten einde leek, het voorhangsel van de Tempel 
middendoor scheurde waardoor het Allerheiligste voor iedereen toegankelijk werd, bijzonder voor de 
meest armen, de meest verwijderde, voor alle zondaars: heden nog zult gij met Mij zijn in het paradijs, 
zo sprak Jezus toen tot de goede moordenaar. Vaak is het zo dat God meer vertrouwen heeft in ons, dan 
wijzelf, ja zelfs meer dan wij ons kunnen inbeelden. Wat Hij van ons vraagt is dat wij ons vertrouwen 
op Hem stellen en onszelf overgeven aan zijn mateloze liefde, net zoals Pater Karel deed. 
Maar, hóe kunnen we dan concreet Gods heerlijkheid door ons leven laten schitteren? 
Het antwoord vinden we in de eerste lezing van vandaag: “Kinderen, wij moeten niet liefhebben met 
woorden en leuzen, maar met concrete daden” 
Pater Karel voelde zich door zijn onophoudelijk overwegen van Christus’ Lijden diep geraakt, wist zich 
aangezet om de liefde waarmee Jezus ons liefheeft zelf tentoon te spreiden. En eenieder die de totale 



levensgave ontdekt die wordt uitgedrukt in het Lijden van Jezus zal die willen weerspiegelen in het 
eigen leven zoáls Jezus. Liefde roept liefde op, liefde vraagt om wederliefde. 
Het is Gods Liefde die ons hier in Munstergeleen bijeen brengt in die eenvoudige en nederige 
schuurkapel. Wij voelen ons daarheen getrokken, zoals eens de herders en de drie koningen, zich 
getrokken voelden tot de stal van Betlehem. 
Ja, waarlijk, wij komen hierheen omdat we ons geaccepteerd, verwelkomd en bovenal getroost voelen. 
Wij voelen ons,- zoals St. Jan het uitdrukt- door concrete daden bemind. We voelen ons gekend, juist 
zoals Natanaël toen hij Jezus ontmoette. Wij speuren de liefhebbende, warme aanwezigheid van Pater 
Karel, die ons bij name kent. Hij kent de verwondingen van ons hart, ons tekortschieten, onze zwakheid. 
En met zijn levende aanwezigheid laat hij ons weten dat, ondanks onze fouten en tekorten, het voor elke 
mens mogelijk is een nieuw begin te maken, op een andere, nieuwe manier te gaan leven, en wel omdat 
immers voor God niets onmogelijk is! En als wij soms voelen dat ons geweten ons verontrust, kunnen 
wij door in die kapel bijeen te komen, waarachtig ervaren dat God groter is dan ons hart. Hij wil ons 
steeds opnieuw op Zijn schouders dragen, zoals de Goede Herder. 
Daarom mogen we aan deze barmhartige God, door de voorspraak van de Zalige Pater Karel, onze 
menselijke zwakheden toevertrouwen, ja meer nog, óók ons verlangen om heilig te worden zodat óók 
wij getuigen kunnen zijn van Gods immense liefde die de hele wereld wil omarmen. 
(P. Salvatore Enzo Del Brocco, c.p.) 
 
Liturgische kalender 
Zondag 1 februari, vierde zondag door het jaar; 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Martin de Bruijni als jaardienst; Thei 
Honneff (buurt); Fien Souren-Vanthoor; Ans Bruikman-Fox; OO. Lau en Dien Cremers-Paes als 
jaardienst (St.); Peter Kneepkens en dochter Ria (St.); OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven; 
Eduard Rademacher als jaardienst. (Na H.H. Missen: Blasius-zegen tegen neus-en keelziekten) 
13.30 uur: H.Doopsel van Joep van den Munkhof. 
14.00 uur: H.Doopsel van Daniël Slob. 
 
Maandag 2 februari, Maria Lichtmis, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; (bij goed weer beginnen we in het park aan de Lourdesgrot met 
zegening van kaarsen, en gaan processiegewijs naar de kapel voor aansluitende H.Mis) Jan Einöthen; 
Cor Vermeer; Lies Bosch-Maassen; OO. Baggen-Ronkaars en overl. fam. ( na afloop Blasius-Zegen) 
 
Dinsdag 3 februari, H. Blasius, 
08.30 uur: H.Mis; Jan van der Aalst. 
 
Woensdag 4 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Petrus Notten. 
 
Donderdag 5 februari, H. Agatha, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz.intenties. 
 
Vrijdag 6 februari, Eerste Vrijdag, H. Paulus Miki en gezellen, 
08.30 uur H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
18.30 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor Priesterroepingen. 
 
Zaterdag 7 februari, Z. Paus Pius IX, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Hub en Bertha Hamers-Kurvers en zoon Wil; Anna Paas-Peters 
als jaardienst (St.); Joseph Keulen en OO. Keulen-Heijnen als jaardienst (St.); OO. Sjeng Peters en 
Maria Helena Latten als jaardienst; Arno Hanssen als Zeswekendienst; Hub Rulkens als jaardienst; 
Liesje Cuijpers-Vaessen als jaardienst. 
 
 



Zondag 8 februari, Vijfde zondag door het jaar, (H. Apollonia, tweede patroon der Parochie) 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Herma Chorus-Borgers als Zeswekendienst; 
Z.E.H. Pastoor Eduard Hoenen en overl. fam.; Harrie Kuijs als jaardienst; OO. Wenmakers-Coumans en 
kinderen; José Wenmakers. 
 
Maandag 9 februari, H.Apollonia, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Lei Rongen; Zus Verstralen-Janssen (buurt 2). 
 
Dinsdag 10 februari, H. Scholastica, 
08.30 uur: H.Mis; Theodorus van Tuijl. 
 
Woensdag 11 februari, O.L.Vrouw van Lourdes, 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intenties (vB). 
 
Donderdag 12 februari,  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz.intenties. 
 
Vrijdag 13 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Ansbertus van Dongen. 
 
Zaterdag 14 februari, H.H. Cyrillus en Methodius, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Mathieu Paas als jaardienst. 
 
 
Zondag 15 februari, Zesde zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Gertje Nacken als jaardienst. 
 
Maandag 16 februari,  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz.intenties. 
 
Dinsdag 17 februari, H.Stichters Servietenorde, 
08.30 uur: H.Mis; Pierre Moonen. 
 
Woensdag 18 februari, 
08.30 uur: H.Mis; voor de zieken van de parochie. 
 
Donderdag 19 februari,  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz.intenties. 
 
Vrijdag 20 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Jacob Hubert Cox. 
 
Zaterdag 21 februari, H.Petrus Damiani, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Carla Brands-Rila; René Philippen; Gertha Hamers; Thei Honneff 
(buurt); Mia Bleeser-Paas; Ans Bruikman-Fox; OO. Voots-Peters en zoon Theo (St.); OO. Jetten-
Paulusen (St.); Lerôn Wennekes; OO. Schmeits-Schols; Wil Voots en OO. Schurgers-Claessen. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Overleden: 
3 januari: Mevr. Maria  Johanna Elisabeth (Miep) de Vos-Hamers, 65 jaar (Gulickstraat) 
16 januari: Dhr. Nicolaas Hendrik Hubert (Niec) Collaris, 75 jaar (Heijdenpad) 
 



H.Doopsel: 
1 februari: 
13.30 uur: Joep van den Munkhof (Lichtenberg) 
14.00 uur: Daniël Slob (Holleweg) 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 1 februari: 
09.00 uur:Taylor Berkmans, Chris Verheugd. 
10.30 uur: Rick Delbressine, Carlo Hensgens, Mark Trompetter. 
Maandag 2 februari: 
18.00 uur Pater Karel Kapel: Sven Rouschop, Jordy Rouschop. 
Zaterdag 7 februari: 
18.30 uur: Wim Goode, Rens Verhaegh, 
Zondag 8 februari: 
09.00 uur: Sven Rouschop, Jordy Rouschop. 
10.30 uur: Maarten Bevers, Loran Evers, Bert Hundscheid, Huub Widdershoven. 
Zaterdag 14 februari: 
18.30 uur: Mike Frijns, Tom Frijns. 
Zondag 15 februari:  
09.00 uur: Bert Hundscheid, Huub Widdershoven. 
10.30 uur: Mark Trompetter, Robert Dormans, Frank Dormans. 
Zaterdag 21 februari: 
18.30 uur: Taylor Berkmans, Chris Verheugd, Rens Verhaegh. 
 
 


	Liturgische kalender
	Misdienaars / Acolieten

