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De Communie

voor iedereen?
In de kerk maak je steeds vaker mee dat er grote onrust ontstaat als de bezoekers iets moeten
doen. De misdienaars bellen en de bezoekers van een uitvaart of huwelijk raken in paniek.
Wat moeten we nu doen?

Er wordt alle kanten op gekeken en misschien is er wel iemand die weet of we moeten zitten,
staan of knielen bij het ritueel dat nu volgt. Gelukkig weten de meesten nog wel dat het de
bedoeling is geld te geven en het er niet uit te halen als het mandje voorbij komt. Al die
onbeholpenheid kan soms een glimlach oproepen, maar het wordt anders als het gaat om de
beleving van de Eucharistie als het heiligste wat we hebben.

Zo kan het voorkomen dat mensen naar voren lopen als de H.Communie wordt uitgereikt,
zonder dat ze weten wat ze gaan doen. Ze weten alleen dat de mensen in de kerk naar voren
lopen en dat dat blijkbaar zo hoort. Ze gaan maar mee, en net zoals ze even eerder een prentje
hebben gekregen, nemen ze nu de H.Hostie in ontvangst. Het doet de Communie-uitdeler
vanzelfsprekend pijn als de H.Hostie op die manier ontvangen wordt. Wat een intieme en
persoonlijke ontmoeting met Christus moet zijn, wordt een onduidelijk en verwarrend ritueel.
Die verwarring past op geen enkele manier bij de waarde van de Eucharistie zoals die
beschreven wordt in de onlangs verschenen encycliek Ecclesia de Eucharistia.

De encycliek zegt in nummer 44 dat je de H.Communie pas kunt ontvangen als je een aantal
punten van het geloof van harte kunt onderschrijven. De geloofsbelijdenis, de sacramenten en
het bestuur van de Kerk zijn geloofspunten die horen bij de visie op de H.Eucharistie zoals we
die in de Katholieke Kerk kennen. Het is duidelijk dat de mensen die bij gelegenheid van een
uitvaart of een huwelijk zonder nadenken de H.Communie ontvangen, niet aan deze criteria
voldoen. Het ontvangen van de H.Hostie houdt in feite een erkenning in van het credo, van de
H.Communie als veel méér dan het herdenken van het Laatste Avondmaal en van de zichtbare
Kerk als criterium van ons geloof, die immers ook de leer over de H.Eucharistie heeft
vastgesteld.

Op dezelfde manier moet ook de H.Communie gezien worden in verband met de oecumene.
De Paus noemt het een grote gave van de heilige Geest dat veel christenen oprecht streven
naar een grotere eenheid en zich inspannen voor oecumene. Samenwerking en het
gezamenlijke gebed van christenen kan op allerlei manieren een zinvolle invulling krijgen.
Als het gaat om de H.Eucharistie moet er altijd rekening gehouden worden met de
geloofspunten die horen bij het ontvangen van de H.Communie. Daarom is het niet goed
vanuit de verschillende inzichten op dit gebied gezamenlijk de H.Communie te ontvangen.
Intercommunie wordt nog eens met zoveel woorden afgewezen. Bij intercommunie zou je
immers in de liturgie een beleving van de H.Communie uiten, die niet past bij de inzichten
van de ander. Respect voor elkaars inzichten voorkomt een nivellering van de Eucharistie.

Nooit mag de H.Communie een middel worden om mee te schipperen in de dialoog tussen de
verschillende christelijke kerken. Het verlangen nar het gezamenlijk vieren van de
H.Eucharistie met alle gedoopten, is een goed en mooi verlangen. Maar bij de beleving van de
H.Eucharistie passen de geloofspunten zoals die door de Paus zijn aangehaald. Dat criterium
geldt voor alle gedoopten. Daarmee wordt de waarde van de H.Eucharistie gewaarborgd.



(uit: bisdomblad De Sleutel, jrg 30, aug. 2003)

Concreet zal dit alles overeenkomstig de laatste encycliek inhouden dat:

de H.Communie alléén ontvangen kan worden door hen die Rooms Katholiek zijn, en wel
onder voorwaarde dat men, indien men zich bewust is van te leven in zware zonde, men het
sacrament van de Verzoening (biecht) zal ontvangen alvorens te communiceren! (No.36)
De wijze waarop men de H.Communie ontvangt is:

a: op de tong, waarbij men de mond opent en de priester de H.Hostie op de tong legt.

b: op de geopende linkerhand, waarna men diréct (dus nog staande voor de priester) de
H.Hostie met de rechterhand in de mond legt. De priester of bedienaar zegt: “Lichaam van
Christus”, de communicant antwoordt met: “Amen”.

Ook zal men er zorgvuldig op toezien dat er geen partikels (kruimeltjes) in de hand
achterblijven: 60k die dient men te nuttigen!

Nimmer zal men de H.Hostie meenemen tot in de bank. En vanzelfsprekend heeft men bij het
communiceren géén kauwgom in de mond!

Dit kostbare Sacrament verdient een eerbiedige benadering. Mogen we elkaar tot voorbeeld
zijn.

Liturgische kalender

Zondag 7 september, Drieentwintigste zondag door het jaar,

09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Cato Nijsten (St.); Jan Fleischeuers als jaardienst (St.);
Jan Keulers (off.); Tiny Sproncken-Maasen (off.); Gertha en Sjaak Baggen-Ronkaars; Frits
Schols en o.fam. Schols-Rutten als jaardienst; Cor Vermeer als Zeswekendienst; Z.E.H.
Pastoor Eugene Lemmens als jaardienst (St.); O.Fam. Lemmens-Pelzers als jaardienst (St.);
Twan Lemmens als jaardienst (St.); Frans Hoop als jaardienst (St.); Annie Op de Kamp als
jaardienst en OO.Honneff-Schols; voor ’n zieke; OO.Crombach-Pisters als jaardienst; Frits
Hurkxkens (vw.K.B.0.); OO. Neis-Jacobs; Mariet Vrancken; OO. Benders-Voots als
jaardienst; OO. Rodigas-Lemmens als jaardienst.

13.00 uur: H.Doopsel van Tycho Larue.

13.30 uur: H.Doopsel van Myrthe Zoer.

Maandag 8 september, Maria Geboorte,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Tiny Wetzels-Breukers (off.); Lies van de Berg-
Delahaye.

Dinsdag 9 september, H.Petrus Claver,
08.30 uur: H.Mis; Gerry Hackfoordt.

Woensdag 10 september,
08.30 uur: H.Mis; Christ Schreuder.

Donderdag 11 september,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz.intenties.

Vrijdag 12 september, Heilige naam van Maria,
08.30 uur: H.Mis; Martha Beerens-van Laarhoven.

Zaterdag 13 september, H.Johannes Chrysostomus,



18.30 uur: H.Mis met samenzang; Jan Brands als jaardienst; Carla Brands-Rila als
Zeswekendienst; Lei Hamers (vw. K.B.0.); Harry Kuijs; OO.Wenmakers-Coumans en
kinderen; José Wenmakers; René Philippen (buurt 1).

Zondag 14 september, Feest van Kruisverheffing,

09.00 uur: H.Mis; OO. Roberts-Douven en beide zonen.

10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Z.E.H. Pastoor Eduard Hoenen en overl. fam.; Maria
Pisters-Roberts (off.); Jan Moison; Nelly Wagelaar-Broens (off.); OO. Hubert Dormans en
Anna Lambrichts als jaardienst (St.); O.Fam. J. Snackers-Gorissen en de Z.E.H. Pastoor
Snackers.

Maandag 15 september, Onze Lieve Vrouw van Smarten,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Tilla Wouters; Lies van de Berg-Delahaye.

Dinsdag 16 september, H.H. Cornelius en Cyprianus,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Woensdag 17 september, H.Lambertus,
18.00 uur: H.Mis vw. K.B.O. mmv. Muniora-Koor; Sebastianus van der Aalst; Theodorus
Hooijen.

Donderdag 18 september, H.Robertus Bellarminus,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties.

Vrijdag 19 september, H.Januarius,
08.30 uur: H.Mis; Johannes Poelen.

Zaterdag 20 september, H.H. Andreas Taegon en Paulus Hasang,

14.00 uur: H.Doopsel van Shauni Rovers.

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers als jaardienst
(St.); Zef Strouken en Agnes Scheffer en zoon Hein Strouken als jaardienst (St.); OO. Koke-
Linde en zonen als jaardienst (St.); Lerbn Wennekes (off.); Sophie Kusters-Dols (off.);
00.Kurvers-Schmeits en Math Spijkers (St.); Wil Meuffels (buurt 7);00.Brands-Dols en van
Daal; OO.Donners-Haarden en beide zonen; Jo Gielen en o.fam. Gielen-Kohlen; Mia Bleeser-
Paas; René Philippen (off.).

Zondag 21 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar,

09.00 uur: H.Mis; OO.Kurvers-Schols en zonen Martin, Joke en Jeu.

10.30 uur: Gezinsmis mmv. Solsleutels; Hubert Joseph Hundscheid als jaardienst (St.);
Martin de Bruijni; O.Fam. Vrancken-Kerkhofs en Frits VVrancken.

Maandag 22 september,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Wil Meuffels (off.); Mia en Sjaak Wetzels-Heuts; Jan
Eintthen (verj.dag); Lies van de Berg-Delahaije; Peter Kuppen.

Dinsdag 23 september, H.Pater Pio,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

Woensdag 24 september,



08.30 uur: H.Mis; Everardi Beerens; Luc van de Boomen.

Donderdag 25 september,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Sjra Knoors; Jan-Pieter Schols en Peter-Maurice
Schols.

Vrijdag 26 september, H.H. Cosmas en Damianus,
08.30 uur: H.Mis; Dora en Willem van Luijk-Verhuijzen.

Zaterdag 27 september, H.Vincentius & Paulo,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; Pierre Coumans; Wil Paas als
jaardienst (Kerkstraat); Mia Frissen-Houben als jaardienst.

+H++++++++

Website

Sinds korte tijd is de parochie ook op het internet te vinden met een interessante eigen
website, waarop U veel nieuws kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel
informatie. Sommige delen zijn echter nog in aanbouw, maar U kunt alvast een kijkje nemen
op: www.sint-pancratius.nl Welkom!

Overleden

30 juli: Mevr. Carolina Anna (Carla) Brands-Rila, 52 jaar (Pastoor Bernegaustraat)
15 aug.: Mej. Maria Gertrudis Hamers, 93 jaar (Odilia)

20 aug: Dhr. Maria Cornelis René Philippen, 67 jaar (Erkensweg)

Dat zij mogen rusten in vrede.

H.Doopsel

7 september: 13.00 uur: Tycho Larue (VIamovenstraat)
13.30 uur: Myrthe Zoer (Groenstraat)

20 september: 14.00 uur: Shauni Rovers (Overstraat)

Bedevaart Kevelaer

Maandag 15 september is de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Vertrek: 07.00 uur vanaf het
kerkplein. Kaarten tot deelname na de H.H.Missen en aan pastorie verkrijgbaar tot uiterlijk 8
september.

Misdienaars/Acolieten

Zondag 7 september,

09.00 uur: Sven en Jordy Rouschop.

10.30 uur: Mark Trompetter, Rick Delbressine, Carlo Hensgens.
Zaterdag 13 september,

18.30 uur: Mike Frijns, Tom Frijns.

Zondag 14 september,

09.00 uur: Chris Verheugd, Wim Goode.

10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Maarten Bevers.

Zaterdag 20 september,


http://www.sint-pancratius.nl/

18.30 uur: Robert Dormans, Frank Dormans, Tom Frijns.
Zondag 21 september,

09.00 uur: Taylor Berkmans, Wim Goode.

10.30 uur: Michel Beuken, Mike Frijns.

Zaterdag 27 september,

18.30 uur: Sven Rouschop, Jordy Rouschop.

BESTELLEN VAN H. MISSEN

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 —12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de
duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie.
De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00 voor weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.
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