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Commotie 
De Bisschop van Haarlem, Mgr.  J. Punt –eens priester van ons Bisdom‐ heeft naar 
aanleiding van de ontstane commotie rond de opheffing van de excommunicatie van 
de Pius X broederschap, de uitspraken van een van hun bisschoppen en de hetze die 
vervolgens door de media tegen onze H. Vader Paus Benedictus werd ontketend, het 
navolgende schrijven doen uitgaan, dat ook voor ons goed is ter kennisname:  

 
“Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen”. 
 
Broeders en Zusters, 
De afgelopen weken is onze Kerk in opspraak geraakt door een wel heel vervelend 
incident; het samenvallen van de opheffing van de excommunicatie van de vier 
bisschoppen van de Broederschap Pius X en de uitlatingen van één van hen, Mgr. 
Williamson. Het heeft de Joodse Gemeenschap op haar ziel getrapt en de gelovigen 
wereldwijd zeer geraakt. De zorgen die ook u hieromtrent heeft wil ik met u delen. 
Laat ik beginnen met mij ondubbelzinnig te plaatsen achter de uitspraken van de 
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, Mgr. A. van Luyn sdb, die 
namens alle Bisschoppen in Nederland krachtig zijn afschuw heeft uitgesproken over 
de uitspraken van bisschop Williamson. Het is inderdaad schokkend en volkomen 
onhistorisch wat deze man heeft gezegd. Het staat haaks op wat de Kerk sinds het 
Tweede Vaticaans Concilie heeft ontwikkeld. Het staat ook haaks op de woorden en 
daden van de Paus zelf. 
Sinds de aanvaarding van zijn ambt in 2005 heeft Paus Benedictus reeds meerdere 
malen Synagogen, onder andere in Keulen en New York, bezocht en daar telkens met 
diep respect getuigd van de bijzondere relatie met het Joodse volk. Indrukwekkend 
zijn de toespraken die hij gehouden heeft bij zijn bezoek aan Auschwitz. De huidige 
Paus was meer dan 20 jaar de naaste medewerker van Paus Johannes Paulus II, die 
heel veel heeft betekend voor de relatie tussen Joden en Katholieken en samen met 
hem gewerkt heeft aan het grote ‘Mea Culpa’ dat in het jaar 2000 is uitgesproken, ook 
naar het Joodse volk. Maar hoe heeft dit dan kunnen gebeuren? Veroorlooft u mij iets 
te zeggen over de achtergronden. 
Zoals u wellicht uit de pers heeft vernomen maakt bisschop Williamson deel uit van 
de Broederschap Pius X. Deze groepering is begin jaren 70 verenigd rond bisschop 
Lefebvre die de besluiten van het Vaticaans Concilie niet wilde erkennen. Zij heeft 
zich buiten de Rooms Katholieke Kerkgemeenschap geplaatst (excommunicatie) toen 
deze bisschop in de jaren 80 vier priesters zonder toestemming van de Paus tot 



bisschop heeft gewijd. Excommunicatie betekent dat deze bisschoppen, priesters en 
hun gelovigen onder meer uitgesloten zijn van de kerkelijke sacramenten en daarmee 
van de heilsmogelijkheid die de Kerk biedt. Het is de zwaarste straf die de Kerk kan 
opleggen. 
Het opheffen van de excommunicatie is in sommige media opgevat als rehabilitatie, 
maar daar is absoluut geen sprake van. Nog steeds zijn de vier bisschoppen en de 
priesters gesuspendeerd, dat wil zeggen dat zij hun (wijdings‐)ambt in de Katholieke 
Kerk niet mogen uitoefenen. Aan volledige verzoening en rehabilitatie zijn door de 
Kerk een aantal voorwaarden verbonden die deze beweging nog zal moeten 
aanvaarden. Onder andere zal men de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie 
over de liturgie en de oecumene, alsmede die over de godsdienstvrijheid en de 
interreligieuze dialoog volledig moeten onderschrijven. De Heilige Vader heeft met 
het opheffen van de excommunicatie alleen voor ogen gehad om weer met deze 
beweging in gesprek te komen en het schandaal van een verdere scheuring te 
voorkomen, vanuit zijn zorg voor de eenheid van de Kerk. 
 
De opvattingen van bisschop Williamson over de Shoa waren ten tijde van de 
opheffing van de excommunicatie bij de Paus zeker niet bekend. Wel zijn er 
onmiskenbare procedurele fouten gemaakt binnen de burelen van het Vaticaan. Maar 
bovenal heeft bisschop Williamson zelf met zijn interview, ongeveer tezelfdertijd, de 
Joodse Gemeenschap diep gekwetst en de Heilige Vader en de kerkleiding in hoge 
mate gebruuskeerd. Een Franse Bisschop noemde het zelfs een ‘geestelijke 
bomaanslag’, waarmee Williamson naar zijn mening, het verzoeningsproces met 
Rome alsnog wilde torpederen. 
Het Vaticaan heeft nu met klem geëist dat hij ‘op niet mis te verstane wijze en 
publiekelijk afstand neemt van zijn opvattingen met betrekking tot de Shoa’. Gebeurt 
dit niet, dan mogen we verwachten dat het Vaticaan met scherpe sancties zal 
reageren. 
Ondanks alles deel ik de zorgen en de verslagenheid van velen in onze Kerk en 
daarbuiten, maar gelooft u mij, er is geen bisschop binnen de Katholieke Kerk die de 
opvattingen van Bisschop Williamson deelt. De Paus heeft deze opvattingen nu reeds 
meerdere malen krachtig veroordeeld en nogmaals, van een rehabilitatie is werkelijk 
geen sprake. Sterker nog, door het opheffen van de excommunicatie kan de Paus de 
aanhangers van de Pius X beweging voor het eerst met gezag aanspreken op hun 
opvattingen en gedrag, zoals nu dus ook gebeurt. 
Ik hoop dat ik met het bovenstaande iets van uw zorg heb kunnen wegnemen. Ik 
voel het als mijn pastorale taak als Bisschop van de stad Amsterdam dit met u te 
delen. De stad van waaruit zoveel Joodse landgenoten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn weggevoerd en waar we op 25 februari aanstaande het protest in 
1941 tegen de deportaties opnieuw zullen herdenken. 
Ik hoop en bid ik dat de uitspraken van één man, die het bisschopsambt in onze kerk 
niet mag uitoefenen, de goede relatie met de Joodse gemeenschap en de interne 
verhoudingen binnen onze Kerk niet verder zal schaden. Hiervoor vraag ik uw 
gebed, en in het bijzonder voor de Paus die slachtoffer dreigt te worden van zijn 
vaderlijke en oprechte intenties tot verzoening. 
Graag wens ik u allen Gods bijzondere zegen toe. 
Haarlem, 5e zondag door het jaar 2009 



 
+ Jozef M. Punt                                              (bron: 
http://www.bisdomhaarlem.nl/main.htm)  
Bisschop van Haarlem‐Amsterdam 
 
 
Liturgische kalender 
Zondag 22 februari, Zevende zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang en aanwezigheid van V.V. de Haverbûle; 
Josephina Kurvers‐Schols als jaardienst; Arnold Kurvers en zonen Jeu, Joke Martin 
en Winand; OO. Mertens‐Dils als jaardienst (St.); OO. Breukers‐Paas als jaardienst 
(St.); OO. Van der Vorst‐Knobloch; voor de levende en overleden leden van V.V. de 
Haverbûle. 
 
 
 
 
Maandag 23 februari, H. Polycarpus, 
18.00 uur: Géén H.Mis. 
 
Dinsdag 24 februari, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
 
Aswoensdag 25 februari, 
19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; voor de levende en overleden leden van V.V. de 
Haverbûle. (NB: Aswoensdag is een geboden vasten‐ en onthoudingsdag!) 
 
Donderdag 26 februari, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Math Brands; voor bijz. intentie (PPV4); voor 
bijz. intentie (vB). 
 
Vrijdag 27 februari, H.Gabriël van Smarten, Passionist 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Maarten Jagersma; Lambert 
Meertens. 
 
Zaterdag 28 februari, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Brands‐Dols, OO. Dols‐Voots, OO. Van Daal‐
Nijsten als jaardienst (St.); Louis Debeye als jaardienst (St.); Jeu Kurvers (St.); Ton 
Liebregts als jaardienst; Sandra Bornkamp‐Liebregts; Peter Dijkman als 
Zeswekendienst. 
 
 
Zondag 1 maart, Eerste zondag van de Vasten, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Roberts‐Douven als jaardienst (St.). 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Wil Kurvers en 
Paulina Rodigas als jaardienst (St.); OO. Donners‐Haarden (St.); OO. Voots‐Peters en 
zonen Theo en Jan (St.); OO. Jetten Paulssen (St.); OO. Otten‐Penders; Ottie Michels‐
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Niederholz (vw. KBO) Theo Bevers (vw. KBO); Lambert Leinders (vw. KBO); Eduard 
Rademacher; Josephina Fleischeuer‐Daniëls als jaardienst (St.); Jan Meijers; OO. 
Benders‐Voots. 
 
Maandag 2 maart, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Annie Keulen‐Pelzers; Tiny Kneepkens‐
Jennekens; Gertha Snackers‐Albers; Marianne Schillings‐van Duinen; Martin 
Keesmekers als Zeswekendienst; OO. Leo en Fien Schoens‐Claessens als jaardienst en 
OO. En familie Menten‐Mertens. 
 
Dinsdag 3 maart, H. Frederik, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
 
Woensdag 4 maart, H. Casimir, 
08.30 uur: H.Mis; Bert Kruijdenberg. 
18.00 uur: Kruiswegoefening H.Pater Karel Kapel. 
 
Donderdag 5 maart, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Greet Voorter‐Knapen; voor bijz. intentie 
(MK2). 
 
Vrijdag 6 maart, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Joseph Coolen. 
09.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
 
 
Zaterdag 7 maart, H.H. Perpetua en Felicitas, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Damoiseaux‐Paas als jaardienst (St.); Jet van 
der Heijden‐Keesmekers en Apollonia Keesmekers als jaardienst (St.); OO. Vogels‐
Mevis als jaardienst (St.); Hub Hermes als jaardienst (St.); Theo bevers (buurt2); 
Truus Otten‐Swaen; OO. Anneke en Leo Hamers‐Kurvers als jaardienst; Bert van 
Wissen; Lilly en Johan Cremers‐Reubsaet als jaardienst; OO. Keulers‐Hamers en 
dochter Lieske als jaardienst; Paul Hustinx. 
 
 
 
Zondag 8 maart, Tweede zondag van de Vasten, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Verheggen‐Curvers 
(St.); Cato Nijsten als jaardienst (St.); voor bijz. intentie (PPV5); May Reggers als 
Zeswekendienst. 
 
Maandag 9 maart, H. Francisca Romana, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Math Brands; Marij Brands‐Strouken; OO. 
Limpens‐Krause. 
 
Dinsdag 10 maart, 



08.30 uur: H.Mis; Jan Ambaum. 
 
Woensdag 11 maart, 
08.30 uur: H.Mis; Wil Heuvelmans. 
18.00 uur: Kruiswegoefening H.Pater Karel Kapel. 
 
Donderdag 12 maart, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Drina Reijnders‐Jacobs (buurt3); Ottie 
Michels‐Niederholz; Gert Wilms‐Kurvers. 
 
Vrijdag 13 maart, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; bijz. intentie uit dankbaarheid 
(vB). 
 
Zaterdag 14 maart, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); Peter Dijkman. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Overleden 
21 januari: Mevr.  Maria (May) Reggers, 79 jaar (Smedenstraat) 
27 januari: Mevr. Hubertina Maria Magdalena (Magda) Dols‐Smeets, 64 jaar 
(Houbeneindstraat) 
1 februari: Dhr. Hendrikus Ludovicus Antonius (Harie) Impelmans, 78 jaar 
(Rozenhof) 
3 februari: Dhr. Anna Gerardus Antonius (Gerrit) Reinders, 71 jaar (Gerardusstraat) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 
Kinderwoorddienst Aswoensdag  
Start Veertigdagentijd‐project ʺ De Vastentreinʺ In de H.Mis van 19.00 uur op 
Aswoensdag laten we in de Kinderwoorddienst onze bekende Vastentrein weer 
vertrekken. Samen gaan we dan op weg naar het grote feest van Pasen. De kinderen 
van groep 4 krijgen van te voren weer hun eigen spoorboekje, maar ook alle andere 
kinderen worden uitgenodigd om in de trein te stappen. Mis ʹm niet! 
 
 
Vastentijd 
De komende periode op weg naar Pasen vangt aan op Aswoensdag 25 februari. We 
laten ons in de Mis van 19.00 uur tekenen met het askruisje als teken van 
boetvaardigheid en ter herinnering aan onze vergankelijkheid. Aswoensdag is een 
geboden vasten en onthoudingsdag! 
Op de overige woensdagen zullen we in de H.Pater Karel Kapel om 18.00 uur de 
Kruiswegoefening bidden en zo het lijden van de Heer overwegen. 
 
 
Stille Omgang 



In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart vindt in Amsterdam wederom de 
traditionele Stille Omgang plaats. Deze traditie is een eigentijdse herdenking van de 
vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie te Amsterdam, ter ere van de H. 
Eucharistie. 
Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks zo’n tienduizend pelgrims, mannen 
en vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed 
vertegenwoordigd. Vanuit Zuid‐ en Midden‐ Limburg worden ook dit jaar weer 
autobussen ingezet om de pelgrims naar Amsterdam te vervoeren. 
Op zaterdagavond 21 maart wordt om 20.45 uur te Sittard vanaf Station NS, 
busstation    vertrokken.
Hulpbisschop mgr. Dr. E. de Jong zal traditiegetrouw de pelgrims weer vergezellen, 
met hen de Stille Omgang lopen en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige 
Eucharistieviering die om 01.30 uur in de Amsterdamse St. Nicolaaskerk, die gelegen 
is tegenover het Centraal Station, begint. Na de Eucharistieviering worden de 
pelgrims per bus naar de Lutherse Kerk aan het Spui vervoerd. Hier is gelegenheid 
om een kop koffie te drinken en een broodje te eten. Om 03.45 uur vertrekken de 
bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg. De pelgrims uit Sittard 
worden zondagochtend 22 maart om 06.45 uur weer afgezet op de opstapplaats bij 
Station NS.
De deelnemersprijs bedraagt € 17,50 per persoon. 
Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 13 maart bij de plaatselijke correspondent: 
Zrs. Karmelietessen “Bezinningshuis Regina Carmeli”, Kollenberg 2, Sittard, 
Telefoon: 046 – 452 53 80 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 22 februari: 
08.30 uur: Remco van Huijkelom. 
10.00 uur: Chris Verheugd, Mark Trompetter. 
Woensdag 25 februari: 
19.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh. 
Zaterdag 28 februari: 
18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet. 
Zondag 1 maart: 
08.30 uur: ‐‐ 
10.00 uur: Maarten Bevers, Arnaud Bevers. 
Zaterdag 7 maart: 
18.30 uur: Michel Beuken, Bert Hundscheid. 
Zondag 8 maart: 
08.30 uur: Thijs Hundscheid. 
10.00 uur: Jel Voots, Falko Voots, Loran Evers. 
Zaterdag 14 maart: 
18.30 uur: Chrétien Schalkx, Remco van Huijkelom. 
 
Website 
Op onze parochiële website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht 
handig als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar 
eens een kijkje op: www.sint‐pancratius.nl Welkom! 

http://www.sint-pancratius.nl/


Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt: 
www.paterkarel.nl
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook 
een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde 
stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 
voor weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
 
 
 

http://www.paterkarel.nl/
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