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Roeping 

Op de vierde Paaszondag vieren we roepingenzondag. De Kerk vraagt aan de gelovigen 
dat ze zich duidelijk de vraag stellen: wat wil God met mijn leven ? Is de weg die ik ga in 
mijn leven de weg die God wil en die mij ten diepste gelukkig maakt ? Roeping en geluk 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik sta er soms van te kijken dat er mensen zijn 
die zich nooit die vraag hebben gesteld maar hun leven gewoon hebben ingevuld zoals 
de meesten rondom hen het deden. Nu is het wel zo dat de meeste wegen goed op elkaar 
lijken maar van sommigen vraagt Hij bijzondere wegen. De roeping van de eerste 
apostelen (Matteüs 4) is daar een mooi voorbeeld van. Ze waren vissers, wellicht zoals 
de meesten van hun familie en hun dorp. En dan komt de Heer voorbij, Hij zegt tot hen: 
“Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken”. Ze deden het en er 
gebeurden grote dingen door hun ja-woord aan de Heer. Mochten ze nee gezegd hebben 
en zonder risico’s hun gewone leven zijn blijven leven, we zouden ze wellicht nooit 
hebben gekend en er nooit iets van gehoord hebben. 
Wat wil de Heer dat ik met mijn leven doe ? Dat is de Roepingenzondagvraag. Het 
antwoord kan niemand anders je geven, je hoort het in je hart en je bent nog altijd vrij 
om er op in te gaan of niet. De meesten zijn zeker geroepen tot het Sacrament van het 
Huwelijk en zullen een gezin stichten. Anderen zullen alleen hun weg door het leven 
gaan. Nog anderen zullen bijzonder geroepen zijn tot het Priesterschap, het diaconaat, 
het religieuze of godgewijde leven en zullen hun leven aan de Heer geven. Minstens één 
keer in het leven moet elk zich eens de uitdrukkelijke vraag stellen: Wil God dat ik een 
gezin sticht ?  Wil God mij als Zijn Priester of toegewijd in het religieuze leven ?  Het is 
zeker vreemd als iemand een van deze vragen zich nooit heeft gesteld. 
Onze streken kennen een tekort aan priesters en religieuzen. Bisschoppen en 
kloosterorden spannen zich in mensen te laten stilstaan bij roeping, ook via internet. 
Enkele mooie voorbeelden daarvan zijn: http://www.rolduc.nl/index.php  en  
http://www.sint-janscentrum.nl/ en http://www.jongerlo.org/ en 
http://www.abdijpostel.be/norbertijnworden.php en  http://www.zustersvanliefde.be/ 
en http://monasteriumhalle.wordpress.com/2011/07/01/welkom/ Er zijn er zeker 
meer. Maar alleen die inspanningen volstaan niet. We moeten er voor bidden want het is 
de Heer die roept en een mens die moet antwoorden. Is er in onze gemeenschappen een 
klimaat waarin men de levensroeping kan beantwoorden ? Vorige maand was ik met een 
aantal parochianen op het Sint-Pietersplein in Rome toen Paus Franciscus sprak over de 
priesterroepingen. Hij zei: “Dit is een initiatief dat de Heer neemt. De Heer roept. Hij 
roept diegene die Hij wil dat ze priester worden. Misschien zijn hier enkele jongeren 
aanwezig die in hun hart deze roep hebben vernomen, het verlangen om priester te 
worden, het verlangen de anderen te dienen in de zaken die van God komen, het 
verlangen om een heel leven ten dienste te staan van de catechese, om te dopen, 
vergiffenis te schenken, de Eucharistie te vieren, de zieken te verzorgen…een heel leven 
lang. Als iemand van jullie dit in zijn hart ervaren heeft, dan is het Jezus die dat bewerkt 
heeft. Zorgt voor deze uitnodiging en bidt dat ze mag groeien en vruchtbaar zijn in heel 
de Kerk”. (zie:  
http://www.sint-
janscentrum.nl/?p=newsitem&id=516&t=Paus+Franciscus+over+het+wijdingssacrame
nt ) 
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Liturgische Kalender 
Zondag 26 april, Vierde Zondag van Pasen, Roepingenzondag, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Echtpaar Harrie Ronkaars en 
Mia Keulers (St.); Piet Coolen (St.); OO. Fleischeuer-Daniels en Math Fleischeuer (St.); 
OO. Nacken-Beltgens als jaardienst. 
 
Maandag 27 april, H. Petrus Canisius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Pierre Dormans en Mia Dormans-Cals; Marianne 
Schillings-van Duinen; Pierre Schillings. 
 
Dinsdag 28 april, H. Louis-Marie Grignon de Montfort, 
08.30 uur: Geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis met Antonius Noveen 3 te Leyenbroek. 
 
Woensdag 29 april, H. Catharina van Siena, 
08.30 uur: H.Mis; Antoon van Tuijl. 
 
Donderdag 30 april, H Pius V, paus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 1 mei, H. Joseph arbeider, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Zaterdag 2 mei, H. Athanasius, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.). 
 
 
Zondag 3 mei, Vijfde Zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Webers-Janssen en 
dochter Toos als jaardienst (St.); Jan Voots en overl. familie; Zef Dols. 
 
Maandag 4 mei, H. Florianus, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Lemmens-Lahaye als jaardienst; Peter 
Hoogma (off.). 
 
Dinsdag 5 mei, H. Godehardus van Hildesheim, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
18.00 uur: H.Mis met Antonius Noveen 4 te Leyenbroek. 
 
Woensdag 6 mei, H. Petrus Nolasco, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Donderdag 7 mei, H. Domitilla, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 8 mei, H.H. Wiro, Plechelmus en Otger, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Anna van Tuijl-van Gestel. 
09.15 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 9 mei, H. Pachomius, abt, 
14.00 uur: H.Doopsel Vic Abels. 



14.30 uur: H.Doopsel Merel Otten. 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kurvers-Schmeits en zoon Arno (St.); Tiny en 
Math Spijkers (St.); OO. Hermes-Geurts; Ans Zelissen-Moreau als jaardienst. 
 
Zondag 10 mei, Zesde Zondag van Pasen, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Wim Paulus (off.); Arnold 
Kurvers, Josephina Schols en zonen, Jeu Joke, Martin en Winand; Luciano Mezzenga 
(off.4). 
13.30 uur: H.Doopsel van Fedde Dullens. 
 
Maandag 11 mei, H. Mamertus, 
17.40 uur: Rozenkransgebed. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen 
Pierre en Frits, dochter Miet en overl. familie; Toos Heijen-Vossen (off.); Bertha 
Scheepers-Paas; Alfons Wetzels (off.); Jan Hermens; OO. Janssen-Schurgers. 
 
Dinsdag 12 mei, H. Pancratius, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
18.00 uur: H. Mis met Antonius Noveen 5 te Leyenbroek. 
 
Woensdag 13 mei, H. Servatius, 
08.30 uur: H.Mis; Regien van den Boogaart. 
 
Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, 
10.00 uur: H.Mis waaronder Eerste H. Communie van 24 kinderen.; Bert Penners. 
 
Vrijdag 15 mei, H. Isidorus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Ad van Boxel. 
11.00 uur: Plechtige Huwelijksmis voor Dennis Wolthuis en Hellen Vahsen. 
 
Zaterdag 16 mei, Z. Simon Stock, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Sjeer Donners en Dieneke Cremers als 
jaardienst (St.); Jan Hendrix als jaardienst (St.); Fien Schmeits-Schols als jaardienst; Tiny 
Collaris Hermens (off.2); Jan Paas als Zeswekendienst; OO. Ramaekers-Steckel als 
jaardienst. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
5 april, Dhr. Johannes Emilius (Jan) Paas, 87 jaar (Watersleyerweg). Moge hij rusten in 
vrede! 
 

H. Doopsel 
9 mei, 14.00 uur: Vic Abels (Abshoven) 
9 mei, 14.30 uur: Merel Otten ( Vlamovenstraat) 
10 mei, 13.30 uur: Fedde Dullens (Aan het Bos) 
Proficiat met de opname in onze geloofsgemeenschap! 
 

Huwelijk 
Voornemens een Christelijk huwelijk te sluiten zijn Dennis Wolthuis en Hellen Vahsen, 
beiden woonachtig in Munstergeleen, Overstraat. Wij wensen hen veel zegen over hun 
leven! 
 



Vastenactie 
De opbrengst van de vastenactie voor het project in India waar we helpen aan het 
bouwen van twee klaslokalen bij een katholieke school bracht €. 605,73 op. Waarvoor 
onze hartelijke dank, ook namens onze Indiase vrienden aan wie het geld reeds is 
overgemaakt. Het is echter jammer dat we geen groep mensen meer hebben die in het 
dorp deur-aan-deur collecteren, dan hadden we hen nog beter kunnen helpen. 

 
Communicanten 
Op Hemelvaartsdag zullen de volgende kinderen hun Eerste Heilige Communie doen: 
Milou Adriolo, Angela Bergsma, Noa Born, Imme Cremers, Ryan Cuijpers, Jarno Dols, 
Denischa Evers, Stan Gielen, Romy Hansen, Anouk Hodiamont, Fenne Hoens, Evi Hoofs, 
Britt Huveneers, Emile Jacobs, Rowan Jacobs, Li Jamar, Noa Kockelkorn, Ghyro Kuppen, 
Jara van der Linden, Lauren Parren, Lisa Penners, Max Perrée, Juul Sanders, Linn 
Slangen. 
Wij wensen hen een onvergetelijke dag toe en hopen dat dit het begin mag zijn van een 
regelmatige kerkgang. 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 26 april: 
10.00 uur: - -  
Zaterdag 2 mei: 
18.30 uur: Robin Dubois. 
Zondag 3 mei: 
10.00 uur: Mark Trompetter, PH. 
Zaterdag 9 mei: 
18.30 uur: Davino Birx. 
Zondag 10 mei: 
10.00 uur: Ryan Hassert 
Donderdag 14 mei, 1e Communie: 
10.00 uur: Nigel Heinle, Yves Segers. 
Zaterdag 16 mei: 
18.30 uur: - -  
 
 
 


