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Priester Salvatore 

Mensen kunnen ontzettend met het leven worstelen als de dingen ineens anders 
worden. Men droomt van een gelukkig gezin, men doet er zijn best voor en er komt 
ontrouw, het hele gezin gaat kapot. Men droomt van een sportcarrière, er komen 
blessures of men kan het gedroomde niveau niet halen. Men heeft plannen voor zoveel 
en er komt ziekte en tegenslag en alle toekomstdromen worden aan diggelen geslagen. 
Dan worstelen mensen ook met God. Dan nestelt zich in een hart wel eens de gedachte 
dat God hen in de steek heeft gelaten. De machteloosheid in die momenten wordt ook 
wel eens kwaadheid op God, bij sommigen is de liefde naar God dan helemaal over, 
met een soort verbittering en onvrede. In de loop der jaren heb ik zovele verhalen 
gehoord van mensen die voor God zo de deur hadden dichtgegooid. 

Net in de week voor Roepingenzondag was ik bijzonder getroffen door een aparte 
priesterwijding in Italië. Een seminarist, Salvatore Mellone, kreeg een tijd geleden 
kanker en is nu terminaal. Hij wilde zijn leven aan de Heer als priester geven en alle 
plannen werden doorkruist door de ziekte. Zijn priesteropleiding is niet af. Met 
toestemming van de Heilige Stoel werd hij in zijn ouderlijk huis door zijn 
aartsbisschop tot priester gewijd. Vanwege de wankele gezondheidstoestand vond de 
priesterwijding thuis in de woonkamer plaats, 600 mensen volgden die plechtigheid 
via schermen in de parochiekerk. Zijn diepste wens om priester van de Heer te zijn 
ging in vervulling. Voor de priesterwijding zei hij: “Vandaag voel ik mij gedragen op de 
schouders van Christus”. Paus Franciscus had aan de pasgewijde, doodzieke priester 
gevraagd of hij de eerste zegen van hem mocht ontvangen. Telefonisch heeft hij de 
Paus zijn zegen gegeven. Ontroerend. Op internet zijn de ontroerende beelden te zien 
van die aparte wijdingsplechtigheid maar ook van de zegen. Zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=pD0QoJRpLvw 

Op het einde van de plechtigheid las de pasgewijde priester als bemoediging en 
persoonlijk getuigenis een stukje voor uit de brief die de apostel Paulus schreef aan de 
Romeinen: “Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen 
noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, 
noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in 
Christus Jezus onze Heer is”. (Romeinen 8, 38-39) Mooi hoe hij daarmee getuigde dat 
zijn diepste geloof is dat de Heer hem niet in de steek heeft gelaten. Deze priester weet 
dat hij niet lang meer zal leven, dat hij niet jarenlang in de Wijngaard van de Heer zal 
kunnen werken en pastoor van 20 parochies zal kunnen zijn. Zijn tijd is kort en toch is 
hij met dit hele gebeuren rond zijn wijding een groot instrument van getuigenis in de 
Hand van de Heer. De vreselijke kankerziekte en de dood die hem binnenkort uit ons 
midden zal weghalen, zal hem niet weghalen van bij de Heer, maar hem laten 
thuiskomen bij de Verrezene aan Wie hij zijn leven heeft gegeven en Wiens priester hij 
even mag zijn op deze aarde, maar straks tot in eeuwigheid. Sinds de dood en de 
Verrijzenis van de Heer heeft zonde en dood nooit meer het laatste woord. 

Dit getuigenis vraagt aan elk van ons: durf ik, net als die priester Salvatore, te geloven 
dat God mij nooit loslaat en dat, wat voor erge dingen mij er ook overkomen, niets mij 
kan scheiden van Gods Liefde? De band die we met de Heer hebben sinds ons doopsel 
is onverbrekelijk. Blijf Hem vasthouden, ook in de duisternis van het leven en Zijn 
Licht zal ons altijd nabij zijn. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pD0QoJRpLvw


Liturgische Kalender  
 
Zondag 7 juni, Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Maria Pelzers als jaardienst 
(St.); Math Pelzers als jaardienst (St.); OO. Voots-Peters, zonen Theo en Jan (St.); OO. 
Jetten-Paulssen (St.); Nellie Engelen-Aarns (off.). 
 
Maandag 8 juni, H. Maximinus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jan van Luijk. 
 
Dinsdag 9 juni, H. Efrem, 
08.30 uur: geen H.Mis 
18.00 uur: H.Mis met Antoniusnoveen 9 te Leyenbroek. 
 
Woensdag 10 juni, H. Landericus, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Hanckman-Pepels en zus Miena. 
 
Donderdag 11 juni, H. Barnabas, apostel, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 12 juni, H. Odulfus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Mia Beerens-Pastoor. 
 
Zaterdag 13 juni, H. Antonius van Padua, 
18.30 uur: H.Mis; OO. Louis Debije en Lies Rouschop als jaardienst (St.). 
19.00 uur: te Leyenbroek, Hoogmis t.e.v. het feest van St. Antonius van Padua. 
 
 
Zondag 14 juni, Elfde zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Pierre Dormans en Mia Dormans-Cals; Wim Paulus; 
Sjir Spiertz; Mène Smeets-Halmans. 
 
Maandag 15 juni, H. Landelinus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Wim Philips (St.); OO. Hermes-Geurts. 
 
Dinsdag 16 juni, H. Lutgardis, 
08.30 uur: H.Mis; Willem Theelen. 
 
Woensdag 17 juni, H.H. Nicandrus en Maricanus, 
08.30 uur: H.Mis; Mia Nijsten; OO. Nijsten-Bonekamp en broer Jan. 
 
Donderdag 18 juni, H. Amandus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 19 juni, H. Romualdus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Gertruda van den Boogaart-Broers. 
 
Zaterdag 20 juni, H. Johannes van Mateola, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Kurvers-Schmeits en zoon Arno; Math en Tiny 
Spijkers (St.); Hub Cremers; Sjeng en Fien Keulers-Ehlen; OO. Arnold Kurvers en 
Josephina Schols, zonen Jeu, Joke, Martin en Winand; Bert van Wissen; Mia Gorissen als 
Zeswekendienst; Nellie Engelen-Aarns (off.); Jo Meulenberg, zoon Fred en overl. familie. 
 



 
Zondag 21 juni, Twaalfde zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Jac Bonné; voor ’n bijz. intentie (JP); Luciano 
Mezzenga; Toos Heijen-Vossen als jaardienst; Frits Donners; Annie Rouschop-Pennings. 
 
Maandag 22 juni, H.H. Johannes Fisher en Thomas More, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre 
en Frits, dochter Miet en overl. familie; OO. Theelen-Waterreus; Marianne Schillings-van 
Duinen. 
 
Dinsdag 23 juni, H. Ediltrudis, 
08.30 uur: H.Mis; Anna-Maria Broers-van Tuijl. 
 
Woensdag 24 juni, Geboorte van de H. Johannes de Doper, 
08.30 uur: H.Mis; Mgr. Joannes Gijsen. 
 
Donderdag 25 juni, H. Adalbertus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 26 juni, H.H. Johannes en Paulus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Wim van Bommel. 
 
Zaterdag 27 juni, H. Cyrillus, 
18.30 uur: H.Mis; Pater Joachim van der Heijden c.p.. 
 

 

Overleden 
9 mei: Dhr. Leonardus Hubertus (Leo) Menten, 77 jaar (Julianalaan) 
18 mei: Mevr. Maria Philomena Christina (Mène) Smeets-Halmans, 84 jaar (Overstraat) 
Mogen zij rusten in vrede! 
 

Huwelijk 
Voornemens een Christelijk Huwelijk te sluiten zijn: 
Ivar van Renen uit Munstergeleen en Lissy Blei uit Sittard, woonachtig te Geleen. 
Huwelijksmis te Munstergeleen op 18 juli om 11.30 uur. 
Rob Ariaans uit Sittard en Marèse Wijshoff uit Munstergeleen, woonachtig te 
Munstergeleen. Huwelijksmis 18 juli om 15.00 uur te Thorn, Kapel Onder de Linden. 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 7 juni: 
10.00 uur: Robin Dubois, Ryan Hassert. 
Zaterdag 13 juni: 
18.30 uur: PH 
Zondag 14 juni: 
10.00 uur: Nigel Heinle, Yves Segers. 
Zaterdag 20 juni: 
18.30 uur: Mark Trompetter, Davino Birx. 
Zondag 21 juni: 
10.00 uur: - -  
Zaterdag 27 juni: 
18.30 uur: Ryan Hassert. 
 
 



Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor zaterdag en zondag.  
 
 
 
 
 


