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Doopsel ? 
Bij een Belgische collega trof ik het navolgende artikel aan, dat ook voor ons begrijpen 
van het doopsel verhelderend kan zijn: 
Verschillende media berichtten over het feit dat een Belgische pastoor een doop had 
geweigerd omdat de ouders aangaven dat ze ongelovig zijn. Waarom vroegen die 
ongelovige ouders dan om hun kind te laten dopen ? Hun reden was blijkbaar: “Omdat 
men later voor de kerk zou kunnen trouwen”. 
In de afgelopen dagen hoorde ik daar verschillende meningen over. Er waren mensen 
die vonden dat die pastoor totaal ongelijk had en dat de Kerk niet moeilijk moest doen 
en blij moest zijn dat er nog mensen waren die hun kind wilden laten dopen. Anderen 
vonden dat de pastoor meer dan gelijk heeft: dopen gaat over God, dopen is meer dan 
water over een hoofd gieten (dat doe je in bad ook !), dopen is een onlosmakelijke band 
met God aangaan, de erfzonde en alle persoonlijke zonden worden afgewassen, de 
Hemelpoort gaat voor je open, je wordt lid van de Kerk. De bisschop van Luik, Mgr. 
Delville nam een duidelijke stelling waarbij hij in dit geval ook vindt dat het doopsel van 
dit kind van ongelovige ouders beter kan uitgesteld worden tot de leeftijd van de eerste 
communie. Zie: http://info.catho.be/…/debat-a-liege-un-pretre-peut-il-re…/… 
Deze zaak die in de media nogal werd opgeklopt mag ons weer eens laten inzien dat 
ouders bij een doopsel duidelijk uitspreken dat ze hun kind Jezus en de Kerk gaan leren 
kennen. Als de bedienaar van het doopsel – zoals hij heeft beloofd bij zijn wijding en het 
aanvaarden van zijn benoeming – zich houdt aan de liturgie, dan komt dat duidelijk naar 
voren. Het probleem in een aantal parochies is dat een doop een soort “lieve baby 
viering” is in plaats van een doopviering waarin elke verwijzing naar Jezus Christus en 
de Kerk gecamoufleerd of weggehaald wordt. Ik zag de laatste tijd meerdere van die 
gezellige knutselvieringen waarin ouders zeggen dat ze goed gaan zijn voor hun kind en 
dat ze geloven dat elke druppel regen zijn nut heeft maar waar weinig naar God en Jezus 
en de Kerk wordt verwezen. Bij sommige vieringen wordt er zoveel geknutseld dat zelfs 
de doopformule verandert en je moet vaststellen dat een kind eigenlijk niet gedoopt is 
maar dat het wellicht een waterritueel was. In de normale viering zal de priester of 
diaken, nadat hij naar de naam van het kind heeft gevraagd, de ouders vragen: “Wat 
vraagt u voor uw kind van de Kerk van God ?” waarop de ouders antwoorden: “Wij 
verlangen dat ons kind door het doopsel wordt opgenomen in de kerk van God”. De 
bedienaar gaat dan verder: “U bent u ongetwijfeld bewust van de grote 
verantwoordelijkheid die u hiermee op u neemt. U verbindt er zich toe uw kind op te 
voeden in het geloof, het te leren leven naar Gods geboden, God en de naaste lief te 
hebben zoals Jezus ons dat heeft geleerd. Zijn jullie bereid u hiervoor in te zetten ?” 
Waarop de ouders dienen te antwoorden: “Ja, wij zijn daartoe bereid.” De liturgie van de 
Kerk is dus toch wel duidelijk ! Net voor het eigenlijke doopsel vraagt de bedienaar aan 
ouders, peter en meter ook hun fundamentele keuze voor God uit te spreken, tegen de 
Kwade en spreken ze hun belofte uit hun kind een christelijke opvoeding te geven. Voor 
die vragen zegt de priester: “, u bent hier met uw kind gekomen voor de viering van het 
doopsel; dit betekent, dat uw kind in dit sacrament door Gods liefde nieuw leven zal 
ontvangen uit het water en de heilige Geest. Zorgt ervoor, dat uw kind groeit in het 
geloof. Doet alles wat mogelijk is om dit van God ontvangen leven te laten groeien in 
welbehagen bij God en de mensen. Als u dus bereid bent in het licht van het geloof deze 
taak te aanvaarden, vernieuwt dan uw doopbeloften, uw eigen doopsel indachtig; 
bevestigt opnieuw dat u kiest voor God en het goede en wilt afzien van alle kwaad; 
spreek uw geloof uit in Jezus Christus, het geloof van de kerk, waarin uw kind wordt 
gedoopt.” Dopen is meer dan water over een hoofd gieten. Het is een levende relatie 
aangaan met Jezus Christus. De eerste getuigen van die relatie zijn normaal gezien de 
ouders… 

http://info.catho.be/2015/06/02/debat-a-liege-un-pretre-peut-il-refuser-le-bapteme/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


Liturgische Kalender 
Zondag 28 juni, Dertiende Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Kneepkens-Voots en 
kinderen (St.); Piet Coolen (St.); voor ’n bijz. intentie (J.P.); Mathieu en Anna Dols-
Keulers als jaardienst; Uit dankbaarheid b.g.v. een Gouden Huwelijksjubileum. 
 
Maandag 29 juni, H.H. Petrus en Paulus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Pierre Schillings; Minic Treuen (off.). 
 
Dinsdag 30 juni, Eerste martelaren van de Kerk van Rome 
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (HB). 
 
Woensdag 1 juli,  
08.30 uur: H.Mis; Lies Raaijmakers-Coolen.  
 
Donderdag 2 juli,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 3 juli, H. Thomas, apostel, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Nivardus Pas. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 4 juli, H. Elisabeth van Portugal, 
14.00 uur: H. Doopsel Bregje Kuipers. 
18.30 uur: Gezinsmis ter afsluiting van het schooljaar, met samenzang; Anna Maria 
Keulen en OO. Keulen-Heijnen (St.); Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); Johan 
en Lilly Cremers-Reubsaet als jaardienst; Willy Prudon-Janssen als jaardienst. 
 
 
Zondag 5 juli, Veertiende Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Echtpaar Lei en Annie Delahaye-Verheijen als 
jaardienst (St.); OO. Hendrix-Dahlmans en zonen Jan, Charles en Michaël; Jan Voots en 
overleden familie. Alfons Wetzels (off.); Peter Hoogma (off.); Tiny Collaris-Hermens 
(off.); Nellie Engelen-Aarns (off.); Mène Smeets-Halmans als Zeswekendienst; Pierre 
Janssen. 
 
Maandag 6 juli, H. Maria Goretti, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Janssen-Keesmekers als jaardienst (St.0; 
Bertha Scheepers-Paas; Tiny Spijkers-Kurvers als jaardienst; OO. Voorter-Knapen, zoon 
Piet en schoonzoon Bert. 
 
Dinsdag 7 juli, O.L.Vrouw van s’ Hertogenbosch, 
08.30 uur: H.Mis; Sandrine Hackfoordt. 
 
Woensdag 8 juli, 
08.30 uur: H.Mis; Theo Coolen. 
 
Donderdag 9 juli, H.H. Martelaren van Gorcum, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 10 juli, H. Amelberga, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Allegonda van Tuijl. 
 
 



Zaterdag 11 juli, H. Benedictus, abt, 
18.30 uur: H.Mis; Jan Ponsing. 
 
 
Zondag 12 juli, Vijftiende Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Winand Keulers-Schmeits 
als jaardienst (St.); Wim Paulus (off.); Fien Breukers-Brands (off.); Jo Meulenberg als 
jaardienst en zoon Fred; OO. Godschalk-Janssen. 
 
Maandag 13 juli, H. Henricus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Theo Delil; Jan Verhees. 
 
Dinsdag 14 juli, H. Camillus de Lellis, 
08.30 uur: H.Mis; Doortje Broers. 
 
Woensdag 15 juli, H. Bonaventura, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Hanckman-Pepels en zus Miena. 
 
Donderdag 16 juli, O.L.Vrouw van de Berg Karmel, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 17 juli, H. Alexius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Hermann-Josef Krings. 
 
Zaterdag 18 juli, H. Fredericus, 
11.30 uur: Plechtige Huwelijksmis voor Ivar van Renen en Lissy Blei 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Leo en Nettie Lemmens-Luijten en wederzijdse 
ouders (St.); Frans Dols; OO. Hermes-Geurts. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Overleden 
30 mei: Dhr. Dominicus Joseph Annie Gerard (Minic) Treuen, 79 jaar (Beatrixstraat) 
4 juni: Mevr. Orchid Gemma Petronella Francisca (Orchide) Hendrix-van Hout, 59 jaar 
(Meishagerstraat) 
14 juli: Dhr. Willem Gerardus Josephus (Wil) Larue, 77 jaar (Overstraat) 
 

Huwelijk 
Voornemens een Christelijk Huwelijk te sluiten zijn: 
Ivar van Renen uit Munstergeleen en Lissy Blei uit Sittard, woonachtig te Geleen. 
Huwelijksmis te Munstergeleen op 18 juli om 11.30 uur. 
Rob Ariaans uit Sittard en Marèse Wijshoff uit Munstergeleen, woonachtig te 
Munstergeleen. Huwelijksmis 18 juli om 15.00 uur te Thorn, Kapel Onder de Linden 
 

Doopsel 
27 juni: Delina Essers (Past. Bernegaustraat) 
4 juli: Bregje Kuipers (Burg. Luijtenstraat) 
Proficiat met deze opname in onze geloofsgemeenschap. 
 

H. Missen zomerperiode 
In de periode van de grote vakantie waarin het kerkkoor ook vakantie heeft, zal er op de 
zondagen maar één H.Mis zijn, en wel om 09.00 uur. Dit is een H.Mis zonder zang en 
een kort woordje, geen preek. Het betreft de zondagen: 19/7; 26/7; 27/7; 2/8; 9/8; 
16/8; 23/8; 30/8. Daarna zullen vanaf zondag 6/9 de normale tijden hervat worden. Zij 
die op de betreffende zondagen een intentie hadden opgegeven, of een gestichte H.Mis 



hebben staan, kunnen deze desgewenst naar de zaterdagavond verplaatsen. Dan gaarne 
even bericht. 
 

Misdienaars \ Acolieten 
Zondag 28 juni: 
10.00 uur: Robin Dubois, Davino Birx. 
Zaterdag 4 juli: 
18.30 uur: Yves Segers 
Zondag 5 juli: 
10.00 uur: PH 
Zaterdag 11 juli: 
18.30 uur: Ryan Hassert 
Zondag 12 juli: 
10.00 uur: Nigel Heinle 
Zaterdag 18 juli: 
18.30 uur: Mark Trompetter 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en 
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage 
voor H.H. Missen is:  €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor 
zaterdag en zondag.  
 


