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Heiligverklaring? Een kwestie van doorbijten 
Door: Jan Peeters, Katholiek Nieuwsblad  juni 2007  
 
Een flinke delegatie Limburgers was zondag 3 juni in Rome aanwezig voor de heiligverklaring van 
‘hun’ pater Karel Houben. Toch scheelde het een haar of het daartoe benodigde wonder was afgeketst. 
Op de procedure… 
Eigenlijk had pastoor Harrie Broers (1960) niets met pater Karel Houben. Natuurlijk kende hij de 
zalige pater en het kapelletje in diens geboortehuis. Maar sinds zijn pastoorsbenoeming in 1995 in 
Munstergeleen had hij zijn handen vol, zoals aan het kerkdak dat hoognodig vernieuwd moest worden. 
Dat werd heel anders toen in 1999 parochiaan Dolf Dormans na een zwaar ziekbed op sterven na dood 
was en plotseling genas op voorspraak van pater Karel. De nuchtere pastoor zat er bijna letterlijk met 
zijn neus bovenop en kon niet anders concluderen dan dat er werkelijk een wonder had 
plaatsgevonden. 
Hij was het snel eens met pater Pierre van der Heijden (77), een ordegenoot van de zalige en vice-
postulator: dit moest in Rome gemeld worden. Als Rome dit als wonder zou erkennen, dan stond niets 
meer in de weg voor heiligverklaring. 
Een paar weken nadat de zaak aanhangig was gemaakt volgde een koude douche: zoals het ernaar 
uitzag, was het geen zaak. 
Hoewel verbaasd en teleurgesteld wilden beide geestelijken het er niet bij laten zitten. Broers, in Rome 
om de promotie van een studiegenoot bij te wonen, maakte van de gelegenheid gebruik om als getuige 
de zaak persoonlijk toe te lichten. En dat veranderde de zaak. Met een nauwkeurig omschreven 
marsroute keerde hij naar Nederland terug. 
Het duo, vice-postulator Van der Heijden, en pastoor-getuige Broers sloeg aan het werk. Vooral de 
jonge Broers bleek onstuitbaar. Er werd een kerkelijke onderzoeksrechtbank geïnstalleerd en gegevens 
verzameld en vertaald. 
Nu de dikke officiële boeken bij pastoor Broers op tafel liggen wordt duidelijk hoe ongelofelijk veel 
werk er in is gaan zitten. “Pater Karel”, lacht de zielenherder als we vragen waar hij de energie 
vandaan heeft gehaald. Bladerend vertelt hij over de soms zeer moeizame arbeid die het gekost heeft. 
Plotseling blijft zijn hand rusten op een pagina. “Hier heb je het”, zegt hij. Het is de niet-
reanimatieverklaring van de opgegeven Dolf Dormans. Hij is even stil. “Je gelooft het niet als je de 
man nu meemaakt. Zoals die bruist van het leven en energie.” 
 
Vervolgens komt er een stapeltje gruwelijke foto’s op tafel: van iets dat ooit een auto was. 
In het voorjaar van 2003, toen het onderzoek in Nederland eindelijk volledig was afgerond, vertrokken 
pastoor Broers, vice-postulator Van der Heijden en deskundige prof. Van Calster goedgemutst vanuit 
Munstergeleen. Het doel was de apostolische nuntiatuur in Den Haag, waar de onderzoeksresultaten 
officieel aan de pauselijk vertegenwoordiger zouden worden overhandigd. Zouden, want die dag zou 
het er niet meer van komen: bij Utrecht werd het drietal in volle vaart aangereden en raakte pater Van 
der Heijden zeer zwaar gewond. Nu, in 2007, is hij nog altijd aan een rolstoel gekluisterd en lijdt hij 
veel pijn. Hij zal er zondag in Rome ook niet bij kunnen zijn. 
Zo kwam de praktische pastorale zorg rond de kapel, die tot dan toe bij de pater lag, bij de pastoor 
terecht. Hij was al enthousiast geraakt door het hele proces, maar werd toen helemaal een pater Karel-
fan. 
Ook al betekent het een hoop werk extra, hij zit er niet echt mee. “Ach, druk. Pater Karel had het ook 
druk. Zoals gezegd helpt hij af en toe een handje. Weet je, het zijn geen vervelende dingen om te 
doen.” 
Hij vertelt over wat hij hoort van mensen die in de kapel komen. Onder meer dat er nogal wat zieken, 
voor wie bij pater Karel wordt gebeden, pijn bespaard blijft. “Er zijn markante genezingen. Dat zie je 
ook in de Kruispunt-uitzending. Over die jonge vader met dat kindje op de arm. Dat was te vroeg 
geboren en lag met ernstige stuipjes in het ziekenhuis in Maastricht. Die vader kwam elke dag in de 



kapel en zette dan een nieuw fotootje neer. Dat zag de koster en die gaf hem een relikwie van pater 
Karel. Die heeft hij onder het bedje gelegd en de stuipjes verdwenen.” 
“Ik sta nergens meer van te kijken. Ik geloof dit. Dit is realiteit voor mij. Ik moet zelfs oppassen dat 
het niet te gewoon voor mij wordt. Ik realiseerde mij dat toen ik die Kruispunt-uitzending zag. Daar 
was ik zelf van onder de indruk. Het is voor ons gesneden koek, vooral omdat Dormans hier alle dagen 
gewoon rondloopt.” 
 
“Pater Karel is uit mijn leven niet meer weg te denken. Ik mag mensen door pater Karel aan het bidden 
krijgen, en ze bij God brengen. Dat is heel mooi werk. Dit is sinds mijn priesterwijding in 1988 toch 
het mooiste wat ik heb mogen meemaken. Niet dat ik voordien ongelovig was of niet in wonderen 
geloofde, maar als het zo concreet wordt. En doordat je er zo middenin zit hoor je van alle kanten 
verhalen van kleine en grote gebedsverhoringen en wonderen. Dan zeg ik met volle overtuiging: ja, dat 
kan. Het verbaast mij niets.” 
 
‘Voor mij is hij een voorbeeld’ 
Pater Pierre van der Heijden (77) kreeg in 1966 de opdracht als vice-postulator in Nederland alles te 
verzamelen wat kon bijdragen tot het zaligverklaringsproces van pater Karel Houben. 
Sinds het dramatische ongeluk in 2003 tobt hij met zijn gezondheid en is hij aan een rolstoel 
gekluisterd. 
“Voor mij als passionist is pater Karel een voorbeeld voor de omgang met mensen. Hij heeft dat juist 
in het kleine gedaan. Meeleven, helpen. Hij genas mensen met zijn zegenende handen, maar vooral 
ook in de biecht. Hij was niet alleen een gebedsgenezer, maar ook de geestelijk vader van een hoop 
mensen. Dat heb ik altijd zo ervaren in de kapel. De mensen komen naar je toe met hun verhalen en 
vragen. Heel vaak kwam daar een biechtgesprek uit. Dan kun je voor mensen heel veel betekenen. 
Mensen vrijspreken van wat ze belast. 
Dat ze daar niet in hoeven blijven steken. Ik heb ook als aalmoezenier in de gevangenis meer biecht 
gehoord dan daarbuiten. Dan kun ze verder met hun leven. Zo heeft pater Karel ook ontelbare mensen 
weer op weg geholpen door het leven.”  
 
Munstergeleens feest:  
we gaan er samen in het dorp als gemeenschap een onvergetelijke dag van maken op 24 juni. De 
Hoogmis ter dankzegging zal worden opgedragen door onze Bisschop Mgr. F. Wiertz, de 
bisschop van Den Bosch Mgr. A. Hurkmans, de hulpbisschoppen van Haarlem en Münster, 
Mgr. Van Burgsteden en Mgr. Janssen. Verder zal onze bisschop vergezeld worden door het 
Kathedraal Kapittel. We verwachten uit Rome Pater Giovanni Zubiani en de eerste raadsman 
van de Generaal, Pater Luigi Vaninetti. Uit Ierland zullen tenminste 3 Passionisten overkomen 
en we verwachten ook Passionisten uit België en Duitsland. Verder uiteraard een delegatie van 
de Nederlandse Passionisten, de Provinciaal en de paters die op de zondagmiddagen telkens 
aanwezig zijn in het geboortehuis. Verder de Munstergeleense priesterzonen en verschillende 
andere met de Pater Karel devotie verbonden priesters. 
Ook de Burgerlijke overheid van Sittard, Provincie en regering zullen hun vertegenwoordigers 
zenden. 
Welkom aan allen in kerk of -indien die te klein is- in de sporthal, waar de 
Hoogmis ook te volgen zal zijn via scherm en waar ook de H.Communie zal 
worden uitgereikt. 
Mogen wij U vragen allen te vlaggen met de Pater Karel vlag, de 
Nederlandse of Limburgse vlag, zodat ons hele dorp een feestelijke aanblik 
krijgt ! 
 
Liturgische kalender 
Zondag 10 juni, Sacramentsdag, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 



10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Maria Pelzers als jaardienst (St.); Echtpaar 
Joseph Rouschop en Barbara Kubben en Maria Kubben als jaardienst (St.); Math Pelzers als jaardienst 
(St.); OO. Coumans-Rouschop en kinderen Coumans (St.); Frits Donners; OO. Fleischeuers-Daniëls 
en familie; OO. Spijkers-Brands als jaardienst; Peter Nacken en Marie Nacken-Beltgens, zoon Rie en 
dochter Gertje; Sjeng Keulers; Jeu Kurvers, Arnold Kurvers, Josephina Schols, Joke en Martien ; 
Pierre Gorissen (Munsterhof1). 
 
Maandag 11 juni, H. Barnabas, apostel, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Wijnand en Maria Neis-Willems; Sjra Knoors als 
jaardienst; Fam. Wijnholt-Hermans. 
 
Dinsdag 12 juni, H. Odulfus, 
08.30 uur: H.Mis; Marie Broers-van Tuijl. 
 
Woensdag 13 juni, H. Antonius van Padua, 
08.30 uur: H.Mis; Cornelia Verhoeven. 
 
Donderdag 14 juni, H. Lidwina, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Piet Bevers, Harie en Roël. 
 
Vrijdag 15 juni, H.Hart van Jezus, 
08.30 uur: H.Mis; Bertha van Rijsewijk. 
 
Zaterdag 16 juni, Onbevlekt Hart van Maria, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Math Spijkers en OO. Kurvers-Schmeits (St.); OO. Wijnand en 
Maria Neis-Willems; OO. Schmeits-Schols; Willem Theelen; Jo Janssen; Wil Voots; OO Schurgers-
Claessen en zoon Twan; OO. Honneff-Schols, zoon Thei en Annie Op de Camp; Lerôn Wennekes; 
Mia Bleeser-Paas; Fris Hurkxkens als jaardienst; Jel en Fien Voots-Reubsaet als jaardienst; OO. 
Janssen-Neis; Uit dankbaarheid t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. 
 
 
Zondag 17 juni, Elfde zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits en dochter Mietje. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Michel Rouschop en Fien Benders als jaardienst (St.); Harrie Kuijs; 
OO. Wenmakers-Coumans en José Wenmakers; Mia Daniëls Ijssermans als jaardienst; Martin 
Hamers; Lei Heuts; Arnold Kurvers, Josephina Schols en zonen Jeu, Joke en Martien.. 
 
Maandag 18 juni,  
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sandra Bornkamp-Liebregts; Bert van Wissen; OO. Leo en 
Anneke Hamers-Kurvers; Lodewijk van Rooijen; OO van de Wal-Janssen en zoon Peter (vw. 
verj.dag); bijz. intentie uit dankbaarheid. 
 
Dinsdag 19 juni, H. Romualdus, 
08.30 uur: H.Mis Martin Coolen. 
 
Woensdag 20 juni,  
08.30 uur: H.Mis; Piet van Tuijl. 
 
Donderdag 21 juni, H. Aloisius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie; uit dankbaarheid voor 52 jaar huwelijk. 
 
Vrijdag 22 juni, H. Thomas More, 
08.30 uur: H.Mis; Wim van Bommel. 
 
Zaterdag 23 juni, 



18.30 uur: Leesmis; Thei Houben; Theo Scheepers (vw. buurt); Lambert de Goeij als jaardienst en 
Henri de Goeij; Dien Damoiseaux-Voots als Zeswekendienst. 
 
 
Zondag 24 juni, DANKFEEST HEILIGVERKLARING PATER KAREL,  H. Johannes de Doper, 
10.30 uur: Pontificale Hoogmis door de Bisschop van Roermond en andere Bisschoppen en priesters 
in concelebratie; Meerstemmig; Mathieu en Anna Dols-Keulers als jaardienst (St.); Peter Kneepkens 
en dochter Ria (St.); Jan Moison (St.); Leo Lemmens; Leo Hendrix als jaardienst; O. Fam. Hendrix-
Dahlmans. 
11.45 uur: Reliekenprocessie naar de Karelhoeve, met aansluitend aldaar reliekverering. 
18.30 uur: Lof / vesper in de parochiekerk ter afsluiting van de dag. 
 
Maandag 25 juni, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Theelen-Waterreus. 
 
Dinsdag 26 juni,  
08.30 uur: H.Mis; Nivardus Pas. 
 
Woensdag 27 juni, 
08.30 uur: H.Mis; Jan van Maanen. 
 
Donderdag 28 juni, H. Ireneus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Sandrine Hackfoordt. 
 
Vrijdag 29 juni, H.H. Petrus en Paulus, 
08.30 uur: H.Mis; Lies Raaijmakers-Coolen. 
 
Zaterdag 30 juni, H.H.Eerste martelaren van de Kerk van Rome. 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans; 
Jaardienst Hjohan Cremers en Lilllu Reubsaet. 
 
******************************************************************************** 
Dankviering voor Heiligverklaring van Pater Karel 
Zondag 24 juni zullen we ons als gemeenschap rond Pater Karel scharen in dankbaarheid voor de 
heiligverklaring. Voor het programma zie verderop in dit nummer. 
 
Overleden 
7 mei: Mevr. Maria Hubertina Damoiseaux-Voots (85 jaar) ) Munsterhof / Odilia. 
Moge zij rusten in vrede. 
 
Misdienaars / Acolieten 
 
Zondag 10 juni: 
08.30 uur: Chrétien Schalkx. 
10.00 uur: Mark Trompetter, Michel Beuken, Maarten Bevers. 
Zaterdag 16 juni: 
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Roy Sijstermans 
Zondag 17 juni: 
08.30 uur: Remco van Huijkelom. 
10.00 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet. 
Zaterdag 23 juni:  
18.30 uur: --- 
Zondag 24 juni: 
10.30 uur: Alle misdienaars en acolieten. 



Zaterdag 30 juni: 
18.30 uur: Arnoud Bevers, Stijn Bruls 
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