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Jezus of de kerstman ? 
Twee mannen vechten in deze dagen om onze aandacht. Jezus en de kerstman. Wie zou 
het winnen ? Wie krijgt de meeste aandacht. In onze kerk natuurlijk Jezus, geen twijfel 
mogelijk maar daarbuiten ? Ga eens wandelen door Sittard, ga eens kijken in de winkel. 
Wie vind je het meest ? Jezus of de kerstman.     Jezus of de Kerstman. Een Christen zegt 
natuurlijk dat Kerstmis om Jezus gaat en niet om de kerstman. En toch, tel eens je 
kerstkaarten waar iets van Jezus en de stal op staat en de kaarten waar een kerstman op 
staat. Wedden dat het stapeltje met Jezus kleiner is dan dat van de kerstman. Toch 
vreemd hé, Kerstmis gaat niet over de kerstman maar om Jezus en toch krijg je zo’n 
kaarten. Het is net hetzelfde als je met je verjaardag een stapel kaarten krijgt met 
“Proficiat met je huwelijk” of:  “Van harte gecondoleerd”. Misschien moeten we nog een 
gewaagder vraag stellen: Doe ik daar ook aan mee, welke kaarten heb ik dit jaar 
verstuurd naar mijn vrienden en bekenden / Wie of wat stond er op de kaart, Jezus of de 
kerstman ?   Wat is het verschil tussen Jezus en de kerstman ? Misschien leuk om daar 
toch eens over na te denken ? Wie heeft mij het meeste te bieden ? Als het de kerstman 
is dan moeten we de stal maar afbreken en vlug zo een mooi beeld van de kerstman in 
de plaats zetten. Als de Jezus mij het meeste te bieden heeft, wat doen we dan nog met 
die kerstman ? Als we in deze dagen naar de afbeeldingen van de kerstman kijken en 
naar de afbeeldingen van het Kind Jezus in de kribbe, wat is het verschil en wat hebben 
ze ons te zeggen ?   Die kerstman, een oude man leeft op de Noordpool en komt eens 
per jaar. Vroeger eind december en nu al voor Sinterklaas is hij in alle winkels te vinden. 
Jezus, de God-mens, is overal en van Hem mogen we weten dat Hij er altijd is voor ons. 
Die kerstman rijdt op een slede en komt ongevraagd binnen door je schoorsteen. Jezus 
rijdt op de wind, wandelt over het water, staat bij de deur van ons hart en ons leven en 
komt pas binnen als jij voor Hem kiest en voor Hem opendoet. Die kerstman brengt ons 
cadeau’s waar we soms weinig kunnen mee doen en die dikwijls de week daarop al op 
ebay te vinden zijn. Jezus geeft wat we werkelijk nodig hebben: nabijheid, genezing, 
kracht en sterkte, een vreugde die je kracht is in moeilijkheden, eeuwig leven. Als je de 
kerstman een brief schrijft, krijg je geen antwoord of misschien een briefje wat iedereen 
krijgt. Als je je naar Jezus wendt, wordt je echt gehoord en Hij helpt je dan ook echt. De 
kerstman kun je pas bezoeken als je in een lange rij staat, Jezus is bij ons zodra we Zijn 
Naam noemen. De kerstman kent je naam niet en je mag hoogstens even op zijn schoot 
zitten; al wat hij kan zeggen is: “Dag kleine jongen of meid, hoe is je naam ? Jezus kende 
jouw naam al eerder dan jijzelf. Jezus kent niet alleen je naam, Hij kent ook je adres, je 
verleden en je toekomst en zelfs alle haren op je hoofd; bij Jezus kun je niet op schoot 
zitten maar bij Hem kun je rust vinden, echte rust. De kerstman zegt: “Huil maar niet”, 
Jezus zegt: “Geef al je zorgen aan Mij, want Ik zal voor je zorgen”. De kerstman wordt 
afgebeeld met een buik als een pot vol pudding, Jezus wordt afgebeeld met een hart vol 
liefde. De kerstman legt je cadeautjes onder een boom. Als je vandaag naar het Kind 
Jezus in de kribbe kijkt, dan wil Hij jouw echte cadeau zijn, voor jou gestorven aan de 
Boom van het Kruis en daardoor heeft Hij jou alles te bieden wat je nodig 
hebt.   Dierbaren, het gaat met Kerstmis om Jezus Christus, God die mens werd voor 
ons, God die dichtbij ons wil zijn, als een kind heeft God zich klein gemaakt om in de 
kribbe van elk mensenhart binnen te kunnen. Kerstman en Jezus kun je niet vergelijken. 
De kerstman is een verzinsel, Jezus is werkelijkheid. Laat Hem deze Kerstmis ook in de 
kribbe van uw hart geboren worden, dat is het grootste cadeau die je jezelf ooit kunt 
geven en dat zal je echt laten leven en eeuwig laten leven. Alvast op voorhand: Zalig 
Kerstmis ! 



 

Liturgische Kalender 
Zondag 2 december, Eerste Zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Math Dahlmanns (off.7); 
Lenie Schurgers-Dresen (off.8); Alice Latten (off.9); OO. Hubert Dormans en Anna 
Dormans-Lambrichts als jaardienst; Zef Dormans en Mien van Stiphout; Mia Dormans-
Cals en dochter Annemie Hendriks-Dormans; Eugène Wagemans; Jeu Fleischeuers als 
jaardienst. 
 
Maandag 3 december, H. Franciscus Xaverius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Elly Donners-Latten (off.); Jaan Mertens (off.9); 
Elly Delbressine-Op den Kamp (off.8); Leny van bergen-Ophoff (27); Zef Ronkaars en 
overl. Fam. Ronkaars-Feron; Annie Spijkers-Geurts (off.) 
 
Dinsdag 4 december, H. Johannes Damascenus, 
08.30 uur: H.Mis; Harry van der Linden. 
 
Woensdag 5 december, H. Crispina van Tagora, 
08.30 uur: H.Mis; Willem Beerens. 
 
Donderdag 6 december, H. Nicolaas, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 7 december, Eerste Vrijdag, H. Ambrosius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Piet Klijn. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 8 december, Onbevlekte Ontvangenis H.Maagd Maria, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Pierre Tummers (St.); OO. Meijs-Heunen en overl. 
Fam.; Fitty Heuts-Breukers (off.2); Harie en Huub Coumans als jaardienst; Margaretha 
Heijnen-Peeters als jaardienst. 
 
 
Zondag 9 december, Tweede Zondag van de Advent 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Pastoor Theodorus Snackers 
als jaardienst (St.); Johannes Kasper Knops, Maria Knops-Salden en Catharina Knops-
Diets als jaardienst (St.); Nieke Webers-Kessels als jaardienst (St.); Jan Voots; Math 
Bormans (vw. Verj.dag); Arnold Kurvers en Josephina Schols, zonen Jeu, Joke Martin en 
Winand; Iet Jacobs-Strijbos (off.3); Jan Keulers als jaardienst. 
 
Maandag 10 december, H. Gregorius III, paus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. Intentie (R.S.); Leny van Berge-Ophoff 
(28); Willy Prudon-Janssen (buurt 5); OO. Hoenen-Verhooren en kinderen Mia en Jac als 
jaardienst. 
 
Dinsdag 11 december, H. Damasus I, paus, 
08.30 uur: H.Mis; Mien Coolen. 
 
Woensdag 12 december, H. Martelaren van Alexandrië, 
08.30 uur: H.Mis; Petronella Coolen. 
 



Donderdag 13 december, H. Lucia, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 14 december, H. Johannes van het kruis, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; OO. Theelen-Waterreus. 
 
Zaterdag 15 december, H. Valerianus, 
18.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Paul Hustinx als jaardienst en overledenen van de 
families Hustinx, Wagemans, Keulers en Hamers. 
 
 
Zondag 16 december, Derde zondag van de Advent, 
08.30 uur: H.Mis; Petrus Broers. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; OO. Voots-Peters en zoon Theo als jaardienst; Jan 
Voots; Echtpaar Gelissen-Nijsten als jaardienst (St.); Mia Kneepkens-Voots als jaardienst 
(St.), Pater Kneepkens en dochter Ria; Frits Donners en overl. Familie; OO. Fleischeuers-
Daniëls. 
 
Maandag 17 december, H. Johannes van Maltha, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Hermes-Geurts; Annie Rouschop-Pennings; 
OO. Krijgsman, Heijnen en Renaers; Leny van Bergen-Ophoff (29); Annie Spijkers-Geurts 
(buurt 4); Willy Prudon-Janssen (off.); Marianne Schillings-van Duinen; Sophie Kusters-
Dols als jaardienst; Cor van Lier als jaardienst; Angelina van Lier-Dekkers. 
 
Dinsdag 18 december, H. Winnibaldus, 
08.30 uur: H.Mis; Drika van der Aalst. 
18.30 uur: Boeteviering ter voorbereiding op het Kerstfeest. 
 
Woensdag 19 december, H. Athanasius I, paus, 
17.00 uur: H.Mis; Advents/kerstviering K.B.O. 
18.00 uur: Advents/kerstviering Basisschool Munstergeleen 
 
Donderdag 20 december, Z. Vincentius Romano, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 21 december, H. Petrus Canisius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Anna Coolen-Pas. 
 
Zaterdag 22 december, H. Hungerus, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Tiny Spijkers-Kurvers; Arno Hansen als jaardienst en 
overledenen van de families Hansen en van der Vorst; Jan en Driena Reijnders-Jacobs als 
jaardienst. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Overleden 
14 november: Mevr. Maria Catharina Hubertina (Nettie) Lemmens-Luijten, 89 jaar 
(Geleenstraat) 
20 november: Mevr. Maria Catharina Elisabeth (Elly) Dols-Köhlen, 80 jaar (Holleweg) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 

Vieringen a.s. Kerstdagen 
Dinsdag 18 december: 18.30 uur: Boeteviering met aansluitend Biechtgelegenheid. 
Zaterdag 22 december: 14.30 uur: Biechtgelegenheid in de H.Pater Karel Kapel. 



Kerstavond maandag 24 december:  
19.00 uur: Gezinsmis met kerstspel. 
21.30 uur: Plechtige Nachtmis, Meerstemmig 
Kerstdag dinsdag 25 december: 
09.00 uur: Herdertjesmis met samenzang 
11.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig. 
Tweede Kerstdag, woensdag 26 december: 
08.30 uur: Gelezen Latijnse H.Mis Ritus 1962. 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig. 
Oudjaar 31 maandag 31 december: 
18.30 uur, H.Mis met samenzang. 
Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari: 
10.00 uur: Latijnse H.Mis met samenzang. 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 2 december: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Nigel Heinle, Robin Dubois. 
Zaterdag 8 december: 
18.30 uur: Ticho Larue, Lucas Schmeits. 
Zondag 9 december: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Joran Vaessen, Bas Storms, Luuk Storms. 
Zaterdag 15 december: 
18.30 uur: Mark Trompetter, Max Jütten. 
Zondag 16 december: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Sky Thiecke. 
Zaterdag 22 december: 
18.30 uur: - -  


