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Kerkelijke carwash 
Sommige mensen wassen elke week of nog meer hun auto. Ik ben eigenlijk iemand die er mee blijft 
rijden tot het eigenlijk niet meer kan. Zo was het enkele weken geleden ook. Door het vuil op de 
wegen en het zout dat men had gestrooid was mijn auto zo vuil geworden dat je achteraan bijna niet 
meer kon zien dat ik met een blauwe auto reed maar het leek eerder een grijze auto. Je moest al een 
scherpe blik hebben of een stevige bril om het nummerbord nog te kunnen lezen. Nu ja, dat heeft soms 
ook voordelen dat je het nummerbord niet meer kunt lezen... Op een bepaald moment had zelfs iemand 
er met de vinger op geschreven: "VIES". Voor mij was dat een moment om me toch naar de carwash 
te begeven en mijn auto te laten wassen. Die brave mensen moesten er werkelijk hard op wrijven om 
het er allemaal af te krijgen maar het resultaat mocht er zijn: het leek wel of ik weer met een nieuwe 
auto kon rijden. Dan denk ik bij mezelf: "Hoe heb ik het toch kunnen doen om zolang met een vuile 
auto rond te durven rijden ?" In zo'n momenten denk ik dan altijd: "Het kan nog wel, zo vuil is hij toch 
nog niet, het valt allemaal wel mee". Terwijl ik zo aan dat beeld van die vuile auto aan het denken 
was, deed me dat ook aan iets anders denken. Dat beeld van mijn auto deed me ook denken aan iets uit 
onze Kerk, aan het Sacrament van de Biecht. We zijn op weg naar Pasen en deze tijd nodigt ons uit om 
eens stil te staan bij de kleine kanten van ons leven. We gaan onze weg door het leven en het wordt er 
niet altijd mooier op. De drukte van het leven laat ons tekort schieten naar God, ons dagelijks gebed is 
soms een sleur geworden of (voor een stuk) verdwenen. Gaan we nog wel op zondag naar de kerk, wat 
betekent de Eucharistie voor ons ? Hoe is mijn band met God ? In ons dagdagelijks bezig zijn kan de 
band met bepaalde medemensen soms ook beschadigd raken. Er is niet altijd dankbaarheid naar 
mensen die zoveel voor ons doen, we gaan niet altijd in op de nood van mensen op ons levenspad. En 
schieten we soms ook niet tekort naar onszelf. Leven we wel het leven zoals God ons bedoeld heeft of 
ontkennen we onszelf en leven we het leven dat anderen van ons verwachten ? Net zoals een auto kan 
er ook op ons eigen leven een laag vuil komen opliggen die onze ware identiteit soms verduistert. Je 
gaat jezelf dan soms vergelijken en denkt dan: "Het kan nog wel". Toch is er een "carwash in de 
buurt". In het Sacrament van de biecht krijgen we vergeving over alles wat verkeerd was. We krijgen 
er niet alleen vergeving maar we krijgen er ook genade en kracht om de volgende keer sterk te staan. 
Jezus Christus nodigt ons in deze tijd naar Pasen uit om daar eens naar te kijken en die stap eens te 
zetten om een goed de toekomst in te gaan. Jezus Christus is op het Kruis voor ons persoonlijk 
gestorven opdat niet de zonde en de dood het laatste woord zouden hebben maar de vergeving en het 
leven. De enige moeite die van ons wordt gevraagd is om de stap naar Hem te zetten, in het Sacrament 
vergeeft Hij ons graag en van harte. Het kan elke zaterdag om 14.30 uur in de Karelkapel of op 
afspraak en straks in de goede week na de boeteviering. Ik wens alle parochianen dat ze deze 
bevrijding mogen ervaren en zo zal het bijdragen tot een zalig Pasen.  
 
 
 
 
Liturgische kalender 
Zondag 25 februari, eerste zondag van de Vasten, 
08.30 uur: H.Mis; uit dankbaarheid t.e.v. de Zalige Pater Karel. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Mertens-Dils als jaardienst (St.); OO. 
Breukers-Paas als jaardienst (St.); Jan Otten en Barbara Penders (St.); OO. van der Vorst-Knobloch als 
jaardienst en overleden familie; Leo Lemmens; Maria Adams-Timmermans als Zeswekendienst; Jam 
Meijers en Peter Dols; Josephina Fleischeuer-Daniëls als jaardienst (St.); voor een bijz. intentie (vB). 
 
Maandag 26 februari, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor het welslagen van een promotie tot doctor in de letteren; 
Jo Janssen. 



 
Dinsdag 27 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Jacques Cox. 
 
Woensdag 28 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Maarten Jagersma. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel; Kruiswegoefening. 
 
Donderdag 1 maart, H. Swietbert, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor welzijn van een vriend. 
 
Vrijdag 2 maart, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel; Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
18.30 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Lambert Meertens, Bert Kruijdenberg. 
 
Zaterdag 3 maart, H. Frederik, 
14.00 uur: H.Doopsel van Angela Bergsma. 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Damoiseaux-Paas als jaardienst (St.); Jet van der Heijden-
Keesmekers en Apollonia Keesmekers als jaardienst; OO. Vogels-Mevis als jaardienst (St.). 
 
 
Zondag 4 maart, tweede zondag van de Vasten, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Roberts-Douven als jaardienst (St.). 
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Cato Nijsten als jaardienst (St.); OO. Wil 
Kurvers en Paulina Rodigas als jaardienst (St.); OO. Donners-Haarden (St.); OO. Jan Otten en Barbara 
Penders; Fien Gelissen-Nijsten; Eduard Rademacher als jaardienst; Jeu Kurvers, Arnold Kurvers en 
Josephina Schols, Joke en Martien; OO. Keulers-Hamers en Lieske Keulers als jaardienst; OO. 
Benders-Voots. 
 
Maandag 5 maart, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Frans Donners en Billa Donners van Wordragen; Sandra 
Bornkamp-Liebregts. 
 
Dinsdag 6 maart,  
08.30 uur: H.Mis; Joseph Coolen. 
 
Woensdag 7 maart, H.H. Perpetua en Felicitas, 
08.30 uur: H.Mis; Jan Ambaum. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel: Kruiswegoefening. 
 
Donderdag 8 maart, H. Johannes de Deo, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Piet Penning. 
 
Vrijdag 9 maart, H. Francisca Romana, 
08.30 uur: H.Mis; Wil Heuvelmans. 
 
Zaterdag 10 maart, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Anneke en Leo Hamers-Kurvers als jaardienst; OO. Kneepkens-
Schmitz als jaardienst; Lilly Cremers-Reubsaet als jaardienst en Johan Cremers; Theo Scheepers 
(buurt). 
 
 
Zondag 11 maart, derde zondag van de Vasten, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 



10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Mia Keulers als jaardienst (St.); OO. 
Verheggen-Kurvers (St.); OO. Pelzers-Delahaye, Mia en Math Pelzers; OO. Nacken-Beltgens, dochter 
Gertje en zoon Rie; Gert Wilms-Kurvers als jaardienst; OO. Voots-Peters en zoon Theo (St.) OO. 
Jetten-Paulssen (St.); Hedwig Houben-Schwindsackl. 
 
Maandag 12 maart,  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; OO. Wijnand en Maria Neis-Willems; Math Keulen als 
jaardienst; uit dankbaarheid (vB). 
 
Dinsdag 13 maart,  
08.30 uur: H.Mis; Henk ten Voorde. 
 
Woensdag 14 maart, 
08.30 uur: H.Mis; Lies van Tuijl-Vossen. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel; Kruiswegoefening. 
 
Donderdag 15 maart, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Lambert Slangen. 
 
Vrijdag 16 maart, 
08.30 uur: H.Mis; Henk van der Peet. 
 
Zaterdag 17 maart, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Schmeits-Röder en dochter Tiny als jaardienst (St.0; Betty 
Schols; Jeu Vroemen; Huub Boreas; OO. Winand en Maria Neis-Willems; OO. Schmeits-Schols; Mia 
Bleeser-Paas; Miet de la Roy-de Wit; Gerarda Hustinx-Damoiseaux; Paul Habets als jaardienst; Jo 
Janssen als Zeswekendienst. 
 
 
Overleden 
Mevr. Hedwig Houben-Schwindsackl, 98 jaar (Odilia/Pancratiusstraat) 
Dhr. Pierre Joseph (Jo) Janssen, 75 jaar (Peterstraat/Odilia) 
Mogen zij rusten in vrede. 
 
Kruiswegoefening 
In deze voorbereidingstijd op Pasen zullen we op de woensdagavonden om 18.00 uur in de Pater Karel 
Kapel de Kruisweg bidden en zo het lijden van de Heer overwegen. Wij doen dit aan de hand van 
lichtbeelden van de kruiswegstaties. 
Welkom! 
 
BETALINGSMOGELIJKHEID KERKBIJDRAGE  
VOOR PAROCHIANEN DIE IN HET VERLEDEN MET EEN INCASSO GEWERKT HEBBEN  
Een aantal parochianen heeft afgelopen jaar gemerkt dat de betaling van de kerkbijdrage via de 
incassomogelijkheid niet meer werkte. Reden: een verouderd programma (boekhoudmodule) dat niet 
meer vlot te krijgen was. Op dit moment komt er een nieuw financieel programma, echter betalen via 
incasso is nog steeds niet mogelijk.  
Maar er zijn een tweetal manieren om deze bijdrage toch probleemloos over te maken:  
1) Als u beschikt over de mogelijkheid van internetbankieren dan is dit een heel makkelijke manier 
om deze betaling te regelen.  
2) Beschikt u niet over deze mogelijkheid of vindt u internetbankieren niet prettig, dan kunt u via uw 
bank een regeling treffen waarbij u met de bank afspreekt hoe u de kerkbijdrage wilt overmaken.  
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om de secretaris van het Kerkbestuur te bellen. 
Dhr. P. Wijshoff 046.4525149 (liefst s’avonds)  
 
 



Misdienaars / acolieten 
Zondag 25 februari: 
08.30 uur: Remco van Huijkelom 
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Bert Hundscheid 
Zaterdag 3 maart: 
18.30 uur: Daniël Sollet, Mark Sollet 
Zondag 4 maart: 
08.30 uur: Chrétien Schalkx 
10.00 uur: Mark Trompetter, Maarten Bevers, Arnoud Bevers. 
Zaterdag 10 maart: 
18.30 uur: Loran Evers, Falko Voots, Chrétien Schalkx 
Zondag 11 maart: 
08.30 uur: Kay Verhaegh 
10.00 uur: Huub Widdershoven, Remco van Huijkelom,  
Zaterdag 17 maart: 
18.30 uur: Stijn Bruls, Rens Verhaegh, Bert Hundscheid 
 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws 
kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. 
Sommige delen zijn echter nog in aanbouw. Onlangs werd toegevoegd een aantal foto’s van 
historisch Munstergeleen. U kunt een kijkje nemen op: 
www.sint-pancratius.nl Welkom! 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
 
 
 
 
 

http://www.sint-pancratius.nl/
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