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Van Palmzondag naar Pasen, 
samen optrekken 
We staan aan het begin van de Goede Week, de stille week, de lijdensweek. Jezus zal aan den 
lijve ervaren hoe diep een mens kan vallen. Op palmzondag halen we Hem in met Hosanna-
geroep, vijf dagen later sterft Hij aan 't kruis. Een merkwaardig verhaal: het ene moment 
draagt het volk Hem op handen, enkele dagen later roept dat zelfde volk om zijn dood. Op 
palmzondag rijdt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. De menigte is uitgelaten, zwaait 
uitbundig met palmtakken en werpen hun mantels op de grond. Het heeft iets ludieks: een 
koning op een ezel is een schertskoning. 
Maar wij vergeten dan dat het bij Jezus niet om een optocht gaat, maar om een nieuwe uittocht! Jezus gaat 
niet alleen voorbij, Hij gaat er aan! De stemmen die straks "Kruisig Hem" zullen roepen, zijn dan nog 
hees van het Hosanna-geroep. Jezus gaat de stad binnen om er weer uitgegooid te worden. Het ezeltje van 
palmzondag is over enkele dagen alleen nog maar een grauwe vlek in het donker.  
 
 
 
Vanouds heet het verhaal van palmzondag: de intocht in Jeruzalem. Een mens wordt veroordeeld en aan 
een kruis gespijkerd. Heel de mensheid trekt naar Jeruzalem en overal wordt gespijkerd. Wij mensen 
spijkeren elkaar vast op vooroordelen. Wij proberen óns lijden opzij te schuiven door het op de ruggen 
van anderen neer te leggen. Er is er maar Eén die wist te roepen: komt allen tot Mij die belast en beladen 
zijt. Slechts één enkel mens wist ten volle mee te lijden met zijn naaste. Daarom ook heet Hij: Jezus, 
Messias, de Gezalfde Gods. 
Natuurlijk, op ieders lippen ligt de vraag bestorven: waarom al dat lijden in deze wereld? Waarom laat 
God al dat lijden toe? Nog bitterder is het om te ontdekken dat er ook veel lijden is, dat wij mensen elkaar 
aan doen. Jezus werd gekruisigd. Maar elke dag moeten we het meemaken dat we elkaar naar Golgotha 
sturen. Elke dag worden er mensen gekruisigd. Elke dag gaan er mensen voor de bijl. Elke dag gaan er 
mensen geestelijk of lichamelijk, of allebei, kapot aan wat wij elkaar soms aan kunnen doen. Elke dag 
gaan er mensen kapot door gebrek aan waardering en bevestiging, door kleinzieligheid en vitterij, door 
smerige roddel en ongrijpbare gemeenheid, door buigen naar boven en trappen naar beneden. 
Elke dag worden er mensen gekruisigd. Net als die Mens uit Nazareth. Ze moesten hem niet, de 
druktemaker! Weg met die man die consequent en hard is als het op beginselen aankomt. Weg met die 
man die niet meespeelt, onomkoopbaar blijkt, steekpenningen weigert, de man waarmee niet te sjoemelen 
valt. Het vonnis over Hem is gevallen, zoals het dagelijks valt. Pilatus vindt geen schuld in Hem, maar 
soms vertrapt democratie het recht. Geen schuld, zegt de landvoogd. Besluiten en veroordelen, roept het 
volk. Breng mij maar water, zegt de landvoogd, ik was mijn handen in onschuld. En als er sprake is van 
schuld, dan drukt die op jullie en niet op mij. 
Jezus keek uit over Jeruzalem. Hij was daar heen gegaan, hoewel Hij wist wat Hem daar te wachten stond. 
En Hij weende over Jeruzalem. De tranen sprongen Hem in de ogen. Hij had echt medelijden, wilde echt 
mede-lijden. Daarom kiest Hij niet alleen voor een glorieuze intocht, maar ook voor een pijnlijke uittocht. 
Hij is daar best bang voor. Op Goede Vrijdag zullen we horen hoe het zweet, en zelfs het bloed, in zijn 
handen en op zijn voorhoofd staat. Dat is het dubbelzinnige van Palmzondag. We vieren een feestelijke 
intocht, terwijl we weten dat de uittocht niet lang meer op zich laat wachten. Dat zijn de drie woorden 
waar het in deze lijdensweek omgaat. Om de "optocht" op palmzondag, om de "uittocht" op Goede 
Vrijdag, en om de "doortocht" van de Paasnacht. Ik wens U een goede week toe. Pasen is in zicht. Maar 
de weg zal niet buiten Goede Vrijdag omgaan, maar er zelfs dwars door heen. Moge het voor U allen een 
Zalig Paasfeest worden! 
 
Liturgische kalender 
Palmzondag 9 april, 
09.00 uur: H.Mis met palmwijding; Arnold en Josephina Kurvers-Schols, en zonen Jeu, Joke en 
Martien. 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst, Palmwijding en processie; OO. Vossen-
Heuten als jaardienst (St.); Z.E.H. Pastoor Eduard Hoenen; Louis van der Heijden; Pierre Tummers; 
Piet Bours;  



 
Maandag 10 april,  
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan Hamers; Mia en Sjaak Wetzels-Heuts; Math Keulen; Anna 
Maria Kuijs-Brands als jaardienst. 
 
Dinsdag 11 april, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie. 
18.30 uur: Boeteviering met aansluitend Biechtgelegenheid. 
 
Woensdag 12 april, 
08.30 uur: H.Mis; Piet van Tuijl. 
18.00 uur: Kruiswegoefening Pater Karel Kapel, aansluitend Biechtgelegenheid. 
 
Witte Donderdag 13 april, 
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
19.00 uur: Plechtige Hoogmis ter herdenking van het Laatste Avondmaal van de Heer, 
Meerstemmig; voor de overleden pastoors en priesterzonen van Munstergeleen; voor ’n overleden 
vriendin; 
Na de H.Mis overbrenging van het Allerheiligste naar het Rustaltaar in de Torenkapel, waar tot 21.30u 
gelegenheid is tot stille aanbidding. 
 
Goede Vrijdag 14 april, 
15.00 uur: Kruiswegoefening. 
19.00 uur: Plechtige herdenking van het lijden en sterven van de Heer; Gregoriaans. 
 
Paaszaterdag 15 april, 
20.00 uur: Plechtige Paaswake, Gregoriaans; Gerda van der Borgh-Dols; OO. Allers-Tummers en 
zoon Jan als jaardienst (St.); OO. Brands-Dols als jaardienst (St.); Gerarda Hustinx-Damoiseaux; 
Trees Brands-Derrez; Harry Kuijs; OO. Wenmakers-Coumans en dochter José Wenmakers; OO. 
Keulers-Marchal en kinderen; Huub Schols. 
 
 
Paaszondag 16 april, 
09.00 uur: H.Mis met samenzang; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
11.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Chiel Janssen; Mia Beaumont-
Rademakers; Martin de Bruijni; Lerôn Wennekes; Gert Wilms-Kurvers; Louis van der Heijden; OO. 
Honneff-Schols, zoon Thei en Annie Op de Kamp; Paul Hustinx; Ivo Spijkers; Chrétien Keulen als 
jaardienst; Piet Keulen; Jan Keulers; OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven; Mia Daniëls-
Ijssermans; OO. Halmans-Haartmans en O. fam.; Harry Smeets; Leo Hendrix en O. Fam. Hendrix-
Dahlmans; O. Fam. Louis Paumen-Op den Kamp; Martin Hamers (off.1). 
 
Paasmaandag 17 april, 
09.00 uur: H.Mis; bijz. intentie ter ere van Pater Karel. 
10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Tummers-Hamers als jaardienst (St.); Pierre Tummers; OO. 
Chorus-Janssen als jaardienst (St.). 
 
dinsdag 18 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: H.Mis; Jan ter Schure. 
 
Woensdag 19 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: H.Mis; Miet van Tuijl-Klaassen. 
 
Donderdag 20 april, Paasoktaaf, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 21 april, Paasoktaaf, 
08.30 uur: H.Mis; Henk Brus. 
 
Zaterdag 22 april, Paasoktaaf, 
14.00 uur: H.Doopsel van Lucas Schmeits. 



18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Fleischeuers-Daniëls (St.); OO. Dols-Vossen als jaardienst 
(St.); Karin Pelzers-Schmeetz; Beth Bongaerts-Schols; OO. Roberts-Paumen; Eugéne Erkens; Mia 
Bleeser-Paas; Zus Pokorny-Doesborgh; Hans Pokorny als jaardienst; Huub Schols als 
Zeswekendienst; Anita van der Ven als jaardienst; Piet van der Ven als jaardienst. 
 
 
Zondag 23 april, Beloken Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, 
09.00 uur: H.Mis; Jan Hamers. 
10.30 uur: Gezinsmis mmv. Gelegenheidskoortje o.l.v. Daniëlle Lemmens; Bertha Neilen-Kurvers 
(St.); OO. Ida en Leo Pelzers-Cuijpers als jaardienst (St.); Fam. Math Schols-Pelzers als jaardienst 
(St.); OO. Schmeitz-Schols; Leo Lemmens als jaardienst; Emiel Jacobs als eerste jaardienst; Bijz. 
intentie uit dankbaarheid en tevens OO. Smeets-Offermans; OO. Keulers-Janssen als jaardienst; Rie 
Paas als jaardienst. 
 
Maandag 24 april, H. Fidelis van Sigmaringen 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Harrie Ronkaars. 
 
Dinsdag 25 april, H. Marcus, Evangelist 
08.30 uur: Geen H.Mis. 
 
Woensdag 26 april, 
08.30 uur: Geen H.Mis. 
 
Donderdag  27 april, H. Petrus Canisius 
18.00 uur H.Mis Pater Karel Kapel; Paul Hustinx. 
 
Vrijdag 28 april, H. Lodewijk-Maria Grignon de Montfort 
08.30 uur: H.Mis; Toon Groenemans. 
 
Zaterdag 29 april, H. Catharina van Siena 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Gerda van der Borgh-Dols; Wil Pas als jaardienst (St.); Math 
Fleischeuers als jaardienst (St.); Andreas van Diessen; Hein Brands als jaardienst. 
 
************************************************************************ 
 
Overleden 
26 maart: Dhr. Martinus Wilhelmus (Martin) Hamers, 44 jaar (Martinusstraat). 
Moge hij rusten in vrede! 
 

Vieringen in Goede Week 
Hiervoor verwijzen wij U graag naar bovenstaande agenda, en maken U er op attent dat er op 
verschillende dagen andere aanvangstijden zijn: 
Witte Donderdag: 19.00 uur. 
Goede Vrijdag: 15.00 uur: Kruisweg 
                          19.00 uur: Avonddienst 
Paaszaterdag: 20.00 uur: Plechtige Paaswake 
Paaszondag: 11.30 uur: Plechtige Hoogmis. 
 
Verder is er op dinsdag in de Goede Week  om 18.30 uur een boeteviering met aansluitend 
biechtgelegenheid. Verdere biechtgelegenheid op woensdagavond na de kruisweg van 18.00 
uur in de Pater Karel Kapel.   
 
Dodenliturgie op de drie heilige dagen 
Op de drie heilige dagen –Witte Donderdag vanaf 12.00 uur, Goede Vrijdag en Paaszaterdag 
zal,als het zich mocht voordoen dat er op een van deze drie dagen een uitvaartdienst gehouden 
moet worden, deze, overeenkomstig de liturgische en kerkelijke richtlijnen, niet in het kader 
van een Eucharistieviering kunnen geschieden. 



Wij zullen in eventueel voorkomende situaties een z.g. gebedsdienst (-dienst van gebed, 
Woord en verkondiging) houden. Wel opgeluisterd door het zangkoor! En, zo de familie 
daaroor kiest, in een later stadium (bv. In de Paasweek) alsnog een Eucharistieviering. 
 
H.Doopsel 
22 april: Lucas Schmeits (Touwslagerstraat) 
 
Misdienaars / acolieten 
Zondag 9 april: 
09.00 uur: Bo Bellu, Wim Goode. 
10.30 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Huub Widdershoven, Mark Sollet. 
Donderdag 13 april: 
19.00 uur: Mark Trompetter, Bert Hundscheid, Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Remco van 
Huijkelom. 
Vrijdag 14 april: 
15.00 uur: Bo Bellu, Stijn Bruls. 
19.00 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Huub Widdershoven, Bert Hundscheid. 
Zaterdag 15 april: 
20.00 uur: Mark Trompetter, Robert Dormans, Frank Dormans, Bert Hundscheid, Loran 
Evers, Michel Beuken. 
Zondag 16 april: 
09.00 uur: Remco van Huijkelom, Chrétien Schlakx 
10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Mark Sollet. 
Maandag 17 april: 
09.00 uur:  
10.30 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Wim Goode, Stijn Bruls, Huub Widdershoven 
Zaterdag 22 april: 
18.30 uur: Chris Verheugd, Bo Bellu, Remco van Huijkelom 
Zondag 23 april: 
09.00 uur: Stijn Bruls, Loran Evers. 
10.30 uur: Chrétien Schalkx, Wim Goode, Mark Sollet. 
Zaterdag 29 april: 
18.30 uur: Loran Evers, Chrétien Schalkx 
Misdienaars: rond de paasdagen TIJDIG aanwezig zijn en bij verhindering TIJDIG 
afmelden of zelf voor een vervanger zorgen! 
 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt 
vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. U kunt een kijkje 
nemen op:www.sint-pancratius.nl Welkom! Op de site www.katholieknederland.nl  kunt u bij de 
rubriek Radio/kruispunt een radio-interview aangaande Pater Karel beluisteren. 
Bovendien op deze link van TV Limburg, een videoimpressie van 5 januari zoals werd uitgezonden: 
http://www.tvl.nl/site/load.php?page=38&item=522  
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
 
 
 
 
 

http://www.sint-pancratius.nl/
http://www.katholieknederland.nl/
http://www.tvl.nl/site/load.php?page=38&item=522
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