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Wat is noodzakelijk? 
Slechts één ding is nodig, zegt Jezus. (Lc 10.38-42) Slechts één ding is levensnoodzakelijk en 
dat is wat Maria doet: zitten aan de voeten van de Heer en luisteren. (evangelie 16e zondag) 
Kardinaal Danneels, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel heeft eens gezegd:  
“wezenlijk voor het geluk van de mens is,  
dat hij de waarheid kent omtrent God en omtrent zichzelf.  
En die waarheid vind je niet in jezelf. Die wordt je van Godswege geopenbaard.  
Daar moet je voor luisteren -en dan nog luisteren in de twee betekenissen die het woord heeft:  
openstaan voor de openbaring én eraan gehoorzamen”.  
Die Openbaring in je leven als waarheid aanvaarden. Dat is, zegt de kardinaal, voor de 
moderne mens moeilijk.  
Hij kan maar moeilijk luisteren. Hij verwacht de waarheid niet van buiten. Hij denkt die zélf 
te hebben of te kunnen vinden. Zélfs met mensen die zich christen noemen is dat vaak zo. 
Zónder te luisteren weten ze precíes wie God is, wát God goed vindt; wíe Jezus is en wát Hij 
wil.  
Ze kunnen niet luisteren, omdat ze geen autoriteit buíten zich aanvaarden. Het is allemaal: ík 
vind zús of ík vind zó. Iedereen maakt zijn eígen waarheidje, zijn eígen godje, zijn eígen 
Christus, zijn eígen moraal. Danneels stelde daar de bijbelse houding tegenover, die zijn 
hoogste vorm bereikte in de maagd Maria, de moeder van Jezus. De waarheid van God 
overkwam haar, werd haar geboodschapt door de engel van God.  
Ze begreep het niet: - hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken? -, maar ze luisterde en 
aanvaardde: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Dát luísteren naar 
de waarheid omtrent God en omtrent de mens, stelt Jezus ook centraal. Niet wat Marta doet - 
zorgen en in de weer zijn - komt op de éérste plaats, maar wat Maria doet: zitten aan de 
voeten van de Heer en luisteren. Bij Jezus zijn, Zijn waarheid horen en in je opnemen, met 
Hem een relatie hebben, met Hem spreken, je door Hem laten verlossen uit een leven ten 
dode, je door Hem bij God laten brengen, dát is het meest wezenlijke voor het geluk van een 
mens. 
Er zijn veel mensen tegenwoordig die zeggen: wat voor je geloof je hebt, is niet zo belangrijk, 
als je maar een goed mens bent. Dat zegt Jezus níet. Integendeel: “níemand komt tot de 
Vader, tenzij door Mij”.  
Mensen die zeggen, dat het soort geloof er zo niet toe doet, miskennen het belang van Gods 
werk in deze wereld.  
Ze zeggen eigenlijk: dat Gods Zoon mens geworden is, is niet zo belangrijk; dat Hij ons door 
zijn kruisdood verlost heeft, is niet zo belangrijk.  
Bovendien: wát is een goed mens? Weten wij dat zonder Gods openbaring, zonder Christus?  
Is iemand, die God nauwelijks een plaats in zijn leven geeft, maar met zijn medemensen geen 
ruzie maakt een goed mens? Is iemand, die alles doet wat God verboden heeft, toch een goed 
mens, als hij maar niet al te onaangenaam is voor zijn omgeving?  
Weten wij uit ónszelf wat goed is, in een maatschappij, waarin de meest uiteenlopende en 
tegengestelde dingen als goed worden aangeprezen? Wij weten dat alléén maar, als we te rade 
gaan bij de énige Absoluut Goede,  
bij God en bij zijn mens geworden Zoon Jezus Christus.  
Wij kunnen dus niet christelijk zijn en christelijk handelen zonder éérst, en télkens weer 
opnieuw te luísteren,  
aan de voeten van de Heer, zoals Maria deed. 



We mogen dit evangelie niet verkeerd verstaan: wat Marta deed is goed en moet gebeuren.  
Denk ook maar aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan, dat direct aan dit stukje 
evangelie voorafgaat.  
Christen zijn is alles behalve werkeloos zitten. Maar dat werken kan alleen maar vruchtbaar 
zijn, als het gebeurt vanuit een bij-de-Heer zijn, steeds opnieuw Zijn waarheid horen en in je 
opnemen. Je laten corrigeren door Hem, die weet wat goed is. Daarom beschouwt de Kerk 
niet haar werken van barmhartigheid en naastenliefde maar de zondagse Eucharistie als het 
hárt van haar leven en van het leven van de afzonderlijke gelovigen.  
Daar zijn wij als Maria bij de Heer, luisteren naar Hem; daar nemen zijn waarheid, de 
waarheid van God in ons op; daar hebben we gemeenschap met Hem in de Communie en 
laten zien dat we zijn verlossing nodig hebben.  
En van daaruit, vanuit dat hart worden wij gezonden om als Marta en als de barmhartige 
Samaritaan te zijn. 
Zusters en broeders, onze tijd heeft de neiging de zaak om te keren; om actie, en dan nog vaak 
zeer eenzijdige en modebepaalde actie, als het hart van het christendom te zien. Jezus maakt 
ons duidelijk, dat slechts één ding nodig is, luisteren naar de Heer en als je werkelijk luistert 
komt de goede actie daaruit voort. Amen. 
 
 
Liturgische kalender 
Zondag 5 september, Drieentwintigste zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; Josephina Schols en Arnold Kurvers en zonen Jeu, Martin en Joke; OO. 
Hamers-Ronkaars en dochter Tiny; OO. Meijs-Heunen. (tweede collecte kerkdak) 
10.30 uur: H.Mis met samenzang; Jan Fleischeuers als jaardienst (St.); Cato Nijsten (St.); 
OO. Kurvers-Rodigas (St.); Piet Cremers; Jo Lemmens; Dieneke Donners-Cremers; OO. 
Harie en Bertha Cremers; Nic Collaris; Z.E.H. Pastoor Eugene Lemmens; Fam. Lemmens-
Pelzers; Twan Lemmens als jaardienst; Frans Hoop als jaardienst; OO. Keulers-Schmeits; 
Henriëtte-Anna Klaassen-Stijnen als Zeswekendienst; Jaqueline Jacobs-Verstraelen; Wil 
Meuffels; Ivo Spijkers. (Tweede collecte kerkdak) 
13.30 uur: H. Doopsel van Noah van de Vin. 
 
Maandag 6 september, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; OO. Baggen-Ronkaars en overl.fam.; Mia Vogels-
Mevis; Fientje Greten-Hemesaat; Jan Hermens (buurt);  Nelly Martens; May Paas-Salden; 
voor ’n bijz. intentie (vB). 
 
Dinsdag 7 september, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk e tijdelijk welzijn van de parochie. 
 
Woensdag 8 september, Maria Geboorte, 
08.30 uur: H.Mis; Hein van den Wijngaert. 
 
Donderdag 9 september, H. Petrus Claver, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Christ Schreuder. 
 
Vrijdag 10 september, H. Nicolaas van Tolentijn 
08.30 uur: H.Mis; Martha Beerens-van Laarhoven. 
 
Zaterdag 11 september, 



18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Coumans-Rouschop en kinderen Coumans; OO. 
Schurgers-Claessen als jaardienst en Wil Voots; OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers als 
jaardienst (St.); OO. Janssen-Schurgers als jaardienst; OO. Keulers-Schurgers; Jan Hermens; 
OO. Hoogma-Damoiseaux; Sophie Kusters-Dols; Piet Bevers als Zeswekendienst. 
 
 
Zondag 12 september, Vierentwintigste zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Kinderwoorddienst; Jan Moison (St.); Z.E.H. Pastoor 
Eduard Hoenen en overl. Familie; Pierre Hoofs als Zeswekendienst; Ans Bruikman-Fox; Piet 
Keulen (off.). 
 
Maandag 13 september, H. Johannes Chrysostomus, 
07.00 uur: Vertrek vanaf kerkplein Bedevaart Kevelaer. 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Gerry Hackfoordt. 
 
Dinsdag 14 september, Feest van Kruisverheffing, 
08.30 uur: H.Mis; Bas van der Aalst. 
 
Woensdag 15 september, O.L.Vrouw van Smarten, 
08.30 uur: H.Mis; Theo Hooijen. 
 
Donderdag 16 september, H.H. Cornelius en Cyprianus, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Hans Poelen. 
 
Vrijdag 17 september, H. Lambertus, 
08.30 uur: H.Mis; Zr. Everardi Beerens. 
 
Zaterdag 18 september, H. Jozef van Cupertino 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Damoiseaux-Hamers en overl. Fam.; Lerôn 
Wennekes; Zef Strouken en Agnes Scheffer en zoon Hein als jaardienst (St.); OO. Köke-
Linde en zonen als jaardienst (St.); OO. Kurvers-Schmeits (St.); OO. Schmeits-Schols; OO. 
Donners-Haarden en beide zonen; Herma Chorus-Borgers; Jan Brands als jaardienst 
(martinusstr); Nic Collaris; Ewald Slawetzki; Math Keulen; Thei Honneff als eerste 
jaardienst; OO. Honnef-Schols en Annie Op de Kamp als jaardienst; Frits Schols als 
jaardienst en o. fam. Schols-Rutten; Mia Bleeser-Paas; Piet Keulen (off.); OO. Jacobs-
Penders; Math Engelen als jaardienst; Huub Cremers en OO. Cremers-Maassen; Ivo Spijkers 
(off.2); OO. Benders-Voots als jaardienst. 
 
 
Zondag 19 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Hubert Dormans en Anna Lambrichts als jaardienst 
(St.); Hubert Jozef Hundscheid als jaardienst (St.); Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans. 
13.30 uur: H.Doopsel van Jools Parren. 
 
Maandag 20 september, H.H. Andreas Taegon en Paulus Hasang, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Luc van den Boomen. 
 
Dinsdag 21 september, H. Matteüs, 



08.30 uur: H.Mis; Dora van Luijk-Verhuijzen.. 
 
Woensdag 22 september, H. Thomas van Villanova 
08.30 uur: H.Mis; Jan Hendriks. 
 
Donderdag 23 september, H. Pater Pio, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Zr. Jean-Chantal Clech. 
 
Vrijdag 24 september, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (vB). 
 
Zaterdag 25 september, H. Cleopas 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; Arno Hanssen; OO. Keulers-
Janssen en Rie Paas; Piet Bevers (off); Leo Goffin; Jo Ritzen; Ivo Spijkers als 
Zeswekendienst. 
 
 
Overleden 
9 augustus: Dhr. Peter Michel (Piet) Keulen, 80 jaar, (Geleenstraat) 
12 augustus: Dhr. Theodor Francois (Frans) Oberdorf, 82 jaar, (Foniëlsweg) 
15 augustus: Dhr. Ivo Andries Cecilia Spijkers, 29 jaar, (Fatimaplein) 
Mogen zij rusten in vrede, en de nabestaanden troost en sterkte ontvangen.  
 
H.Doopsel 
5 september: Noah van de Vin (Vloedgraaf) 
19 september: Jools Parren (Burg. Luijtenstraat) 
Van harte proficiat met de opname in onze geloofsgemeenschap. 
 
Bedevaart 
Op maandag 13 september zal de jaarlijkse grote bedevaart naar Kevelaer plaatshebben.  
Kaarten zijn tot uiterlijk zondag 5 september te verkrijgen in de sacristie na de H. Missen of 
aan de pastorie á 15.00 Euro per persoon. Evenals voorgaande jaren hopen wij wederom met 
velen te kunnen gaan -zodat we een bus voor onszelf hebben-  om aan Maria onze noden en 
belangen aan te bevelen. In elk geval is ons vanuit de organisatie beloofd dat –indien onze bus 
niet vol zou zijn- er nauwlettend op zal worden toegezien wélke mensen aan onze bus worden 
toegevoegd, om het bedevaartkarakter te bewaren. 
Vertrek: ’s morgens om 07.00 uur aan de kerk. 
Verder programma: 
Bij aankomst processie naar de Basiliek: 
10.30 uur Hoogmis met aansluitend processie naar de kaarsenkapel 
14.30 uur Kruiswegoefening 
17.30 uur Plechtig Lof, aansluitend processie naar de bussen. 
Het is uiteraard de bedoeling de geplande gebedsmomenten mee te maken, het is immers een 
BEDEVAART. Tussen de gebedsmomenten is er voldoende tijd om ook wat aangenaam te 
verpozen en een hapje te eten. Verder wordt men vriendelijk maar dringend –
rekeninghoudend met anderen- verzocht in de bussen NIET te roken. 
 
Misdienaars / Acolieten 
Zondag 5 september: 



09.00 uur: Chris verheugd, Wim Goode. 
10.30 uur: Robert Dormans, Frank Dormans, Rens Verhaegh. 
Zaterdag 11 september: 
18.30 uur: Huub Widdershoven, Taylor Berkmans. 
Zondag 12 september: 
09.00 uur: Loran Evers, Bert Hundscheid 
10.30 uur: Tom Frijns, Mike Frijns, Maarten Bevers. 
Zaterdag 18 september: 
18.30 uur: Jordi Rouschop, Sven Rouschop, Falko Voots,   
Zondag 19 september: 
09.00 uur: Taylor Berkmans, Wim Goode. 
10.30 uur: Mark Trompetter, Carlo Hensgens, Michel Beuken 
Zaterdag 25 september: 
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Maarten Bevers. 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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